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Faşizm, Hakikat'e özverili bir bağlılık için çabalayan, eşi benzeri olmayan bir dünya 


görüşüdür ve çizginin dışına çıkan bir adım bile başarısızlık anlamına gelir. Böylece yürümesi en zor yol, özellikle de bu çağda 

bilgiyi gizleyen sürekli bir beyaz gürültüyle karşı karşıyayız 

Gerçek. 

Topluluğumuzun 4 yılını aldı (ve ITPF olarak daha önceki oluşumundan alınan dersleri dikkate alırsak daha da uzun) daha açık ve kapsamlı bir anlayış oluşturmak için 
Faşist dünya görüşü ve IronMarch Yılı olan bu geçen yıl Dünya Görüşü Eğitimi ile bu konuda büyük ilerlemeler kaydettik. 

Bu bağlamda, tüm popüler yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve 

tamamen örtüşen ve hatta kişiliklerin konumlarını daha da 

detaylandıran materyalleri herkesin dikkatine sunmak için yola çıktığımız için, her zaman büyük saygı duyduk. 

Çalışmalarımızın meyveleri artık bu antoloji kitabında bir araya getiriliyor ve bu kitap, yalnızca bu konuda bilgi sahibi olanlara bir hediye olmayı amaçlıyor. 
Faşist yolda yolculuklarına başlıyorlar, çünkü bu size yardımcı olacaktır. 
Yıllarımızı alan şeyi tek bir okumada başardık. Ancak, sen ne Burada okuyacaklarım resmin tamamından uzak ama yeterli olacaktır. 
olduğunuzdan emin olarak ortak mücadelemize katılmanızı sağda. Sonrası tamamen size kalmış; ister 
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Bu kitabı okuduktan sonra Faşist dünya görüşünü daha fazla incelemeyi tercih edin ya da etmeyin, zaten yalanlardan gerçeği ayıracak kadar bilgili olacaksınız ve böylece bu yolda emin adımlarla yürüyeceksiniz. 

O zaman asıl önemli olan, buna nasıl katılacağınızdır. 
mücadele edin, kesinliğinizi nasıl Eyleme dönüştüreceksiniz. 


SÜREÇ 


Bu antolojiyi hazırlarken ilk görev, dahil edilecek materyalleri seçmekti. IronMarch'taki içeriğin yalnızca küçük bir kısmı makaleler biçimindedir, geri kalanı ise kısa paylaşımlardan oluşmaktadır. 
Tartışmalar bu kitabın formatına pek uygun olmadığından, birkaç makale türü gönderiye odaklandık. Burada aşırı seçici olmak yerine geniş bir ağ çiziyoruz ancak yine de bazı seçim kriterleri var: 


1. Zaman çerçevesi: Bu antolojinin amacı, 2014-2015 yılları arasında gerçekleştirilen evrimsel sıçramayı örneklendirmek ve netleştirmektir; bu nedenle makaleler bu döneme âit olmalıdır. 


2. Konu: Yazılar haber olayları, belirli akımlar ya da tarihsel analizlerden ziyade genel anlamda dünya görüşü ya da teori ile ilgili olmalıdır. 

Bu onu birkaç düzine makaleye indirdi. Ama yapılması gereken daha çok şey vardı. Makaleler, temalar etrafında yoğunlaşan tutarlı bir yapı halinde yeniden düzenlendi ve mümkün olduğunca birbirlerinden yararlanacak şekilde sıralandı. 

Son görev, tüm materyalleri 'kitap' formatına uyacak şekilde düzenlemekti. 
Bu, yazım hatalarının düzeltilmesi ve anlaşılmaz dilbilgisinin temizlenmesi anlamına geliyordu, ancak aynı zamanda makalelerin orijinal olarak forum gönderileri olduğu gerçeğine yapılan atıfların da kaldırılması anlamına geliyordu. 
Bu nedenle, her makale deyim yerindeyse 'forum dışılaştırıldı'. Son olarak, 


konularının çok benzer olması durumunda bazı materyaller birleştirildi ve zamana karşı daha iyi dayanacak şekilde geliştirildi. 


Machine Translated by Google 


BUndan DAHA FAZLASI VAR 
SİZİN DIPSHIT'iniz 
FELSEFE 


Machine Translated by Google 


ZAYIFLIKLARI TEMİZLEYİN 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Aştığımız yanlış anlamaları ve hataları ele alarak başlayalım. Bu hataların bazıları sınırlı 
Yeni anlayışların sahip olduğu Faşizm bilgi ve anlayışı süpürüldü. Diğerleri ise zayıflığın, ahlaki eksikliğin sonucudur. 
'Tlımlı' hareketleri ve düşünürleri karakterize eden cesaret. 
Faşizmin özüne dokunma çabamızda, 
Yanlış olan ya da gerçeği gizleyen her şey, ne olursa olsun sonucun toplum genelinde ne kadar sevilmeyen veya 'politik olarak yanlış' görünebileceği. 
Bu 'bebeğin ilk faşizmleri' noktalarından bazılarıyla başlayacağız ve daha çok tartışılan temalara doğru ilerleyin: 


ÜÇÜNCÜ POZİSYON 


Bu işe yaramaz ve anlamsız etiketi bırakmanın zamanı geldi, bu tam anlamıyla bir 'bebek'tir. 
Bir taviz olması ve var olması anlamında faşizmin ilk hatası 

üzerlerine bu etiketi koyan ideolojilerin öncülünde 

komünizm ve kapitalizmin aksine 'üçüncü yol' olmak. 

Her şeyden önce Faşizm bu iki fikrin bir araya getirilmesinden daha geniştir. 
çünkü birincisinde bu bir ideoloji, ikincisinde ise sadece ekonomik bir sistemdir (bir yan not olarak, çok azının bunu başarabileceğini umuyorum). 
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Eğer herhangi bir Faşist, Faşizmin doğası gereği kapitalist olduğu yönündeki yanlış kanıyı hâlâ sürdürüyorsa, bu, komünistler tarafından ortaya atılan ve liberaller tarafından öyle bir noktaya kadar tekrarlanan bir iddia ki, bazı kesimlerle çok iyi yerleşmiş olabilir. 
sözde bir gerçek olarak kendilerini ilan eden faşistler). Daha önemlisi, hem komünizm hem de kapitalizm aynı dünyaya aittir, 
Modern Dünya, Faşizm ise özünde farklı bir dünyanın, Geleneksel Dünyanın temsilidir. 

Dünya görüşümüz yalnızca iki başlangıç ruhsal yolu görür. 
geri kalan her şey türetilmiştir, Güneş Geleneği ve Ay Geleneği (anti)Gelenek. Faşizm Güneş'tir, komünizm de kapitalizm de Ay'ın 'ele geçirmesinin' ürünleridir. Yani eğer bir şey varsa, biz 


'İlk' veya 'Orijinal' konum. Bu konuda daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz. 
SAĞ VE SOL 


Bir öncekinin devamı noktası. Artık dışarı atmanın zamanı geldi 

hiçbir şey yaratmadığı için pencere bu Sağ ve Sol algısını 

Faşizmin ne olduğu konusundaki kafa karışıklığının ötesinde, Faşizmin 

komünizm ve kapitalizme karşı bir 'Üçüncü Konum' olduğu iddiasından da 

kısmen sorumlu. Daha spesifik olarak iddia ediliyor 

Faşizmin 'nem Sağ'dan hem de Sol'dan unsurlar içerdiğini, 

Faşizme karşı çıkanlar onu memnuniyetle karşı kampa iterler 

kendi başlarına: komünistler sağcı olduğunu iddia edecek, Amerikalılar ise 

muhafazakarlık onu Sol olarak görecek. Sağdaki sorun 

ve Sol sistem görecelidir, farklı sistemler olabilir 

fikri nereye koyduğunuza bağlı olarak Sağ veya Sol olarak görüntülenir 

(her ne kadar Amerikalılar Sağ/Sol ayrımı konusunda özellikle gecikmiş bir 

yaklaşımla ortaya çıkmayı başarmışlarsa da, her ikisi de ayrı ayrı olduğu 

gerekçesiyle komünistleri Faşistlerin yanına itmişler) 

komünizm açıkça varoluşa karşı olmasına rağmen totaliter 

bir devlet ve Faşizm organik devlet içindir - buna daha sonra değineceğim). 
Sağ-sol siyasi ayrımı netleşti 

Biz Faşizmin bir güç olmasını sürdürürken, Modern Dünya 

Geleneksel Dünya, modern perspektifin daha dar olduğu ve dolayısıyla 

Faşizmi kendi standartlarına göre sınıflandırmak için yetersiz olduğu anlamına gelir. 

Bu aynı zamanda Faşist dünya görüşü algısındaki bu iki yolun da Ay 

(anti)Geleneğine ait olduğu anlamına gelir; 
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devralınmasının farklı aşamaları olabilir (aşağıda tartışacağımız ve İçe Dönme olarak adlandırılan bir süreç), Sağ ilk aşamalar, Sol ise ikinci ve son aşamalardır. 

Sağcı olduğumuz ileri sürülebilir, ancak bunun tek nedeni, Devrim'in daha önceki bir aşamasında hala korunan kavramları temsil etmesi ve dolayısıyla değer verdiğimiz ve koruduğumuz ideallerin kökenine daha yakın 


olmasıdır, ancak yine de bu bir Faşizmin gerçekte ne olduğunu anlatmak için yetersiz bir terim. 


'FAŞİZM VE NAZİZM FARKLIDIR' 


Bu, birisini (bir bireyi) davamıza dahil etmek için güzel bir araçtır; daha sonra farklı bir şekilde yeniden inşa etmek için insanların ne düşündüğünü ilk önce yapısöküme tabi tutmanın asırlık yöntemine dayanmaktadır. Bizim durumumuzda, Faşizmin Nazizm'den farklı bir şey olduğunu söylemek, sıradan insanların farkında olmadığı fikirleri tanıtmak ve her şeyi 'kötü Nazizm' olarak bir kenara atmak için bir diyalog açmanın harika bir yoludur -'Yani onlar farklı mı? Nasıl yani?' Birçoğumuz Faşizme bu yöntemle kendimiz ulaştık; tehlike, Faşizm ile Nazizmin aynı olduğu veya aynı dünya görüşüne ait olduğu açıkça ortada olan yeni bir vizyon inşa edilmeden 


önce bu fikrin yerleşmesine izin vermektir. 


"Hayır bakın biz faşistiz, Nazi değil!' aşamasında sıkışıp kalan faşistler. 
Saldırıya geçmek yerine zamanlarının çoğunu savunmada geçirirler. Bu, doğru olmayan bir imajı sürdürmek için sürekli bir mücadeledir ve kalabalık olarak liberaller bunun doğru olmadığını biliyor ve bunu kaybedeceklerdir. 
size ılımlı milliyetçilerle aynı şekilde davranıyorlar (Ouality Time'da Nick ariffin'in çiğnenmesine bakın). 


'FAŞİZM IRKÇI VEYA ANTİMİTİK DEĞİLDİR' 
Bu, elbette, Faşizm ile Nazizmin nasıl aynı olduğu (aynıdırlar, ancak 


liberallerin varsaydığı şekilde değil) ve yerleşik liberal görüşleri yapıbozuma 


uğratmak için sıklıkla yapılan bir önceki noktanın devamıdır. bu fikri hayata geçirmeye yetecek kadar gerçek malzeme var. Hem bu hem de önceki noktalar, Nazi Almanyası ve Faşist politika örnekleriyle ortaya çıkıyor. 
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İtalya, ancak bunlar yine faşizmin siyasi bir ideoloji olarak tezahürleridir. Politikalar farklılık gösterebilir ancak bu onları dünya görüşü bağlamında temelde farklı kılmaz. 

Mussolini'nin kendi eyaletinde Yahudilere zulmetmediğini söyleyebiliriz; Partide çok önemli Yahudi üyeler vardı. Mussolini, İtalya'da Faşist-Yahudi konferanslarının yapılmasına bile izin verdi ve Lehi gibi gerçekten var olan bazı Faşist-Yahudi örgütlerine olumlu baktı. Aynı zamanda İtalya, Nazi ırksal doktrinini paylaşmıyordu; aslında hem Nazi benzeri ırksal manifesto hem de Yahudi zulmü, yalnızca Hitler Almanyası'nın İtalya'yı uymaya zorlaması ve Salo cumhuriyeti kurulduğunda bu politikaları doğrudan kendisi uygulaması nedeniyle geldi. 
kurulmuş. 


Ancak Mussolini'nin İtalyan Faşist Irkçılık doktrinini arzuladığını ve tehdidi gerçekleştirdiğini kanıtlayan kaynaklara da işaret edebiliriz. 
Yahudiler poz verdi. Ancak bu bilgiyi sunmadan önce eski, liberal güdümlü algıyı yapısöküme uğratmalıyız. 

Tekrar söylemek gerekirse mesele şu ki, yapısöküm ve yeniden inşa yoluyla birisini kızdırmak adına bunların hepsi iyi ve güzel, ancak ilkinin derslerine takılıp ikincisine ulaşamazsanız, diğerinden izole olursunuz. Faşizmin gerçeği. 


MUHAFAZAKAR DEVRİM 


Bu düşünce ekolü aynı zamanda Faşisttir, sadece Faşizmin farklı bir alanını araştırdı, Faşizmi bir dünya görüşü olarak keşfetmeye daha yakın çalıştı, ancak tekrar ediyorum, bu ayrı bir olgu değil, sadece aynı konuya farklı bir bakış açısıdır. Bir yıldızın tam konumunu bilmek için ona en az iki farklı yerden bakmak gerekir. 
Avrupa'nın Faşist idealleri destekleyen siyasi hareketleri bir konum alırken, Muhafazakar Devrim düşünce okulu bunu başka bir konumdan araştırdı (Ernst Jünger'in "Kahramanca Gerçekçilik' dünyası, Faşist dünya görüşünden, Güneş Geleneğinden başkası değildir). Kişi bunun tamamen farklı bir şey olduğu konusunda kendini kandıramaz, ancak başlangıçta bunun başka bir şey olduğunu 


iddia ederseniz, bu birisini Faşizmle tanıştırmanın da geçerli bir yolu olabilir. 
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Yine de olaylara şöyle bir açıdan bakarsak, bu başka bir şeydir. 
yapısöküme başladığımız en ilkel düzey liberal kavramlardır, ancak algının yeniden inşası bir kez başladığında aynı dünya görüşüne ait oldukları açıkça belirtilmelidir. 


ŞİRKETİZM 


Bu büyük hatanın bir dereceye kadar yapıldığı tartışılabilir 

Faşist liderler tarafından bile (bilmediğimiz için kesin olarak bilemeyiz) 

o noktadan itibaren korporatizm vizyonları nasıl evrilecekti? 

anlayış) ve liberallerin favori eleştiri noktasıdır 

ve komünistler. Tamamen maddi ve ekonomik bir sonuçtur. 
korporatizmi modern şirketler açısından düşündüğümüzü düşünüyoruz. 
Orijinal korporatizm bu tür ekonomik oluşumlar ve ilişkiler kurulmadan önce de mevcuttu. Orijinal korporatizm 

alternatif olarak loncalık olarak da tanımlanabilir - bu, loncaların fikridir mesleklere göre bölünmüştür. Hata yapmayın; iş değil, meslek değil 

(iş, emek ve iş gibi kelimelerin kökenleri 

Aryan dillerinin çoğunda acı, zorluk ve kölelik olarak tercüme edilir. 
Rusça'da iş, işçi, köle ve kölelik kelimelerinin özü tamamen aynı olup, emek ve zorluk kelimelerinin özü aynıdır. 

aynı zamanda, Avrupa dillerine kıyasla daha aşikardır), fakat meslekler. 
Hiyerarşik prensip açısından çok önemlidir ve 

İnsanların uygun istasyonu buldukları Organik durum, 

deyim yerindeyse 'olmak için doğdukları' konuda iyiler. 

Tamamen hayatta kalmanın, tatmin edici bir materyalin aracı olarak çalışmak, Fizyolojik ihtiyaçlar her zaman kölelerin payına düşmüştür, çünkü ihtiyaçlarının kölesi olmuşlardır ve modern sosyo-ekonomide de durum farklı değil; insanlar istedikleri işlerin kölesi olmuşlardır. 
hayatta kalmak için nefret etmek. Değişen şey, ek materyalist algı ve bunu takip eden tüketimci zihniyet oldu: 'çalışmak' 

İhtiyacımız olmayan şeyleri satın almak için nefret ettiğimiz işler. 

Geleneksel şirketler, meslek kültleri oldukları için bugün sahip olduğumuzdan çok uzaktı: ortak faaliyet, kan ve ritüelle aynı şekilde bir bağ ve düzen sağlandı bu tür faaliyetlere katılmayan yüksek kastlar için. Bu insanlar 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'İblis'e (manevi bir güç anlamında, 


Hıristiyanların iblislere ilişkin algısından ziyade) mesleklerine ilişkin ve ölülerin kültü, yani söz konusu mesleğin kahramanları 

Belirli bir mesleğin üyeleri arasındaki ideal bağ (kültler) 

her meslek için ilahi/efsanevi patronlar). Onların yapısı şuydu: militan, ilişkileri bir ordu gibiydi ama odak noktaları 


mesleklerinde, yani bir anlamda gerçek ordu bir külttür. 
mesleğe savaşçı denir. 


Üyeleri, ekonomik çıkarlar temelinden ziyade 'ömür boyu" Gibi iç A ortak bir törenle birbirine bağlıydı. 


ve yalnızca üretken hedefler. 


© Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Faşist liderlerin ne için baskı yaptığını söylemenin zor olmasının nedeni Akıllarındaki 'Şirket Devleti' aslında siyasi nedenlerden dolayıydı ve kendi ülkelerinin reel politikasıyla uğraşmak zorunda kalmışlardı. 
çıkmazlar: Mussolini kapitalistlerin çıkarlarını tatmin etmek zorundaydı Komünistlerin yönetimi ele geçirmesine karşı bir girişimde onu destekledi, oysa Efendim Oswald Mosley yüzyıllardır süregelen demokratik uygulamalarla karşı karşıyaydı. 
Dolayısıyla, teşvik ettikleri şeyin belki de kendi siyasi gerçeklikleri tarafından dikte edildiği, kendi çıkarlarının bir sonucu olduğu söylenebilir. 

Faşizmin bir dünya görüşü olarak dar görüşlü anlayışı (ki bu 

Jul-ius Evola ve Mussolini'nin, bir kavram kavramını tanımladıkları anlatılan kişisel toplantılarına bakılırsa pek olası görünmüyor. 

Tamamen materyalist olana karşı çıkan faşist ırksal doktrin, 

yani biyolojik Nazi) ya da belki de teşvik ettikleri şeyin, geleneksel korporatizm kurulmadan önce bir ara aşama olarak hareket etmesi gerekiyordu (ki bu çok muhtemel görünüyor ve karşılıklı olarak öyle değil) ilk noktaya özel; Evola bu konuyu birçok kişi arasında inceliyor 

İtalya'da uygulanan bir siyasi doktrin olarak Faşizm açısından diğerleri 'reelpolitik * SiyaşanBakabigmkesia değerlendirmeler yaptığı çalışmasında 


argüman). 
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Durum ne olursa olsun, bu tür Faşistlerin modern takipçileri Bu konudaki politikalarını göründüğü gibi kabul eden ve algı üzerinde maddi sosyo-ekonomik etkiye maruz kalan 
Modern dünyanın sürekli tekrarlanan antifaşist söylemleriyle birleştiğinde Faşist korporatizmin sözde ne olduğuna dair mantra çoğu zaman düşebilir Yanlış, tamamen sosyo-ekonomik ve maddi korporatizm anlayışının kurbanıyız ve bunun aşılması gerekiyor. 


TOTALİTERLİK 


Totalitarizm doğası gereği Faşist bir ideal değildir; daha ziyade Organik Devlete doğru bir basamak taşıdır. Aslında Evola'nın kendisi de neredeyse bu noktaya değinmişti ve sanırım ondan iyi seçilmiş bir alıntı 

konuyla ilgili gereken her şeyi söylerdim: 


Geleneksel devlet organiktir, totaliter değildir. Bu bir üzerine inşa edimiş hiyerarşik temel ve varlığa izin verir kısmi özerkliğe sahiptir. o Koordinasyon sağlar ve bir araya getirir 


aynı zamanda birlik güçlerinin en yüksek biçimi farkındadır hayır Özgürlüğe sahip olmak. Teşekkürler, gücünün 


yalnızca biçimsiz ve farklılaşmış birey kitlesini bastırmak için ortayaçıkan mekanik merkezileşme ihtiyacı; ancak bu kaosa yardımcı olur, ancak 


onu tamamen ortadan kaldırmaz. ile yalnızca geçici olarak yönet 


© Sağdan Bakıldığında Faşizm 


Aynı anlamda mekanik merkezileştirme de kullanılabilir. 
zıt yönde, sürdürmek için değil inşa etmek için, yaratmak için Organik bir Devletin varlığının maddi çerçevesi. NV olarak Ustryalov bir keresinde şöyle demişti: 'Şiddet ölmekte olan bir fikre engel olamaz ama yükselen fikre ölçülemez bir yardım sağlayabilir". 


TEK PARTİ SİSTEMİ 


Bir diğer yanılgı ise faşizmin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmektir. 
Gerçekte Faşizm bütünlüğe karşıyken tek partili sistem devleti partilerin gerekliliklerinden önce gelen demokratik süreç, dolayısıyla 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genel olarak bir oluşum olarak partilere karşıdır (bundan bahsetmiyorum bile) 

Parti tanımı gereği 'bir kısım", 'bir kısım' anlamına gelir ve bunların çokluğunu 

ima eder, dolayısıyla tek partili sistem bu noktaya aykırıdır. 

ilk etapta partiler). Parti onlar için uygun bir araçtı. 

Faşist siyasi doktrinin Modern Dünya'ya yayılması, ancak 

sadece kısa bir süreliğine, Faşizmin henüz yeni olduğu ve politik gerçeklerin farklı 

olduğu zamanlarda, bilgilendirici bilgiden bahsetmiyorum bile. 

teknoloji bu kadar gelişmedi (ki bu herkes için her zaman iki tarafı keskin bir 

kılıçtı), ancak doğal olarak İkinci 

Faşizmi gelecekte yeniden ortaya çıkması açısından zor bir durumda bırakan Dünya Savaşı. 
Bugünlerde liberal sistem bizim parti yoluyla girmemize karşı kendini 

güçlendirmiş durumda ve bu nedenle bizim ilerlememiz mümkün değil. 

bazı ülkelerdeki nadir istisnalar dışında bu yolda ilerleyen idealler, 

yani Altın Şafak hareketinin inanılmaz derecede etkili olduğu Yunanistan 

başarılı. Ancak bunun büyük ölçüde şuna da atfedilmesi gerekir: 

liberalleri hala silahsızlandıran doğrudan ve özür dilemeyen söylemleri, 

Ilımlı milliyetçilerin liberal duygusallığa hitap ederek sisteme girmeye çalıştıkları 

ve kendilerini aklamaya çalıştıkları zamanın aksine 

liberaller tarafından hedef alınabilecek tüm 'istenmeyen' yönlerin 

bu çok saçma çünkü liberaller hala onlardan biri olmadığınızın kokusunu alacaklar 

onları sürekli savunmaya zorlarlar. Tekrar işaret ediyorum 

Nick Griffin ve BNP'ye. Sistem bize karşı hileli ve 

girmeye çalışan veya ona itiraz etmeye çalışan vakaların büyük çoğunluğu 

sadece felakete. Liberal kalabalığa hitap etmeye çalıştığımızda şunu elde ederiz: 

açıkça Faşist görüşlerimize seslendi: 


“O halde siz ırkçısınız! 
“HAYIR! HAYIR! Bakın bizsadecebeyazların da aynı hakları hak ettiğini düşünüyoruz. 


Biz hak savunucusuyuz! 


Bu, gerçek bir rahip yardımcısına yakışan, pişmanlık duymayan ve meydan okuyan duruşun aksine her zaman üzücü ve acıklı görünüyor. 
yüce idealler; 


“O halde siz ırkçısınız! 
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-Biz ne kadar da dürüstüz, çoğunuz da öyle yapmalısınız. ile asılmak! 
-Nasıl bu kadar barbat şeyler yaparsın!? 


-Çünkü uçurumun kenarında duruyoruz ve sevdiklerimizi koruruz ortadan kaldırmaktan çekinmeyiz sorumlulara! 


Bu sistem uzun zamandan beri yerleşik yöntemlere sahiptir. 
beyazları beyaz oldukları için utandırmak. Gerçekten yapabileceğini düşünüyor musun Liberal gibi davranmaktan kurtulun ve bundan utanmayın 
Gizli Faşist idealleriniz mi var? Ancak buna izin verirsek utanabiliriz sorularından ve spot ışıklarından uzakta, kayaların altına saklanarak eğer onların gerçekliğini doğruluyorsa. Mantomuz tutulursa utanmayız yüksek ve herkesin görebileceği şekilde, gururlu ve meydan okuyan. 
Günümüzde çoğu durumda sisteme şu adresten girilmektedir: Parti yöntemi artık geçerli değil ve Corneliu Zelea'nın sözleri 


Codreanu bugün kendi zamanında olduğundan çok daha gerçekçi bir şekilde çalıyor zaman: 


Nesle katılan genç adam ve O A siyasi parti onun bir kişiye hain olduğunu 


yarışmak onun elinde. 


Faşizmin aslında dayandığı şey bir Düzenin yaratılmasıdır. 
Siyasi bir hareket, hatta parti olarak var olabilen İdea, ancak ikincisi sisteme girmek için sadece bir formalitedir, bir araçtır, öz. Faşist hareketler her zaman dahili militan hiyerarşisi ve disiplini olan savaşçı Tarikatlardı. İdeal vizyon 
Faşist hareketin temel unsuru Ruhani Ordudur. 
Güneş Geleneğinin doğası gereği ve 'Kâse'yi arıyor, yani kaybolan ve yeniden bulunması gereken Geleneğin restorasyonu. 
Bu kadar çok Faşistin mirasına kapılmış hissetmesi şaşırtıcı değil. 
Bu Maneviyat'a en yakın şey olan Tapınakçı Tarikatı 


Faşizmin ortaya çıkışına kadar insanlık tarihinde Kâse Ordusu Restorasyon için yeni bir güç olarak. 
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GERİCİ MI DEVRİMCİ MI? 


Bu noktaya kadar söylenen her şeyi okuduğumdan beri eminim siz de bu terimlerin tamamen geçerli olmadığını zaten hissetmişsinizdir. 
En azından geleneksel anlamlarıyla Faşizm için geçerli değildir. Gerici, tıpkı muhafazakarlık gibi tanımlanan bir terimdir. 
kişinin tepki verdiği veya korumaya çalıştığı şeye göre, ancak günümüzde insanlar bu kavramları çok özel bir yorumla pekiştirmeye çalışıyorlar. Biz Faşistlerin bu anlamda gerici olduğumuz söylenebilir. 
Evrim ve çürüme süreçlerine tepki verdiğimizi ve yine de bir 'dönüş' talep etmemiz anlamında devrimciyiz "etrafında" (kelimenin tam anlamıyla devrimin anlamı budur) bu andan itibaren Ay (karşıt) Geleneği tarafından dikte edilen statüko ve Güneş Geleneğinin başlangıç durumu. 

Çok az insan bir olay olarak devrimin gerçekleşebileceğini sorguluyor. 
ileri geri etkiler, yani diktatörlüklerin yerine demokrasiler yaratmak veya tam tersi, demokrasilerin yerine diktatörlükler yaratmak, ancak insanlar neyin Devrimci olduğunu tartışmayı severler ve burada liberaller, solcular, yani Devrim'in ürünleri kendileri için bir iddiada bulunmayı severler, yani 
Daha önce de belirttiğim gibi faşistlerin bir 'geri dönüş' arayışına girmelerine rağmen, geri kalan her şey gericiyken yalnızca onlar devrimci olabilir. 
Güneş Geleneğine geri dönüş, karşılaştırıldığında Devrimci olurdu Yerleşik liberal sisteme. 

Ayrıca tüm meseleye ilişkin farklı bir Faşist yaklaşım da mevcut. 
bu kelimenin kökeninin noktasını ortaya çıkarıyor. Buna göre algı meselesi Gerici ve Devrimci meselesi değil, daha ziyade Devrimci ve Devrimci; birincisi Faşistler ve ikincisini kimin oluşturduğunu zaten biliyorsunuz, oysa 
Gerici terimi her iki tarafın taraftarları için de geçerli olabilir: Devrim Devrim aracılığıyla restorasyona karşı mücadele etmek onun kendi tepkisidir. 
Faşizmin çürümeye karşı mücadelesi (İnvolüsyon) onun tepkisidir. Bunda anlamda, Devrimci, Restorasyon sürecine yardımcı olan şeydir Geleneğin geri dönüşü ve kökene geri dönmesi. Düşün bir çıkrık açısından - etrafında ne kadar hızlı dönerse merkez ne kadar istikrarlı olursa; Faşizm geleneği ne kadar hızlı geri yüklerse 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ve Evrimeyi durdurursa, Güneş Geleneğinin toplumu ne kadar istikrarlı hale gelirse. Burada daha derin noktalardan birine değiniyoruz bu daha sonra gelecek, yani Faşizmin desteklediği Döngüsel Tarih vizyonu. 


Ayrıca sadece muhafazakarlık konusuna değineceğim ve ne demek. Tekrar ediyorum, muhafazakarlık doğası gereği faşist değildir çünkü bu görecelidir. Muhafazakarlık, muhafazakarların neyi korumaya çalıştığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişir: 
ABD muhafazakarlığı, ABD'nin orijinal ilkelerinin korunmasıdır. 
Küçük hükümeti de içeren Kurucu Babalar, Birleşik Krallık'ta iken, Muhafazakarlar bir noktaya kadar Monarşiyi korumaya çalışıyorlardı ve SSCB'de de bizim kendi muhafazakarlarımız vardı. 
Gorbaçov'u iktidardan uzaklaştırmak için darbe yapmak SSCB'de reform yapmaya ve liberalleştirmeye başladı. Faşist bir bağlamda muhafazakarlıktan bahsetmek, yalnızca muhafazakarlığın etkisiz bir araç olarak çalıştığı Devrimci süreç açısından mümkündür. 
el freni: toplum bir düzeyden daha alt bir düzeye düşer Devrim süreci ve muhafazakarlar toplumu bu düzeyde tutmaya çalışırlar. Ancak toplum başka bir düzeye düştüğünde, muhafazakarlar toplumu bu konuda tutmakla ilgileniyorlar yeni seviye. Bu anlamda oldukça pasif bir güçler, 
Hiçbir zaman karşı saldırıya geçmeden 'hattı koruyun". Faşizm dolayısıyla Geleneksel Dünyanın karşı saldırısıdır. izin vereceğim 


George Lincoln Rockwell, faşistlerin bu konudaki görüşünü şöyle özetliyor: 'Muhafazakarlar korkaktır". 


ENTELEKTÜALİZM 


Bu noktayı acımasız bir güçle ortadan kaldıralım. Entelektüalizmin canı cehenneme - entelektüalizm hiçbir şekilde faşizmin yanında durmamalı 

şekil veya form. Burada Entelektüalizm ile kastettiğimiz şey, şeylerin kendini beğenmiş, aşırı entelektüelleştirilmiş analizinin, insanı sarsıcı alışkanlığıdır. 

hiç bitmeyen bir şeyden başka hiçbir şeye yol açmayan hem büyük hem de anlamsız asla Aksiyona dönüştürülmeyen top sürme. Faşizm kahramanlık yoludur Düşünmeyi, aslında düşünceyi boşa çıkarmayan eylem 

Kahramanlığın doğal erkek biçimlerinden biridir. Ancak bu çok uzak bir ihtimal doğrudan bağlantılı olan Entelektüalizm olgusundan 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İnvolüsyon süreci. Liberallerin ve kültürel 
Marksistler onu seviyor (ki bunlar aslında bizim onlara verdiğimiz farklı isimler) daha sonra gösterilecek olan aynı düşman). Entelektüalizmin temel amacı yapısökümcü düşüncenin 'yapının tam dokusunu çekip çıkarmaktır". 
bir iplikten başka bir şey kalmayana kadar hayat, başka bir şey istemiyorlar hiçlik, sonu olmayan hiçlik". 

Entelektüalizme maruz kalan faşizm, küçük toplantılardır. 
barlar ve küçük bir insan kalabalığına makaleler okumak orada yalnızca soyut sorgulamanın 'zihinsel egzersizi' için bu asla gerçek hayata uygulanmaz. Kendi başına bir boşlukta var olur ve bir bakıma koroya vaaz vermek anlamsızdır. Faşizm hem yıkıcı hem de yaratıcı bir güç olarak duruyor, soyut ve amaçsız düşünmeyle. Bizim gibi çok fazla insan var bu şimdi, aslında 'dünya görüşü' yazılarımda ele alacağım temalara karşı bir hoşnutsuzluk yarattıklarını da belirttiğim bir noktaydı. 
onları soyut gevezelik konularına dönüştürmek, görünür kılmak entelektüel olmadığında, gerçek faşistleri uzaklaştırmak, tecrit etmek Faşizmi sadece politik bir ideoloji/doktrin olarak görmeleri, çok daha fazlası olduğunda. Bu kanser hem Geleneğin öğretilerini hem de entelektüel değil düşünceli olan Muhafazakar Devrimcilerin Faşizme alternatif bakışını etkiledi. Bu hastalık ne kadar çabuk atlatılırsa o kadar çabuk geri döneriz manevi köklerimize ve bu yazılarla ve geleceğimle vurgulamaya ve çözmeye çalıştığım konu da aslında bu. 
kitap. 

Bu, benimle yaptığım görüşmeler sonucunda keşfettiğim bir şey. 
bu konulardaki yoldaşlarım - bu manevi köklerin farkında olmasalar da çoğu zaman herhangi bir çelişki olduğunu hissetmiyorlar bazı istisnalar dışında, inandıkları herhangi bir şeyle değil, inançlarının yeni keşfedilen bir pekiştirilmesiyle dokunaklı konular. Bunun gösterdiği şey, görmeden bile nasıl Faşist dünya görüşünün tam bağlamı, çoğu Faşist, belki daha doğru Faşistler doğal olarak bu ideallere ve değerlere çekilirler, yani kişinin ilk önce incelemesi gereken uydurma bir ideoloji değil desteklemek için ama insanların derinliklerinde var olan bir şey, 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Güneş Geleneğinin doğamızın doğasında olan bir şey olduğunu görmek hiç de şaşırtıcı değil. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Faşizm nedir? Ne yazık ki bu soruların, örneğin 'Marksizm nedir?' sorusu kadar net bir cevabı henüz yok. Doğrudan bir cevap olmadığı anlamına gelmiyor, sadece hiç kimse cevabı vermedi. 


Şu ana kadar verilen tüm cevaplar, genellikle Faşizmin yalnızca belirli bir yönünü aydınlattıkları veya en kötü senaryoda, cevapların, daha derindeki köklerimiz hakkında hiçbir fikri olmayan, yalnızca umursadıkları antifaşistler tarafından yazıldığı anlamında yetersiz kaldı. Faşizm hakkında, savundukları şeye nasıl karşı olduğu konusunda. Marksistler, kapitalistler ve liberaller tarafından üretilen Faşizm tanımları, Faşizmin karşı çıktığı, kendileri için bu kadar değerli olan şeye odaklanacaktır. Bunun ötesinde Faşizmin ne olduğu onlar için pek önemli değil, o zaten düşman olarak nitelendiriliyor ve durdurulması gerekiyor. 

Bununla birlikte, doğrudan bir cevap olmadığından ve Faşizmin ne olduğu ve neyi temsil ettiğine dair çok sayıda basit öznel sözde tanım bulunduğundan, kendini Faşist ilan eden birçok kişi, ona dair anlayışlarını düşmanlarımız tarafından yapılan bu tanımlardan geliştirir. . Evet, bazıları gerçekten de önde gelen Faşistlerin eserlerini okuyor. 
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ancak burada Faşizmi yalnızca belirli bir ışık altında, siyasi aktivizm ışığında görselleştirme meselesiyle karşı karşıyayız. Bunun böyle olduğunu söylememek biraz kötü ama yeterli değil. Bu sadece tüm hikaye. 

Siyasi ideoloji bağlamında faşizm, 
Bir dünya görüşü olarak Faşizmin çok daha geniş bir bağlamı ve okuması Önde gelen Faşist siyasi figürler ve hareket liderleri ikincisinden ziyade ilkini anlamak daha fazla. Ne yazılarına bakış açısı kazandıran kişilerin eserlerini okumaktır. 
Faşizmi bir dünya görüşü olarak araştırmıştı. 

Burada başka bir sorun ortaya çıkıyor: kitabı okumayı başaran insanlar bu tür insanların eserleri (önemli bir isim Julius Evola olacaktır) Tipik olarak entelektüel olmak isteyen ve kendini filozof ilan eden, herhangi bir gerçek Faşist Eyleme nadiren katılan kişilerdi. Bunlar domuz bu alana karşı genel bir hoşnutsuzluk yaratmayı başardı Şu ana kadar izole edilmiş olan Faşistler arasındaki bilgi Siyasi ideoloji bağlamı. Daha da kötüsü, bu 'entelektüeller' bunu yapıyor kesinlikle konuyu tam olarak kavrayamiıyorlar küçük akademik hayatlarında tamamen saçmalıkları savunmaya bayılırlar kendi egolarını okşadıkları ve birbirlerini kandırdıkları daire gerizekalıları 'entelektüel' oldukları için kendilerini övüyorlar. Bunlar Faşist dünyanın coşkulu fötr şapkalı embesilleri haklı olarak kendilerine evolafag unvanını kazandılar, ki bu da olmamalı Bunları çöpe atacak olan Julius Evola'ya karşı bir hafiflik olarak algılansın haşarat kendisi. Aslında öyle de yaptı Yay ve Kulüp: 


Bu tür 'entelektüalizmitemsi!cileri, parlak bir ifade ve gerçeklerden çok daha fazla polemik ve diyalektiğinetkili bir şekilde kullanılması. Özellikle (mazeret olarak; akıllıdasanirisi pânayikekarfikirleri izlenimi vermek 
A kullanırlar; aynı çağdaş politikacılar psiPti ideolojisini yalnızca kişisel kazanımları ilerletmek amacıyla kullanıyorlar. 

Burası gerçek bir 'gösteriş pazarı' 
Genellikle eşlik eden en kötü tür öznelcilik kuralları giderek daha belirgin hale gelen dürüst narsisizm, bu aydın çeteleri sekülerparlaklığa kavuştuğunda (için 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her türlü örnek edebiyat 'kulüpleri' ve kültürel gruplar). 
Şüphesiz sötlemlapöğlukutüpberivardsında 

bunu söyleyenin ölçüsü 

En iğrenç aptallık entelektüellerinkidir. 


Evola aynı zamanda genel olarak filozoflardan hoşlanmadığını da ifade etti: amaçsızca düşünmeyi seven insanlar. Faşizmi bir dünya görüşü olarak anlama alanı bu tür ibneler tarafından işgal edildiğinden, normal Faşistler bu metinlerden mistik saçmalık olarak kaçınırlar. 

Evolafagların bu kavramlara verdikleri izlenim budur. 

İşin gerçeği şu ki, bu metinlerde Faşizmin manevi kökenleri bulunabilir ve bu da faşizmin manevi köklerine yeni bir bakış açısı açar. 

içinde bulunduğumuz mücadele, yalnızca olanın üzerindeki perdeyi kaldırmak değil Faşizm ama aynı zamanda karşı çıktığımız güçlere de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. 

Bu öğretilerin Faşizmin manevi köklerini taşıdığını söylüyorum. 
kesinlikle çünkü nadiren çatıştıkları şeyle çatışırlar. 

Faşistler siyasi bir ideoloji bağlamında düşünürler, bunun yerine ufuklarını genişletir ve zaten iyi olana yeni bir bağlam kazandırırlar. 

kurulmuş. Birkaç sorun dışında uzlaşma sorunu yok 

sonuçta hala faşistlerin siyasi görüşleriyle çelişmediğine işaret ediyor aktivistler zaten buna uyuyor. 

Örneğin böyle küçük bir nokta en iyi şekilde şu şekilde tanımlanabilir: Evola'nın faşizme yönelik 'sağdan' eleştirisine bakıldığında Faşizmin ideolojik olarak yönlendirilen bir siyasi hareket olarak eleştirisi olarak görülmelidir. 
Faşizmin bakış açısından (özellikle İtalya'da) uygulama dünya görüşü. Evola'nın vurguladığı noktalardan biri, İtalyan Faşizminin materyalist olan diğer ideolojilerin ve politik uygulamaların yoluna gitmesi, yani İtalyan faşizminin aleyhinde konuşması olarak özetlenebilir. 

Totaliter yapının Organik devletin mekanik anti-vizyonu olarak görülmesine rağmen, totalitarizmin özünde liberal bir olgu olmasına kadar uzanıyor. 
Bunun daha ilkel açıklaması şöyle olurdu: 

insanlar uymaya zorlanmamalı ve sapma açısından izlenmemelidir; vizyona isteyerek bağlı kalmaları gerekir çünkü 

orada kendilerine yer buldular. Aynı anlamda Hitler'i de eleştirmek mümkündür. 
sıfır uzlaşmaya dayalı komünist taktikleri kullanmak ve 

Şiddet kullanımı, Hitler'in 'ateşe ateşle karşılık vermek' olarak meşrulaştırdığı bir şey. 
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Bununla birlikte, tüm Faşist liderlerin oluşturduğu uygulamalar yanlış değildir ve Evola'nın 'Kaplana Binmek' olarak açıkladığı şeyin daha geniş bir uygulaması olarak anlaşılırsa, bir dünya görüşü olarak Faşizmin daha geniş anlayışıyla uzlaştırılabilir. 'Kaplana binmek' esas olarak rakibin gücünü kendisine karşı kullanma kavramıdır, ancak Evola bunu modern çürümenin kasırgasında geleneğin yalnız bir adamının hayatta kalması uğruna bireysel bir uygulama olarak sürdürüyor. 

Ancak bu uygulamayı bir bireye değil de bir gruba uygularsanız, o zaman Faşizmin, Faşist Eylem merkezli bir siyasi ideoloji olarak kurulmasını sağlarsınız. Modernitenin kurallarına göre oynuyoruz, ancak yalnızca kontrolü ele alabilmemiz ve daha sonra yavaş yavaş bu kuralların artık geçerli olmadığı bir duruma geçebilmemiz için. 

Dolayısıyla faşizmin totaliterizmi ancak gereksiz olacağı bir noktaya kadar, yeni bir neslin toplumumuzu tanımlayacak değerlere inanacak şekilde yetiştirilene ve daha sonra bunları varsayılan olarak isteyerek uygulayana kadar kullanması gerekiyor. O zaman totaliter bir sisteme gerek kalmayacak ve Organik devletin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşmış olacağız. 

Bu uygulamadaki tek tehlike, düşmanın materyalist düşüncesine kapılmamak, yani modernitenin kasırgasına kapılmamaktır - bunun için Nick Griffin'e ve BNP'ye veya herhangi bir ılımlı milliyetçiye bakın. Bir örnek. 


Modern Dünyada yaşıyoruz ve durumumuzu nasıl halledebileceğimiz konusunda seçeneklerimiz oldukça sınırlı. Evola, ilk çalışmalarından birinde 
3 spesifik yolu listeliyor:Pagan Emperyalizmi: 


1. Modern Dünya'da hayatta kalabilmek için manevi izolasyonun veya ondan ayrılmanın bireysel yolu, nehirdeki bir taş gibi hareketsiz olmalıdır. Bu, ruhun aristokratının hayatta kalmasıdır (Örnek: Armin Mohler'in 'Faşist Stil'in temsilcisi olarak tanımladığı 'Faşizmin Vaftiz Babası' Ernst Jünger). 


2. Daha hızlı ölmesine yardımcı olmak ve böylece yeni, Geleneksel bir dünyaya yer açmak için Modern Dünyanın yozlaşmasını kasıtlı olarak hızlandırma yolu (fütürizm, bu yol için organize hareketin iyi bir örneği olarak hizmet edecektir) 
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EVİNİZE GELİN FAŞİSTLER EVİNİZE GELİN 


farklı bir eylem zevkiyle 'ilerici', modernist yönlerin çoğunu teşvik ettiler; 
bildiğimiz uygarlık tablosunu temizliyor, böylece yeni Geleneğe giden yol). 

3. Son olarak, Modern'in üstesinden gelmek için bilinçli protestonun, acımasız yıkıcı ve yaratıcı gücün yolu 
Dünya ve zamanımızın Geleneğini yeniden kur. 


Siyasi bir ideoloji olarak faşizm son yola, yani yola düşer modern dünyaya karşı güç kullanarak isyan etme arayışı, 
Kase (Restorasyon, kaynağa geri dönüş), Armin Mohler'in ne söylediği 'Nazi tutkusu' olarak tanımlandı. Bütün organize Faşist/Nazi hareketlerinin yolu budur. 
Bu makalede daha önce de belirttiğim gibi, çoğunlukla modern Faşist aktivistler zaten işleri doğru yapıyorlar ama yapıyorlar eylemlerinin daha geniş ve daha derin bağlamı olmadan şu anda sadece ne için savaştığımızı anlamakla kalmayıp ama aynı zamanda zaferimizin ardından gelecek olanla da ilgili ve bu bizim içimizdedir. 
Bu bağlamın kısa ve kapsamlı bir şekilde sunulabilmesi ilgi çekicidir. Her faşistin hepsini okuması beklenemez. 
Faşist dünya görüşü hakkında fikir sahibi olmak için bu kitapları okuyorum ve esasen benim de dahil olduğum aynı araştırmayı yürütüyorum. 
tek cilt gerekiyor ve ben de bunu üretmeyi planlıyorum. Çoğu Bu makalede değindiğim noktalar kitapta da tekrarlanacak, ancak doğal olarak daha fazla içgörüyle. 
Şimdilik bu makaleyi, üzerinde çalıştığım şeye kısa bir bakış olarak ve daha da önemlisi Faşistlere 'eve dönmeleri için erken bir çağrı olarak düşünün. 
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ZELGER'DEN 
SW 


Daha önce, şu an için Faşizmin iyi bir tanımının bulunmadığı söylendi, çünkü tüm tanımlar ya düşmanlarımız tarafından yaratıldı (gerçek fikirlerimizden çok bizimle olan anlaşmazlıklarıyla ilgileniyorlar) ya da belirli hareketlere ya da zaman dilimlerine bağlılar. 


Faşizmin tarihsel bagajından ve olumsuz karakterizasyonlarından ('Faşizm x veya 


y') arındırılmış geniş bir resmini çizerek bu duruma çare bulmak istiyorum. 
değil 


İDEOLOJİ VS. DÜNYA GÖRÜNÜMÜ 


Öncelikle Faşizmin bir ideoloji değil, bir dünya görüşü olduğunu sıklıkla söylüyoruz. Fark ne? 

Bir adam yolculuğa çıktığında, iyi bir yolculuk geçirmesini sağlamak için birkaç şeye ihtiyacı vardır. Her şeyden önce nereye gitmek istediğini bilmesi, varacağı yer hakkında fikir sahibi olması gerekiyor; bu sadece bir his (daha sıcak olan yere git) ya da belirsiz bir yön (doğu) olsa bile. Ayrıca onu gideceği yere götürecek bilgileri içeren haritalara da ihtiyacı olacak. Hayatta, bir insanın varacağı yer değerleri tarafından belirlenir ve onun gerçeklik 'haritası' gibi olan bilgi ve fikirlerine göre günlük bazda taktiksel kararlar alır. 
Aynı şekilde aynı yöne giden insan grupları da ortak bir dünya görüşünü paylaşıyor ve 


politikalarını bir ideolojiye dayandırıyorlar. İçinde 
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Başka bir deyişle, bir grubun dünya görüşü, diğer her şeyi yargıladığı ve ortak hedeflerinin ne olduğuna karar verdiği değerler sistemidir; ideolojiler ise bu hedeflere ulaşmak için geliştirdikleri teoriler ve modellerdir. 


Hedef - Değer sistemi (bireyler) - Dünya görüşü (gruplar) Haritalar - Fikirler (bireyler) - İdeoloji (gruplar) MODERNİZM VS. GELENEKSELLİK 


Yani Faşizmin bir dünya görüşü, yani dünyayı yargılamak ve anlamak için kullanılan bir değerler sistemi olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun nasıl bir dünya görüşü olduğunu belirlememiz gerekiyor. 

Temelde sonsuz sayıda potansiyel ideoloji ve dünya görüşü vardır, ancak bunların hepsi birbirine zıt ve tamamen uzlaşmaz olan iki kategoriden birine aittir. 
Bu iki kategori, modernizm (genellikle materyalizm olarak adlandırılır) ve gelenekselciliktir (genellikle idealizm olarak adlandırılır. Modernizmde en yüksek iyilik, acı ve tehlikeden kaçınırken rahat ve güvende olmaktır. Bu kriterlere göre her şey iyi ya da kötüdür. Gelenekçilikte en yüksek iyilik, hakikat ve yalanların reddedilmesidir. Bu kriterlere göre her şey iyi ya da kötüdür. 


Modemnistler için fikirlerin, değerlerin ve teorilerin maddi amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçlar olduğunu belirtmek çok önemlidir. Bu şeylerin kendi başlarına hiçbir değeri yoktur. Eğer gerçek, iyi hissetmenin önündeyse, o zaman gerçek gitmelidir. Tersine, gelenekçilik için, gerçeğe ulaşmak ve onu sürdürmek amacıyla kullanılan araç olarak kabul edilen maddi koşullar ve mallardır. Eğer rahatlık ve güvenlik hakikatin önündeyse, bunlardan fedakarlık edilmelidir. 


FAŞİZM NEDİR? 


Faşizm, modern dünyada tezahür ettiği şekliyle geleneksel dünya görüşünün vücut bulmuş halidir. Bu, Faşizmin öncelikle gerçekle, yani nesnel gerçeklikle ilgilendiği anlamına gelir. Bu aynı zamanda, Faşizmin bir ideoloji olmasa da, Faşistlerin ihtiyaç duyulduğunda belirli durumlarla başa çıkmak için ideolojilerden yararlanabilecekleri anlamına da gelir. 
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Faşizm, kapitalizm gibi ideolojilerle karşılaştırılamaz. 
komünizm, çünkü bunlar sadece hedefe ulaşmanın alternatif yöntemleridir. 
aynı amaç (yani en büyükler için en yüksek konfor ve güvenlik) sayılar), Faşizmin ise tamamen farklı bir amacı vardır: insan toplumu evrenin ebedi gerçeklerini bünyesinde barındırır. 

Elbette dünya karmaşık ve gizemli bir yer olduğundan 
Hiç kimsenin tam olarak anladığını iddia edemeyeceği bir şey, Faşist Dünya görüşü, dünya görüşüne ulaşmak için keşfetme ve deneme ihtiyacıdır. 
Hakikat hakkında daha büyük bir bilgi, bu da bizim düşüncelerimize yansıyacaktır. 
kanunlar ve kurumlar. Tersine, modern dünya görüşünde bilimin amacı bizim zevkimiz ve rahatlığımız için aletler yaratmaktır; rahatsız edici bulgular ise aşağılık liberal mitlerin tartışmasız kalmasına izin vermek için halının altına süpürülür. 


FAŞİZMİN İLKELERİ 


Özgürlükçülük gibi ideolojiler ilkelerle, tanımlayan fikirlerle doludur. 
onlara. Örneğin özgürlükçüler herkesin bencil olduğu konusunda ısrarcıdır: herkese tekel vermek yolsuzluğa yol açacaktır. Bu da onlardan biri onların ilkeleri. Bu ilkelerin basit bir listesini yaparak şunları yapmak mümkündür: İdeolojinin neyle ilgili olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde açıklayın. Bu değil Faşizmle mümkün çünkü Faşizmin ilkeleri yoktur. Gerçekte, Faşistler 'ırkçı', 'sosyalist', 'Yahudi karşıtları' ve daha pek çok kişi olma eğilimindedirler. 
şeyler, ancak bunlar Faşizmin doğal bileşenleri veya Faşistlerin doğuştan gelen kişilik özellikleri değildir. Sonuçta şunu unutmamalıyız tarihin bir noktasında liberaller de 'ırkçıydı', komünistler de sosyalist politikalara inanıyorlardı ve muhafazakarlar da Yahudi karşıtıydı. Bu tür ayrıntılar dünya görüşümüzün özünü tanımlayamaz. 

Bir Faşist yalnızca kanıtlara bakar ve gerçekliğin bu olduğuna karar verir. 
ırkçıdır, insan doğası gereği biz sosyal hayvanlarız ve Yahudiler Tarihsel olarak ev sahipliği yapan her toplum üzerinde zararlı bir etki olmuştur. 
onlara. Eğer bunun tersi kanıtlanırsa, bir Faşist benimseyecektir. 
tam tersi bir düşünce. 

Bu nedenle, Faşizmin katı ve kesin ilkeleri yoktur, ancak Faşistler modern materyalist toplum için 'politik olarak yanlış" olan bir yığın bilimsel ve akademik kanıt biriktirmek. Birey olarak 
Faşizmin yolunda büyüyüp ilerleyecekler, giderek 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bu deliller bütünüyle tanışırlar ve böylece Hakikat'e yaklaşırlar. 


Ayrıca, temel sağduyu ve doğanın üstünkörü bir gözlemi, herkesin dünyayı yöneten belirli ilkeleri anlamasını sağlayacaktır. 
"Güçlüler hayatta kalır, zayıflar yok olur'. Söylemeye bile gerek kalmayacak kadar sıradan bir fikir ama bir modernist için iddia edilmesi devrimci bir şey. Bu basit ilkelerin tümü, binlerce yıl önce yazılmış ve çocuklara sağduyuyu öğretmeyi amaçlayan, ancak artık 'siyasi açıdan son derece yanlış' olan Ezop masallarını okuyarak (ya da hatırlayarak!) öğrenilebilir. 


HAKİKAT YOLUNDA YÜRÜYORUZ 


Faşist olmak Hakikat yolunda yürümek demektir ve bu da hayatımızdaki tüm yalanların ayıklanmasını gerektirir. Bu benlikle başlar: Kim ve ne olduğumuzu tamamen kabul etmek gerekir (insanlığını reddeden, cinsiyetini reddeden, ırkını, milletini, tarihini vb. reddeden yozlaşmışların aksine). Rockwell'in dediği gibi ya bilimsel yönteme inanıp onu kendinize uygularsınız ya da sadece kendinizle dalga geçersiniz. 

Hakikat yolunda yürümek, dünyadaki yerimizin ne olduğunu öğrenmek ve o makamı yerine getirmek demektir. Bu, bireylerden uluslara, ırklara ve türlere kadar her şeyin kozmik hiyerarşide kendi yeri olduğunu anlamak anlamına gelir. Bu, hiyerarşinin tepesinde olmadığımız yönündeki rahatsız edici düşünceyle karşı karşıya kaldığımızda bile geçerlidir. 

Toplumsal düzen Doğal Düzen'i, yani toplumun her üyesinin kendi doğasına en uygun rolü yerine getirmesini yansıtıyorsa, o toplum Faşist ideali gerçekleştirmiş demektir. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 
Ki 


ONUR GERÇEK - FAŞİST DÜNYA GÖRÜŞÜ 


» Gerçek, hayattaki her şeyi yöneten şeydir. Sadece bir tane olabilir Gerçek. 


* Görüşler, kuruntular ve yalanlar yalandır, sapmalardır. 
doğrusu. 


* Bütün yalanlar insan aklından kaynaklanır. 
* Faşizm Gerçeğin Dünya Görüşüdür. 
* Tüminsan yapımı ideolojiler yalandır. * Gerçek 


herkesi farklı şekilde etkiler. Eşitlik ve hümanizm yalanlardır. 


* İnsanlık tarihi, Hakikat'ten giderek artan bir sapmadır. 
İlerleme bir yalandır. 


* Gerçek kişisel değildir, kimsenin çıkarına hizmet etmez. 
SAVAŞ YAP - FAŞİST MÜCADELE 


* Adalet Gerçeğin restorasyonudur. * 


Modern dünya çıkarlar ve insan yapımı fikirler üzerine kuruludur, yalanlar üzerine inşa edilmiştir. 
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:* Modem yasalar yalanları korur. Düşmanımız yasal. Adalet yasa dışıdır gal. 


* Sahtelikler çoktur ve birbiriyle çatışır, ama hepsi 


Gerçeğe karşı çık. 


* Hiçbir uzlaşma olamaz, en azından Gerçeğin yalanlarla karartılmasına izin 


verirsiniz. * Biz 


Gerçeği savunuyoruz. Saldıran herkes düşmandır. * İşler ne kadar kötüleşirse 


adaleti sağlamakta o kadar özgür oluruz. »* Binalar ve kurumlar Gerçeği de yalanı da barındırabilir. Eski haline getirmek 
Onları Hakikat'e götürün ya da yakın. 
İYİ EĞLENİN - FAŞİST YAŞAM TARZI 
* Faşist olmak için bir harekete ihtiyacınız yok. 


* Siz Gerçeği savunuyorsunuz. Yaptığınız her şeyde bunu gösterin. » 


Mesleğinizi, size neşe veren şeyi bulun ve bunda başarılı olun. Dünyayı bunu fark etmeye zorlayın. 


* Karakterinizin insanları sizi takip etmeye yönlendirmesine izin 


verin. * Başkalarıyla birlikte hoşunuza giden aktivitelere katılın veya başkalarının 


da katılabileceği bir 


şeyler yaratın. * Fiziksel, zihinsel ve ruhsal potansiyelinizin tamamına ulaşmaya çalışın. 


aslında. 


* Kendinize güvenin, modern dünyanın veya diğer insanların konforlarına 


bağımlılıktan kurtulun. * Hatırlanmaya değer bir hayat 


yaşayın. Bizim için bir kaza yatakta ölmek anlamına gelir. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


IronMarch, dünya görüşümüzü ve karşılaştığımız mücadeleyi kavramak açısından 2011'den 2014'e büyük bir sıçrama yaptı ama hepsi bu değil. 
henüz oraya varmadık. Şu anda bulunduğumuz yer iyi bir yer, sağlam bir yer. 
Daha da genişleyebileceğim bir temel oluşturdum, bu yüzden gerileme için en ufak bir şans bile veren her şeye çok düşmandım ve öyle olacağım. 
gelecek. 'Düzeltmeye' ihtiyacımız yok çünkü şu andaki konumumuzda herhangi bir hata yok - bir değişiklik yapmamıza gerek yok. 
ya da kendimizi farklı bir yola yönlendirmek. Sadece ihtiyacımız var daha fazlasını takip etmek için. 

İlk sıçramamız aslında yaptığımız hatalar sayesinde mümkün oldu. 
artık gülüyoruz. Örnek: Faşizm ve Nazizm dediğimizde aynıysa, bunu bir liberalle aynı anlamda kastetmiyoruz. 


Yani. Liberal anlatının yok edilmesi yoluyla 

Faşizm ve Nazizm aynı, biz temizleyip kaldırdık 

liberal anlatı. Biz onların farklılıkları üzerine kendi anlatımızı kurduk. Faşizm ile Nazizmin farklı olduğunu söylerdik, Faşizm değil 

ırkçı veya anti-semitik vb. Geçmişe bakınca komik ama öyleydi 

ancak böylece onların gerçekte nasıl bir olduklarını görmeye devam edebiliriz ve aynı şey, açıklamada liberal bir anlatının lekesi olmaksızın. Ve bunların hepsi organik olarak gerçekleşti. 
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Bu, yeni bir şeyi yeniden inşa etmek veya inşa etmek için yıkmanın tipik yöntemidir; daha önce de belirttiğim gibi, birisine görüşlerimizi tanıtmanın da geçerli bir yoludur. 

Bu süreçten geçmiş olmamız sayesinde, davamız için bizimle birlikte yürüdüklerini iddia edenlerin hatalarını artık çok daha kolay görebiliyoruz: Daha önce sahip olduğumuz yanılgılara takılıp kalan ve hâlâ klasik Faşizm hakkında gevezelik edenler; üçüncü sıranın yararsız ve kör unvanına sarılanlar; bu ismi sadece alan ama her ne sebeple olursa olsun arkasında liberal bir anlatı olan kişiler; kendi saçmalıklarını uyduranlar. 


Çeşitli yanlış anlamalara sahip olduğum dönemden kalma eski fotoğraflarımdan bazılarının dolaşıma girdiğini gördüğümde kişisel olarak çok eğleniyorum; çünkü kişisel olarak benim için bu ne kadar ilerleme kaydettiğimin bir göstergesi ve aynı zamanda beni kullananların nerede olduğunu gösteriyor. eski imajlara takılıp kalıyor (bu da bu aptalların bana, az gelişmiş dünya görüşleri veya ideolojilerin yönlendirdiği anlamsız projeler için bazı teklifler veya tekliflerle yaklaştıklarında daha da komik karşılaşmalara yol açıyor). 


Bu, araştırmamda uzun uzadıya ele aldığım bir konuydu ve sonuçta kitabımın amacı, hepsini çok detaylı bir şekilde ortaya koymaktı, bu yüzden bunların hepsinin bir konu içinde ele alınamayacağını hissettim. gerçi daha önce bir ön çalışma yapmıştım. 

Dolayısıyla buna neden daha incelikli bir şekilde yaklaşmanın gerekli olduğunu hissettim, ancak yine de artık bir seçenek değil, yine de artık en azından bir sonraki sıçramanın temelinin tek bir konu altında kısa ve öz bir şekilde toplanabileceğini hissediyorum. Ruhsal veya metafiziksel arka planın karmaşık ayrıntılara sahip yönlerinden yoksun olmak (bu durumda bu işi yürütmenin tek yolu budur). 


Öyleyse devam edelim ve deneyelim. 
İLK NOKTA 


Hepinizi görüşlerimizi bir ideoloji olarak tanımlamaktan vazgeçmeye çağırıyorum. 
İdeoloji, tanımı gereği insan zihninden gelen, bazı insani fikirlere ve daha da kötüsü görüşlere dayanan bir şeydir. Takip ettiğimiz şey bir dünya görüşüdür ya da daha iyisi sadece Hakikattir, çünkü o zamansız ve özünde isimsiz bir şeydir, çünkü insanlıktan önce gelir ve dolayısıyla 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hiçbir isim ona her şeyi kapsayan bir şekilde gerçekten uymaz. Gerçek, onu tanımlamaya en yakın olanıdır. Bu anlamda taşıdığımız isimler bile, Faşizm, Nazizm vb., en iyi ihtimalle uygunsuz ve geçicidir. Ancak endişelenecek bir şey yok, çünkü insanlık tarihi boyunca dünya görüşümüz için savaşanların pek çok ismi ve onların peşinde, bizim arayışımız da dolayısıyla mücadelemizin sürdüğü zamanları ve yerleri yansıtan birçok isim vardı. Kadim mitlerin sembolik mesajıdır, Kâse'nin ve Felsefe Taşı'nın aranmasıdır, Kurşunun Simya yoluyla Altına dönüştürülmesidir, Osiris'i Tabutundan kurtarmaktır, Büyük Hermetizm Çalışmasını yürütmektir, Tohumu ondan almaktır. Madeni açmak ve Çiçek açması için onu Dünya'ya dikmek, Gerçek Satürn'e ulaşmak, Hyperborea'yı, Thule'yi, Gençlik Pınarını bulmak, Aşkınlığa ve Uyanışa ulaşmak - tüm bu çeşitli isimler, kavramlar ve temalar kendi aralarında eşdeğerdir (gerçi bunlar Hepsi aynı düzeyde işliyor, bazıları yalnızca kişisel düzeyle ilgileniyor, bazıları ise daha geniş, yine de hepsi aynı bağın parçası) ve Faşist Mücadeleyle ilgileniyor. 


Bunların hepsi aynı görünmez bayrağın altında birleşiyor. Havva- 


Zamanla yanlış anlayanlar tarafından yozlaştırılmadan önce bunların gerçek anlamı ve anlamının peşinde koşan herkes, hepsi aynı görünmez ordunun parçalarıdır. Bu sancak ve bu ordu görünmezdir çünkü o, zamanı, mekanı ve bu hayatta var olan diğer engelleri aşar. Bu size mücadelemizin gerçekte ne olduğu, doğası, genişliği ve derinliği konusunda daha iyi bir izlenim verecektir. 


Bu mücadele zamanın ötesindedir, dolayısıyla isimler sürekli bir kenara itilmektedir ancak mücadelenin kendisi devam etmektedir ve birçok düzeyde devam etmektedir: kişisel, ulusal, medeniyetsel, kozmik. 

Karşılaştırıldığında bir ideolojinin mücadelesi yalnızca kendi zamanını yansıtır ve dolayısıyla yalnızca ismen bir kenara düşer. Ancak bu, ideolojilerin tamamen birbirinden kopuk olduğu ve yalnızca mücadelemize bağlı olanların bir tür görünmez ordu oluşturduğu anlamına gelmiyor. Savaştaki güçler arasındaki fark, bizim tarafımızda tüm savaşçıların bu tek Hakikat'e bağlı kalması gerekirken, düşman tarafının Hakikat'e bağlı olmayan insan zihinleri tarafından üretilen Batılların bir karışımı olmasıdır. Bu yalanlar ortada 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bazı yönler farklıdır, ancak yol gösterme biçimleri bakımından birbirleriyle bağlantılıdırlar Bu hayatta insani olan her şey aşağı doğru bir yozlaşma sarmalında. 
Liberal Akademinin tarih algısı sınırlıdır ve 
Dolayısıyla Hakikat'e karşı kör olan bu kitap, Sahteliklerin tarihini, bir fikrin diğerini nasıl beslediğini ve bunun yeni bir fikrin ortaya çıkmasına yol açan koşullara yol açtığını vb. belgelemek konusunda iyi bir iş çıkarıyor, ancak her seferinde bizi daha da ileriye götürüyor. aşağı. 

Bizim tarafımız her zaman tek, evrensel, zamandan bağımsız bir Hakikat'e, sabite bağlı kalırken, düşman çeşitli biçimlere bürünebilir. 
Kendileriyle tartışıp kavga ediyorlar ama hepsi aynı sonuca varıyor yozlaşma ve evrimin yolu, sonuçta ölüme yol açan sürekli değişim. Kaygan eğim gerçektir ve doğadır düşmanın. Tabii ki eğimin olduğuna inanmamızı ister bir yanılgı - 'Sevgili kardeşlerim, aydınlanmanın ilerleyişinin övüldüğünü duyduğunuzda, şeytanın en iyi numarasının sizi onun var olmadığına inandırmak olduğunu asla unutmayın!" Gerçi belki bizim ajanlarımız düşman, kişinin yapması gereken şeyleri kavramaktan yoksun Davamız için savaşanların gerçekten de bunun bir yanılgı olduğuna inanıyorlar. 
sonuçta ortaya çıkacak fikri tanımayı reddetmek kendi fikirleri var ama dediğim gibi iç kavgaları doğalarının bir parçası. 

Karşı çıktığımız güçlerin gücü, onlardan biri olmaktır. 
ajanlar için kişinin Hakikat konusunda cahil olması gerekir, halbuki bizim gücümüz yalnızca en iyilerin Gerçeği yeterince iyi bir şekilde görebildiklerini yolumuza ayak basmak için. Zayıflıkları genellikle fizikseldir ve faaliyet gösterdikleri tek alan bu olsa da, bizim 
Zayıflık, dar yoldan sapmanın çok kolay olmasıdır. 
Gerçek ve ya yanılgılara kapılın ya da aldanıp yoldan çıkarmak. 

Düşman istediği gibi kamp, pankart, isim ve slogan değiştirebilir. 
istedikleri kadar çok kez aynı güçlerin pençesinde olmaya devam ediyorlar biz karşı çıkıyoruz; yoldan çıkmak için tek bir hata, herhangi bir hata yeterli yolumuza çıkın ve düşmanın saflarına katılın. 

Bu düşman, yozlaşmaya yol açan bir sürü batıl, maddi olmayan bir güçtür, tıpkı bizim Hakikatimizin maddi olmayan bir güç olması gibi. 
güç. Hakikat, insanlıktan önce var olduğundan, insanlar olmadan da var olur, ancak İnsanlar ona yardım etmek için Hakikat için savaşan bir güç halinde örgütlenebilirler. 
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aynı şekilde daha fazla ilgi gören Yalanlara karşı mücadele 

teşvik etmek için savaşan bir güç halinde örgütlenmiş insanlar olduğunda 

herhangi bir yalan. 
Bu dönüşüm bir genel ve idealist Dünyaya özgü, sıkı 

Hem aklı A organize edilmiş, politik, mücadeleci 

hem de iradeyi birleştiren inanç kardeşimileceğimiz 

en önemli başarıdır. Herhangi 

Fikrin zafer şansı tamamen buna bağlı 


Bir fikrin başarılı bir şekilde projeye dönüştürülmesi pratik plan. 


Başka bir alıntı: 


Sonuç olarak, uluslararası Marksizmin kendisi, Karl Marxan uzun süredir olan, Dünya Yahudilerinin kesin siyasi inangileyanı olan trans-adil Böyle bir oğulun A oluşumudur. İleönceden var olan yaygın temelini ortaya koyan fikir, bu doktrinin poişaşırtıcı siyasi başarısını ortaya koyacaktır. 
hiçbir zaman mümkün olmadı. Milyonlarca insan arasında Karl Marx, emin bir gözle bunu yapan tek adamdı. 
Peygamber, zaten bataklığın içinde bulunan zehirleri onun planıVardı fark etmişve bu zehirleri, ard gibi, yavaş yavaş çürüyen dünya. 9 ayrıldı bu dünyadaki özgür ulusların yok olmasına neden A Hızdan 

yapmak faydalanabileceği kara büyü bilgeliği odaklı çöğgm olduğunu tespit etmiştir. 


İlk alıntıyla ilgili olarak, bir kez daha unutmanız isterim. 
fikir kavramına bağlı kalın ve Hakikat'in takipçileri olarak bize bağlı kalın ve Daha önce değindiğimiz gibi, çevresinde ismiyle varlığını sürdüren görünmez ordu tarih boyunca dünya farklı isimler, pankartlar, semboller kullandı, Çünkü o zamanın şartlarıyla uğraşıyorlardı. 
Aynı şekilde Hitler de pek çok şeyi tanıtan biri olarak aramıza geliyor. 
20. yüzyıl arenasındaki mücadelemiz için hayati önem taşıyan ve 21. yüzyılın başlarında bile geçerliliğini koruyan yönler. Bu neden Faşizmin ve Nazizmin isimlerini kendimize ait olarak tutuyoruz? 
uğruna savaşan görünmez ordunun en son tezahürüdür. 
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Gerçek. Hakikat mücadelesinde o Görünmez Bayrağın en yeni tezahürü, bugün kullandığımız ve dolayısıyla onların geçici bayrağını taşıyan, yeni koşullar ve teknolojiye göre bazı değerlendirmelerle bu isimler ve bu yöntemlerdir. İşte bu yüzden onları terk etmeyeceğiz, çünkü onlar özünde ebedi olan bir şey uğruna bugün ve çağda verdiğimiz mücadeledeki pratik planın isimleri ve sembolleridir. 


İkinci alıntıyla ilgili olarak size düşmanımızın da ebedi bir şey olduğunu hatırlatmak isterim. Marx'ın 20. yüzyılda düşmanımızı bir savaş gücü olarak örgütlemeye yol açtığı ve bunun 21. yüzyılda yeni tezahürlerinin zemini haline geldiği tarihi bir gerçek olsa da, Marx'ın gerçekten bilinçli bir insan olduğu düşünülemez. düşmanın ajanı. Gerçekte komünizm başka biri tarafından başka bir biçimde de düşünülebilirdi ve onun mutlaka bir Yahudi olması gerekmiyor. 
Ortalama bir insanın görüş alanının bozulması ve sürekli sınırlandırılmasıyla birlikte, bu sınırlı tarih algısında komünizm, eninde sonunda mantıklı bir sonraki adım olarak ortaya çıkacaktı. Bu sınırlı kapsam dahilinde, daha önce geçerli olan yalanlara dayanarak, bu mantıklıdır ve bir sonraki mantıksal adımdır, bir sonraki domino taşıdır ve o kaygan yokuşun bir sonraki anıdır. Yalnızca Hakikat'i algılayan ve onun için mücadele edenler, dolayısıyla her şeyin tam resmini ellerinde bulunduranlar, bu yeni adımı daha da yozlaşmaya, İçelmeye, ölüme götüren bir adım olarak görebilirler. Bu anlamda Marx, düşmanımıza halktan savaş gücü kazandıran habersiz bir ajandan başka bir şey değildir. 


Bu elbette onu, eserlerini ve onun için vaaz veren ve onun için mücadele edenleri düşmanımız olarak görmememiz gerektiği anlamına gelmiyor; sadece 


mevcut mücadeleyi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yalnızca bu fikirlerin birbirinden kopuk doğasına inananlar Marx'ı suçlayabilir ve onsuz komünizmin asla 


olamayacağını söyleyebilir. 
Gerçekte bu mesaj yine de başka birinden, muhtemelen farklı bir isimle gelebilirdi. 


İKİNCİ NOKTA 


Elbette Hakikat'e belirli yatkınlıkları olan ve Sahteliğin daha geniş varyasyonlarına sahip gruplar vardır. Böylece elimizde birkaç tane var 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biyolojik ve ruhsal ırklardan biri veya diğeri için Şampiyon olarak adlandırılabilecek ırklar. 

Aryanlar Gerçeği savunan biyolojik ırktı, ancak ırk karışımı yoluyla ortadan kaybolmaları nedeniyle meşale karıştıkları ırklara geçti ve böylece saf biyolojik Aryan ırkı yok olurken, parıldayan Kahraman ruhani ırk onların içinde yaşamaya devam ediyor. 


Yalanları savunan ruhani ırkların da kendi biyolojik konakçıları vardır; her ne kadar her zaman kesin olarak biyolojik kategorilerle tanımlanmasalar da, biyolojik kökenlerine bakılmaksızın dindar inananların çoğunluğunda var olan Ay ruhani ırkının durumu da budur. 
ırk. 

Dionysos manevi ırkı söz konusu olduğunda, hazcı bir şekilde anı yaşamak isteyenlerde bulunur; bu, herhangi bir biyolojik ırkta bulunabilecekleri anlamına gelir, ancak bazıları buna diğerlerinden daha yatkındır (Aryan soyundan gelenlerin aksine zenciler). ). 

Titanik, Faust ruhani ırkı, en sık olarak, Devrim ve Yalan yolundan geçmiş Aryan soyundan gelenler arasında bulunabilir; onların biyolojik doğası, Kahraman ruhani ırkın ikiz kardeşi olduğu için genellikle bu ruha daha uygundur. 

Son olarak, yaşamın tamamen maddi vizyonuyla yetinen Tellurik ruhani ırk vardır ve bu ırk, elbette ki Devrim sürecinde diğer ırkları da etkilediği görülse de, Yahudilerde Sahteliği savunan ırktır. Yahudilerle olan mücadelemiz burada çok yoğun bir şekilde devreye giriyor, ancak karşı çıktığımız şeyin çok somut bir temsili biyolojik doğaları ve davranışları aracılığıyla tezahür etse de, onların bu gayri maddi Düşmanın farkında olmadan piyonları olduklarını bir kez daha anlamak gerekiyor. 


Buradaki asıl nokta, karşı çıktığımız düşmanın kapsamının sadece Yahudilerin ötesine geçmesi ve düşmanımızın varlığını sürdürebilmesi, İstila ve yozlaşmaya yol açabilmesi için herhangi bir bilinçli küresel Yahudi komplosunun var olmasına gerek olmadığıdır. Sadece Yahudi çıkarlarına dayanan küresel bir komplonun var olduğunu ya da olmadığını söylemiyorum; mesele şu ki, hakikate aynı zararın verilmesi için böyle bir komplonun olmasına da gerek yok. Bir komplonun varlığı veya yokluğu, bir komplonun varlığını veya yokluğunu gösterir. 
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Falsehood için bir başka organize savaş gücü daha. Ebedi Yahudi, düşmanın yalnızca bir yüzüdür, belki de tarih boyunca en canlı ve en başarılı olanıdır; ancak yine de, eğer onun tüm dertlerin kaynağı olarak yalnızca Yahudi olduğunu iddia edersek, o zaman özgürlükçü üçüncü konumdaki şilteler doğru olacaktır. Serbest piyasanın, içinde hiç Yahudi olmasaydı her şeyi çözeceği yönündeki iddiaları ve bunun ne kadar gülünç olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Karşı çıktığımız şey, isimsiz, sonuçta meçhul ve her zaman mevcut olan ve hiçbir zaman gerçek anlamda ortadan kaybolmayacak maddi olmayan bir güç olması bakımından uğruna savaştığımız şeye benzer, ancak Hakikat için savaşanlar olarak bizim mücadelemiz, Batıl ile mücadele etmektir. saltanatı kısa olsun ve ona karşı nöbet tutsun ki tekrarı çok 


şiddetli olmasın. Bu aynı zamanda Gerçeğimizin de bir parçası olan tarihin döngüsel vizyonudur. 


ÜÇÜNCÜ NOKTA 


Kişisel, ailevi, sınıfsal, ulusal ve hatta ırksal olsun, hiçbir türden çıkar uğruna mücadele etmiyoruz. Irkımızın daha güçlü olmasını istediğimiz için ya da sırf daha fazlasına sahip olmasını istediğimiz için savaşmıyoruz. 
Hakikat için, tüm yaşamda var olan belirli bir Doğal Düzen için, kendisini insanlıkta da tezahür ettiren, ırklar arasında bir Doğal Düzen, bir hiyerarşi yaratan Kozmik Düzen için savaşıyoruz. Irk üstünlüğü hakkında düşünmeye kolayca kapılırız çünkü ırkımız bu hiyerarşinin üstünde yer alır. Bu, başkalarına tepeden baktığımız ya da onları yok etmek istediğimiz anlamına gelmez, bu Hakikat'e aykırıdır çünkü diğer ırklar olmadan bu hiyerarşiye sahip olamazsınız. Uğruna savaştığımız şey Hakikattir, Modern Dünya'da ortadan kaldırılan doğal düzendir; ayrıca, yalnızca Yalanlarla 


beslenen ruhsal ırklar tarafından daha çok etkilendikçe tüm ırkların İçe Dönme'nin etkilerinden muzdarip olduğundan bahsetmiyoruz bile. 


Amacımız hiçbir zaman üstünlük olmadı, bir kez daha kişisel Gerçeğimizin bir parçası olan ırksal Gerçeği içeren Gerçeği takip etmekti. 
Tabiatına bağlı olan kişi, Hakk'a uyan kişidir, dolayısıyla daha az olanın kendisini daha fazla zannetmesi ahmaklık olur, ama daha çok olanın da kendisini daha az düşünmesi aynı şekilde ahmaklıktır. Peki dejenerasyonda ne var 
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Üstünlük kaygısı olarak görünen bu hareket, başlangıçta doğal düzenin yeniden kurulmasından başka bir şey değildir. 

Bunu akılda tutarak, bunun ne kadar zıt olduğunu kolaylıkla görebiliriz. 
popüler inanışa göre, Irksal hakikat açısından ırkçı görüşlerimizle, diğer ırklardan silah arkadaşları var. Minimal yaşam hedefi Herkes kendi doğasını Gerçeğe göre anlamalı ve ne olursa olsun onu takip etmelidir; bunun yerine konuşulacak bir çıkar yoktur. 
kişisel çıkarlar ailevi çıkarlar yerine kişisel gerçek sınıf çıkarları yerine ailesel gerçek mesleki gerçekler ırk ırksal bir gerçeği ilgilendirir. Çıkarları savunan herkes bizimdir Düşmanımız, Hakikat'e bağlı kalmak ve onun için savaşmak isteyen herkes bizimdir yoldaş. Bundan saptığımız an, hiyerarşideki yerimizi üstünlük uğruna yanlış seçtiğimiz andır. 
diğer ırklar, durumlarından memnun olmadıklarında bundan saparlar. 
hiyerarşide yer almak ve bunun yerine yerlerini değiştirmeye çalışmak ilgi alanları üzerine. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu yapanlar oldukça fazla. 
Biyolojik ırkların, her ikisinin de yaptığı farklı davranışlara ne kadar yatkın olduğundan bahsetmeye bile gerek yok, her iki tarafta da kendi hataları var. 
farklı şekillerde bu hatalara düşmek gittikçe daha kolay hale geliyor ruhsal ırkların da benzer doğadaki rollerini nasıl oynadıkları. 

Bugünkü durum göz önüne alındığında, bu çok doğal diğer ırklar Yalancılık yolunda o kadar ileri gittiler ki bize çok daha geniş bir cephede bir düşman sunuyorlar, o kadar geniş ki meşru bir sonuca varıncaya kadar yalan üzerine yalanı takip ederek diğer ırklar tarafından başlatılabilecek kaçınılmaz bir Irk Savaşından meşru bir şekilde bahsedebiliriz (mantıklı olmak, bunu nasıl açıkladığınıza bağlı olarak hem doğru hem de yanlıştır). ) eşitliğin ancak üstün ırkın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceği; veya başlatılabilir aşağı inen üstün ırkın ırksal bir keşif/haçlı seferi olarak düzeni yeniden sağlamak için Aryan ırkından. Ancak ironik bir şekilde Yeterince, sözde diğer tüm ırkları soykırıma uğratmak istediğimiz için bizi suçlayanlar, bunun temelini attılar. 
üstün ırkın yok edilmesi, oysa amacımız 
Irk Savaşı yalnızca ırkların yok edilmesiyle tanımlanmayan bir noktaya kadar bir veya daha fazla yarış. Ve Irk Savaşını takip edecek mücadele diğer yarışları da ayarlamamız gerekeceğinden daha da zor olabilir 


36 


Machine Translated by Google 


SONRAKİ ATLAMA 


Hakikat'i sürdürmek için kendi acil ihtiyaçlarımızı kendimiz temin ettikten sonra Hakk'a bağlanma yolunda bu yola çıkıyoruz. 

Bu, zaten yerleşik olan fikir birliğimiz sayesinde IM'deki hiç kimsenin diğer ırklardan gerçekten de anlık bir tepki olarak nefret etmediğini hatırlatmak istediğim noktadır. Bazı kullanıcılar geçmişte bireysel davaları kendi önlerinde nasıl yargılayacaklarına dair bir noktaya değinmişti, ancak biz hâlâ ırksal meseleler de dahil olmak üzere, devam eden yozlaşmanın maddi yönünü bildiğimiz için ırkçı düşünceye sahibiz; dolayısıyla genel anlamda konuşabiliriz ancak bu değerlendirmeye yönelik bir durum ortaya çıktığında bireysel olarak karar verebiliriz. Ancak konu başka bir ırktan birinin olası bir müttefik olup olmadığına geldiğinde (ırksal hiyerarşi Gerçeğin bir parçası olarak hala mevcuttur), genel terimlerle konuşabiliriz. 


DÖRDÜNCÜ NOKTA 


Nihai bağlılığımız Hakikat'e olsa da, bu, kıyaslandığında 'daha az' sayılabilecek bağlılıkların ikincil olduğu veya terk edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Irksal gerçeğe bağlılık, daha önce açıklandığı gibi Nihai Gerçeğe bağlılıktır. Aynı şekilde ulusal ve kültürel bağlılıklar da önemlidir. Rus Düşüncesi ile ilgili değerlendirmelerde, kişinin Rusya'ya hizmet ederek Tanrı'ya veya Hakikat'e hizmet ettiği yönünde yaygın bir kavram vardır. Aynı şey herhangi bir ulus için de söylenebilir - bir kişi kendi ulusuna ve onun Doğal Düzen içindeki yerine hizmet ettiğinde, Nihai Hakikat'e bağlı kalır ve ona hizmet eder, tıpkı 


yarışlar. 


Doğamızı hayal edilebilecek her düzeyde anlayarak ve Kişisel gerçeğimize göre hareket ederek daha büyük bir Gerçeğe hizmet edebiliriz. Düşman, insanlığı büyük, şekilsiz bir kitleye, kanserli bir bedene genelleştirmeye çalışıyor; halbuki bizim dünya görüşümüze göre, daha geniş ırksal düzeylerden daha küçük ulusal düzeylere, zamansız bir şeyden geçici bir şeye, kim olduğumuzu anlamak için her bir aşama düzeyi önemlidir. Tarih boyunca ortak kardeşlerimizin farklı biçimlerde ortaya çıkmasının nedeni de budur; bunlar ister orijinal (yozlaşmadan önce) Budistler, Tapınak Şövalyeleri, Simyacılar veya başka herhangi bir şey olsun. Kimisi kültürel, kimisi uygarlık, kimisi kişisel düzeyde hareket etti ama sonuçta mücadele her düzeyde sürüyor. 
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Dolayısıyla Hakikat'e olan bağlılığımız, her seviyede Kişisel hakikatlerimize bağlı kalarak, kimliklerimizi ve mücadelemizi her düzlemde şekillendirerek ortaya çıkar. Aynı şekilde, düşmanımızın amacı da her düzlemde Gerçeği inkar etmektir, bu yüzden de insanların cinsiyeti gibi bariz bir gerçeği bile reddetmesiyle sonuçlanırız, böylece travestilerle ve diğer ibneliklerle karşı karşıya kalırız. Feminizm, kadın olmakla ilgili gerçeği reddeden örgütlü bir güçtür; eşitlik ise herkesin Doğal Düzen'deki yeri hakkındaki gerçeği reddeden bir yalandır. 


BEŞİNCİ NOKTA 


Bütün bunları göz önünde bulundurarak yöntemlerimiz, taktiklerimiz hala geçerli ve geçerli. Gerçeğin hizmetinde şiddet hala meşrudur, Hitler ve Rockwell gibi figürlerden öğrenmemiz gereken her şey hala geçerlidir ve bazen eski olan bu yöntemleri yeni, teknolojik olarak gelişmiş bir dünyaya uyarlamamız hala gidilecek yoldur ve mücadelemizle, özellikle de örgütlü bir savaş gücü olarak sürdürdüğümüz düzeyde, hiçbir şekilde çelişmiyor. 

Aslında bu, aşkınlığa giden yolda bu mücadelenin kişisel düzeyde yürütülebileceği yollardan birinin mükemmel bir kopyasıdır - altta yatan doğa ve riskleri her iki düzeyde de aynıdır. Bir savaşçı kast prensi tarafından kurulduğu ve savaşçı ruhuyla aşılandığı için, hiç de pasifist ya da insancıl olmayan orijinal Budizm bile, Haklı Savaşta şiddeti övmektedir. 
Yani biz çok doğru yoldayız, yöntemlerimizi ve seçtiğimiz silahları terk etmemize gerek yok, bunlar doğrudur ve bu ebedi mücadele, bu Haklı Savaş sırasında kendimizi içinde bulduğumuz koşulları yansıtır. 


Ve bu bizim Savaşımızdır, Haklı Savaş, Büyük Kutsal Savaş ve tarih boyunca farklı kültürlerde onun için var olan diğer tüm isimler: Hakikat Savaşı ve Batıla Karşı Savaş. 


ÇÖZÜM 


Bahsetmek istediğim tüm temel noktalar bunlar, ancak topluluktan geri bildirim aldıkça, anlamadaki boşlukları doldurmak ve böylece 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noktanın tamamen batması için. Başta da söylediğim gibi, olayların içsel metafizik/ruhsal arka planını bilerek atladım çünkü o zaman bu konu bu konuda yeterince incelenemezdi. Açıklamaların tamamı kitabımda yer alacak, ancak gerekirse olası takip noktalarında daha fazlasını açıklayacağım. 

Eğer 11-14 IronMarch Sıçrayışı bize dünya görüşümüzü daha maddi ve zamansal düzlemde anlamamız için temel sağlayan bir şeyse, o zaman bir sonraki sıçramamızın amacı buna daha fazla temel vermek ama aynı zamanda dünya görüşümüzün bunun çok ötesine geçtiğini göstermektir. Hakikat, doğal veya Kozmik Düzen gibi terimlere vurgu yapmamın nedeni budur ve bunun hayatlarımızı hayal edilebilecek her şekilde etkileyen isimsiz ve zamansız bir şey olduğu, mücadelemizin salt siyasetten daha büyük bir şey olduğu anlamına gelir; gerçi bu hala geçerli. savaştığımız arenalardan biri. Bu konu aracılığıyla teşvik ettiğim bu daha iyi anlayışla, mücadelemizin tam bir manevi kavrayışıyla sonuçlanacak bir sonraki sıçramaya başlayabiliriz, böylece mevcut fikir birliğimizdeki tüm zorlu köşeleri geride bırakabiliriz, eylemin gidişatını değiştirerek değil, eylemin gidişatını görerek. öncekinden çok daha ileri. 

Yazıyı bitirirken anlatının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yanlış bir anlatı, bazı unsurlarını başlangıç noktası olarak kullansa bile Hakikat'ten uzaklaşır, ancak bu yine de sonuçta yalana yol açar. Siyahların kendi NS devletlerine sahip olmaları gerektiğini söylemek, her iki anlatı da 'herkesin kendine ait' 


gerçeği üzerine inşa edilmiş olsa bile, siyahların ırksal hiyerarşideki yerlerine bağlı kalması gerektiğini söylemekle aynı şey değildir. 
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KOZMİK DÜZEN 
PEKİ SEN 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Kozmik Düzen var olan her şeyi tanımlar; bu sadece her şeyin nasıl OLDUĞUNUN kurallarıdır. Böylece hem Maddi hem de Maddi Olmayan Dünyalardaki her şeyi kapsar (Evola tarafından Dünya ve Süper Dünya olarak da anılır; maddi dünya metafizik dünyanın bir yansıması olarak Gerçekliği oluşturan iki yarım). 

Yani Kozmik Düzen doğanın yasalarını, manevi düzlemin yasalarını ve içindeki her şeyi tanımlar. Yani Doğa Kanunlarından bahsettiğimizde hâlâ Kozmik Düzen tarafından tanımlanan bir şeyden bahsediyoruz. 


Ayrıca Kozmik Düzenin kanunlarına veya hakikatlerine ve dolayısıyla maddi ve maddi olmayan dünyaların hakikatlerine de bağlı olan İnsanlık var, bu da insanlık hakkında Doğa Kanunları ve Kanunları ile ilgili maddi/ biyolojik bir hakikatin olduğu anlamına geliyor. İnsanlığa dair manevi/ metafizik bir gerçek de vardır. Birlikte insanlık durumunu (aşkınlığa ulaşabilen tek varlık olarak) tanımlarlar. Bu gerçek elbette tüm insanları etkilemektedir. 

Daha da aşağıya doğru ilerliyoruz. İnsanlık evrensel olarak erkek ve kadın cinsiyetlerine bölünmüştür ve bunların da kendi cinsiyetleri vardır. 
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erkek ve dişi doğasını belirleyen gerçekler, aynı zamanda insanlık durumunun gerçeklerine, maddi ve maddi olmayan dünyaların ve Kozmik 


Düzenin gerçeklerine bağlı kalarak. 

Daha sonra İnsanlığın birçok ırka bölündüğü Irk konusuna geliyoruz ve burada her Irkın üç katlı bir gerçeğe sahip olduğunu, tam vizyonunda her Irkın bir Beden Irkından, Ruh (zihin) Irkından ve Ruh Irkından oluştuğunu görüyoruz. Ruh Yarışı. Dolayısıyla belli bir ırka ait olmak, cinsiyetinizle ilgili gerçeklerin yanı sıra bu gerçeklerle tanımlanmak, insanlığa ve maddi/maddi olmayan dünyaların ve Kozmik Düzenin bütünlüğüne ait gerçeklere ait olmak anlamına gelir. 

Sırada, Etnisite ve onunla birlikte gelebilecek gerçekler geliyor; bu, daha önce kısmen tartıştığımız bir konu, yani imparatorluk kuran etnik kökenler ve çevrede var olanların olabileceği ya da ulusları ve çevredekileri oluşturan etnik kökenlerin nasıl olabileceği. bu olmaz. Demek istediğim, burada sizi Irksal gerçeğinizle, cinsiyetinizin gerçeğiyle, insanlık durumunun gerçekleriyle, gerçekliğin maddi/maddi olmayan kompleksine ve dolayısıyla Kozmik Düzene ait olanlarla birlikte tanımlayan bir Etnik gerçeği buluyorsunuz. 

Son olarak, burada ve şimdi, belirli bir birey olarak geldiğiniz belirli bir çizgi olan yakın Aileniz hakkında konuşabilirsiniz. 

Belli bir 'aile gerçeği'nin var olabileceği, ancak bunun zaman içinde o kadar aşınmış olduğu ve hangi ailenin manevi açıdan daha az etkili olduğu, ancak sizin için zamansal açıdan bir önemi olabileceği iddia edilebilir. Ne olursa olsun, sadece küçük bir Freudyen etki söz konusu olsa ve artık daha büyük bir şey olmasa bile, sizi şekillendirmeye de yardımcı olur. Yine de, aile soyunun izini sürebilmek daha derin bir anlam ve dolayısıyla daha köklü bir 'aile gerçeği' ortaya çıkarabilir. 


Ve bir de siz varsınız, birey. Siz tüm bunların karışımısınız, aynı zamanda 


sizinle ilgili olmayan her şeyin dışlanmış halisiniz ve yine de Kozmik Düzenin tezahürüsünüz - 'Yukarıdaki Gibi, Aşağıda da Öyle". 
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UNIVERSAL TRUTH, COSMIC ORDER 


MATERIAL AND IMMATERIAL WORLDS 


LAWS (TRUTHS) OF NATURE AND METAPHYSICS 


HUMANITY 


TRUTHS OF THE HUMAN CONDITION 


MALE AND FEMALE 


TRUTHS OF MALE AND FEMALE NATURE 


RACE 


OF BODY, SOUL, SPIRIT 
AND THEİR TRUTHS 


YOUR PERSONAL TRUTH THAT 

UNRAVELS YOUR NATURE IN 

ACCORDANCE TO ALL OTHER 

© TRUTHS THAT AFFECT YOU IN 

“AS ABOVE, SO BELOW.” THE COSMIC ORDER, DEFINING 

YOUR POTENTİAL (I.E. DESTİNY). 

YOU MAY STRIVE TO REACH 

YOUR FULL POTENTIAL OR FALL 
YOUR YOUR LOWEST POINT. 


INDIMIDUAL 


Tüm bunları göz önünde bulundurarak, tam ilişkinizi takip edebilirsiniz. 
bir varlık olması nedeniyle Kozmik Düzene ve Nihai Hakikat'e söz konusu Gerçeğin çok özel bir tezahürü. Aynı şekilde bir Heykel sağlam bir taş bloktan oyulmuştur; birey, sizin için geçerli olmayan genel her şeyin ufalanmasının bir sonucudur. 
ve Kişisel Gerçeğiniz. Sen insansın, yani genel bir insan formu sağlam taş bloktan oyulmuştur. Sen erkeksin, genel erkek özellikleri kazınmıştır. Belirli bir ırktansınız, dolayısıyla bu özellikler sonraki oyulmuş. Belli bir etnik köken, daha spesifik özellikler oyulmuştur. 
Dolayısıyla belli bir Etnik gerçeğe, belli bir Irksal gerçeğe, bir Eril veya Dişi hakikat ve Insanlık Durumunun hakikati ve son olarak 


Gerçekliğin hakikati ve Evrensel Hakikat'in kendisi. Kozmik Düzenin makrokozmosu Sizlerin mikrokozmosuna yansır. 
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Bunda tüm seviyelerin öneminin farkındayız ve bir diğerine geçerken sadece birini atmıyoruz, dolayısıyla sizi doğrudan Kozmik Düzene bağlayan zinciri takip ediyoruz. İnsan olmak önemli ama bunun da ötesinde belli bir cinsiyetsiniz, üstelik belli bir Irksınız, üstelik belli bir etnik kökene sahipsiniz ama biri olmadan diğeri olamazsınız, bunların karışımısınız. o eşsiz kişiyi şekillendiren yönler. Evola milliyetçiliği şüpheli bir şekilde ele aldı çünkü genelleme yapmak için bir güç olarak kullanılabilir, ancak bu aslında Devrim ve Restorasyon'un yansımasıdır. 


Involution'da genellemeye doğru, nitelikten niceliğe, organizmadan mekanizmaya doğru ilerliyoruz, böylece milliyetçilik bir genelleme aracı haline geliyor, sonra ırk bir genelleme aracı haline geliyor ve sonunda insanlık bir genelleme aracı haline geliyor, ancak her adımda bir önceki adım atılır. 

Restorasyon'da ise 'Hayır, ben sadece insan değilim, bundan fazlasıyım' diyoruz. İnsanlığımızı inkar etmiyoruz, sadece fazlası var diyoruz; 'Belli bir Irk'a mensubum' deriz ve böylece doğamız genellemeden uzaklaşır; 'Hayır, ben sadece bir Irk değilim, belli bir etnik kökene sahibim". 
Doğamızı daha da belirginleştirirken hepsini yanımızda taşıyoruz ve böylece Kozmik Düzenin bir yansıması oluyoruz. 


Düşmanımızın genelleme yolunda her şeyi bir kenara atmasının nedeni, onların Hakikat anlayışının, her şeyi aynı anda aynı şekilde etkileyen basit, tek satırlık bir genel terim olması gerektiğidir, halbuki bizim Hakikatimiz kişiyi onlara karşı sorumlu tutar. farklı doğa, yani Irksal Gerçeğe bağlı kalarak Irkınızın gerçeğine bağlı kalmalısınız, çünkü onun kendine özgü doğası ve yeri vardır. Bu bakımdan Gerçeğimiz bir bulmaca gibidir; her parça yerli yerindedir. Onların 'gerçekleri' aynı renkli, mükemmel karelere sahip bir grup karodur. Bunları istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz ve bu taşı başka bir taşın yanına koyamazsınız ya da o tarafa özel olarak yapılamayacağını söylemek 'ayrımcılık', 'eşitsizlik', 'cinsiyetçilik' olur, 'ırkçılık', 'nomofobi' vb. 


Bu fayansın bu taraftaki fayans dokunuşuyla bir arada olamayacağını nasıl söylersin? Bağnaz. 
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Bizim Gerçeğimiz Evrenseldir ama özeldir ve farklıdır. 
farklı grupları farklı şekilde sorumlu tuttuğu anlamına gelir. 
kendilerine özel standartlar. Kozmik Düzen tüm bunları etkiliyor listelenen yönler çünkü hepsi bu. Maddi ve Maddi olmayan dünyalar vardır ve bu Kozmik Gerçeğin bir parçasıdır. İlgili gerçekler 
Maddi ve Maddi olmayan dünyaların aynı anda gerçekleri Kozmik Düzen, onlar Evrensel Gerçeğin bir parçasıdır. İnsanlık Maddi ve manevi gerçeklerden ve dolayısıyla Evrensel Hakikat'ten etkilenir. 
Erkek/Kadın cinsiyeti ve Irk İnsan hakikatinden ve Maddi/Maddi olmayan hakikatler ve Evrensel Hakikat ile. Etnik köken de aynı şekilde Irksal gerçeklerden ve onun aracılığıyla vb. etkilenir. 
asıl noktayı anladın. Tüm gerçekler birleşir ve birbirini hizalar bir diğeri, bu şekilde Makrokozmozu kapsamaya başlıyoruz. 
Kişinin Kişisel Gerçeğinin Mikrokozmosundaki Evrensel Gerçek. 

Öte yandan düşmanlarımıza ve onların nasıl karşı çıktıklarına bakın. 
Tüm biçimleriyle gerçek. Bizi adil olmaya yönelik genelleseler bile insanlar, bunu insanlık durumunun tüm gerçeklerini reddederken yaparlar, ırkların var olduğunu da reddederler ("Irk yoktur, hepimiz biziz." 
insan') ve Erkek ve Dişi doğasının gerçeğini aşındırıyor ("Ben bir insanım") Erkek bedenine hapsolmuş kadın ve toplumsal cinsiyet rolleri toplumsal bir yapıdır”). 
Ve Evrensel Gerçeğe her konuda karşı çıkmalarında tezahürlerinden dolayı, onlar, kurallara bağlı kalanlara doğrudan karşı çıkıyorlar. 
gerçek. Bu gerçeklerden herhangi birine yönelik bir hakaret, kendisine karşı bir hakarete dönüşür doğanızın bir parçası olarak bu gerçeğe bağlı kaldığınız için, Kişisel Gerçeğinizin bir parçası olarak. 'Yukarıdaki Nasılsa, Aşağıda da Öyledir" - onlar Gerçeğin herhangi bir yönüne saldırırlar, onlar gerçeğin taşıyıcısı olarak size saldırırlar. 


Gerçek: 
> Milliyet sadecevatandaşlıktır 


Hakaret / Finik gerçeğiniz, Kozmik Düzene hakaret etmek, 


sonuçlanmak 


Sen. >Öyle bir şey yok Irk olarak 


Sana Irksal gerçeğiniz, hakaret (| İle Kozmik Düzen, hakaret ile Hakaret. 
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>Cinsiyet/cinsiyet onu açmaktır tercüme Gibi senin herhangi bir şeyin istemek 


Cinsiyetöaiizi haeesçeğikleifiakaret edin, Kozmik Düzene hakaret edin, ile 


Kişisel Gerçeğinizi tanımlamanıza yardımcı olan bu yönler listesine baktığımızda elimizde kesin bir şey kalmaz, doğanıza uygun olarak belirli bir olasılık kapsamına sahip oluruz. 

Francis P. Yockey'de kişinin potansiyeli ve kaderi ile 

kelimenin anlamı. Kişisel Gerçeğiniz standartlarınızı, nasıl 

ne kadar harika olabilirsin ya da ne kadar düşebilirsin, ama hiçbir şey bunu yapamaz doğanıza açıkça ihanet edecek ve böylece Hakikat'e karşı çıkacak kadar alçak olun kendisi. Genelleme yoluyla yönlendirildiğiniz düşman kampında durumun bir kez daha tam tersi olduğunu fark edebilirsiniz. 

'İstediğin her şey olabileceğine ve her şeyi başarabileceğine inanmak 

sen istiyorsun", dolayısıyla yetki ve yozlaşma. 

Irksal Hakikat açısından, üretilen bireyde Hakikat'i belirsiz hale getirdiğinden, doğa sulandırıldığından ve dolayısıyla anlaşılması zorlaştığından, ırk karışımının nasıl kınanacak hale geldiğini de görebilirsiniz. 
bir melezin Irksal Gerçeğinin tanımlanması gerektiği gibi tanımlayın diğer zamansal, ikinci dereceden unsurlar, ancak nesiller boyunca ne kadar çok karışım meydana gelirse Irksal Hakikat o kadar seyreltilir. 

Amacımız, organik durumun zamansal tezahürüdür. 

Kozmik Düzen, kişinin tam olarak gerçekleştirebileceği bir toplum anlamına gelir 

Kişisel Gerçeklerini ve ardından kendi bireysel yollarını takip ederek 

Kişinin Kişisel Başarısını kutladığı özel iniş ve çıkışları 

Hakikat ve sonra Kaderinin peşine düşer. Herkesin sadece kendi istediğiyle 

ilgilendiği bir yetki toplumu yerine, biz 

insanların ne olduklarını anladıkları ve dolayısıyla neye ihtiyaç duyduklarını 

anladıkları ve bunda mutluluğu buldukları, onu istedikleri gibi yaptıkları bir toplum aramak ben de istiyorum. 

Yalnızca çıkarlar ve yalanlar açısından düşündüğünüz şeylerle hareket ediyorsanız, ilişkide olduğunuz şeylerle hareket ediyorsanız Gerçek açısından düşündüğünüz şeylerin daha büyük düzenine. 
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Ya bilimsel yönteme ve gerçeğe inanırsınız, 


ve bencillik yapm8&8ân kendinizi uygularsınız, aksi takdirde bilimsel yönteme inanmıyorsun ve kendinle dalga geçiyorsun. 


-George Lincoln Rockwell 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Görünüşe göre bazı insanlar, sanki bu kişinin kendi ırkını aşağılayıcı veya aşağılayıcı bir şeymiş gibi, herkesin kendi rolünü yerine getirdiği ırksal hiyerarşi fikrine itiraz ediyor; birisi kendi ırkını aşağı olarak görürse bu kötü olur. Burada hepimizin ırkçı olduğu ve grup stereotipi ve bireysel değerler konusunda aynı fikirde olduğumuz göz önüne alındığında, bu sorunun ilk etapta nasıl ortaya çıkabileceğinden emin değilim, ancak bunu bir kez daha vurgulayacağım. 

Adalet neyi gerektirir? Eşitlik mi Eşitsizlik mi? Bizim cevabımız kesinlikle ikincisidir. Her hakikatte olduğu gibi, bu da kendisini yaşamın tüm meselelerine yansıtır. Nasıl ki bir ırkta astlar ve üstünler varsa, ırklar arasında da aynı şekilde bir denge vardır. Belirli bir toplumdaki amacımız, herkesin kendi konumunu bulduğu Organik Devlettir ve birinin kendini üst rütbelerin kaygılarından daha düşük bir mesleğe adamada aşağılayıcı hiçbir şey görmüyoruz, onlar hala ulusun ve ırkın üyeleridir, onlar Gerçeğin genel olarak korunmasına katkıda bulunurlar ve bu nedenle de aynı derecede önemlidirler ancak daha yüksek işlevleri yerine getiremezler. Görünen o ki henüz kimsenin bu konuda bir sorunu yok. Aynı prensip ırk ilişkilerine yansıtıldığında bazı belirsizlikler ortaya çıkıyordu. 


Belki de sorun sadece aşağılık kelimesiyle ilgilidir, eğer bu size yardımcı olacaksa onlara daha aşağı diyebilirsiniz ama bu tür şeyler politik kokuyor 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doğruluk. Aşağı ve üstün terimleri niteliksel değil görecelidir, ancak kalitenin ekseni olan bir kalite noktasıyla ilgilidirler. 
onların ilişkisi. Belirli bir ırkın aşağı olduğunu söylemek, onun gelmediği anlamına gelir Bir ırkın üstün olduğunu belirleyen kalite noktasının standardına ulaşıldığında. Bunun bir başka sonucu da, nasıl yaptığımızdır. 
aşağı ya da üstün ırka mensup bireylere muamele etmek. 

Bunu, bir bireyi kendi geçmişinin arka planına yerleştirmek açısından düşünün. 
ırk. Hepimiz Amerikalı zencilerin pislik olduğu konusunda hemfikiriz. 
arka planımız, ancak bireysel bir temsilciyle konuştuğumuzda Bu arka planı düşündüğümüzde ne olacağı konusunda onunla uğraştığımız yarış. Eğer arka plana kusursuz bir şekilde uyum sağlarsa daha sonra o genel kalıplaşmış/genelleştirilmiş şeyin bir parçası haline gelir görüş. Ancak, tam tersine parlıyor ve öne çıkıyorsa arka planda, onu parıldayan değerlere göre değerlendiriyoruz ve farklı bir şekilde görülmeye değer. 

Aynı şey üstün ırklar için de geçerlidir. Düşünüyoruz ki Büyük ırksal başarıların arka planını oluşturun ve ırkın belirli bir temsilcisini bu arka plana yerleştirin - eğer bu imaja uyuyorsa kutlanıyor ve eğer öne çıkıyorsa bunu her iki şekilde de yapabilir: çünkü o tüm genel beklentileri aşıyor (bence bu sadece Dünya İmparatoruna atfedilebilir) veya aslında yozlaşmıştır ve bu kalite noktasının altına düşmektedir. 

Irkları üstün ya da aşağı olarak görmenin ardındaki mekanizma budur ve belirli bir bireyi liyakat sahibi veya yozlaşmış biri olarak. Hepimiz Irkımızın yozlaşmışlarına karşı hiçbir sempatimiz olmadığı konusunda hemfikiriz. 
Benzer şekilde, bütün bir ırkı aşağı olarak değerlendirmemizin de bir nedeni var. Çevirme yanı şu ki, istisnai bireyleri bile kutlayacağız daha az ırk varken aynı zamanda kendi ırkımızın büyüklüğünü de kutluyoruz. 
Her şey hesaba katılıyordu: potansiyel olarak doğa, liyakat ve kader. 

Birisi 'ser-' karakterizasyonundan hoşlanmadığından bahsetti hatırladığım kadarıyla bazı ırklar için aşağılıktı. Peki, tam olarak düşünmeliyiz konu bu unvan olunca burada hangi ırklar söz konusu oluyor. Düşünmek Afrikalı zenci hakkında kesinlikle yeterince kanıt gördük ve bunu etrafımıza yayarız ve herkes argümanlara aşinadır tarihlerinde gerçek anlamda büyük hiçbir şey başaramadıklarını anlattılar. 
Amerika'daki siyahlar üstünlerin yaptıklarından yararlanıyor 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ırk. Ve bunun daha fazla kanıtı için sömürgeleştirmeye ve onun çöküşüne bakın. Kendi hallerine bırakıldıklarında veya üstün ırkın öfkeli yozlaşmasının tadını çıkarırken, genelleştirilmiş arka planda tanımladığımız, daha düşük bir ırkın varsayılan durumuna düşüyorlar. 

Eğer büyük adamlar ve dolayısıyla büyük işler üretme potansiyelleri olsaydı, bunu sömürgecilerin veya köle tüccarlarının gelmesinden çok önce yapmış olurlardı (ve köle tüccarları kendi halklarını satan yerel zenci köle tüccarlarıyla uğraşıyordu). Peki, onları tecrit altında kendi hallerine bırakmaktan veya oraya girip karşılıklı çıkar için her şeyi yeniden kolonileştirmekten başka ne yapılabilir ki, bu süreçten kaldırılacaklar, ancak büyük çoğunluğu bir koşulla köle olacaktır. Üstün bir ırkın varlığının getirdiği yeni bir standardın keyfini çıkardıklarını açıklayan arka plan akılda tutuluyor. Hala istisnai durumlar olacaktı ama bunlar da yine üstün ırkın varlığı ve kendi sistemini dayatması nedeniyle ortaya çıkacaktı. 


Benzer bir durum etnik/ulusal düzeyde de mevcuttur; imparatorluk kuran ulusların ve bu tür imparatorluklara ait olan çevre ulusların var olması anlamında. Rus İmparatorluğu, Rus ulusunun bir imparatorluk kurucusu olma iddiasından kültürel olarak bile gerçekten yararlanan çeşitli etnik kökenlerden oluşuyordu; daha küçük bir yerden bazı etnik gruplar kendi alfabelerini ve ardından büyük edebiyat ve şiiri 


geliştirmeye geldiler. 


Peki, eğer bu ırksal hiyerarşi, ona nasıl bakarsanız bakın faydalar içeriyorsa, o zaman sorun tam olarak nedir? Organik uyum içinde var olan ve kendi gerçeklerini takip ederek tatmin bulan üst ve alt kastların olduğu bir toplumdan; ortak yaşam içinde var olan ve birbirlerine fayda sağlayan imparatorluklara ve çevre ülkelere; önceki iki örnekte olduğu gibi belirli ırkların diğerlerine aynı ilkelerle rehberlik ettiği bir ırksal 


hiyerarşiye. 


Bu aynı zamanda evet, Aryan olmayan Faşistlerin de olabileceği, zenci Faşistlerin de olabileceği anlamına gelir, ancak yalnızca onlar Hakikati gerçekleştirmeye çalıştıkları ve salt çıkar peşinde koşmadıkları için. Kendi ırkımızın bazı insanlarından daha iyi yoldaş olarak davranacağımız, Aryan olmayanlar da olabilir. 

Bu, kendini küçük görme ya da kendinden nefret etme anlamına gelmez, tam tersini 


ima eder. 
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Büyük olasılıkla sorun, bu hiyerarşinin tam olarak hangi ırkın nereye ait olduğunu gösteren net bir şemasının bulunmamasından kaynaklanıyor ve bu nedenle insanlar bu vizyonu gerçekte yansıtmayabilecek varsayımlarda bulunmaya başlıyor. Bu dikkate alınması ve üzerinde çalışılması gereken bir konu. 
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Çeşitli Faşist kaynaklar tarafından açıklanan ve propagandada etkili olup olmayacağımızı anlamak için önemli olan bir kavram var. 

aktivizmde ve nihayetinde iktidarda. Bu, temel bir yönüdür 

İnsan doğasının toplumumuzun nasıl işlediği üzerinde çok büyük etkisi var, ancak 


modern çevrelerde neredeyse hiç tartışılmıyor. 
Faşistler. 


İKİ HAYATTA KALMA STRATEJİSİ, İKİ TÜR ERKEK 


İnsanların neden bu şekilde davrandıklarını anlamak için onlar için en önemli şeyin ne olduğunu bilmek önemlidir. Tabii büyük bir kısmı 
Bunun nedeni kültürlerinde, dinlerinde ve dünya görüşlerindedir. Ama orada bunun bir tür daha derin biyolojik ve içgüdüsel kısmı da var ki ben de bunu bir adamın hayatta kalma stratejisi derdim. 

İki farklı strateji var. İlki, en yaygın olanı uzak, doğası gereği sosyaldir. Hayvanlar gibi insanlar da tek başlarına hayatta kalamazlar. 
doğa, bir grubun parçası olmaları gerekiyor. Kendilerinden dışlanmak grup ölüm demektir. 'Sosyal' insan için, diğer tüm düşüncelerin üstünde olan mutlak ilk öncelik, kendi varlığını sürdürmektir. 
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grup içinde yer almak, statülerini korumak ve dışlanmaktan kaçınmak için. 
Grupları tarafından sevilmemelerini sağlayacak herhangi bir şey onları ilkel düzeyde korkutuyor, ölüm korkusuna benzer bir korku. Bu yüzden, örneğin, eğer grup geleneksel bir avlanma tekniğine sahipse kutsaldır, grubun 'sosyal' insanları agresif bir şekilde reddeder herhangi bir yenilik - aslında buna cesaret eden herkesi dışlayacaklardı ilişkilendirilebileceklerinden korkarak farklı şekilde avlanmayı deneyin onunla birlikte sapkın ve dışlanmış. 

Bunun hesaplanmış, bilinçli bir yaklaşım olmadığını belirtmek önemlidir. 
strateji, neredeyse bilinçaltındaki duygusal bir tepkidir. Bu bir 'Sosyal' insanın güvence altına alınmasını sağlayan çok iyi bir hayatta kalma stratejisi grup içinde gelişecek ve geleneklerin korunmasına yardımcı olacak toplum. İnsanların en az 690'ı böyledir, en azından beyazlar. 

Çok daha nadir görülen ikinci strateji ise daha ilkeldir ve kişinin grup içindeki yerini koruma konusunda daha az etkilidir. Temelli çevreyi daha iyi anlayarak ve davranışlarını buna göre uyarlayarak hayatta kalma avantajları arama konusunda. 'Bireyci' insan hâlâ grupta kalmak istiyor ama korkudan yoksun bir şey onu tehdit ettiğinde tepki verir. Bu ona çok şey kazandırıyor 'bağımsız düşünme' ve yenilikçiliğe yönelik daha fazla eğilim, ancak aynı zamanda kendi grubundan dışlanma şansının da çok daha yüksek olduğu aynı sebep. Bağımsız düşünürlerin basitçe şunu söyleyebilirsiniz: normal insanların sahip olduğu sosyal refleksleri geliştirmede başarısız oldu. 

Bağımsız düşünür, 'alışılmışın dışında' bir bilgiyle karşılaştığında zıt duygusal tepkiler yaşar: Heyecan hisseder çünkü bu, rekabet avantajı kazanma fırsatıdır. 


doğa ve diğer insanlar üzerinde. İnsanların 9610'undan âzı bunlar böyle. 


SORUMLULUK REDDİ 


Öncelikle bazı yanlış anlamaları derhal ortadan kaldırmak önemlidir. 
Bu iki grup hakkında. 
"Sosyal insanlar", 'bağımsız düşünenlerden' daha az zeki değildir. Sadece sosyal tipler zekalarını varlıklarını sürdürmek için kullanırlar. 
Alternatifleri araştırmak yerine grubun ortodoksluğuna odaklanın. Dahi düzeyindeki bir sosyal 


kişi, yaşlı bir kişinin neden böyle olduğunu haklı çıkarma konusunda büyük beceriye sahip olacaktır. 
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ve çürütülmüş bir fikir eğer popülerse iyi ve geçerlidir. Bağımsız düşünür, en yararlı, en iyi kanıta sahip fikirleri bulmak için zekasını kullanır. 


Sosyal tipler aslında devrimci grupların veya alışılmadık fikirlere sahip grupların parçası olabilir. Sosyal insan, kendisine yakın olan, kendi alanında güç ve yetkiye sahip olan kişilere uyum sağlar. Devasa toplumlarımızda kendi düşünce ve davranış standartlarına sahip daha küçük gruplar ve sosyal çevreler oluşturuyorlar. 
Dolayısıyla sosyal veya bağımsız düşünürlere belirli bir fikir atfedilemez; fark, hayatta kalma stratejisindedir. 


'Sosyal' düşünürlerin sosyal düşünür olduklarını anlamaları temelde imkansızdır. Genel olarak sosyal ve bağımsız türleri kısa bir konuşmayla birbirinden ayırmak da imkansızdır. Onları ayırt etmenin tek yolu alışılmadık fikirlere verdikleri duygusal tepkidir; biri sırf maruz kalmaktan sinirlenir veya rahatsız olur, diğeri ise heyecan ve merak gösterir. 


BU NEDEN ÖNEMLİDİR 


Tüm hayatınız boyunca bu farkı fark etmeden yaşayabilirsiniz, çünkü bu, bağımsız düşünürlerden bile bir şekilde gizlenmiştir. Ancak bunun siyaset açısından sonuçları çok büyük. İşte bu çıkarımlardan birkaçı: Ortalama bir insan, herhangi bir dış tehditten ziyade, kendi 

grubundan dışlanmaktan çok daha fazla korkar. Yardım edemezler. Açık ve yakın bir tehdide karşı savaşmak, grup içindeki konumlarını veya itibarlarını riske atacaksa, bunu asla yapmayacaklar, hatta yapmayı asla düşünmeyecekler bile. 


Eğer çevrelerindeki insanların bu fikirleri küçümsediğini düşünüyorlarsa, bir insan kitlesine popüler olmayan fikirlerin propagandasını yapmak imkansızdır. 
Tartışmalar anlamsızdır çünkü tabu fikirlerle uğraşırken hiçbir şey korku tepkisini ortadan kaldıramaz. 

Tersine, eğer çevrelerindeki insanların da aynı fikirde olduğuna inanırlarsa, ne kadar saçma olursa olsun, sosyal tipleri her şeye ikna edebilirsiniz. Eğer otorite konumundaki kişiler karşıt düşünceyi şiddetle onaylamazsa, bu durum dışlanma korkusunu tetikleyecektir. 
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ve sosyal tip tereddüt etmeden gökyüzünün yeşil, okyanusun kırmızı olduğunu onaylayacaktır. 

'Sosyal tiplerden' oluşan ve müdahale edilmeden kendi haline bırakılan herhangi bir insan grubu, kendi geleneklerini ve davranış standartlarını çok katı bir şekilde sürdürecektir çünkü hepsi gruptan 'farklı' görülmekten korkar. Lider bile radikal reformları benimsemekten korkacaktır ve bu nedenle değişim çok yavaştır. 

Televizyon yapay olarak bir 'kamuoyu' kavramı yaratabildiğinden, onu kontrol edenler 'toplumsal' insanın etrafındaki insanların bile fikir ve değerlerini geçersiz kılabilmektedir. 

Kitlelere yönelik propaganda, eğer bu kitleler sizin onları dışlayacak toplumsal güce sahip olduğunuza inanmıyorlarsa, diğer bir deyişle sizin bir uç hareket olduğunuza inanıyorlarsa, tamamen etkisiz olacaktır. 
Bu, en yüksek kalitede propaganda için bile geçerlidir. 

Bununla birlikte, toplumsal baskı onları istenen görüşü benimsemekten normalde caydırsa bile, bağımsız düşünürlerin azınlığına iyi tasarlanmış bir propagandayla ulaşılabilir. 

Dolayısıyla nüfusun çoğunluğunun desteği başarının ön koşulu değil, başarının göstergesidir. Çoğunluk, sizi desteklemek moda olduğunda sizi destekleyecektir, daha önce değil. 

Dolayısıyla gerçek zafer ancak bundan önce, hareketin arkasında nüfusun yalnızca küçük bir kısmının olması durumunda elde edilebilir. 

Gerçek siyasi güç, grubun standartlarına göre neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verme gücüdür. Birçok 'sosyal' tip, grup içindeki statülerini ve konumlarını tehdit edecek şekilde davranmak yerine ölmeyi tercih eder. Bu, sosyal adalet savaşçısının intihara meyilli empatisinin ardındaki mekanizmalardan biridir. 

Bir halkın 'aristokrasisi' normalde bağımsız düşünürlerden oluşur, çünkü bunlar grubun normlarının ötesinde düşünebilen ve gerektiğinde alışılmadık kararlar alabilen kişilerdir. 


Bunun bilimden hükümete veya akademiye kadar yaşamın her 


alanında başka birçok anlamı var, ancak genel resmi anladığınızı ve gerisini kolayca çözebileceğinizi düşünüyorum. 
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ÇÖZÜM 


Bu, her Faşistin aşina olması gereken bir kavramdır. William Pierce küçük hayvandan esinlenerek buna "lemming ilkesi" adı verildi etrafındaki diğer lemmingleri takip ederek uçurumdan kaçan. 
IronMarch topluluğunun çoğunun zaten tanıdığını düşünüyorum. 

bu, farklı kaynaklarda zaten ima edildiği veya belirtildiği gibi, ancak o zamandan beri bu kavram hiçbir yerde açıkça tanımlanmadı, ben de açıklığa kavuşturmaya karar verdim. 
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Liderlik kavramı Faşizm için çok önemlidir, çünkü Kozmik Düzen bir hiyerarşiyi ima eder ve bu da üstün kuralların olmasını gerektirir. 

aşağılıkların üzerinde. En büyük iyilik, en mükemmel uyum 

ancak iyi adamlar liderliğin yükünü üstlendiğinde mümkündür. 

Ancak bunun ötesinde başkalarına liderlik etme ve karar alma konusunda pratik zorluklar vardır. İşte ilkelere ilişkin düşüncelerim 

geçici liderlik. 


HAYAT ACI VERİCİ 


Daha çok Buda olarak bilinen Siddhartha Gautama şunu söyledi: 'varoluş 

sürekli acı çekmektir'. kaçınmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi. 

Acı çekmek 'bağımsızlıktır', yani umursamamayı bırakmaktır 

etrafınızdaki her şey hakkında. Pek Faşist değil. Ancak onun fikri 

esasen doğruydu: bölgede sürekli bir ıstırap var 

dünya ve yapacağımız hiçbir şey onu azaltamayacak. Yapabileceğimiz tek şey, acıyı başka bir şekle sokmak, onu bir biçimden diğerine, bir kişiden diğerine, bir andan diğerine dönüştürmektir. 
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* Şeker yemek bir anlığına endişelerinizi unutturur ama daha sonra dişleriniz çürünce ağrılar başlar. 

* Açlığınızı dindirmek için ekmek çalmak mağduru onun yerine acı çek. 

* Araba satın almak için borç almak gelecekteki kendinize yük olacaktır ezici mali yükümlülüklerle. 

* Bütün gün yumuşak bir yatakta rahatça uzanmak kaslarınızın ve kemiklerinizin körelmesine ve daha sonra size büyük zarar vermesine neden olacaktır. 

* Vücudunuzu formda ve formda tutmak, acı çekmeyi gerektirir. 


spor salonu. 


Ama biz Faşistler olarak tüm bu acıya üzülmek yerine, bunu yaşamın bir parçası olarak kabul ediyoruz ve bunun olumlu ve olumlu bir şey olduğunu kabul ediyoruz. 
yapıcı güç. Acı, doğanın bize öyle olduğumuzu söyleme şeklidir. 
bir şeyleri mahvettiğimizi ve yollarımızı değiştirmemiz gerektiğini. Ağrı bize motivasyon verir, acı bize enerji verir, acı bizi harekete geçirir aşağıdayız ve bizi dişlerimizi sıkıp devam etmeye zorluyoruz. Acının olmaması ölüm ya da yozlaşma anlamına gelir. 


KURBANLARIN HAKİMİ OLARAK LİDER 


Tüm insan eylemleri başkalarında acıya ve yıkıma neden olur. Biz öldürürüz hayatta kalmak için hayvanlar ve bitkiler. Böcekleri ve bitkileri eziyoruz 

Doğada attığımız her adım. Sadece nefes almak sayısız mikroorganizmayı öldürür. 
Aynı durum sadece insanlar için değil, evrendeki tüm yaşam için geçerlidir. Ve varlıklar politik hiyerarşide yükseldikçe bu daha da doğrudur. Gibi 

Birisi giderek daha fazla insana emir veriyorsa onların her hareketi 

başkaları üzerinde büyük etkileri vardır ve dolayısıyla acıya neden olma potansiyeli daha da yüksektir. Bu kaçınılmazdır. 

Bir liderin özel sorumluluğu bilinçli olarak karar vermesidir. 

kim acı çekecek ve onun girişimlerinden kim kurtulacak. Her yasa 

evlat edinilen şey belirli kişileri menfaatleri için cezalandıracaktır 

diğer insanlar. 


* Çevreyi korumaya yönelik bir yasa insanları cezalandıracak gelecek nesillerin yararına bugünün. 
* Kamuda sigara içmeyi bırakacak bir yasa, sigara içenlerin acı çekmesine neden olacaktır. 


Sigara içmeyenleri dumanın rahatsızlığından kurtarın. 
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* Erkeklerin savaş için askere alınmasına ilişkin yasa, genç erkekleri kadınların, çocukların ve yaşlıların yararına feda edecek. * İş kanunları, işletme sahiplerine, çalışanlarının menfaati uğruna sıkıntı 

yaşatıyor. 


Elbette herkesin yararına olacak bir karar diye bir şey yok. Ancak acının en ağır kısmının grup (çete, ulus, ırk) dışındaki insanlar tarafından da hissedilmesini sağlamak mümkündür. 


Lider olmak, otoriteniz altındakilerin, grubun daha az acı çekmesini sağlayacak kararlar konusunda size güvenmesi anlamına gelir; bu, acıyı grup dışına 'dışarı çıkaracağınız' anlamına gelir. Daha büyük gruplarda bu aynı zamanda grubun daha az değerli veya daha az arzu edilen unsurlarının başkaları adına acı çekmesine neden olmak anlamına da gelebilir; örneğin güvenilmez üyeleri gruptan çıkarmak, suçlu unsurları öldürmek vb. 

Başka bir deyişle liderin görevi kimin en çok acı çekeceğine ve kimin bağışlanacağına karar vermektir. Lider, özellikle eylemsizlik nedeniyle insanların acı çekmesine neden olacaktır. Bu korkunç görevi üstlenmek ve bu 'acı dağılımını' en iyi şekilde yönetmek onun sorumluluğundadır. 


LİBERAL LİDERLİK BAŞARISIZLIĞI 


Faşistler, acının gerçekliğiyle ve bazen sert kararlar verme zorunluluğuyla yüzleşerek gelecek için akıllıca planlar yapabilir ve halkları için en kötü sonuçlardan kaçınabilirler. Ancak materyalist olan liberaller gerçekle aynı şekilde yüzleşemezler. Bu durumda acı çekmenin dinamiklerini kabullenemezler çünkü en büyük idealleri acı ve rahatsızlıktan kaçınmaktır. 
Dolayısıyla tek bir politikaları olabilir: Tüm acıları derhal durdurmak. Bir ikilemle karşı karşıya kaldıklarında ve bir seçim yapmaya zorlandıklarında, mümkün olan tek bir seçenek vardır: Toplumun en zayıf ve en savunmasız üyesinin acısını hafifletmek. 

Liberal liderlik bu şekilde kısıtlandığı için, uzun vadede daha da büyük acı ve kaos yaratmaktan başka çare olamaz. 
Açık bir örnek, suçluları öldürmek yerine nasıl onlara baskı yaptıklarıdır, çünkü kimseyi incitmeye dayanamazlar. Bu, suçlulara, normalde olacağından çok daha fazla insana zarar verme özgürlüğü verir. 
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olası. Daha incelikli bir örnek, ciddi vakalarda suçluların topluma zarar vermelerini önlemek için onlarca yıl boyunca kilit altında tutmaları ve büyük masrafın masum vergi mükelleflerine dağıtılmasıdır. Küçük bir azınlığın akut acısı, büyük bir insan kitlesi için daha hafif acıya dönüşüyor ve toplumda acının toplam miktarı artıyor. 


Bunu ahlaki korkaklık olarak anlıyoruz. Gerçeğe dayalı yaklaşımımız, kontrolümüz altında olanların hiyerarşik bir şekilde örgütlenmesidir; en üstte üretken ve hukukçular, onların altında sosyal yardım davaları, en altta ise suçlular ve parazitler yer alır. İyi bir lider, toplumun en iyi unsurlarının, en kötülerin yararına az da olsa acı çekmesine asla izin vermez. İnsanlar önceliklerini doğru tutan bir lidere güvenecek ve hayran kalacaklardır. 


LİDER OLMAK 


Faşizm tanımımda, dünya görüşleri ile ideolojiler arasındaki farkı, birinin bir yön, diğerinin ise oraya ulaşmanın bir yöntemi olduğunu açıkladım. Aynı şekilde, insanlar da bir lider olarak sizden iki şey bekliyor: Onları net bir hedefe, hepsinin hayal edebileceği ve ilham alabileceği bir ideale götürmeniz ve ikincisi, onları bu yolda yönetmeniz. Ortalama bir insan, bugün bizim için aptalca kararlar veren liberaller kadar korkaktır. Başkaları yabancı, düşman ya da değersiz suçlu olsa bile kendi çıkarları için başkalarını feda etme iradesine sahip değiller. 


Ama sakın hata yapmayın, bunu onlar için yaparsanız sizi sevecekler ve takip edeceklerdir. 

Bir arkadaş grubu düzeyinde bile keskin liderlik her şeyi daha sorunsuz hale getirir. Örneğin, 5 adamın bir yolculuğa çıkmayı planladığını düşünün. Liderlik olmazsa sonsuz çatışmalar ortaya çıkacak: Nereye gidiyorlar, kim neye para ödüyor, kim nereye oturacak, kim ne zaman araba kullanacak. Kaçınılmaz olarak sonuç, herkesin öfkeli olduğu ve gizliden gizliye hüsrana uğradığı bazı sallantılı uzlaşmalarla sonuçlanan tartışmalar olacaktır. Peki ya içlerinden biri her şeye kesin olarak karar verirse? O zaman arkadaşlar kızmayacaktır çünkü yolculuğun başarısı ya da başarısızlığının tüm suçu lidere aittir. Lider kötü kararlar verse bile, diğer 


arkadaşlar yine de birisinin gelmesiyle rahatlayacaklardır. 
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başkası sorumluluğu üstlendi. Tabii ki, bazılarının aldığı kararlar diğerlerinden daha fazla acı çekiyor, ancak bunun artık bir önemi yok çünkü acı artık paketin gerekli bir parçasıydı. Kabul edebilirler ya da bırakabilirler, ancak tartışma sırasında istediklerini elde etmek için daha fazla zorlamaları gerektiğinden şikayet edemezler. 

Liderlik doğası gereği değerlidir. Zor kararlar almanın sorumluluğunu almak başkaları için büyük bir rahatlamadır. İyi kararlar vermek daha da değerlidir. Ancak ortalamanın altında kararlar verseniz bile, bu yine de liderliğin olmadığı herhangi bir sosyal durumda varsayılan olan anarşi veya demokrasiden çok daha iyidir. Yani bir Faşist olarak boynunuzu tehlikeye atın, öne çıkın ve insanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyin. Bunun için sana asla teşekkür etmeyecekler ama seni bunun için sevecekler. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 
Ki 


İle seçkin bilgin ve A Kastlarlajgili makalenizin bir kısmı savaşçı. ile ilgili Rerkriğönder'damünya, şöyle yazıyor: '...daha yüksek olan, daha düşüktür, çünkü daha büyük olan bundan ilerleyemez daha az...' BU bağlamda bu, üstün alim ('daha büyük', daha büyük) (Fas- 
(cist) insan doğası gereği ilklikastdır A anlamına gelir. 
ve bundan sonra savaşçı doğasına sahiplmayabilir. savaşçı yine de A Mümkün değil savaşçılar için doğa aynı şekilde aşkın olmak anlamda bilim adamlardDbğa;&astksedeniyle yaparlar. 
bireysel doğadan başka bir şey değildir. 
bunun taşıdığı bir dizi özel yetenekle 
Bununla ve bu her insanı yerine getirmeye yatkın hale getirir biryada o Bahsettiğiniz başka bir özel fonksiyona 
'Herkes kesilmez ve herkes kesilmemelidir dediğinizde. o İl€ olma Savaşçılar 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Her ne kadar İnsanoğlu doğa ol bilgin, savaşçı eksilinmi 

öylei8lsa da, siz manevi ilkeler uğruna ile Büyük Savaş, o 

verilen mücadelelerden bahsediyordunuz. Gu&non şunu söykiyor: 'Bu yüzden diyoruz tekrar -- A gerçek anlayış ancak gelebilir 

aşağıdan değil yukarıdan; ve bu alınmalı 

içinde iki yönlü anlam: iş, yani çeşitli uygulama düzenlerinden başlayarakyüksek var aralarındailikelerden uzaklaş ve yavaş yavaş alçal ile 

olan hiyerarşik bağımlılığı her zaman sıkı bir şekilde koruyarak başlamalıdıri!€ Ve 

aynı zamanda zorunlu olarak elitlerin işi olmalıdır 

ve bu kelimenin en tam anlamı: yalnızca entelektüel bir bununla demek istediğimiz elit, başkasında değil" gerçeklik, olabilir 


- Gui Ut Deus'u mu? 


Bazı düzeltmeler yapmam gerekecek. 


Öncelikle, Faşistlerin yalnızca tek bir kastın üyeleri olduğu önermesini öne sürüyorsunuz, bu yanlış. Faşistler savaşanlardır 
Hakikat'in zamansal açıdan restorasyonu için Modern Dünya'ya karşı önemlidir, ancak herhangi bir manevi kasttan gelebilirler ( ve hatta ırk, bu bakımdan, ırksal hiyerarşideki9ibi restorasyonu için mücadele ediyorlar Gerçek statüleri açısından bu kadar uzunsüre, bir yerde ya da aşağılarda bir yerde ). Bir serf Faşist olabilir yani doğasını ve Hakikatini koruduğu ve bunu başkalarına dayattığı sürece, tıpkı eski kast toplumlarında üst sınıftan birinin kastlar, kendisinden uzak durulan alt kastların işini yapmaya çalıştı sadece üstün kasttan olanlar tarafından değil, yani onun tarafından da dışlanmış biri eşit, ama aynı zamanda bunu bir şey olarak gören alt kastlardaki kişiler tarafından da Birinin kendi Hakikati ne olursa olsun istediği gibi davranmaya kalkışması, bütün Hakikat kadar kendine de bir hakarettir, çünkü bu onu kelimenin daha derin anlamında bir yalancı yapıyor. Faşizm, mücadelemizi tanımlamak için kullanılan en son terimdir ve 
Hakikate bağlı kalmak isteyenler. Faşizm teşvik ediyor üstün insanın yaratılması, ancak bu bağlılıktan kaynaklanır her şeyi yapmaktan zilrkdalkişirdekGiketgilğine () 


adamlar bilim adamlarına dönüştü. 
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Önermenizdeki diğer sorun da bu - ima ediyorsunuz 
Faşist bir toplumdaki tek Faşistlerin egemen sınıf olacağı ya da herkesin bu işin içine katılacağını ima ediyorsunuz Gerçeğe başka bir hakaret olacak olan üstün kast bir tür eşitlikçilik. 

Daha sonra hiçbir yerde savaşçıların aşamayacağı ima edilmiyor çünkü üst kastların ilişkileri çok yakın ve onlar da öyle. 
Arkalarında manevi güçle dolu tek kast vardır; gerçek fark, üstün kastın tamamen aşkınlığa ulaşmış insanlardan oluşması, savaşçı kastının ise gerçekleşmemiş güçlere sahip insanlar olmasıdır. -farklı türlerin olduğunu ima etmediğiniz sürece bunun için potansiyel 


aşkınlık konusunda da herhangi bir kanıt görmedim. Aşkınlık yalnızca tam ya da eksik olarak tanımlanır, ancak farklı değil. Aşkınlığa giden farklı yollar vardır ama bunlar kendi içlerinde sembolize eden bu iki arketipte verilmiştir. 
iki yüksek kast. 
Bunların hiçbiri yüksek olanın aşağıdan ilerleyemeyeceğini inkar etmiyor Bu aslında bizim dünya görüşümüzün temel direklerinden biridir, ancak İlahi Kraliyet ve 


Savaşçı kastları o kadar da kesilmiş ve kuru değil. 


İle akademisyenler, ebedi ruhaniyetin bilgisine sahip olanları kastediyorlar. 


Temel ilkeler (Hakikat) ve yorum Benim Faşizm 
BunurGerçeğin tezahürü olduğunuve Faşistlerin de 


Bu anlamda akademisyen olmalıyız. 


Bir toplumun yalnızca birinci ve ikinci kastlarla var Faşist falan olabileceğini düşündüğümde çok iyimser davrandım, tabii ki herkes aynı 9ibi 


tür/kasttan olsaydı var olamazhiçbir yönetici olamaz. — hükmetti;A toplum veya benzer na- 


Aşkınlığın farklı türleri olduğunu ima etmiyordum, ama 'bilginlerirmanevi otoriteye sahip olduklarını ima ediyordum. 
savaşçılar zamansal gücü kullanırken Gu&non'un gücünü kullanın 


Şartlara göre. Gu&non, zamansal gücün şunlar tarafından devredildiğini öne sürüyor: 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manevi otorite, esas olarak savaşçının belirlediği 

(Krallar ve soylular) yalnızca bilginlerin gücü elinde tutması nedeniyle ve manevi otoriteleri onlara Guânon'un sahip olmasİfRa izin veriyor dünyanın döngüsel teorisinin ışığında, 

günümüzüğh aşağı olanın üstün olana karşı isyanı 

Kshatriya'ların (savaşçı kastı) isyan etmesiyle başladı 

Tarih öncesinde Brahminler (entelektüel kast). mücadele soruRU Bİr zaman ortaya çıkarüstünlük mücadelesi de aynı o A 

şekilde: ilk önce manevi otoriteye tabi olan savaşçılar, dünyevi gücün sahipleri 

iktidara isyan ederler ve bu otoriteye karşı kendilerini ilan ederler. 
tüm alt-üst güçlerdemağımsız olarak, hatta bunu yapmaya çalışarak yetişmek — sahip oldukları manevi otoriteyi kendileri 

başlangıçta tanınan, gibi kendi gücünülaynağı ve 


sonunda manevi otârmdi,/halimireties mssahiredlraşlıRelatekan 


başına yeterli bir gösteri olmalı 


buna böyle bir o bir isyan olmalı normalin tersine çevrilmesi 


ilişkiler... Gu&non, Kshatriyas'ın bu gibi şeyleri aşabileceğine inanmıyordu. 
Brahminler: 'Eylem için yaratılmış olanlareylem için yaratılmamışlardır. 

saf bilgi ve Gerçekten manevi temeller üzerine 

kurulmuş bir toplum, her bireyin kendisine düşen işlevi yerine getirmesi gerekir. 
o tüm kala karısıkitueelüzaasizlikdirde 


der ve hiçbir işlev gerçekleştirilmez, olması gerekir - ki bu da 


tam olarak bugün olduğu gibi". 


Kshatriyas'ın hükümet müttefiki olduğun& geçici olarak hükmedin (materi- 
“inanıyordu, ancakdibi bu onların doğasıdır ve İYİ yapın, 

Brahminler dünyevi iktidara galip gelmek için sibi manevi otorite 

onlardan üstündür: "...kraliyet (Kshatriyal işlevi, sosyal düzende onu 

oluşturan her şeyi içerir. 

uygun bir şekilde 'hükümet'İlarsiki adlandırılıyor... 


Rahiplik (Brahmanj, onun temel işlevi geleneksel doktrininkorunması ve aktarılmasıdır. 
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Her düzenli toplumsal organizasyon kendi temel ilkesini bulur. 
prensipler". 


- Gui Ut Deus'u mu? 


Tartışmamızın özü aslında Gu&non ve Evola'dır ve onların sürtünme noktaları var. Ama roller konusunda senkronizeyiz Kraliyet İlahiyat ve Savaşçı kastlarından. 

Gu&non'un Kraliyet İlahiyatının düşüşüne ilişkin tutumu hakkında, Evola'nın Kraliyet İlahiyat kastının burada belirttiği noktaya katılıyorum. 
Savaşçı sınıfının yükselişine yol açan ilk yozlaşma bir süre sonra dejenere oldu ve ayaklanmaya yol açtı. 
alt kast. Bu aynı süreç ama isyan yoluyla başlatılmadı Devrimin kökeni olarak ama yozlaşma yoluyla. Ve eğer savaşçılar aşılamazsa onlara Kahramanlık ve Kahramanlık Yaşamı gibi manevi boyutlar verilmez. Önemli olan ne yaptıklarıdır aşkınlık. 

Ve Birleşik bir Yaşam yaşayan Çilecinin amacı da buradadır ve Pariah gibi Kast sisteminin dışında var, ancak ilki ikincisi onun altında varken üstünde var: 'Kastın üstünde, feragat ederek formdan özgürleşen varlık (Çileci) 
insan bireyselliğinin yanıltıcı merkezi; o, inancına sadakatle değil, her 'formun' çıktığı ilkeye yönelir. 
doğrudan eylem yoluyla doğaya sahip olmak ve hiyerarşiye katılmaktır. o « herhangi bir şey, bu Dünya İmparatoru'na gönderme yapıyor gibi görünüyor kavram. Bu konuyla ilgili son yazılarınız bu fikri doğruluyor gibi görünüyor. 


Ayrıca Kast sistemi ve Devrimsel süreç için eski grafiğim. İleride 


güncelleyeceğim ama olması güzel burada da potansiyel bir tartışma noktası olarak var. 
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Bizimle en alakalı olan şey gün, ile günlük yaşamlar ve çoğu 

uygarlığın hangi kasta ait olduğumuza bağlı olarak Geleneksel gerçektir. 

restorasyonu. Bundan sonra katılikBiliriz 

faşizmi kullanırken biraraçolarak | yenfudkiRadağıeleneği 

İlgili olan tek şey Ben kastlara Gu&non'un Elitininönemli prensip, olduğunu ve bundan önce eşit olduğunu söyleyeceğim. 

oluşturulmuş, gelecekteki üyelerinin iç mekanld$Adgirihtiyadtarı var 


Dünya görüşünün ilkeleri restorasyona öncülük etmek. Hepsi üzerine hazırlanan bu makaleler sad&2lageketllana değil aynı zamanda pilgilendiricidir ve kendilerini içsel çalışmaya es- 


için önemli hazırlarlar. istemek 

Sadece terizmi insanların günlük yaşamlarında eso'yu nasıl uyguladıklarına seviyorum dair bir şeyler göltingğünkü kesinlikle var neredeyse hiçbir şeyile teklifi. 


- Panzertanz 


Senin ima ettiğin şeyin tersine çalıştığını söyleyebilirim: ne olduğunu anlıyoruz kastlarımız bizi konumlandıran Faşist mücadeleye katılarak teste gireriz ve nerede üstün olduğumuzu ve nedene yardım ettiğimizi görürüz biz işe yaramazız. Codreanu'nun dediği gibi, yeni seçkinler mücadele, ancak sadece seçkinler doğmaz, herkes kendi yerini bulur kastlar. Yani oturup kim olduğunuzu bulmak yerine bu konuda ve ancak sonrasında Faşist mücadeleye katılmak Gerçeği geri getirmek için mücadeleye atılmalıyız ve faydamız, becerilerimiz ve yeteneklerimiz ortaya çıkar ve biz de bu role düşeriz. 
mücadele ve kast sisteminde. 

Ve Gu&non bunu ortaya çıkarmadı, Evola da. Onlar bizim dünya görüşümüzde her zaman var olan bir şeyi şöyle açıkladılar: 
onun sütunları, bu yüzden önemlidir. 

Herkes ezoterizmi günlük yaşamlarında uygulayamaz. 
alt kastlar, en üst kast gibi ezoterik güçlerle doğrudan etkileşime giremez veya bu güçlerle, en üst kast gibi bir ilişki kuramaz. 
Savaşçı kastı. Alt kastlar ezoterik güçlerle, kendilerini ve onların gerçek doğasını tatmin eden sıradan faaliyetler yoluyla etkileşime girerler. 
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İdeal toplumumuzdaki herkes için varsayılan durum, üst kastlar bundan sadece hoşlanıyor 


ve bazıları da bundan hoşlanıyor. 


Başkalarının ne yazdığından tam olarak emin değilim, ancak 

Nasıl anıyorum BT, Adam kendi içindeyarsayılan olarak boştur ve daha 

yüksek bir şey olmadan yozlaşmaya uğrayacaktır. Ruhani kralların kaynak o "Manevi ateş" onların ( İlahi kaynak olan "Güneş" 

içinde bulunduğubİSiY APIYREALSİK Eda 

yozlaşırlar ve "Güneş" ile olan bağlantılarını kaybederilEr, 

ve Savaşçılar bu ahlakı, yıkıcı olmaktan ziyade yönlendirici,temel. Hala ruhsal bir davranış alt sınıfları yanlısı olmaya teşvik etmek 

olarak ele alıyorlar. Sonunda bu yangın söner 

savaşçılardan geriye ölü kabuklar kalır (bkz. şövalyelik), 

Güneşin ışınları ışınlara dönüşerek gölgeye dönğlür. 

tüccarlar bundan esinlenerek yönetimi devralır ve kanunlarla yönetirler "gölge". Sonunda alt sınıf onları kıskanır ve sorgular, sonunda yönetimi ele geçirir ve hatta 

gölge kaybolur. Lanet fanı vuruyor. 


Ne Biraz ilginç buluyorum ama neredeyserada mı? 
görünüyor kiyle "kara güneş" ile "kara güneş" arasında bir fark var güneş". Erkeksi ve yapıcı bir şeyi temsil eden "güneş" 
yeni düzen), Helios, kara güneş ise gibi (erkeksi ve yıkıcı olmak, yozlaşmış olanı ezmek - yozlaşmış görünmek), Kalki. biYaş&kilete yanılıyor musun? 


- Noidberg 


Bu örnekte insanın kendi içinde ne demek istediğine bağlı gerçi sanırım nereden geliyorsunuz ve bu bir şekilde sunuluyor yukarıdaki grafikte alıntı: 'Bir hedefin belirlenmesie aralarındaki etkili temas (dünya x< maddi/fiziksel gerçek-Süperdünya < manevi/ metafizik gerçeklik) önkoşuldu; herhangi bir yüksek uygarlık ve yaşam biçiminin yeri”. Ve kanuna göre küçük bir şeyden büyük bir şeyin çıkamayacağı, 
Büyük şeylerin ne kadar küçük şeylere dönüşebileceği noktası. 
Ancak iş Aşılmış insanlara gelince, onlar güvenmiyorlar. 
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bazı dış kaynaklardan yararlanıyorlar çünkü bunu içselleştirmişler. En çok muhtemelen bu adamların ortadan kaybolması çürümenin başlamasına yol açıyor. 

Ve şövalyeliğin günümüz insanlarının bilmediği çok özel bir anlamı var, dolayısıyla bu sizin amacınıza uygun bir örnek olmayabilir. 

Ben Kara Güneş'in kesin kökeninin ne olduğunu bilmiyorum sembolizm ve kavramın Siyahlarla ne kadar ilişkili olduğu Güneş sembolü. Tek bildiğim, Simya'da Kara Güneş'in aslında Altın Güneş'in maddi karşılığı. 


En azından biatane Kshatriya'nın aydınlanmaya giden yollarına dair birkaç örnek. Bhagavad Gita, ile en iyi örnek Krishna'nın Arjuna'nın yolunu çizdiği (ve diğerlerini anlattığı) bir kitaptır. Bir de savaşçı kastından olan Buda var. 


- Krsnik 


Eğer aydınlanma derken aşkınlığı kastediyorsak yalnızca iki yol vardır: Farklı semboller ve alegorilerle farklı isimlerle görünen ama asıl anlamları olan Sol ve Sağ yollar. 
doğa hepsi için aynı kalır. Ve Siddhartha Gautama gerçekten de savaşçı kastının bir prensiydi (ve o zamanlar savaşçı kast ile bilgeler kastı arasında anlaşmazlık vardı çünkü bilgeler kastı zaten yozlaşmayı deneyimlemişti) ama Buddha olduğunda (Uyanmış Olan) o aşmıştır ve öğretileri esas olarak aşkınlığa giden Sağ El yoludur (gerçi benim daha çok 
Son okumalarımda öğretilerdeki aşkınlığa giden aşamalardan birinin doğası gereği bir alternatifi olduğunu keşfettim. 

Sol El yolunu anımsatan). 

Meslekler konusunda 4 kast genel manevi doğamızı bölüştürürken, dünyevi ilişkilerde her kasttan insanlar korporatizm yapısında bir dizi meslekten keyif alıyordu. 
bugün korporatizm olarak anladığımız şeyle pek alakası yok. Başlangıçta bu daha çok bir amaca adanmış çeşitli loncaların varlığına benziyordu. 
tekil bir meslekti ve bu tür loncaların her birinin kendi He-tanrıları vardı. 
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Karacalar ve koruyucu Tanrı, yapıları militandı, ilişkileri bir ordu gibiydi ama odak noktaları meslekleriydi. 
bunun yozlaşmış versiyonu işçi sendikaları olacaktır. 


"..ortak faaliyet, daha yüksek kastlaraA tahvil ve sipariş aynı 

meslek omensup olanlar için kan ve ritüel sağlar 

birliklerine benzemeyen bir bu tür faaliyetler. Loncalar/şirketler şekilde karşı çıktı İİ8 meslek, 
'şeytan'a tapanlar A belirli bir çağrı bir araya toplanmış neredeyse dini kuruma sahip insanlardı. 

kahramanları 


Verilen mesleğin (ilahi/efsanevi patronlarınkültleri) 

için her meslek)' 

Başka bir alıntı: 

..üyeleri 'yaşam boyu' daha çok bir est ve yalnızca üretken hedeflerle (| Sibi 


ekonomik ilişkiler temelinden ziyade ortak ayin 


birbirine bağlıydı 
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İMPARATOR 
DÜNYA 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Dünya görüşümüz ile geçici dünyadaki tüm yalanlar arasındaki pek çok farklılığın kaynağı olan köklerden biri, hatta köklerden biri, şimdiye kadar hepimizin bildiği gibi, eşitlik sorunudur. İle 

Ivan Alexandrovich Ilyin'den alıntı: 


Adalet neyi gerektirir - eşitlik veya eşitsizlik mi? 


Adalet, yani Nihai Gerçeği savunmak, 
Eşitsizlik o Hakikat'in doğası gereğidir, oysa düşmanlarımız öyle ya da böyle eşitliğin bir biçimine inanırlar. Biz eleştirdik Eşitlik konusu kapsamlı ve bu konuda söylenecek çok az şey var, ancak hiçbir zaman tam olarak yaptıklarımızın kapsamına bakmadık. 
destek, yani eşitsizlik. 

Büyük ironi, modern insanın özgürlüğü arzulaması ve 
Aynı zamanda mutlak güçten de korkuyorlar, bu yüzden de eşitlik talep ediyorlar. 
Özgürlüğe giden yol buysa ve faşistleri totaliter olmakla suçluyorsa tüm özgürlükleri elinden alacak haydutlar. Bu ironik çünkü ideal dünyalarında özgürlüğün gerçek biçimine izin vermiyorlar bizim dünya görüşümüz özgürlüğün tek yolunu savunurken 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aslında var olabilir. Eşitler toplumunda kişinin hakları nerede biter? 
bir başkasının başlangıcı (ve bugün her şey kişinin duygularıyla ilgili) ve böylece siz karşılıklı olarak yaşayan çok sayıda ayrı, atomik birey var hapsetme ve kısıtlama - herkes bir araya toplandığında sardalya kimse birine çarpmadan omuzlarını esnetemez başkasının omzuna ya da gözüne bir tane bile sokabilirsiniz. Herkes eşitlik içinde birbirlerinin kölesidirler. 

Zamansal toplum için idealimiz Imperium'dur. 
kelimenin gerçek anlamı, özgürlüğün var olabileceği yer çünkü orada eşitsizliktir ve dolayısıyla bir hiyerarşidir. Hiç kimse bir kişi kadar özgür değildir Mutlak güce sahiptir, çünkü yalnızca Bir Kişi gerçekten özgür olabilir ve dolayısıyla özgürlüğü somutlaştırabilir. Eşitsizlikte Bir, özgürlüğün kendisi haline gelir. Bu Dünyanın İmparatoru, Evrensel Hükümdar. 


Bu, Evreasel Cetvelin görselinin örünür bir hatırlatıcısıdır 


(cakravartin), kelimenin tam anlamıyla 'döndürme-hareketsiz' anlamına saha aşa "Tekerleğin" terimi, regnum'un ve sıralı çarkın gibi gelen bir ifade 


tekerleğini ortalamak için hareket ettiren kişiyle ilgilidir. 
Evren. 


Evola'yı okumanızı tavsiye ederim Pagan Emperyalizmi bölümler Kolayca anlaşılabileceği için bu konuya adanmıştır. 
ve onları daha da güçlendirecek bir propaganda ateşi açın. 
diğer Evola metinlerinin aksine daha geniş bir izleyici kitlesi için eğlenceli: 'Gerçek Liberalizm' ve 'Güç Yoluyla Hiyerarşi - Gücü Fethetmek' durum". 

Dolayısıyla İmparatorluk, Hiyerarşi ve Özgürlük, doğası gereği her şeyin merkezinde İmparator ile iç içedir. Buraya getirmeliyiz dünyevi bir lider ile imparatorun imparatoru arasında bazı farklılıklar Dünya. Dünyevi bir hükümdar ancak 'ilk hükümdar' gibi unvanları arzulayabilir. 
kendi ulusunun ve imparatorluğunun oğlu veya 'ilk hizmetkarı, onların yönetimi daha çok zamansaldır, ancak Dünya İmparatoru hem dünyevi hem de manevi gücü elinde bulundurduğu için zamansal meselelerin çok ötesine geçen bir şeydir. 
Daha önceki konularım göz önüne alındığında, kesinlikle Dünya İmparatoru olması gerektiği açıkça ortadadır aşkınlığa ulaşmış biri, bu da ona şunu kazandırır: 
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ona hem fiziksel hem de metafiziksel yönlerde hükmetme gücü 

hayat. Bu aslında dünyadaki bir tanrıdır. Önceki yazılarımda bugün birinin 

nasıl aşkınlığa ulaştığından bahsetmiştim. 

Zamanın Ötesinde, zamansal olaylarla ilgilenmek yerine onların üzerinden 

geçme olasılığı daha yüksektir ve ayrıca, dünya görüşümüzün zamansal bir tezahürü ortaya çıkarsa, bu tür adamların daha muhtemel olacağını da belirtmiştim. 
dünyevi işlere karışmak. Dünyanın İmparatoru 

sadece bir toplumu ya da ulusu değil, tüm dünyayı yöneten kişidir ve 

dolayısıyla herhangi bir dünyevi yönetici de onun hizmetkarı olacaktır. 

Dünyanın İmparatoru gücüyle tanımlanır; biz de dünya görüşü her zaman iç içe geçmiştir veya ruha dayanır. burası "Güçlü olan haklıdır' anlayışı gerçek geçerliliğini kazanır, kudret yalnızca maddi anlamda yorumlandığında ancak öncelikle ruhla özdeşleştirilir. Ancak bunun dışında aynı prensipler geçerlidir. 
Kim paketlenmiş bir sardalya konservesinin içinde omuzlarını esnetebilecek? 
Kim bunu yapma iradesini ve özgürlüğünü başkalarına dayatırsa, kendisi için ne kadar hareket alanı sağladığıyla tanımlanacaktır. Eğer birisi onu durdurmayı başarabilir ve sınırlı da olsa kendi alanı için savaşabilirse, o zaman ikisi de bir çatışma noktasına gelir. 
duracak ve böylece ortak köle haline gelecek ya da biri tamamen hakim olmak ve böylece gerçekten özgür olan tek kişi olduğunu kanıtlamak varlık. 

Hiyerarşiler aslında bu şekilde oluşur; bazıları hala aynı şekilde yaşamaktadır. 
hareket alanı küçük, diğerlerinin biraz daha fazlası var ama yalnızca biri yürüyebiliyor etrafta dolaşır ve başkalarını yolundan çeker ve her şeye sahip olur. Tabii ki bu modern insanın hiyerarşiyi nasıl göreceğine daha çok benziyor. 
zulüm falan kavramı, yani hak ettiği yerden memnun olmayan biri olarak. 
Gerçekte birinin varlığı gerçekten özgür kişi topluma organik düzen verir ve herkese yardım eder gerçek yerlerini bulurlar ve böylece mutluluğa ve yöne ulaşırlar. 

Geçmişte Dünya İmparatoru olmak için muhtemelen pek çok aday vardı ama dünya daha büyüktü ve onlar da büyük olasılıkla dirsekleri hiçbir zaman birbirine değmemişti ve dolayısıyla rol hiçbir zaman gerçek boyutuyla yerine getirilmedi. Bugün dünyamız bu çok daha küçük ve artık Dünya üzerindeki bir Tanrının yapabileceği bir şey mi? 
Dünya İmparatoru'nun gelişiyle gerçeğe dönüşecek 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salt dünyevi bir hükümdarın karakteri olan üstünlüğünün temeli olan kudret değil, üstünlüğü onun gücünün temelidir. Zamanın Üstündeki Adam'ın ulusun kendisi, ırkın kendisi vb. oluncaya kadar içindeki her şeyi nasıl içselleştirdiğinden bahsetmiştim. Dünyanın İmparatoru öyle ama aynı zamanda metafizik yasayı zamansal yasaya dönüştüren biri ve dolayısıyla İmparatorluğun kendisi, devletin kendisi, 'Ben Yol'um, Ben Hakikat'im, Ben Yaşam' diyebilen tek kişidir. Pek çok kişinin aşkınlığa talip olabileceğinden bahsetmiyorum bile, çok az kişi bunun için doğuştan gelen kapasiteye sahiptir (kelimenin Francis P. Yockey anlamında Kader), ancak Bir'e özel bir şey olduğu için hiç kimse Dünya İmparatoru olmayı arzulayamaz. Bir. 

Burada Evola'dan okuduklarımla kendi spekülasyonlarımı bir araya getiriyorum, buna onun kitabı aracılığıyla daha fazla bakabilirsiniz. 
Kase'nin Gizemleri Dünya İmparatoru'nun gelişi ancak uykudan uyandığında (insan formunda yeni bir tezahür, bir avatar bulduğunda) veya geri dönebileceği bir Krallık verildiğinde (İmparatorluğun solmuş Ağacı yeniden çiçek açtığında) gerçekleşebilir. Bu, kitapta geniş bir şekilde ele alınan ve her yerde çeşitli mitler aracılığıyla bahsedilen ve öncelikli olarak Kâse mitlerine verilen önemle ele alınan bir şeydir. 
Düşündüğüm şey, Dünya İmparatoru'nun yokluğunda hüküm süren, gerçekte yalnızca geçici bir hükümdar veya belki de daha az aşkın bir hükümdar olan Lord Regent'in bir alegorisiydi, ancak böyle bir senaryonun bazı nedenlerden dolayı daha az olası olması Geçmişte de bahsetmiştim. İşte alegori: 

Kral gitti (uyuyor, yaralandı ya da ortadan kayboldu) ve alçaklar bir darbe düzenleyerek Krallığı ele geçirdiler (Devrim, kölelerin isyanı, eşitliğin tesisi, modern dünyanın doğuşu), ama hâlâ sadık olanlar var (Modern temsili Faşistler olan Görünmez Ordu) taca (Hakikat, dünya görüşümüz). Krala sadık olanları kendi sancağı altında toplamak ve Krallığı onun adına geri almak için bir Lord Vekili (Zamana Karşı Adam türü bir lider, Hitler, Mussolini, Mosley, Codreanu vb. gibi herhangi bir Faşist lideri düşünün) gelmelidir. bir devlete veya bir harekete liderlik etseler de, onlarda Naip olduğunu görün) çünkü bir Kralın geri dönmesi için geri döneceği bir Krallığa ihtiyacı vardır (bizim dünya görüşümüzün geçici bir manifestosunu başlatma mücadelemiz). 
Dönüşü üzerine 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bu Vekiller, kendi uluslarının ilk hizmetkarları olarak onun adına dünyevi liderler olarak hüküm sürerek onun altındaki hiyerarşinin bir parçası haline gelirler. 

Bu makalenin amacı eşitsizliğin ne ölçüde desteklediğimiz kök kavramlardan biri olduğunu göstermekti. Bu, çoğu kişi için, özellikle de acemiler için hala çok zorlayıcı olabilecek bir kavramdır, ancak bunu sıklıkla düşünmüyoruz ve sadece eşitlikten vazgeçiyoruz, bu iyi bir şey, ancak yukarıdakiler size bu yönüyle dünya görüşümüzün tam boyutunu gösteriyor. mantıksal sonucuna varıyor ve böylece bir kez daha ne için savaştığımıza dair daha kapsamlı bir anlayış sunuyor. 
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Kaçınılmazlığı 


IRK SAVAŞI 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Daha basit ve tanıdık bir şeye geri döneceğim, ancak genel olarak bahsettiğim olağan temalar ve etkilerle. Irk Savaşı kaçınılmazdır. 

Modern dünya, savunduğumuz organik hiyerarşik dünya vizyonunda hak ettikleri yerden memnun olmayan ve daha iyi olanlara içerleyenlerin isyanının bir sonucudur. Çoğu modern erkeğin siyaset ve ekonomi alanındaki çıkarlar hakkında konuşmayı sevmesi ve bunları tek itici prensip olarak görmesi, ancak eşitliğin de bir ilgi alanı olduğu konusunda kör davranması ve şimdi bunu doğuştan gelen bir değer olarak satmaya çalışması komik. Komik ama tahmin edilebilir. Eşitlik, hiyerarşinin alt basamaklarında yer alan kişilerin çıkarıdır, dolayısıyla doğuştan gelen bir değer değildir ancak çıkarlar üzerinden işleyen dünya görüşüne mükemmel bir şekilde uyar. İnşa ettikleri yalanlara doğal bir meşruiyet kazandırmak için bu çıkar hakkında kendilerine yalan söylüyorlar. Ancak eşitliği sadece bir çıkar olarak sunacak olursak, birdenbire değeri sorgulanmaya başlar. 

Ancak dünyevi ilişkilerde hiyerarşinin yıkılmasıyla köleler hala köle olarak kalıyor, tıpkı üstlerin üstün kalması gibi çünkü bu doğanın doğasında var, eksik olan tek şey bunu yansıtacak organik düzen. Sonuç olarak köleler gerçekten mutlu değiller. 
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hala bir şeylerin yolunda gitmediğini ve bunun kaşınamayacakları bir kaşıntı olduğunu hissediyorlar, en azından henüz değil, ama artık sonunda rahatlamaya ihtiyaç duydukları farkındalığına giderek yaklaşıyorlar. 

Feministler ve sivil haklar hareketi ne kadar çabalarsa çabalasın, onların peşinde oldukları tek şey doğayı etkilemeyen geçici meselelerdi. Daha sonra olumlu ayrımcılık gibi iltimas yoluyla işleri dengeleme girişimleri geldi. Ancak yine de puro yok, çünkü bunlar yine politikalar, doğası gereği aşağı olan birini, doğası gereği üstün olan biriyle eşit hale getirmeyecekler. 


Yani bugün nihayet insanların doğasında olan bir şeyin olduğunu fark ettiler ama bunu yine de sosyal ve zamansal meselelerle ilişkilendirdiler çünkü aksi takdirde kendi mücadelelerini gayri meşru hale getireceklerdi, onların yolu olan Ayrıcalık kavramını ortaya attılar. doğuştan gelen farklılıkların doğadan değil, daha ziyade sosyal etkilerden kaynaklandığını kabul etmek. Beyaz Ayrıcalığı, ırksal farklılığı ve ırksal hiyerarşiyi kabul ediyor, ancak bunların dünyadaki doğasında var olan doğasını kabul etmiyor. Aynı Erkek Prensibini, hatta Sıska/Engelsiz ayrıcalığını uygulayın, ancak iş ibne ayrıcalığının tüm biçimlerine gelince, bu sadece yozlaşmayı savunmak olur. 


Sonuç olarak, bu yeni sosyal/zamansal değişim serisini elde edersiniz. 
Ayaktakımının (gerçek konumlarından memnun olmayan) dünyadaki talepleri, kendilerinden üstün olanların da bulunduğu bir Doğal Düzenin varlığı gerçeğine karşı hassasiyetlerini rahatsız eden her şeyi ezme çabasıyla üstlerini aktif bir şekilde utandırmayla birleşiyor. 

Ancak ırkımızda yozlaşmışların sayısının giderek arttığına ve bu günlerde ortalıkta dolaşan beta ibnelerin miktarına rağmen bu bile uzun sürmeyecek. 
Demek istediğim şu ki, Doğal Düzen'in bir kısmı hala varlığını sürdürüyor ve büyük olasılıkla bir süre daha kalacak, ancak bu ayaktakımını sonuna kadar rahatsız edecek, ta ki onlar sonunda eşitliği elde etmenin tek yolunun eşitlik sağlamak olduğu yönündeki mantıksal sonucuna varana kadar. Üstlerden tamamen kurtulun ve sadece kölelerin kalmasına izin verin, bunu hiçbir zaman bu şekilde ifade etmeseler veya bazı yalanlarla haklı çıkarmasalar bile, bu onların her şeyin toplumsal (yani zamansal) temele dayandığına dair inançlarıyla örtüşsün. ) işleri. 

Ve bu nedenle Irk Savaşının kaçınılmazlığı, tek soru bunu ilk kimin başlatacağıdır. Ya yukarıda verilen gerekçeyle yapacaklar 


78 


Machine Translated by Google 


IRK SAVAŞININ KAÇINILMAZLIĞI 


veya Biz ve nedenlerimiz bunun sadece bir Irk Savaşı olmasının çok ötesine geçiyor, ancak bu, onu kim başlatırsa başlatsın, dahil olacağımız çatışmanın temel direklerinden biri olacak. 

Irk Savaşı kaçınılmazdır ve bu bizim kamusal anlatımızın bir parçasıdır; sadece bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek yasal olarak bir savaş başlatmak istediğimizi söylemekle aynı şey olmadığı için değil, aslında bu yöne doğru gittiğimiz için. Ve bu, aynı zamanda kaçınılmaz Irk Savaşına yol açan tüm diğer faktörlerden izole edilmiş, ancak aynı zamanda göç ve İslam'ın yayılması gibi iyi aşina olduğumuz diğer perspektiflerden de izole edilmiş bir argümandır; bu, Irk Savaşının daha da derinleşeceği anlamına gelir. Avrupa'da bir Reconguista Haçlı Seferi ve ABD'de tamamen çılgınlık şeklinde, Fütüristlerin yollarına çıkan her şeyi yerle bir etmek ve yeni bir şeyin büyümesine yer açmak için son derece yıkıcı bir mücadeleye öncülük etmek zorunda kalacakları bir çılgınlık. Bundan sonra gelecek olan şey, bir Irk Savaşından çok, dünya görüşümüzün küresel bütünlüğüne yönelik bir Haçlı Seferi olacaktır. 

Dolayısıyla, son mücadele için biraz Faşist mitos gibi bir anlatı inşa edecek olsaydık, bu şöyle bir şey olurdu: Halat Günü, kaçınılmaz olarak Reconguista Haçlı Seferi ve Fütürist Devrime dönüşecek olan Irk Savaşının başlangıcını işaret ediyor. Bu daha sonra Görünmez Ordu'nun Fetih Haçlı Seferi Wildes Heer'in geçici bir totaliter düzen kurmasının yolunu açacak ve daha sonra yeni Altın Çağ'ın gelişini işaret edecek olan Organik Düzen'in yeniden tesis edilmesiyle yol kenarına düşecek. . 


Elbette bu mitosun başka olası unsurları da var, ancak bunlar kendilerini daha çok değişkenler olarak sunuyorlar, halbuki yukarıdaki senaryo, her savaşta Zafer Sancağını taşımamız koşuluyla verilmiştir. Bu mücadele kaçınılmazdır, çünkü ya onlar başlatacak, ya da biz, önemli olan bizim bu işi sonuna kadar görmeye hazır olmamızdır. 
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Day of the Rope 


Fascist Revolution, Start of the Race War, on this day Fascist revolts will begin, confronting the System and Race Traitors in power out in the open, either as a preemptive strike or im response to the inevitable open assault on Aryan/White people by other races in order to establish real «eguality» by eliminating the former. 


Race War 


Inevitable conflict that is the logical conclusion of modern politics of multiculturalism, tolerance and immigration. With the destruction of the System on Day of the Rope the conflict will shift to a definitive Race based conflict whereupon Fascists will strive to hold their ground at home and form the front lines of the broader conflict. 


Reconguista 


Fascists begin teking back their Aryan/White homelands, pushing out by any and all means any racial aliens on their soil. The front limes established during tne Race War begin to shift in a direction that will push out all forces of Opposition. 


Totalitarian/Anarchist period 


With the System destroyed and Fascists in control of their homelamnds a process of construction may begin. İn Europe this will take a Totalitariam approach until a new generation is raised that can perpetuste the Organic State without need of a Totalitarian structure. In USA this may take an Anarchist approach that will demand a tribal approach to building something new and organic from the ashes. 


Golden Age 


With a new generation emerging, the Totalitarian structures will fall away to give way for the Organic State, that will likewise arise from the ashes of the Anarchist approach. A new age of spiritual prosperity emerges. New cycle begins. 
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AHLAK VERME 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 
Ki 


Bizi modern insanlardan, liberallerden ve kültürel Marksistlerden ayıran en önemli şeylerden biri değerlerimizin gerçekte nasıl konumlandığıdır. Modern dünyada insanlar inançları ve değerleri için bir çapa gibi harici bir referans noktasına güvenirler, halbuki bir Faşist'in inanç ve değerlerinin ideal olarak bu referans noktasına gömülü olması gerekir; bu da her Faşist'in kendi değerlerinin ortaya çıkan kaynağı olduğu anlamına gelir. Faşizm yürüyor ve konuşuyor, o iç özüyle hareket ediyor ve belirli bir durumda nasıl hareket edeceğine kendisi karar veriyor, oysa modern insanlar onlara doğruyu 


yanlıştan ayırmak için tamamen dış bir kaynağa bağımlı. 


Geçmişte bunun TSSB'nin, yani eylem ile değerlerin dış kaynağı arasındaki çatışmanın nedeni olabileceğine dikkat çekmiştim. Dışsal bir şeye pasif bir özne olmak, manevi görüşler de dahil olmak üzere modern dünyayla ilgili çoğu şeyde yaygındır. 
Tersine, inançlarımızın özü içimizde gömülü olduğu için Faşistler her zaman 


proaktiftirler. 
Bunun anlamı, değerlerimizin daha basit ve doğrudan olduğu, kendi başına 


günahlarımızın olmadığı, neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir anlayışa sahip 


olduğumuz ve daha sonra belirli bir durumu bu ayrım temelinde yargıladığımız anlamına gelir. 
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Yanlış ve adaletsiz olanı düzeltmek için ne gerekiyorsa yapın. Modern insanlar ise tamamen dış kaynaklara bağımlıdır, dolayısıyla bu kaynakların daha spesifik olması ve onlar için her şeyi önceden belirlemesi gerekir, böylece ahlak ve ahlak meselesine gelirsiniz. 


Geleneksel öğretilerde ahlak, belirli bir hedefe ulaşmak için yalnızca geçici bir araç olarak kabul edilir. Modern zamanlarda ahlak, bir dereceye kadar (en azından Faşist değerlerle karşılaştırıldığında) kişinin hiçbir şeye karar vermek zorunda olmadığı bir noktaya kadar bir mikro yönetim biçimidir. Cinayet prensipte her zaman yanlıştır - modern zihniyet böyle işler, ona bir yasa olarak desteklenmesi gereken ahlaki bir formül verilmiştir (hümanizmin karışımdaki önemli bir katkı maddesi olması açıkça bu notun ilerletilmesine yardımcı olur). Faşist zihniyette cinayet ahlaki ya da ahlak dışı değildir, yanlış ya da doğru değildir, sadece bir araçtır. Kullanımı iç özümüz tarafından belirlenir ve uygulanmasına karar vermek bize bırakılır. Eğer cinayet bir yanlışı düzeltmek, gerçeği ortaya çıkarmak ve yalanları yok etmek için kullanılıyorsa o zaman bu Adildir. Eğer cinayet tam tersine yol açabiliyorsa o zaman bu haksızlıktır. Ama ancak bu durumda, çünkü bu adaletsizliği cinayetle de yeniden yazabiliriz. Yankiler bunu, silah sahipliğine ilişkin uzun tarihsel tartışmalarıyla ve tüm 'silahlar insanları öldürmez - insanlar insanları öldürür' sloganıyla paralellik gösterebilirler, ancak bu yalnızca genel hatlarıyladır ve silah sahipliğinin ayrıntılarına girmeyelim çünkü bu, konuyla alakalı değildir. Konuyu, söz konusu temel prensibi daha iyi tasvir etmek için gündeme getiriyorum. 

İşte tam da bu yüzden modern insanlar, tüm dünya görüşlerinin dayandığı dış referans noktasını, gerçek dünyada gerçekleşen ve anlayışlarına meydan okuyan bir senaryoyla uzlaştıramamaktan kaynaklanan sorunlar yaşıyor. Öldüren ve TSSB'ye sahip askerlerden daha önce örnek olarak bahsedilmişti. Bunun bir başka harika örneği, Rockwell'in, normalde binlerce ya da milyonları öldürecek bombaları bulmak için bir teröriste işkence yapmak zorunda kalacağı varsayımsal senaryosuyla bazı pasifist amcıkları köşeye sıkıştırması ve kaltağa ona işkence etmenin tek bir adama işkence etmek olduğunu ama ona işkence etmenin bir seçim olduğunu göstermesidir. ona işkence yapmamak o binlerce kişiyi öldürmeyi tercih etmek anlamına geliyor, dolayısıyla öyle ya da böyle pasifist ahlaki ilkelerini çiğniyor. 
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Söz konusu sorun, korkakça 'altın kural' formülü olan 'İnsanlara size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın' formülüyle kısmen özetlenebilir. Korkaklığa, bencilliğe ve kendini korumaya hitap ediyor. 
'Bana nasıl davranılmasını isterim? Bana GERÇEKTEN İYİ davranılmasını istiyorum çünkü KENDİMİ SEVİYORUM" Zaten sizin için seçimlerinizi ve eylemlerinizi belirler ve gerçek proaktif seçimleri dışarıda bırakır. 

Bunun faşist versiyonu farklı bir şey olurdu: 'Başkalarının da size sizin onlara davrandığınız gibi davranmasını veya davranacağını bekleyin". Bu iki anlama gelir: başkalarına nasıl davranacağınıza karar verme hakkı size verilir ve böylece temel değerlerimize dayalı proaktif seçim ve karar almayı sürdürür; VE başkalarının sizin eyleminize nasıl tepki verebileceğini anlatır. 
Birini öldürmeye kalkarsanız, onun sizi öldürmeye çalışmasını bekleyin. 
Birine yardım etmek için yola çıktığınızda, ondan bir nezaket bekleyebilirsiniz; bu, ona sunduğunuz nezaket kadar büyük veya hatta orantılı olmayabilir, ancak bu kavşakta sizinle nerede durduklarını bilirsiniz. 


Bütün bunları gündeme getirmemin nedeni her zaman bu kurala göre hareket etmememizdir. Hala modern düşüncenin bazı yönlerine geri dönüyoruz çünkü bu dünyaya doğduk ve bu şeylerin çoğu kaçınılmaz olarak en temel düzeyde kalıyor ve bunları her zaman sallayamayız çünkü bunların yüzeye çıkarılması gerekiyor. Aksi halde arka planda gizlenir ve bizi nasıl etkilediğini fark etmeyiz. 


Beyaz soykırımından sızlanan herkes bu sorunun sonucudur. 


"Afrikalılar için Afrika, herkes için beyaz ülkeler' diye sızlanan herkes bu sorunun sonucudur. 

Dresden'den, Holodomor'dan, komünist baskılardan sızlanan herkes bu sorunun sonucudur. 

Breivik'i Norveçli gençleri öldürdüğü ve dolayısıyla milliyetçi amaçlarla 'çelişkili' davrandığı için suçlamaya başlayan herkes bu sorunun sonucudur. 


Aslında bu eğilim genellikle "ılımlı" olmaya çalışmaktan suçlu olan kişilerde görülüyor, ancak sorun saklanmayan ve ılımlı gibi davrananlarda 


da görülüyor. 
Neden? 
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Çünkü ahlak dersi vermeye başlıyorlar. 
Eğer soykırımı bir araç, bir amaca ulaşma yöntemi olarak destekliyorsanız, kendinize karşı olsa bile başkasının onu kullanması konusunda şikayet edemezsiniz. 


Eğer çalışma kamplarının kullanılmasını destekliyorsanız, o zaman başka birisinin onları kullanması konusunda şikayet edemezsiniz. 

Şiddeti bir yöntem olarak destekliyorsanız, başkalarının bunu kullanması konusunda şikayet edemezsiniz. 

Çünkü bu konu ne zaman gündeme gelse, modern insanlara, onların kanayan kalplerine, ahlaki değerlerine ve kurban kompleksine sahip düşünme biçimlerine özgü bir üslupla gündeme getiriliyor. İkiyüzlü olduğun anlaşılıyor çünkü bunu prensipte kötü bir şeymiş gibi gösteriyorsun. Bu, kısmen, daha basit fikirli kitleler için bir propaganda aracı olarak sızlanma ihtiyacıyla açıklanabilir, özellikle de bu şekilde çalışıyorlarsa, ancak siz buna inanıyorsanız ve bunu tüm dürüstlükle bir argüman olarak kullanırsanız, o zaman gerçekten bir aptalsınız demektir. ikiyüzlü. 


Arzu ettiğimiz bir toplumun kurulması açısından tehlikeli olduğunu düşündüğümüz unsurları kökleştirmek için geçici bir baskı sistemi yaratmaz mıyız? Yapardık çünkü o zaman Hakikat ve Adaleti geliştirmiş oluruz. Yalan ve Adaletsizliğin saltanatını ortadan kaldırmaya çalışanları uzak tutmak için oluşturulmuş baskıcı bir sisteme karşı mı çıkmalıyız? Sadece yapmalıyız değil, yapmalıyız. Ancak karşı çıkmadığımız şey 


yöntemlerdir. Hedeflere karşı çıkıyoruz. 


Karşıt yöntemlerin kökleri ahlakçılığa dayanır ve 'adil değil, bunu yapamazsın, bunu yalnızca ben yapabilirim!' ya da düşmandan beklemeniz gereken bir şey yüzünden liberallere özgü gözyaşları. 

Sammy ile yaptığımız tartışmada bu noktaya, ikimizin de liberal propagandayı farklı açılardan sorgulamasıyla geldik: Bir komünist olarak başladım ve baskıya ilişkin anti-Stalinist iddiaların çürütülmesine bakmak, ironik bir şekilde, bana neyin ne olduğunu sorgulamak için bir pencere açtı. milliyetçilik, faşizm ve soykırım hakkında söylendi, oysa milliyetçilik, faşizm ve soykırımla başladı ve bu ona Stalin rejimi hakkında söylenenleri sorgulama fırsatı verdi. Söz konusu daha büyük sorunun bu özel örneğini, oradaki birçok milliyetçi/Faşist'e yönelik bu temel eleştiride özetledik: 'ah o kahrolası liberaller ve 
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Hitler ve Holokost hakkında saçma sapan yalanlar, yalanlar ve yalanlar AMA STALİN HAKKINDAKİ BİLGİLER 96100 KESİNLİKLE DOĞRU" 


Veya propaganda versiyonu olan Pavlik Morozov hikayesini ele alalım. 
Bunun gerçekliğine ve ne kadarının doğru olduğunu görmek için yapılan araştırmalara girmeyeceğiz çünkü biz sadece popülerleştirilmiş propaganda önermesini tartışmak istiyoruz, gerçekte ne olduğunu değil. Propaganda hikayesini şu temel nota indirgeyeceğiz: Kendini adamış komünist çocuk, anti-komünist olduğu için ebeveynini devlete satıyor. 

Bu hikaye, 'komünizmin kötülükleri' hakkındaki tartışmalarda nadiren dile getiriliyor, ancak oluyor ve bazı milliyetçiler bunun ne kadar berbat 

olduğuna dikkat çekiyor çünkü aile değerlerini altüst ediyor. O halde şu 

soru şu: İktidarı ele geçirip Faşist bir toplumun kurulmasını engelleyecek 

tüm unsurları ortadan kaldırmaya çalıştıktan sonraki ilk yıllarda, 

ebeveynlerinin bu tür unsurlara yardım ettiğini bildiren bir çocuktan uzak 

durur muyduk? Görüşlerimizin ve değerlerimizin bir kahramanı mı, yoksa 

aile değerlerini altüst ettiği için Faşizmin ne kadar kötü olduğunun bir örneği mi? 

Breivik örneği, hepimizin uzun zamandır üzerinde fikir birliğine vardığı 

bir başka açık yönü daha ortaya koyuyor ve daha önce bahsedilen modern düşünceye doğrudan karşı çıkan temel görüşlerimizden biriyle yakından bağlantılı: Cinayetin bir suç olduğunu düşünmüyoruz. prensipte yanlıştır ve her insan hayatının kutsal olduğuna inanmıyoruz. 
Bu kendi insanlarımız için de geçerli. Kan bağına sahip olmaları, Hakikat ve Adaletin zafer kazanması için ortadan kaldırılması gereken ulus için kanser olamayacakları anlamına gelmez. Yani Breivik bir kahraman ama yozlaşmış ebeveynlere ihanet edecek bir çocuk değil mi? 

Bunun bir başka yönü daha var; biz yöntemlerimizi düşmandan aldık. 
Mussolini Lenin'den, Hitler ise savaştığı komünistlerden ateşe ateşle karşılık vermeyi öğrendi. Buradaki mesele, komünizmin tarihin ve düşüncenin gelişiminin doğal bir ürünü olduğu, zamanın bir ürünü olduğu ve dolayısıyla zamansal gerçeklikle en uyumlu olan, Zamanın içindeki bir güç olduğudur. 
İdeallerimiz zamansızdır, ancak yöntemlerimiz yaşadığımız zamana göre değişir çünkü biz Zamana Karşı bir Güçüz ve buna ayak uydurmanın en iyi yolu Zamandaki Güç'ün buna en uygun yöntemlerini analiz etmek ve uyarlamaktır. çağ. Çünkü yöntemler ahlaki değil 
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Modern zihniyetin düşündüğü gibi, her zaman için prensip olarak ahlaka aykırı ya da ahlak dışı olan bunlar sadece kullanılacak bir silah ya da araçtır. 

Burada araçları meşrulaştıran tüm Makyavelci hedefler argümanına geliyoruz, ancak bir yazar (keşke adını hatırlayabilseydim, yazmam gereken bir makale için Machiavelli analizini okudum) haklı olarak açıklayıcı bir noktaya değindi: 'nüyük hedefler her türlü hedefi haklı çıkarır. araç". 

Yeterince komik olan modern insanlar Machiavelli'yi eleştirmeyi seviyorlar, ancak 'hedefler araçları haklı çıkarır' formülünü kendileri kullanıyorlar, ancak en açık şekilde ve başka terimler kullanarak değil. Aslında bu prensip, hedefin para olduğu her yerde en iyi şekilde çalışır. Hedefler, bir eylemin adil mi yoksa adaletsiz mi olduğunu prensipte değil, amaca ulaşmak için uygulamada belirler. Yani büyük hedefler eylemleri haklı çıkarırken, küçük ve sahte hedefler eylemleri adaletsiz kılar. 


Modern zihniyet prensip olarak şiddetten sızlanan zihniyettir. Kim olursa olsun 


insanlara uygulanan berbat yöntemler ve kötü muamele hakkında ağlayacak, mağdur kompleksini göklere çıkaracak ve herkesten başkalarına, kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranmalarını isteyerek kişisel çıkarlarına hitap etmeye çalışacak. İşin komik yanı, bunu da kişisel çıkarlarından dolayı yapıyorlar. Bu, savaş alanından 


kaçmaya çalışan bir korkak zihniyetidir. 


Bizim zihniyetimiz bu konularda daha ilkeli ve metanetli. Bu yöntemleri kendimiz kullansaydık ve kimin ne tür bir muameleyi hak ettiğini ayırt edersek, bu berbat yöntemler için ağlamayız. Düşman bize vurduğunda sızlanmayız ve bunun ne kadar 


insanlık dışı ya da kötü olduğuna üzülmeyiz. Gerekirse aynı kuwvetle veya daha büyük bir kuwvetle karşılık veririz. Bu, savaş alanındaki bir savaşçının zihniyetidir. 


Bir kılıcın kendisine vurulması, onu kullanan kişinin kötü niyetli olduğu anlamına gelmez; aynı şekilde Dresden'in bombalanması da müttefiklerin kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Modern zihniyete başvurarak onu karıştırmak veya temel değerleriyle tutarsızlıkla yüzleşmesini sağlamak için propagandada bir yeri olabilir, ancak bu durumda kendi propagandanıza gerçekten inanmanız affedilemez. Sorunun özüne yönelik farklı bir tutum. Sızlanmaya, mağdur kompleksine girmeye yer yok 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Mod, savaş alanından kaçmak ve rahat, hedonistik bir hayat yaşamak isteyen korkağın seviyesine inmek anlamına geliyor. 

Falancanın liberal sızlanmaları haklı olarak 'Ne olmuş yani?' tepkimizi alıyor. 
ancak bazıları bu kartı kendileri oynuyor ve kendilerine farklı bir yanıt verilmesini bekliyor. Yanlış. 'Beyaz Soykırımı' - 'Ne olmuş yani?" Sızlanmayı ve düşmanın sizi yok etmeye çalıştığına şaşırmayı bırakın. Kendi çıkarınız uğruna onun çıkarlarına hitap etmeyin ve hemen karşılık verin. Hedeflerimiz için farklı bir şey yapmayacaksanız sızlanmayı ve Sta-lin'i işaret etmeyi bırakın. Pavlik'in anne ve babasını ispiyonladığını ağlayarak Breivik'i 'kendi halkını öldürmekle" suçlayan adam olmayın çünkü ikisi de aynı zihniyetten geliyor. 


İç çekirdeğe güvenin, neyin Doğru ya da Yanlış olduğuna karar verin, hedefe ulaşmak için yöntemi seçin, onu ahlaki açıdan değerlendirmeyin ve o hedefe giden yolda deneyimlediğiniz direnen güçlerin hiçbirini ahlaki açıdan değerlendirmeyin. 
İtme, itmeye gelir, bu yüzden bekle ve eğer düşersen, 'beni itti!' diye ağlamak yerine kendini tekrar kaldır ve itmeye devam et. vaaaah' - çünkü kimse dinlemiyor, özelliklede düşman. Bu bizim onlara karşı avantajımızdır, hiçbir konuda ağlamıyoruz, o yüzden keskin olun ve tereddüt etmeyin, size yapılsa bile hiçbir şey hakkında sızlanmayın. Bekleyin. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Bu, bir süre önce Benjamin'le yaptığımız bir konuşmanın ardından biraz düşündüğüm bir şeydi. Başlangıçta Fütürizm'i Amerikan Faşizminin tek geçerli yönü olarak sundum ve yakın zamanda bundan Nazi Tutkusu'nun özel bir yönü olarak bahsettim. 

ABD örneğinde, Amerikan Fütürizm Atölyesi her şeyi söylüyor: üzerinde çalışılacak, güvenilecek hiçbir şey yok, onu yıkın, geçmişi silin ve küllerden organik bir şeyin büyümesine izin verin. 

İçe Dönme ve Döngüsel tarih vizyonu bağlamında, işler ne kadar kötüleşirse ve ne kadar çok kaybedersek, o kadar aşırı şekillerde hareket etme konusunda daha özgür oluruz. Savunacak bir şey yoksa yapabileceğin tek şey saldırmak. Biz, güvenebileceğimiz gerçek ulusal, kültürel ve etnik kökene sahip Faşistler olarak, kendi ulusal kültür ve medeniyetlerimize tutunuyoruz ve sonuçta onların bir sonraki döngüde hayatta kalmasını istiyoruz, aslında bu, mücadelemizin temel nedenlerinden biri. -gle, bunların arasında kaçınılmaz olarak iç içe geçmiş olan hem biyolojik hem de manevi nedenlerden dolayı Irkın ve ırksal saflığın savunulması ve bir sonraki 


canlanmaya öncülük etmek için acele eden Hakikatin savunucuları da vardır. 
Ama perdeler yaklaştıkça ve eğer bizim 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ilerleme az, çürüme başlayacağı için kaçınılmaz olarak daha fazla harekete geçeceğiz Önce kültürleri, medeniyetleri, sonra ırkları ve son olarak 

Bu kendi başına Hakikat'in gerçekte ne kadarına izin verileceğini etkileyecektir. 

Bir sonraki döngüde parlayın. Ne kadar az zamanımız olursa, o kadar umursamaz oluruz. 

Hakikatin her düzeyde desteklenmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. 
kişiselden ulusala, medeniyetten ırka vb. Milletimize ve onun hakikatine hizmet ederken, Nihai Hakikat'e ve Hakikat'e hizmet ederiz. 
aynı şey ırk ve diğer yönler için de geçerlidir. Ayrıca dünya görüşü açısından dünyevi siyaset ile tarihi karıştırmanın tehlikesinden de bahsettim. 
kendisi. Bütün bunları akılda tutarak şunu sormak gerekir: Medeniyetlerimizin ne kadarını gerçekten korumamız gerekiyor? Belirlediğimiz gibi, dünya görüşümüzü oluşturan şey tarih ve zamansal meseleler değildir. 
çünkü bu maddi olmayan ve dolayısıyla zamansız bir şey, bunun her şeyi dünya değişime ve çürümeye tabidir. Yani burada bu anlayışı takip edersek, o zaman demek istediğim şu ki, bir tapınağın tuğlalarının üzerinden geçmeyi, kutsal alevin geçmesiyle karıştıramayız. 
içinde yandı. Ulusal hakikat de aynı derecede önemsizdir ama ulus onun maddi tezahürüdür. Bu, Ustryalov'u ilk okumama kadar uzanıyor. 

Vatanseverlerin nasıl olduğunu yazdığı Evola çalışmalarımdan öncesine dayanıyor. 

Rusya İmparatorluğu, Rusya'nın kendisini kurtarma mücadelesi ile kendi tarihsel tezahürü için mücadeleyi, gerçekte Rusya'nın kendisini kurtarma mücadelesi ile karıştırdı. 
hayatta ve iyi ama yoluna devam ediyor: 'Ve boşluklarda eriyen Rusyayükseliyor 

yine uzaylardan. yeni çehitst, onu tanımayan A yeni elbise. Ve bunlar kötü 


vatanseverler. Demek ki onu sadece dudaklarıyla onurlandırdılar kalpleriyle değil. Demek ki sadece onlar onun özüne değil, dış görünüşüne saygı duydu". 'in hayati mesajı 


bu alıntı, son konularımın diliyle ifade edilirse, Milli Hakikat'in de önemsiz olduğu ve 

binalara ve estetiğe, bayraklara ve anıtlara bağlı olmadığı, önemsiz olduğu ve 

dolayısıyla farklı bir dünyada yaşayabileceğidir. 

farklı maddi tezahür: 'Kızıl bayrak kutsallığa saygısızlık mı ediyor? 

Kışlık Saray, - kızıl bayrağı VEYa tam tersi, Kışlık Saray şanlı mı? 

mı onaylayacaksın? 'Internationale' kutsal olmayan şeylerle saygısızlık mı ediyor? 

Spasskye Kapıları'nı çalın, Spassky&Kapıları yeni bir anlam mı veriyor - rüzgar Kremlin'in nefesiyle 'Uluslararası'?' yapmak iken 


alıntı sadece maddi örnekler kullanıyor, bu konuyu anlıyor 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ruhun nasıl yaşayabileceğinin, Alevin nasıl aktarılabileceğinin karşısında. 
Daha önce dile getirdiğim gibi Ustryalov'un Bolşevizm hakkındaki görüşlerine özel bir örnek vermeyelim, gerekirse bu konu daha da büyüyebilir. 
daha sonra kendi detaylandırması, burada büyük resme odaklanacağız. 

Bu konuyu Irk meselesine uyguladığımızda aradığımız şey yeni bir insanın arınması ve şekillendirilmesi meselesinde amaç Başlangıçta amaçlanan İtalyan Faşist Irk Doktrininin. 

Demek istediğim kırılmaktan nasıl korkamayacağımız geçmişle bağları var. Geçmiş dediğimiz şey göreceli zaman algısına dayanır. 
Hayatlarımızla ilgili pek çok şey geçmişte kaldı, ama tarihte kendi zamanımıza ne kadar yakın zamanda gelirsek, o kadar az Gördüğümüz gerçek ve daha da önemlisi, ne kadar uzak ya da uzak olursa olsun. 
o geçmişe yakın olan şey, maddi dünyanın tamamıdır; gerçekten önemli olan, dünya görüşümüz zamansızdır. Geçmişte saklı değildir, şu anda yok değildir, gelecekte parıldamamaktadır, sadece VARDIR. Her zaman. 

Asıl soru, materyalin ne kadarını kavrayabildiğidir dünya ama kafa karışıklığının geldiği yer burası. Maddiiyet kanunu değişebilirliktir, değişmesi gerekir ama çoğu zaman olanı yanlış anlarız. 
her zaman dünya görüşümüzün tek tezahürü olacağı varsayılan bir şey için zamansal, maddi, tarihi tanım olarak. Ve biz Döngüsel Tarih vizyonuna abone olurken ve dolayısıyla bazı şeylerin tekrarlanmasını beklerseniz, bu ancak kendi yerinde gerçekleşebilir ve zaman zorlanamaz. Her ne sebeple olursa olsun monarşileri yeniden kurmak isteyenler (daha da kötüsü, bir Monarşiyi yeniden kurmanın tarihi bir dönemden ideal bir devleti geri getireceğini düşünenler) 
Kendine has estetiği ve lezzetiyle mükemmel bir şekilde kopyalanan geçmiş) zorlanamayacak bir şeyi zorlamaya çalışmak. Monarşiler olabilir tekrar gel, ancak yalnızca zamansal yasalar buna izin veriyorsa ve hatta zorla ilgisiz kalacaklar ve olmayan bir zamanda mahkum olacaklardı. 
onlarınki, dolayısıyla hâlâ var olan monarşilerin yalnızca geçici meselelerle değil, aynı zamanda bizim dünya görüşümüzle de tamamen alakasız olması. Belki de Bir süre önce, bir Faşist'in birçoklarının yaptığı gibi monarşiyi savunması için hâlâ bir neden vardı, ama bugün bu savunmanın geçerliliği yok. 
bizim için geçerliliği. 

Faşist İtalya ve Nazi Almanyası sırasıyla geçmişe baktı ve onları geride tutan bazı geçici politikalar tarafından bastırıldılar 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ama bunun için daha fazla neden vardı ve aslında dünya görüşümüzün eski manifestosu ile dünya görüşümüzün eski manifestosu arasında bir köprü gibi bir şey inşa etmişlerdi. 
yeni. Bugün geçmişe daha az yerimiz olabilir ve yarın tamamen bir kenara bırakılabilir. Yukarıdaki Adam'ın nasıl olduğunu anlattım 

Zaman çoktan kazanmıştı çünkü o bizim yürüyen, yaşayan bir manifestomuzdu. 
dünya görüşü. Nihaiyi oluşturan tüm gerçekler onda birleştirilmiştir. 
Gerçek şu ki, ister maddi, ister geçici olsun, onu baskı altında tutacak hiçbir bağı yok. 
ya da başka bir şey; alev için maddi bir tapınağa ihtiyacı yok 

hakikaten o, o tapınaktır. Onun aslında millete ihtiyacı yok, o 

millet. Onun aslında ırka ihtiyacı yok, o ırktır. Bu şeyler ondan alınamaz çünkü onlar onun içinde kristalleşmiştir. 


Nihai Gerçek ile temasa geçen Benlik. İçinde 


Birçok tasvirden bir diğeri olan Mitolojik Gizemler 


Aşkınlığa giden Sağ El yolu, Güneş 'Mithras taşıyıcı olur Güneş'in egemen gücünün Nihaidir 
Gerçek. 


Burada amaç, gerçekte olanı bir kez daha aktarmaktır. 
görüşlerimizin özü, bir kez daha mücadelemizin bu olduğu anlamına gelmiyor bir şekilde küçümseniyor ya da o millet, kültür, medeniyet ve ırk önemli değiller ama sadece tezahür oldukları sürece 
Gerçeğin kendi küçük gerçekleri içinde. Aynı şekilde, öyle değil yani tarihimizin büyük adamlarını onurlandıramayız ama öyle olmalıyız tıpkı bizim geçmişimizin bazı adamlarını eleştirdiğimiz gibi. 
şimdiki zamandaki halk. Bütün bunların gerçekte anlamı şu: 

Gerçeğin zamansal, maddi tezahürleri tarafından engelleniyor veya sınırlandırılıyor artık bu amaca hizmet etmiyor. Bu aynı zamanda bizim de olduğumuz anlamına gelmez Bu harabelerin üzerine yeniden inşa yapamayız ama daha fazla seçeneğimiz var. 
hayatımızın gerçek özüne dair yaratıcı bir güç olmasına izin verildi. 

mücadele - Gerçek. Geçmişin bir kısmını geri getirebildiğimiz kadar ona yeni bir hayat ver, onu yıkıp yeni bir şey de yapabiliriz 

kelimenin zamansal anlamında. Fütürizm yalnızca 

Amerikan seçeneği, orada uygulanması daha kolaydır, çünkü ABD asla 


temelinde bir şey vardı ve hiçbir noktada tezahür etmedi 
Bir an o Gerçek. 


Daha radikal davranmak konusunda giderek daha özgür olacağız ve 


Korunacak daha az şeyle uçuruma yaklaştıkça fütürist 
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- bu durum, başka çare kalmamasının bir sonucu olabilir seçenekler. Ama şimdi de eskisi kadar radikal davranmayı seçebiliriz. 
bu durum ortaya çıkabilir ve aslında bizden daha fazla tasarruf sağlayabilir geçmişin tuğlalarını yanımızda taşıyarak olurdu. 
Aşağıda Benjamin'den gelen birkaç mesaj var, ondan şunu yapmasını istedim: bir süre önce gerçekleşen orijinal sohbetimizi düşünün böylece noktalar üzerinde düşünerek fikrimi daha iyi ifade edebildim o yaptı, bu yüzden bu konunun bir parçası olarak onun bakış açısını da dahil ediyorum 


konuyla ilgili düşüncelerinizi. 


Var siyasi yönü - geçmiş kurumlarda yaşıyor 

içinde yaratılmış olan geçmişe' ve onlar tarafından senin-de- onları içeri al bir şekilde. Onları kullanın, kullanılmanız gerekiyor, okşayın, hoşgörün; siz alın A konum. 


Kilise, Ordu, Hükümet, hizmetler ve 

A Vatanseverlik (refleks sadakat) gibi ahlaki bir kurum bunların ( gibi yeniden hepsinin arkasındadır - bunların hepsi bağımsız aktörlerdir. 

Bunların hepsi modern dünya tarafından benimsenmiştir. Bu önemliçünkü geçmişten bahsederken 

olarak tartışmak onu büyüttün; komünistleRomalılar, Vikingler, Napolyon, bile ben modern öncesi. Yalnızca geçmiş bugün var olan şeyleri uyguluyor çünkü insanlar 

bağlı oldukları ajansı ararken onlara doğru bakmak 

kurulmak üzere. Kurumu restore etmek isteyen biri 

monarşiye çünkü o geçmişi hayata geçireceğini düşünüyor 

şimdiki zaman bunun ne anlama geldiğini kınamıyor; bunun <n zaman yerine kurumdur. 


Faşizm, — olarak hareketi için bir kurunil&urmayı hedefliyoruz. 
bu diğer aktörlerle ilişki kuruyor - ancak ön varsayım 
““ düşmandan başka; tek başına ajansı üzerlhüniyeşal edilebileceği Bu birrons: 


veya yenidenyenilenebileceği tarihsel yaşörmraldönğümüevgilçe Yeniden başla yeniden başla - neredeyse aynı. Ne düşündüğüne bağlı veya 


tartışma şu; örneğin, farklı yaklaşımların yararları mı tartışılıyor? 


Siyasi açıdan etkili olmak için sağ kanat ideolojiler veya 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yeniden başladığımızda bunu süslemelerle ypj yapacağız, 


süslemelerden bazıları a yeniden icat. İkincisi gerçekten olabilir yalnızca organik olarak gerçekleşir; her şeyi dikkatle incelemeye hazırlıklı olmalıyız, neden etrafı çitle çevireliradikBöjğtgolkk şey O 9ibi var mı? 


Bangeirtikevedyerilaliklndamsız kurumların bulunduğu nokta görüşe yaklaşabiliriz. 
onlara bağlı olmayın, hatta Hıristiyanlıkisirbie gibi bir şeye gerçekte konuyla ilgili olduğundan daha fazla saldırmanın neredeyse hiçbir anlamı yoktur, ki aslında alakası yoktur. 


Var temellerinMAiyERMReAN 2'de ayrıldığı cilt, yeni partinin dayalı otoritenin neden alakasız olduğunu ve bunurotorite - açıkla - nasılolduğunu anlatıyor. 


devrim olasılıkları açtı. Jul 


Konuyu Ustryalov tarzı küçük bir değişiklikle bitireceğim. Rusça Internationale'nin versiyonunda İngilizce'ye çevrilen bir satır var-(sadece hoşuma gitti orijinal 'Bir yaratacağız' o kendimize ait yeni bir dünya' 

Fransızca/İngilizce versiyonundan daha çok Rusçada ifade ediliş şekliyle daha hoş 'Dünya gelmeküzere temelini değiştir 

iletmek istediğim noktayla pek örtüşmüyor) - bunu gerçekten yapabilir miyiz? 

Amacımızın da bu olmadığını mı söylüyorsunuz? Ve sonra yine bir Rus var 


diyor ki: . Titanivwdan her şey unutulmuş eskidir" 
Kahraman aynı maddeden oluşur. 
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Bu sadece konuyu daha da ileri taşımak için üzerinde düşündüğüm yeni bir anlatı. 
önceki makalelerde sunulan çeşitli yönlere ev sahipliği yapın. eğer varsa Faşizmin Anarşi ve Totalitarizm ile olan ilişkisini zaten incelediğimizi fark ettim, ancak bu, doğrudan ele aldığım ilk sefer olacak. 
Faşist konusuna daha fazla ışık tutmak için onları yan yana koyun geçici bir Hakikat toplumu kurmak anlamına gelir. 

Bir bakıma bu, farkı belirlemenin kesin yoludur 
Açık bir Zamana Karşı Güç mücadelesi olan, Nazi Tutkusu olarak tanımladığım şeyle ilgili iki alt grup arasında. Onlardan biri alt gruplara bu şekilde isim vermedim, diğerini ise Fütürizm olarak belirledim. Şimdi bakmanın daha basit bir yolunu tanıtıyorum bu iki alt grubu doğrudan Anarşi ile ilişkilendirerek ve Totalitarizm. 

Nihai hedeflerimiz ne Anarşi ne de Totaliterliktir, ancak onlar amaca ulaşmak için bir araçtır. Fütürizm, Faşist Topluma Giden Yol 


Anarşi yoluyla, mevcut zamansalın yok edilmesini talep eder sıfırdan başlamak için toplumsal düzen ve kurumları 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tüm doğal ve organik süreçler yoluyla daha organik bir yeniden doğuş gerçekleşebilir. 

Totalitarizm yoluyla Faşist Topluma giden diğer yol, yeni bir nesil büyüdüğünde düşecek ve varsayılan olarak daha önce mekanik araçlarla dayatılanlara göre hareket edecek koruyucu bir dış kabuk yaratmak için mekanik devlet Leviathan'ı kullanmak anlamına gelir. tam kontrol. Bu yöntem ne toplumsal düzenin ya da kurumlarının mevcut tüm yönlerini yok etme ihtiyacını ima eder, ne de sisteme 'sızmaya' çalışmayı gerektirir. 
Bu sadece kavramın ortak anlamında bir toplumsal devrim anlamına geliyor; İtalya'da, Almanya'da ve Rusya'da olan budur (burada süreçten bahsediyoruz, bunu kimin veya hangi amaçla yaptığından değil). 


Bütün bunlar aynı zamanda değerlerin ve disiplinin İç ve Dış kaynaklı olması anlayışını da taklit etmektedir. İnsanlık durumunun Gerçek Benlik ile Beden arasındaki bir mücadele olduğunu anlattık - öz disiplin, içten gelen daha yüksek bir tür disiplin, Gerçek Benliğin Bedeni fethetmesi ve ona boyun eğdirmesinin güçlü bir ruhunun sonucudur. Bedeni işlevsel bir araç olarak tutmak için gerekli olanların ötesindeki salt maddi arzu ve istekleri reddeder. 

Diğer disiplin türü dışarıdan dayatılan disiplindir. Eğer Gerçek Benlik yeterince güçlü değilse, dışarıdan bir güç gelip kişinin elinde olmayan kısıtlamalar getirebilir. Hıristiyanlık, İslam ve tüm dinler (yani zahiri manevi öğretiler) bir dizi dışsal kurala örnektir; ahlak da bu düzeni dayatmanın araçlarından biridir. Toplumsal düzeyde bu, Totaliter Yapıdır. 
Ezoterik manevi öğretiler, yani dünya görüşümüz, daha önce de tartıştığımız gibi, değerleri içselleştirir ve proaktif seçimler yapmanızı sağlar. 


Sonuç olarak Anarşi yoluyla Faşizm daha da yüksek standartlar talep eder, çünkü doğal restorasyon sürecinin parçası olan herkesin öz disipline sahip olmasını, düzen ve kontrolünün içeriden gelmesini talep eder; aksi takdirde değersizdirler ve her zaman bebek bakıcılığı yap. Böylece Faşizm 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Anarşi yoluyla daha radikal olabilir ve zayıflığa tahammül etmez, yeni büyüyen organik devlette eskisine yer yoktur. 
zayıf nesil. 

Totalitarizm yoluyla faşizm ancak 
Faşist toplumun bir parçası olmak için zayıf ortalama halktan biri ama o yapmadığından emin olmak için sistem tarafından sürekli kısıtlanıyor takip ettiği onarıcı sürece herhangi bir şekilde zarar verebilir dar çizgi yerleştirildi. Totaliter yaklaşım, uygun eğitim, öğretim ve anlayışın verildiği yeni neslin, ihtiyaç duymadan devam ettirebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Totaliter kontrol ihtiyacı ve eski neslin korunması 

bu sürece müdahale etmekten ve aynı zamanda onlara izin vermekten sistemin bir parçası olun. Yeni bir nesil yetiştiğinde ve eskisi 

nesil ölürse Totaliter sistem parçalanabilir. 

Bu durumda aklıma bir kez daha Jünger'in Anarch'ı geliyor ve yeni bir yorumu (gerçeğe daha yakın olan?) Bir Bir yay 

Anarşist ne demek Monarşist Monarşi' ortaya çıkar: 
Monarşi, Monarşist'e empoze edilen dış düzenin kaynağıdır, onun düzen kaynağı olmasına ihtiyaç duyar. Anarşistlere (şu anda yaygın olan anlayıştan çok farklı bir noktada) 
anarşist nedir) Anarşi içselleştirilmiş düzendir, dışarıdan bir kaynak tarafından düzenin empoze edilmesi, taklit edilmesi gereken bir şey. 

Elbette bunların hiçbiri bunun herkes için geçerli olduğu anlamına gelmiyor, çünkü bir kez daha tüm insanlar öz disiplin yeteneğine sahip değil. 
Bunlar üstün kastlara ihtiyaç duyan alt kast insanlarıdır ve hiyerarşik yapının var olması. hakkında konuşmuyoruz Faşist bir toplumun tamamen üstün insanlardan oluştuğu, daha ziyade eski neslin köklerinin 
Yeni nesil yalanlara ait olmak zorundayken, yalanlar Gerçeğin dünya görüşü. Yukarıda söylenenler sadece bir açıklamadır. 
Faşistlerin Faşist bir toplum kurmak için nasıl hareket edecekleri bu iki yoldan. Anarşi yoluyla Faşizm örneğinde, hala bir büyüme sürecinde olan daha düşük kasttaki insanlara sahip olabilir yeni bir toplum ama güçleri bu toplumdaki yerlerini kabul etmekten geliyor BT. Totalitarizm yoluyla faşizmde daha düşük kasta sahip olabilirsiniz 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insanlar ama hepsi Hakikati kabul etmiyor, yani eski nesil hala bu sistemin içinde mevcut. 

Dolayısıyla biz Faşistler için Anarşi ve Totalitarizm, tıpkı Marx'ın komünizme ulaşmadan önce Sosyalizmin gerekliliğine inandığı gibi, amaca yönelik araçlar, geçiş durumlarıdır. Biz Faşistlerin Organik bir Toplum yaratmadan önce Anarşi veya Totalitarizm yaratmamız gerekiyor. Birincisi daha fazla hareket özgürlüğüne izin verir, ikincisi ise geçici geçmişimizin bazı unsurlarını korumaya yönelik daha merhametlidir. 
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Faşistlerin iyi amaçların her türlü aracı meşrulaştırdığı fikrine nasıl bağlı kalmaları gerektiğini daha önce tartışmıştık. Bununla ne demek istiyoruz, Tabii ki, Adaletin ve Doğal Düzenin restorasyonu tanım gereği 'iyi'dir ve yöntemler 'iyi' ya da 'kötü' değil, sadece aletler. Bunu bir adım daha ileri götürürsek, etiğin bunu yapamayacağı konusunda hemfikir olabiliriz. 
gibi bir dizi kural ve hatta prensip olarak düşünülebilir. 
'altın kural". Tüm kurallar ve ilkeler yalnızca amaca yönelik bir araçtır. 

Bu söylenirken, yaygın bir hataya değinmeliyim ki bu da bu ahlak anlayışını 'faydacı' olarak tanımlamaktır. Faşizm hiçbir şekilde 'faydacı' değildir, tam tersine. 

Bugünlerde kendilerine filozof" diyen aptallar arasında, Etik hakkında teori geliştirenler en yanıltıcı olanlardır. Faydacılık bu kitlenin ürettiği bir teoridir. 

Onların 'analizleri' tıpkı bizimki gibi, şunu fark ederek başlıyor: Ahlak kuralları yalnızca amaca yönelik bir araçtır ve dolayısıyla gerçek etik bu sonlar hakkında. Ama sonra etiğin acıyı en aza indirmek ve hazzı en üst düzeye çıkarmakla ilgili olduğu sonucuna vararak hemen gerizekalı hale gelirler. 
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Daha sonra parasal değer ve diğer istatistiksel araçlarla ölçülen zevk ve acıyı ölçmek için ekonomik analiz tekniklerini uygulayarak etik kavramları bilimsel ve matematiksel olarak yargılayabileceklerini gururla duyurmaya devam ediyorlar. Bu 'analiz' 
daha sonra hangi politikaların en 'ahlaki' olduğu konusunda vaaz veriyordu. 
Esne. 

Bu, çocukça bir noktaya kadar asıl noktayı tamamen gözden kaçırıyor. 
Başlangıçtan itibaren yaşamın amacının hazzı en üst düzeye çıkarmak ve acıdan kaçınmak olduğunu, tüm insanların eşit değerde ve dikkate alındığını ve maddi koşulların yaşamın tek yönü olduğunu varsayıyorlar. 

Ahlaki önemi olan insan deneyimi. Katılmıyorum diye yalvarıyorum. 

Zevk ve acı, iyinin ve kötünün nihai hakemleri midir? bu mu bir yabancının hayatı ahlaki açıdan sizinkiyle aynı değerdedir kan bağı? Bir hırsızınki ile bir azizinki aynı mı? Daha fazla konfor ve rahatlık uğruna manevi değerler bir kenara mı bırakılmalıdır? 
daha fazla güvenlik mi? 

Etikte zor bir soru varsa, bu sorunun ne olduğuna karar vermektir. 
"Hayatın amacı' onu nasıl başaracağınıza karar vermek değildir. Gerçek kurallar biraz düşünme ve denemeyle birleştirilerek geliştirilebilir ve hata ve sağduyu. 

Faydacı ahlak tamamen modern ve dolayısıyla materyalisttir. 

Faşist düşüncenin tam tersi olan hayata bakış açısı 

dünya görüşü. Faşist bir yasa koyucu 'faydayı' en üst düzeye çıkarmak istemiyor değer' (konfor ve güvenlik), ancak doğal veya 

toplumdaki ilahi düzen. 

Faşist etik, bu Doğal Düzeni ve bunun insan ilişkilerindeki sonuçlarını daha iyi anlamak için çalışmanın yanı sıra, insanları bu düzene doğru yönlendirecek yararlı kurallar ve ilkeler geliştirmekle ilgilidir. Bu istatistikler, parasal analizler veya diğer yöntemlerle elde edilemez matematiksel icatlar, ancak yalnızca meditasyon ve evrenin ebedi ilkeleri üzerine araştırma yoluyla. 

Eğer o donuk ruhlar olmasaydı bu çok açık olurdu. 

Ahlaki standartlarını eski kitaplardan veya modası geçmiş geleneklerden 


alırlar, ancak bunların ardındaki ruhu anlamazlar. 
standartlar. 'Çalmıyorum çünkü Tanrı X kitabında öyle dedi' geçerli bir davranış değil 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etik. Bu sadece sizi cezalandırma gücüne sahip olandan (bu durumda Tanrı'dan) korkmaktır. 


Özgür bir adam, cesur bir adam, cezalandırılma korkusuyla kurallara 


uymaz. Bir Faşist'in ebedi düzene dayalı olan iç pusulası, adil davranmanın sonucu ebedi lanet ulus olsa bile, onun davranışını belirleyecektir. 


"Cennetin kapılarına hücum etmek' derken bunu kastediyoruz. 
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Sinirli 'şeytan-otistler' veya otizm-tarikatçılar ile Dünya Görüşümüzde gerçekten yeri ve değeri olan ve dolayısıyla bazen arasındaki farkı ele almak için bu konuyu ele almaya karar verdim. 
birincisinin dikkatini bizim tarafımıza çekiyor. Biz de yaşadık 

birçok şeytani Faşizm tartışması ve O9A (Ed notu: atıfta bulunulması Satanist okült bir örgüt olan 'Dokuz Açı Tarikatı'na buradan.| 

ara sıra ortaya çıkıyor, bu yüzden bu sorunla ilgilenilse iyi olur Şimdi. Şimdi, bu konu itibariyle gerçekten girilmesi zor bir konu bu yüzden sadece bu konuları nasıl ayırmamız gerektiği hakkında konuşmaya çalışacağım. 
atmayalım diye gerçekten değerli olan şeylerin saçmalıkları 

banyo suyu olan bebek. Ve bilginiz olsun diye denemeye devam ettim Bu makaleyi iki günde yaklaşık 4 kez yazıp yeniden yazın, böylece sonuncusu ürün olması gerektiği kadar iyi değil. 

Daha önce ele aldığımız temel konuları hızlı bir şekilde özetleyerek başlayalım. Bizim Dünya Görüşümüz, tüm Gerçekliğin Dünya ve Süperdünya olarak ikiye ayrıldığını görür; birincisi maddi, fiziksel, zamansal ve ikincisi maddi olmayan, metafiziksel, zamansız iken değişebilir ve değişmez. Birincisi, ikincisinin bir yansıması olarak var olur. | arasında objektif ve etkili bir temasın kurulması 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onlar (Dünya ve Süper Dünya) daha yüksek bir varlığın ön varsayımıydı. 
uygarlık ve yaşam biçimi' - yani ikisi arasındaki temas bir Altın Çağ'ın simgesi. Devrim sırasında bu temas tamamen yok olana kadar yavaş yavaş bir noktaya kadar azalır ve biz yalnızca Dünya'yı, yani maddi gerçekliği algılıyoruz ki bu da ayırt edici özelliktir Modern Çağın. Bu bağlantının kesildiği nokta 
'Tanrının Ölümü' veya 'Ragnarök' veya diğer kavramlardan herhangi biri olarak adlandırılabilir yüksek düzeydeki gerçekliğin insanlık için 'ölümünü' simgeleyen bundan sonra yalnızca maddi Dünyayı yaşar ve tecrübe ederiz: 'medeniyet yalnızca insan boyutuyla sınırlıdır', 'ner şey başlar ve cennetler, cehennemler, tesbihler dahil insanla biter, ve lanetler, 'bu dünyayla sınırlı insan deneyimi gerçek dünya değil". 

Bundan sonra açıklığa kavuşturulması gereken şey, bu temasın doğasıdır. 
daha önce din konularından birinde yapmıştık. Ezoterik doğaların devreye girdiği yer burasıdır. Dinler ve çoğu modern maneviyat, özünde insanlığın maneviyata karşı pasifliğiyle ilgilidir. 
tüm manevi bilgiyi hazır olarak sunarken - 
Belirli bir dini öğretide gördüğünüz tek şey elde ettiğinizdir ve siz tamamen onun insafına kalmış, eşitlikçi ve konformisttir. Bu ekzoterizmdir. Öte yandan ezoterizm şu şekilde tanımlanır: 
insan yalnızca manevi güçlerle doğrudan temasa geçmekle kalmaz, ama aynı zamanda onları inceleyebilir, bekleyebilir, yönlendirebilir ve hatta kontrol edebilir. 
Mümkün olan en yüksek durum tüm bu güçlerin aşılmasını gerektirir. 
Ancak bu herkesin yapabileceği bir şey değil, sadece herkes bunu yapamaz ve hatta umut edemez. 
bunu yapmak için ama bu tür öğretilerin kullanıma bile sunulmaması gerektiğini herkesin bilmesi için seçilmiş birkaç kişi için gizli tutulmalı aslında bu öğretileri uygulamaya muktedir olanlar (vahiy) ezoterik bilgi ve bunun ardından uygulanması Başlatma oldu). Bunun bariz nedenlerinden biri, eğer bunlara izin verirseniz 
Bu tür öğretileri doğru düzgün okuyamayanlar bile onları yanlış anlayacak ve yanlış yorumlayacaklardır ki, tam da böyle oldu. 


İnsanlar az biliyor ve çok konuşuyorlar. Bu nedenle hata yapma ve yanlış 


anlama olasılığı yüksektir. Yine de yapmamalıyız herhangi bir destek vermek nerede olduğunu bile bilmeyenler 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gerçek ilkeler yalan söyler ve onlariçin okültizm, insanları BİRsaptıran oyunlar ye çılgınlıklar için sadece bir başka bahanedir. 
ile halka açık. 


Egzoterizm arasındaki farkı işaretlemenin daha basit bir yolu ve ezoterizm, ilkinin tamamen inanca dayalı olmasıdır. 
maneviyata dair herhangi bir gerçek bilginin eksikliği, aynı zamanda 


onu herhangi bir olumlu, ampirik şekilde bilme olasılığı, halbuki ikincisi bilenler ile bilenler arasında bir ayrım çiziyor 


formülüyle tüm eksoterik öğretilere karşı çıkıyor ve karşı çıkıyor bu hiçbir şey bilmediğini bilmek, inanmaktan daha iyidir 

Manevi bilginin bu biçimine Bilgelik adı verildi; bu, bilimin dünyevi bilgisinin manevi karşılığıydı; 
her ikisi de kendi (manevi ve maddi) alanlarında pozitif, doğrudan, metodik ve deneysel bilgiye adanmıştır. 
Aksine, modern bilim, tavrını eski Bilgelikten miras almıştır. Bilimde maddeyi incelemek için yapılanların Sihir Olarak Bilgelik'te paralelliği vardır veya en azından benim yapacağım ayrım budur. 
Evola'da neler okunabileceği ve kitabın öneli enipileyalayalış anlama hakkında 

Giriş Büyü 

UR Grubunun anlayışını açıklayan Renato Del Ponte 
Büyü terimi orijinal anlamına zıt olarak Pagan 
Emperyalizm Evola özellikle terimin arkasındaki doğadan bahsediyor 


Bilgelik, bunu UR Grubunun kullanımına tam olarak uygun hale getirerek kelime. 


İlk görev werz Grubun kendisi için belirlediği yatırım 
Yakın bilgelik olan A özel, aktif ve işlevsel anlamlara büyü sözcüğü (antik çağ çağrışımına karşıt olduğu | bilginin veye kavrama, pratik metafiziğeiçin), onu Roger Bacon'un tanımladığı ile atfediyordu. 

İğrenç 'spiritüalist' uygulamalardan çok uzak bunlar çok modaydı zaman, kaba ruhçuluktan, 


sözde insancıl Teosofi ve karışık olanlardan herhangi biri ve okültizmin alt biçimleri olan UR Grubu, 
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Bir kişinin en çok aşina olabileceği işbirlikçinin diğeri-veya 

belirli öğretiler, bilginin kaynaklarıyla bağlantılı olarak yeniden görüşmek tasarlanmıştır. Geleneksel ezoterik öğreti, 

bu prensibe göre Kremmerz, kimin için sihir 

kendi içizyki karmaşıklık sadece kanıtlanabilir seri a somut etkileri olan cevherler ve deneyimler; büyülü 

Gerçekler, sbiyut olabilirler, g&iklarına borçludurlar 

Somut “gerçekleşme”de gösteri, sadece matematiksel gibi Soyut gerçeklerin mekanik uygulamaları vardır. 

Kremmerz'e göre sihir veya Gizemli Bilgi iki kısma ayrılır: Doğal ve İlahi. İlki, aşağıdaki nedenlerden dolayı tüm fenomenleri inceler: 


gizli nitelikler 


İnsan organizmasının sınırları ve bunların ile erişim ve çoğaltma organizmanın sınırları dahilinde nasıl ortaya çıktığı anlamına gelir. olarak İkincisi, mümkün kılmakçin maneviyatı hazırlamaya adanmıştır. gibi- 


inisiyenin bir şekilde sansasyonu 


A insan ile gözle görülemeyen üstün doğalar arasındaki ilişki kaba göz". Ayrıca şunu da unutmamak gerekir: 

'nokta cinler çok birincisinin bittiği ve ikincisinin olduğu 

zordurve bu nedenle çok karar vermek ... . 

sıklıkla her iki büyülü yönün de olduğu görülür (Doğal 

ve İlahi olan birlikte ilerlemeye başlarlar. 


Kısacası: Bilgelik ve Büyü eşanlamlı değildir, biri alandır diğeri ise o alanı incelemek için gereken uygulamadır, ve UR Grubunun Sihir anlayışı mükemmel bir şekilde uyumluydu Antik çağlardan kalma tanımıyla. Roger Bacon'un Sihir tanımı pratik metafizik de bu ayrımla mükemmel bir uyum içindedir. 
Okült Bilgi temelde Bilgeliğin başka bir terimidir ve Okültizm bu bağlamda Büyü için başka bir terimdir. 
Bu alanların otizme zemin oluşturmasının nedeni ilk etapta zahiri öğretiler tarafından kötü olarak damgalanmışlardı ki bu da onların doğrudan muhalefetlerinden dolayı beklenebilir. 
ki bu da tabii ki onların sinirli görünmesine neden oluyor ve 'Serin'. Hem belirli öğretileri hem de insanları etkileyen evrim büyük, kitlesel kamuoyuna (ve Hollywood'a) ifşa edilmekle birlikte 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İnisiyeler dışında herkesten saklanan materyallerin budalaca harfi harfine tercüme edilmesine, yanlış yorumlanmasına ve çoğu şeyin modern maneviyatçılığa ve keskin okültizme yol açan karıştırılıp karıştırılmasına yol açtığı ortaya çıktı. 

Okült'ün Bilgelik ve Spiritüel Bilgi olarak anlaşılması artık ortadan kalktı ve yerini ya onun bir tür KÖTÜ KARANLIK hokus pokus olduğu ya da kadınsı Yeni Çağ-toprak ana tipi maneviyat olduğu fikri aldı. Satanizm, karanlık anlatıda okültleri kendi negatif büyük şeytani canavarıyla ilişkilendirerek Hıristiyanlığın okült bilgiye karşı savaşı nedeniyle ilkiyle devreye giriyor. 
Eğer bu bir sihirse, cadılardır, öyleyse onları kazıkta yakın! 


Eskiden Okült (Ezoterik) bir öğreti olan Budizm artık iyi hissettiren bir din olarak kabul ediliyor. 

Simya, kimyanın yanlış yönlendirilmiş bir proto formu olarak düşünülür. 
asıl amacı Budizm'inkiyle aynıyken. 

Büyü, ruhsal olanı araştırma ve yönlendirme yönteminden ziyade anlık maddi tatmin olarak düşünülür. Aslında büyüye yönelik modern tutum, insanların teknolojiye bakış açısına benzer; asayı sallayınca bok orada olur, burada bir düğmeye basıldığında bok orada olur. Modern insan sadece kendisi için kıçını temizleyecek bir makine istiyor, bunun nasıl olduğu umurunda değil. Modern 'sözde-okültist' sadece kendisi için kıçını temizleyecek bir büyü ya da şeytan sözleşmesi ister; eğer bunu yaparsa, o zaman bunun tipik olarak entelektüalizm tarzında yapıldığını ama uygulandığını özellikle umursamaz. gizli bilgiye, bir kez daha içerdiği yozlaşmış düşünceye işaret ediyor. 


Bir düğmeye basıldığında bir şeyin neden ve nasıl gerçekleştiğini yalnızca gerçek bilimsel bilgiye sahip insanlar bilir; tıpkı yalnızca "sihirbazların" belirli bir ritüel veya ritüel (kuruluşu oldukça güzel) sonucunda bir şeyin nasıl meydana gelebileceğini bilmesi gibi. çoğu, tıpkı ilk din dışı bilimin birçok alanında olduğu gibi, deneme yanılma deneyleri yoluyla yapılmıştır). Sebep-sonuç kanunu hem maddi hem de manevi açıdan geçerlidir. 

İlk Roma, iletişim halindeki yaşamın nasıl bir örnek teşkil ettiğini gösteriyor. 
metafizik dünya ile organize edildi: 
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Romalılar tarafından hiçbir inanç bu kadar güçlü bir şekilde desteklenmedi. 
yaratmaktan ilahi güçlerin sorumlu olduğuna dair inanç 

Roma'nın büyüklüğü ve sonsuzluklsavaiştwe, 

sonuç olarak, bu alanlarA kazanılmadan önce savaşını desteklemek 

en azından won'da veya a'da çalıştırılmıştı. mistik bir yol. 
Trasimene Gölü yenilgisininrdından (MÖ 217), Fabius askerlerineşunları söyledi: 'Senin hatan ihmalkarlıktan kaynaklanıyor 


fedakarlıklarda bulunulması ve beyanların göz ardı edilmesi 


alametlerden ziyade cesaret eksikliği nedeniyle veya yetenek", BT aynı zamanda bir inançmeselesiydi şehir öyleydi gerekli ilk koruyucu tarmAimefenteslim olması. HAYIR 


savaş fedakarlık yapılmadan başlatıldı; özel kolejA 


Savaşla ilgili törenler rahiplere (fetiales) emanet edildi. Roma savaş ile sanatının özü şu değildi: 


tanrılar buna ig ipgleş söylededk 2BH.Rvleralsehkamalar ve Themiskahramanlar gerçekleştirdi, biz değil. o Yine her şeyin asıl odak noktası sakrumdu. 


Doğaüstüraypylemlrdns yardıma dır#k onlara ile Zaferilemistik gücü aşılandı. 


Başka bir alıntı: 


En hayırsever bile bunda eksantrik bir kadercilik görebilir, 

ama bunların hiçbiri değil. Augural sanatının özü 

Benzer disiplinlergibi Romalı aristokratlar tarafından uygulanan daha azıyla ayMWf karakterlerin kolayca bulunabileceği 

da daha büyük Hint-Avrupa uygarlıklarının döngüsünde bulunan bir şey, 'kaderlerin' keşfinin ardından gelen bir şey değildi. 

batıl inançlı pasifliğe: daha ziyade, bu bilgiydi 

görünmez etkilerle birleşme noktaları, kullanımıyla 

insanların güçlerinin geliştirilebileceği, çoğaltılabileceği, 

ve bir konuda harekete geçmesine yol tı daha yüksek düzlem, buna ek olarak hergün bir, böylece - uyum mükemmel olduğunda - meydana gelir içindeki her engelinye her direncin ortadan kaldırılması 

maddi ve manevi bir olay kompleksi 


aynı anda. bu pygRamatğı, 
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Roma değerlerinden, Roma'nın 'güç çilesi'nden şüphe duyuyordu. 
zorunlu olarak onların Oo A manevi ve kutsal yönü ve 

yalnızca geçici büyüklük olarak değil, temas bir askeri ve aynı zamanda ilahi güçlerle bir aaplaraına gelir ve 

bağlantı olarak da görüldüğüne sahipti. 


Dolayısıyla dünya görüşümüzde Sihir ve Okült'e yer var. 
Aslında bu onun için çok önemli, ancak bu sözlerin bugün anlaşıldığı şekliyle değil. 
Aslına bakılırsa, bugünün okült kaynaklarının bu sinirli his için karıştırılması çok bazı aptalların kendi fikirlerini bulmaya çalıştıkları gibi 'İndieolojiler'. Biraz Kabala, Satanizm ve 
Dışarı çıkıp ulusal anarşist bayrağımı dalgalandırmadan önce Mitraizm etrafında. Üstelik bazı okült unsurların karıştırılması gereksizdir çünkü aynı şeyi farklı sembolik dillerde sıklıkla söylüyorlar. 


Zeiger yakın zamanda başka bir makalede bu konuya değindi. Eğer alırsan ne yazık ki elinizde daha bilimsel bir şey kalıyor manevi asi çocuğa hitap etmiyor: 'siktir git Hıristiyan baba, ben yapacağım satanist ol!' 

Mücadelemiz açısından tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Zor bu noktada gerçekten gerekli bilgiye sahip olmadığımızı söyleyebiliriz. 
deneylerin ötesinde her türlü uygulamadan bahsedin, bu yüzden 'daha iyi' hiçbir şey bilmediğini bilmek' ama olması gereken bir şey içine baktı. Evet, Faşistler Sihirle ilgileniyorlar; cüppeleri ya da büyücü şapkalarını değil, çizmeleri ve mantarları içeren türden. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Bu birkaç yıl önce üzerinde çalıştığım bir konu ve o zamandan bu yana yapılan araştırmalarla daha da genişletildi. Şaşırtıcı bir şekilde Sa-yitriYlelirtva kertudlaaşardımcı oldu, ancak Aslında bu Armin Mohler'in makalesiyle başladı, bunun Faşist Stil üzerine tek adamda faşizm ile tek adamda faşizm arasında paralellikler keşfettim. 
Kaplana Binmek kavramıyla bir hareket olarak faşizm ve daha sonra Kuru (Sağ El) ve Islak ile bir bağlantı geliştirdi (Sol El) yolları. Bu benim geliştirmekte olduğum bir şey kitabım dünya görüşümüzü açıklayan anahtar kavramlardan biri olarak ve Kozmik Düzenin gerçekliğin tüm seviyelerine nasıl yayıldığını. 

Tüm orijinal manevi öğretilerin amacı, nasıl yapılacağını öğrenmekti. 
Kozmik Düzeni algılamak, yani Gerçeği deneyimlemek, ki bu sadece aşkınlık yoluyla mümkündür, bunun üzerine kişi her ikisini de algılayabilir Maddi ve maddi olmayan dünyaları aynı anda yaşamda birleştirir ve bedensel ölümden sonra gerçek ölümsüzlüğü tespit eder (Benliğin kristalleşmesine ve maddi olmayan dünyada bağımsız olarak var olabilmesine sahip olarak - onu oluşturduğu manevi enerjilere dağıtmak yerine) bedensel bir hale getirilerek bireyselleştirildiğinde ilk sırada yer aldı. 
VÜCUt). 


110 


Machine Translated by Google 
FAŞİST TARZI, NAZİ TUTKUSU 


Bu öğretiler, kişinin bu amaca ulaşmak için alabileceği iki özel yöne ilişkin bir anlayış kazandırdı; bunlardan biri genellikle Simyada Sağ El Yolu veya Kuru Yol olarak bilinirken, diğeri Sol El Yolu veya Islak Yol olarak bilinir. Simyada yol. Gerçekte nihai sonuç her iki yolda da her zaman aynıdır - Benliğin kendisini maddi olmayan bir varlık olarak tam olarak kavramak için içine yerleştirildiği maddi dünyadan tamamen ayrılması, yani maddi dünyaya ait olduğunuz algısından özgürleşme. gerçekte siz ona demirlenmişsinizdir (bedeniniz ve onun aracılığıyla Öz'e empoze edilen algılar, duygular, hisler tarafından). 


Bu iki yol arasındaki temel fark sonuca giden süreçtedir ve bu şu şekilde açıklanabilir: Sağ El Yolunda kişi, ayrılığı gerçekleştirmek için tamamen kendi ruhunun gücüne güvenmelidir, oysa Sol El Yolunda kişi Birinci yol, aynısını yapmak için sizi maddi dünyaya bağlı tutan güçlerin bazılarından yararlanılabilir. Sağ Yol daha zordur, ancak Sol Yol daha tehlikelidir, bu ikisinden birinin zor ya da tehlikeli olmadığı anlamına gelmez, ancak farklı kenarları vardır, çünkü ilkinde karar tamamen size bağlıdır. oysa ikincisinde kendinizi özgürleştirmek için sizi bağlayan bir şeyi kullanıyorsunuz, ancak başarısız olabilirsiniz ve daha sonra tehlikeye rağmen eskisinden daha fazla bağlanmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. 


Genel olarak arkalarındaki öğretileri çevreleyen çeşitli ilgili semboller ve kavramlarla iyi bir şekilde bağlantılı olan iki yolu kavramaya yardımcı olmak için aşağıdakileri buldum (her ne kadar daha fazla düşünmeye ve cilalamaya ihtiyaç duysa da): boş bir kaotik enerji girdabını hayal edin. 
konum merkezde, kendinizin de onun bir parçası olduğunuzu, orada bir yerlerde olduğunuzu ve pasif olduğunuzu ve oradan oraya savrulduğunuzu hayal edin. 

Bir durumda (Sağ Yol), akışı keserek boş merkeze doğrudan ulaşmaya çalışırsınız, bu da kendi enerjinizi kullandığınız, onun yoluna çıktıkça çevrenizdeki enerjiye karşı bir direnç yarattığınız anlamına gelir. Yeterince güçlüyseniz ve merkeze ulaştığınızda, akışa düzen verebilir ve kendinizi merkez alarak ona amaç ve yön verebilirsiniz. 
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Başka bir durumda (Sol Yol) hedefe ulaşmaya çalışırsınız. 
Akışın momentumunu kullanarak ve hareket ederek boş merkez onun boyunca merkeze doğru ilerleyin, orada yine akışı düzene sokabilirsiniz. 
Yani bu sadece içsel güç ile sizi istediğiniz yere götürmek için mevcut dış gücü kullanmak arasında bir seçimdir. Budizm geliyor 
Bize Sağ Yol'un en önemli örneği olarak gösteriliyor. 
Simya'da maddeye bedensel bağlantılarla uğraşmak 
Dünya, Kızıl Aslan'ın sembolüyle temsil ediliyor - 'nayvan egosunun kendini koruma konusundaki karşı konulamaz ve vahşi içgüdüsü". 
Bu tür denemeleri geçebilmek için 'aşırı zayıflığa indirilmeli ve 'aşağılanma' ve 'ayrılma'nın son sürecini tamamlayın. 
Bu bana Binicilik kavramına paralel bir sembol olarak geldi Ancak Kaplan sırt üstü yatarak hayatta kalamayacak durumda ve böylece saldırısından kaçınır, ancak Tiger'ı yormak için onu bastırmak için, bu da olası bir ikili soruyu gündeme getiriyor kitabındaki Kaplana Binmek kavramının anlamı 
Evola'nın özellikle hayatta kalma açısından açıkladığı aynı isim, ancak daha önceki çalışmalarındaMladerfazlaânyayla Karşı İsyan N İyimser", bir şeye sahip olduğunu ima eden aynı sembolü alır. 
hayatta kalmak yerine mücadele etmenin bir yolu olarak alternatif anlam: 


Bu nedenle, özel bir içsel tutumla birlikte, yaşamın en yıkıcı süreçlerine A 


karşı önlem almak yerinde olacaktır. 
onları kurtuluş için kullanmak amacıyla modern çağ; Bu 


kaplanı döndürmek gibi A kendiimnkeyisesniek veya 

A olurdu". 

1.1 

Bahsedilen yola gelince, bu tür yıkıcı ayaklanmaları gereklidir için;dâşklahğyakönelik bu ne nokta olası fayda İle 


içsel kararlılığı ve yönelimi geliştirmek için, ne anlamı var teşekkürler bire modem "gerçekçi"nin insani olmayan unsuru da öyle olsun. 


ve aktivist dünya olmak yerine (boyutolarak A insanlık ışı yol yenilerin çoğuamda olduğu gibi) 
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formlar), bir evin deneyimlerini teşvik (o daha yüksek bir yaşam ve daha yüksek serbest etmek mi? 


LI 


Bu tehlikeli yol izlenebilir. Bu, tam olarak çözümleyeneköerpersek sınav. Veya- bir şey mi? aşağıdaki koşulları karşılaması gerekiyor: tüm köprüler kesilecek, 

destek bulunamadı ve geri dönüş mümkün değil; ayrıca tek 

çıkış yolu şart ileriol. 


Modepeinyaya İsyan Etmek İçin Evola 

Riding the Tiger'dan güçlerin kullanılma8lıfdan söz ediliyor. 

Yolu'nu aşan bireysel yol gibi, modern dünyanın kendilerine karşı olduğunu ifade eder. Riding the Tiger'da ise şu 

insanlardanpahsediyor: 

büyük olasılıkla çoktan aşılmış ve yukarıda var olanlar 

zamanlarının dünyevimeseleleri ve kaygısı canlı olan 

yeni döngü başlayana kadar bunu yapın. 


Aynı temanın izini Savitri Devi'nin eserinde de sürmek mümkündür. Yıldırım 


ve Güneş Burada Zamanın İçinde, Zamanın Ötesinde İnsanlar ve Zamana karşı. Zamandaki insanlar açıkça modern çağın insanlarıdır. 
Dünyayı maddi boyutlarının ötesinde hiçbir şekilde kavrayamayan, tamamen dünyevi meselelere dalmış bir dünya. Yukarıdaki İnsanlar 
Evola'nın Riding the Tiger filminin hedef kitlesi için zaman, faturaya uygundu. 
Dünyevi meseleler üzerinde yürüyen ve yalanlar denizinde Hakikat adaları olarak var olan ruhun aristokratları, hareketsiz duran kayalar etraflarındaki zamansal koşulların akan suları. Kişisel olarak Ernst Jünger'in de böyle bir insan olduğunu düşünüyorum. 
Acı çekmeyen birinin algısını ele veren On Pain'i yazdı bedeni kendisinin bir parçası olarak görüyor ve onun 
Anarch, Zamanın Üstündeki Adam'ın incelikli bir tanımı gibi görünüyor (ve Ruhun Aristokratı), gerçi bu hala sahip olduğum bir şey daha detaylı incelemek için. 

Zamana Karşı İnsanlar, kaplanı yormak amacıyla kaplana binme kavramını hitap ettiğimiz kişilerdir. 
Zamana Karşı İnsanlar buna karşı aktif bir mücadele yürüttüğü için onu bastırın 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zamansal gerçeklik çürüme aşamasındadır ancak içinde işlemek zorundadır. 
bulundukları zamanın ve yerin zamansal koşulları. 
Bu biz faşistleriz. 

Bunun anlamı aslında, bireysel aşkınlığa giden yol ilkelerinin zamansal mücadeleye uygulanması ihtimaliyle karşı karşıya olduğumuzdur. Birey için doğru olan, bir toplum, bir uygarlık, bir ırk vb. için de doğrudur. 


Bu durum, kişisel aşkınlık yasalarının amacı kişisel olmayan Faşist mücadeleyle paralel olduğu anlamına gelir aşkınlık ama konuşan aynı dünya görüşünün zaferi aşkınlık. 
Mohler'in Faşist Üslup ve Nazi Tutkusu kavramlarını verdiği makalesi burada devreye giriyor. 
Temsilciler olarak Ernst Jünger ile Nazi Almanyası rejimini karşılaştırın sırasıyla bu kavramlardan. Makalenin tamamı bir şey değil olağanüstü ama iyi yönleri de var (ve aynı zamanda 
Dünya görüşü ve zamansal yanılgıya düşen birinin klasik hataları siyaset). Ancak araştırmama asıl katkısı şuydu: bütünleştirmeyi başardığım kavramların tanıtımı 
Savitri Devi'nin makalesini İngilizce olarak bulabilen veya tercüme Yıldırım ve Güneş * edebilen biri varsa, bu benim Savitri Devi'ye yaptığım gibi daha geniş bir vizyon. 
İngilizce (kesinlikle bir Almanca versiyonu var) bu olurdu Sadece Rusça olarak elimde olduğu için etrafta dolaşmak harika. Başka kimse yapmazsa önümüzdeki birkaç ay içinde kendim halledeceğim, burada Doğrudan bu kavramları nasıl entegre ettiğime geçmek istiyorum. 
şu ana kadar yönlendirdiğim anlatı. 
Faşist Tarz aslında Sağ Yol'un eşdeğeridir ve bu nedenle hala hayatta kalma yorumuyla daha çok ilgisi var. 
kaplana binmek (savunma yönü), bu, aşılmış bireyin, dünyevi meselelerle hiç ilgilenmeyen veya ilgilenmeyen Zamanın Üstündeki Adam'ın yoludur. 
Ancak bu tür bireyler hâlâ mevcut dünya görüşümüzün canlı örneği olarak Jünger, 
Fiziksel olarak Nazi rejiminde var olan ama onun üstünde olan (doğal olarak aynı şey Batı Almanya'daki hayatının geri kalan kısmı için de söylenebilir). 
Nazi Tutkusu ise Solun eşdeğeridir 
El Yolu ve dolayısıyla kaplana binmek amacıyla ilgilenir 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onu yormak (saldırgan yön). Bu durumda bu bir yol değildir. 

bireyleri aşmış olanlar için ama aktif bir mücadeleye öncülük edenler için modern dünyaya karşı, Zamana Karşı Adamlar, yani 

erkeklerin zamansal koşullar çerçevesinde hareket etmeleri 

içinde yaşamak. 

Basitleştirmek gerekirse: Zamanın Üstündeki Adam, ulaşmış biri olarak aşkınlık, ideallerimizin yaşayan vücut bulmuş halidir, tek kişilik bir gruptur ve ideallerini içinde tutar, bizimle hiçbir ilgisi olmayan her şeyden kendisini uzaklaştıran yürüyen bir kaledir. 
dünya görüşü, dolayısıyla Anarşi ile kurduğum paralellik. Fiziksel olarak bu çürüyen modern dünyada yaşıyor olabilir ama gerçek Benliği zaten öyle bir duruma ulaştı ki artık önemi kalmadı, buna gerek yok Zafere ulaştığı için her türlü dünyevi mücadeleye liderlik edin kendi içindedir ve kendi dünyasına ait olmayan şeylerden uzaklaşır. Modern insanın yöntem ve enerjisinden yararlanamaz çünkü bu yöntemleri ve enerjileri tanımlayan sınırlamaları aşmıştır ve bu nedenle dünyası bir kez daha kazanana kadar 'hayatta kalmak' zorundadır. 
zamansal olayların aktif bir üyesi olmak için zamansal tezahür. 

Öte yandan Zamana Karşı Adam, modern dünyaya karşı bir mücadeleye liderlik etmek ve bunu kullanarak başarmak zamanının geçici araçları. Kendi yöntemlerini kullanmalı ve onu ezmek ve ona yol açmak için kendisine karşı olan enerjileri dünya görüşümüzün geçici tezahürü, ancak bu yöntemlerden beri ve enerjiler prensipte dünya görüşümüze zıttır, bir Adam Zamana Karşı aşkın olamaz (bu, bir aşkın olduğu anlamına gelmez) Zamana Karşı Adam böyle bir duruma ulaşamaz ama bunu başardığında Zamanın Üstündeki Adam olur ve bu noktadan sonra zamansal mücadeleye katılıp katılamayacağı şüphelidir). 

Sona yaklaştıkça çelişkiler de artıyor 
Kullandığımız araçlar, Faşist Üslup ile Nazi Tutkusu arasındaki ayrımın geldiği nihai hedefler gibi görünebilir. 

Faşist Tarz yolun sonunda zaten var ama bireysel seviye. Kişilik anlamında bireyseldir, gerçek Benliğin özgürleşmesi, bireyci düzeyde elitisttir, özel onura değer verir çünkü kişi, yalnızca oturtulması gereken dünya görüşümüzün özü aracılığıyla Nihai Hakikat'e karşı sorumludur. 
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dışsal bir referans noktasından gelmek yerine Benliğin içinden gelir. Bu Anarşisttir, Çilecidir, yalnızca kanun olan bir adamdır 

kendisi ve yasa kendi içinden gelir. Kendinden uzaklaşıyor 

zamansal dünyadan, o Kozmos ve Formun (düzen) insani vücut bulmuş halidir, bu, gerçek anlamıyla Yalnız Kurt'tur. 


kelime, geri dönmek için Olimpos Dağı'na ulaşan efsanevi Kahraman ateş tanrılara. 


Nazi Tutkusu orada değil, burada ve şimdidir ve dolayısıyla 


Politikada zamansal düzeyde iş görür, böylece ona bir biçim verir. 

modern enerjiden yararlanan küçük bir grup veya kitle hareketi kolektivizmin kendini organize etmenin bir yolu olarak. Eşitlikten yararlanıyor savaşçı kardeşlik duygusu (ve Nazi Almanya'sında da vardı) 

ulusun tüm temsilcilerinin eşit olduğu kavramı), erkekler 

ortak hedef uğruna mücadeleye bağlı. Herkesi bu hedef ve mücadele konusunda sorumlu tutmalı, dolayısıyla kamu onuruna güvenmelidir. Titan kuwetinin hareket ettiği o önemli nokta Üstinsan'dır. 

Devrim'in yıkıcı maddi arketipi olmaktan geçiyor 

ve Kahramanla uzlaşma durumuna doğru çürümeye başlarlar. 

her ikisi de aynı kumaştan yapılmışsa, Kaos ve Enerjinin kullanımıdır (çünkü Kozmosa ve Form'a karşı) Kozmosa ulaşmak için ve 

Biçim. Bu bir kitle hareketinin, bir öncünün, hatta bir öncünün yoludur. 
Terör hücresi, bireysel düzeyde bu yolun tek örneği olarak çalışmaktadır. 
Breivik gibi tek seferlik hitler (Ayrıca Nazi Almanyası'nın propagandası, Propagandanın doğası gereği, geçici bir araç olması nedeniyle yaralama duygular sıkı. Sağ El Yolunda böyle bir uygulama şöyle olacaktır: 

yanlış, ama Sol El Yolunun amacı budur ve bizim 

kullanımını övün). 


Son çağ (Kali Yuga)'ya göre Demir Çağedır. Hindu teritmini destekleyen kutsallıktan arındırılmış her uygarlığıher çağ, Karanlık Çağ, işimde uygarlığı kapsar. 

yalnızca insani ve dünyevi olanı bilir ve över. 

Bu çöküş biçimlerine karşı şu fikir ortaya çıktı: 

bir  Hesiodos'un "olası restorasyon döngüsü" olarak adlandırdığı kahramanlık veya yaşa kahramanlardan. Burada şunu kullanmalıyız: döngüsü terimi kahramağ»|, teknik anlamda, farklı 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olağan anlamı. Karacalara ile Hesiodos, 'onun nesli' 
göre Zeus, yani Olimposlu tarafındarnyayahiimıştır. 
ilkel olanı koruma olanağına sahip prensip 


devlet ve böylece börhreglat yeni 'altın' döngü. 
Ama iş rbeselesirfdekşmauvestirtak için sadeceA olasılık ve hayır artık bu üstesinden gelmek için öncelikle gerekli 


hem 'Ay' maneviyatı hem de maddeleşmiş erkeklik, 

yani hem rahip, hem de saf savaşçı Bu arketipler (| veya Titan. 
neredeyse her dönemin 'kahraman' figürlerinde bulunur. 

her gelenek. Örneğin Herakles'in anlattığı Helen-Akha geleneği şöyledir: kahramanca prototip tam daKültüarüm!bişGanıngâsinli düşnaalesHearzaray-panteist ii 


'Devlere' karşı Olimpiyat ilkesini benimsedikten İle Zeus kimdir sonra Olimpiyat ölümsüzlüğü; buna göre 

bir BU döngünün mitlerinden Herakles aracılığıyla 

'Titanik' elementi (Prometheus tarafından sembolize edilmiştir) serbest bırakıldı Olimpos unsuruyla uzlaşmıştır. Bu arada 

Titan bir yandan kabul etmeyen birini temsil ediyor 

insanlık durumu ve kim ilahi ateşi çalmak ister, 

Öte yandan, küçük bir farecararı ayırıyor 

Titan'ın kahramanı. Böylece Pindar insanlara bunu yapmamalarını öğütledi. 
Adem'in tanrılar gibi ol'; Ayrıca, « İbranice mitolu-bir lanetinin sembolü olan ve bir başka açıdan uyarı (o benzeri 

işlevi gören ve bir başka A temel tehlike. Titanik 

tür -veya açıdan da belirtilen savaşçı tipine özlem duymak, sonuçta, asıl mesele 

hangi kahramanların yaratıldığı. - Gizemler Kase'nin 
Daha da basitleştirmek gerekirse: Faşist Tarzdan olan biri, bireysel 


düzeyde tezahür ettiğinde en yüksek düzenin nihai amacına ulaşmış kişidir; Nazi Tutkusu ise, bireysel düzeyde tezahür eden kişiler içindir. 


bunu kişisel düzeyde yapmadım ama amaca ulaşmaya çalıştım zamansal düzeyde tezahür ettiğinde en yüksek düzeydeki hedef. 
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Kısa bir ek not olarak: Özel ve Kamusal Onur kavramları, bu fikri ilk geliştirdiğimde araştırdığım bir konuydu ve bu kavramları dahil etmemi sağlayan onurla ilgili bir dizi makalede okunabilir. Faşist Stil ve Nazi Tutkusu'nun Sağ ve Sol El yollarının tezahürleri olarak açıklanmasında. 


Bütün bunları ilk geliştirdiğimden beri, daha fazla öğeye değindim ve ayrı duran belirli bir ekleme, Fütürizmin, bir bakıma Faşist anarşizm olarak tanımlanabilecek, Nazi Tutkusu'nun ayrı bir özel dalı olarak dahil edilmesidir. 
Amerikan Fütürizm Atölyesi'ni hatırlayanlar, onun yeni altın çağını hızlandırmak için modern dünyadaki her şeyi yok etme ve dünya görüşümüzün restorasyonu anlamına gelen, yani geçmişi tamamen silmek anlamına gelen temel önermesine aşinadır. Bu yolu yanklara önerdim çünkü onların ulusları yapaydır, ancak bu herkes tarafından uygulanabilir, ancak geçmişlerinden ve kültürlerinden tamamen kurtulmak istemeyen organik ulusların diğer milliyetçileri için daha mantığa aykırı gelebilir. 
Bununla birlikte, bunun arkasındaki temel prensip, Nazi Tutkusu konseptindeki genel Faşist eyleminkiyle aynıdır - kaplana binerek onu bastırmak, kendi enerjisini ona karşı kullanmak, ancak çoğu Faşist bunu kalan kalıntıları korumak için yapar. Yeni altın çağa kadar hayatta kalabilmeleri ve yeniden doğuşu deneyimleyebilmeleri için kendi kültürlerini farklılaştırmayı (Roger Griffin'in 'Palingenetik Aşırı-uluslararasıcılık' formülünde Faşist çekirdek olarak açıkladığı bir şey) fütürist daha pervasız olurdu. Orijinal Fütürist Manifesto, Nazi Tutkusu'nun bu özel alt katmanının mükemmel tadını veriyor. 


Şimdi açıklığa kavuşturalım: Sağ ve Sol Yollar aşkınlık yollarıdır, ancak ben onlarla Faşist Tarz ve Nazi Tutkusu kavramları arasında paralellik kurarken, bu son ikisinin aşkınlık yolları olduğu anlamına gelmez. Amacım Faşist Üslup için yapılmış özel bir örnekle aynı ilkeleri nasıl takip ettiklerini göstermekti. Çünkü bu üslupta aşkınlık ön koşuldur. Amaç, Hakikat ve Kozmik Düzenin yasalarını, tek bir bireyden bütün bir ulusa, ırka, medeniyete, fiziksel doğaya ve metafizik doğaya kadar Gerçeklikteki her şeye nasıl yansıttığını bir kez daha göstermektir. 
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Bu aynı zamanda daha önce Totaliterizmin dünya görüşümüzde nasıl bir role sahip olduğundan 


bahsettiğimde belirttiğim noktaya da değiniyor; bu, Organik Devleti yaratana kadar bir araç görevi 


görüyor. Bu, modern dünyayı yok etmek ve yeni dünyamıza yol açmak için modern dünyaya özgü mekanik yöntemleri kullandığımız Nazi Tutkusu'nun iş başında olduğunun bir başka örneğidir. 


sahip olmak. 


Dolayısıyla buradaki amaç, kendi dünya görüşümüze dair anlayışımızı tamamlayarak, mücadelemizi nasıl algılayabileceğimiz ve algılamamız gerektiği konusunda bir kez daha başka bir 


bakış açısı kazandırmak olacaktır. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Evola'yı okuyanların bu kavrktetafiath aşina ofi#â$ı gerekir, o yüzden sadece genel bir hatırlatma yapacağım 
Kendi hikayemi sunmadan önce. 

Bizim dünya görüşümüzde Kutsal ile Kutsal arasında bir ayrım vardır. 
Büyük Savaş ve Küçük Savaş. Altın çağda Kutsal Savaş ideal olarak hem harici hem de dahili olarak sunulur, başka bir deyişle manevi amaçlara yönelik dışsal savaşlar ve içsel çatışmalar kişinin üstesinden geldiği aşırı koşullara maruz kalmasıyla Beden tarafından dayatılan sınırlamalar ne olursa olsun, öyle ki Aşkınlığa giden bir katarsis yaratabilir. Ama kursta Devrim'de dış motivasyon bir kenara düşer ve onun yerini yeni, zamansal ve maddi motivasyonlar alırsa alır. 
Böylece Savaş, dışsal haliyle Kutsal karakterini kaybeder, ancak buna katılan her insanda içsel olarak hala devam edebilir. 


iken, içinde ilk kast döngüsünde savaş şu şekilde meşrulaştırıldı: 

manevi güdüler ve onun yolunu doğaüstü başalırek d&ğeraman ile 

benliğe ulaşma yolunu açıkça gösterdi (bu, 'kutsal'ın ölümlülüğünün nedenidir). 

savaşı"), savaştıkları savaşçı aristokrasilerin döngüsünde 

belirli bir prensin onuru ve gücü için 


120 


Machine Translated by Google 


KUTSAL SAVAŞ 


savaş uğruna zevkle isteyerâk ilişkilendirilen sadakat gösterdiler. İktidarın burjuvazinin eline geçmesiyle birlikte, 


Adaçayı derin dönüşümü; bu noktada millet kavramı somutlaşıp 

demokratikleşiyor ve anti-aristokratik ve natüralist bir vatan anlayışı ortaya 

çıkıyor. 

savaşçının yerini, yalnızca savunma veya toprak içinsavaşan asker-yurttaş 

alacak şekilde oluşturulmuşturAncak savaşlar genelliklefethi 

sinsice yönlendirilen premacist güdüler olarak kalır. ile SU- veya 

ekonomik ve endüstriyel düzen. Son olarak son aşama, 

liderliğin kölelerin eline geçtiği, 

Bu, ifadesini Lenin'in farkına varmak - içinde Bolşevizm - başka bir anlam 


şu karakteristik sözlerinde bulmaktadır: 'Uluslararasındaki savaş, bizi ilgilendirmeyen bir şeyin hayatta kalmasıyla meşgul olan bir oyundurçocuk- 


Gerçek savaş, bizim savaşımız, dünya orta sınıf 


burjuvazinin yok edilmesi için devrimdir ve 


proletaryanın zaferi." 
Başka bir alıntı: 


Buradaki savaş ne kadar küçükse dışsal savaşa karşılık gelir, karşı maddi silahlarla yürütülen kanlı savaşa düşmana, 'barbara' karşı, aşağı ırka karşı nihayet kimin üğetimehatedaimediliyor veya olayla 

motive gefiliyhi bir görekçe kafir". Olaylar ne kadar korkunç ve trajik olursa olsun, Yıkım ne kadar büyük olursa olsun, bu savaş, metafiziksel olarak, herkesin içinde (o daha az savaş". 'Daha büyük'vva 'Kutsal savaş övme taşıdığı, içsel ve soyut bir düzene sahiptir - savaş bu herkesiniçinde taşıdığı 'barbar", 'kafir'e karşı savaşılan bir düşman olarak hâlâ varlığını sürdürüyor. veye denediği her durumdakendi içinde ortaya çıktığını görebilir bütün varlığınıbir şeye tabi tutmak (omanevi yasa. Görünen 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arzunun, taraflılığın, tutkunun, içgüdüselliğin, zayıflığın ve içsel korkaklığın biçimleri, doğal olanın içindeki düşman 

insan, yenilecek, direnci kırılacak, zincirlenecek 

manevi insanı tabi kılmalı ve tabi kılmalıdır, şart budur 

içsel kurtuluşa, 'muzaffer barışa' ulaşmaya 

insana hem haygâit İlana Kediişpneda plana izin verir 


Açıkçası dünya görüşümüzün savaşı nasıl gördüğünün özü budur. 
Bu makalede yapmak istediğim şey bu konuda çok fazla ağıt yakmak değil özü, çok basit olduğu için, bunun yerine değeri hakkında konuşun Savaşın kendi içinde ne kadar yozlaştığı ve hangi yöne gittiği, ki bu tamamen Evola'nın öngördüğü gibi değil. 
Lenin'den alıntı. 

Mussolini'nin şu sözü, Savaşın değerini ve manevi anlamda neyi temsil ettiğini özetlemektedir: 


Savaş bir kadın için annelik ne anlama geliyor? 


Dünya görüşümüzde insan için iki arketip vardır ve her biri kendi temel doğasını sunan kadın. 


İnsan için arketipler şunlardır: 


* Düşünceli Zühd ile ilişkili bilgin ve 
Bilgi Yolu - 'temasının yer aldığı iç süreç' 
tarafsızlık ve aşkınlığa doğrudan yönelim hakimdir. 'Tamamen bir etki alanında da bulunabilir dış dünyaya bir şeyle bağlı olmayan somut". Burada aşkınlığa giden Sağ El Yolu ile paralel bir temanın bulunduğunu fark edebilirsiniz. 


* Savaşçı veya Kahraman, Kahramanlık Çileciliği ve 
Eylem Yolu -'halkı uyandırmayı amaçlayan içkin süreç' insanın en derin güçleri ve onları ortaya çıkarmak sınır, böylece yaşamın kendisinden bir süper yaşamın ortaya çıkmasına neden olur. 
mutlak yoğunluk bağlamı' ve 'Kahramanca Yaşam' ile sonuçlanır. 
Aşkınlığa giden Sol El Yolu'na bir şekilde paraleldir. 
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Kadının analojik arketipleri vardır: 
* Aşık, Afrodit 


* Anne, Demeter 


Bu kadın arketiplerinin tam bağlamını şu adreste bulabilirsiniz: Evola'nın,MatkikkeğKadın Olarai€kâdin' başlığı altında 
Anne, Aşık Kadın bölümü. Benim gündeme getirmek istediğim şey, nasıl bu arketipler doğası gereği bir dereceye kadar paraleldir. 
Alim, aşkınlığı kendi gücünün gücüyle arar. 
kendi ruhuna sahip olur ve bedensel sınırlamalarını hiçbir ihtiyaç duymadan aşar dış yardım. Bu, en derin anlayışı gerektirir 
Aşkınlık sürecinde ilerlemek için metafiziksel anlamda kişinin doğası, açıkça bir Sağ El Yolu sürecidir. 
kişiyi Mutlak İnsan olma yolunda yönlendirir; 
erkekliğin metafizik özünü somutlaştırır. paralel olarak Alim senin Sevgilin var (yine o bölümü okumanı öneririm kitabın arkasında ayrıntılara ilişkin açıklamalar olduğu için Bu arketip ve onun zulümle olan ilişkisi ve erkeklere ne gibi tehlikeler sunduğu, ancak bu, benim değineceğim noktayı değiştirmez. 
burada yapıyorum) ve bunları paralel olarak koyuyorum çünkü sırayla Bir kadının bu arketipe ulaşması için bir çeşit noktaya gelmesi gerekiyor başlangıçta kısır olmadığı sürece kendi başının çaresine bakmanın çocuk sahibi olamıyor ve dolayısıyla Anneye ulaşamıyor arketip. Bu düşüncede kadının, kadının doğasının tamamen cinsel olduğu sonucuna varması gerekir ki bu da 
Mutlak Kadın olma yolundadır. Sevgili için bu farkındalık kendini tamamen erkeğe teslim etmek anlamına gelir. 
Savaşçı/Kahraman durumunda, bir katarsis olayı yaşarsınız. 
İnsanı bu hale getiren her şeyi metafiziksel bir bakış açısıyla sınar. 
bakış açısına sahiptir ve bedensel bağlarına ve dayanaklarına savaş açar maddi dünyaya doğru kendini arındırır. Aynı şekilde Anne, annelik ve annelik konusunda bir katarsis olayına maruz kalır; 
Kadının tamamıyla var olduğu anlayışına uygun olarak, metafizik açıdan kadını kadın yapan her şey cinsel, ancak bu durumda bu, üremenin biyolojik işlevi aracılığıyla ve kendini tamamen kadına teslim etmesi yoluyla sağlanır. 
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çocuklar (erkek tamamen kendine odaklanırken, kadın odağı daima kendi dışında başka birine odaklar - ideal durum budur). 

Dolayısıyla Kadın için Annelik ne ise, Erkek için de Savaş odur. Bu karşılaştırmada Savaşın gerçek özüne dair yeni bir boyut ve içgörü kazanıyoruz. 
Açıkçası erkekler, aşkınlık katarsis'i olarak Savaş sınavında başarısız olabilirler, tıpkı kadınların annelik katarsis'inde başarısız olmaları gibi. Dolayısıyla bir korkak, ihmalkar veya istismarcı bir anne kadar iğrençtir (daha da kötüsü, çocuklarını öldüren bir anne). 

Tüm yaşamın kutsal olduğu yönündeki insani-itarian düşüncesini paylaşmadığımız gerçeği de bir araya getirildiğinde, Savaşın nasıl bir felaket ya da dehşet olmaktan ziyade başlı başına bir değer haline geldiği görülebilir. 
Bu, Barış'a karşı olduğumuz anlamına mı geliyor ve Altın Çağ, söz konusu Çağ'da bir Barış halinin var olduğu anlamına gelmiyor mu diye sorulabilir. 

Savitri Devi, örneğin, Altın Çağ'da gerçek Barışın var olduğu ve krallığını yok etmeye çalışanlara karşı bir savunma Savaşı koordine etmeyi reddeden Zamanın Üstündeki Adam örneğini yok eden şeyin bu olduğu konusunda ısrar ediyor. Zaten Altın Çağ'ın kurallarına göre hareket ediyordu çünkü bu durumu kendi içinde gerçekleştirmişti ve bu nedenle Savaş'tan nefret ediyordu. Ancak bu daha ziyade bir değerler tartışmasıdır çünkü Barış'ın Altın Çağ'ın değeri olduğunu ve Altın Çağ'da Barış'ın olmasının nedeninin bu olduğunu ima etmektedir - buna tam anlamıyla ikna olmuş değilim. 


Öncelikle, Altın Çağ'a yalnızca Savaş aracılığıyla ulaşılabileceğini kesin olarak biliyoruz (bu Devi'nin bile kabul ettiği bir şeydir), Görünmez Ordu Wildes'ın önderlik ettiği, İçedönük'ün başlangıcından bu yana hem harici hem de dahili ilk gerçek Kutsal Savaş. Heer, Kahramanlar Çağında. Karanlık/Demir Çağı'nın (Kali Yuga) 11. saatinde başlar ve yeni Altın Çağ'ı başlatır. Öyle olsa bile, yeni Altın Çağ'ın büyük bir kısmı, Dünya İmparatoru'nun muhtemelen kendini tanıtacağı küresel bir manevi fethi yönetmekle geçecekti. 


Gerçek fark, bugün dünyanın eskisinden daha küçük olmasıdır; bu nedenle, geçmiş Altın Çağ'ın geleneksel toplumları için uzun süreli bir Barışın, sırf yeterince savaşı sürdüremedikleri için mümkün olabileceği ve bunun sonucunda da uzun süreli bir Barışın mümkün olabileceği öne sürülebilir. 
ihaleler çok uzaktaydı ve savaşacak kimse yoktu. Bir taraftan, 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Bunun kaçınılmaz olarak nasıl bozulmaya ve bozulmaya yol açacağını ve bunun da Devrim sürecini başlatacağını görebiliriz, dolayısıyla bunu akılda tutarak her şey uygun görünüyor. Öte yandan, dünyanın daha küçük olması, küresel fetihleri çok daha gerçekçi hale getirir, ancak aynı zamanda Savaşın aniden sona ermesi anlamına da gelebilir, çünkü Savaşı yürütecek hiçbir şey kalmamıştır ve bu da barışa ve çürümeye geri dönmektedir. Bu da yine döngüsel tarih anlayışına uyuyor gibi görünüyor. Ancak bu, bir dereceye kadar bir yan not, üzerinde düşünülmesi gereken ilginç bir soru ama şimdilik o kadar da önemli değil, çünkü Savaş hâlâ kaçınılmaz. 

Benim yine tartışmak istediğim şey savaşın bir değer olduğu ve nasıl bozulduğuydu. 

Her şeyden önce Küçük Savaş'ın motivasyonlarındaki yozlaşma hakkında. Çoğunlukla Evola'nın hakkı olan Küçük savaş, motivasyonlarını Çağ'a uygun olarak, gerçek Kutsal Savaşlardan bağlılıklar (geçici veya dini yöneticiler) ve topraklar için yapılan savaşlara, ulusal ve ekonomik çıkarlar için yapılan savaşlara kadar değiştiriyordu. Ancak bunu işçi/serf anlamında Lenin'in "kitlelerin sınıf savaşı' değil, ulusal çıkar boyutunun azalması ve ekonomik vurgunculuk ve tefecilik savaşının yükselişi izledi. Dünyevi liderlerin çoğu artık güçlü ve sağlıklı bir ulusu sürdürmekle ilgilenmiyor, bunun yerine ulus içinde tüketime dayalı bir rahatlık durumunu sürdürmekle ilgileniyor. Savaşlar, milleti ekonomisini güçlendirerek güçlendirmek için değil, ekonominin kendisi adına ekonomiyi güçlendirmek için yapılır. Bir zamanlar Devlet Leviathan'ı kendi çıkarları için ekonomiyi kontrol ederken, şimdi ekonomi Leviathan'ın sırtına biniyor. Bu, toplumun yozlaşmasıyla ve ya aşağıların üstünlere karşı son isyanı olarak gelecek olan (motivasyonlar açısından savaşın en dibe vuracak en dibi olacak) yaklaşan Irk Savaşı ile birlikte gerçekleşiyor. veya Görünmez Ordunun Yükselişi (ki bu gerçek Kutsal Savaşın geri dönüşü olacak). 


Daha sonra, Küçük Savaş'ın içerdiği uygulamalar açısından yozlaşmasından bahsetmek istiyorum. Bizim dünya görüşümüze göre, hiç kimse tesadüfen doğmaz ve herkesin bir kaderi (Francis P. Yockey'in potansiyel anlayışına göre) ve oynayacak bir rolü vardır. Herkes Savaşçı olmak için yaratılmamıştır ve herkes de Savaşçı olmak zorunda değildir, ki bu da tam 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Neden Warriors'ın kendi kastı vardı ve bu ikinci kasttı? 
Organik hiyerarşideki kast (manevi olanla yakın ilişkiye işaret eder) Savaşçıların Kahraman olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle kast ve dolayısıyla Aşan). Ancak kötüleşmeyle birlikte geldik doğal halinizle daha az ilgisi olan Asker kavramına meslek ve yeni zaman mekaniği ile ilgili daha fazlası. Bir Asker Bir Savaşçıdan daha az çünkü herkes asker olabilir, hatta Savaş koşullarıyla yüzleşmeleri amaçlanmamıştı (Savaş Insan için iken Kadın için Annelik ne anlama geliyorsa, tüm insanlar ilk etapta bu Aşkınlık kaderi ya da potansiyeli ile doğmaz. 
Savaş yoluyla bunu yapabilecek kapasiteye sahip olmayabilir ancak bunu yapabilir Tefekkür yoluyla, ki bu büyük olasılıkla 
İlahi Kraliyet, en yüksek kast). 

Kötüleşme Total'in ortaya çıkmasıyla daha da devam etti Sanayi çağının işareti olarak Savaş ve Topyekün Seferberlik herkes istese de istemese de savaşa dahil oldu (ben 
Bu duruma ve sonuçlarına aşina olmMaRiğki gkRMİKinger'in eserini okumanızı öneririm). Nükleer silahların kullanılmaya başlanması ve Karşılıklı İmha Güvencesi korkusu, savaş yürütmenin eski yollarını neredeyse ortadan kaldırmış ve bunlarla ilişkili sınırlı savaş yöntemleri ortaya çıkmıştır. 
bile sürdürülebilecek manevi deneyimler için umutlar sanayi çağında Jünger'in savaşlar arası makalelerine ve JFC'ye bakın) Fuller'in eserleri). 


Savaş olmasaydı paradan kaçış olmazdı 


İnsan varlığının tapınağındanborç verenler... gerçek olan, yok etmek vermekipvaş pozu değil, yaratmaktır. 


-FEC Fuller 


Ve bugün karşı karşıya olduğumuz durumla birlikte bozulma başka bir hal aldı iki yeni olasılık: robotik savaşın yükselişi ve özel askeri şirketlerin yükselişi. İlki dibe vurur savaşın insan unsurunun tamamen ortadan kaldırılması ve dolayısıyla Savaşın artık orijinal değerinden hiçbir kırıntısı kalmayacak. 

Ruhsal katarsis şansı yoktur çünkü bunu başarabilenler 


buna maruz kalanların doğalarını ve savaşlarını aramalarına ve yerine getirmelerine izin verilmez 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tamamen maddi ve zamansal nedenlerle devam ediyor. İkincisi, savaşın insani varlığın yok edilmesi açısından kötüleşmesini ortaya koyuyor unsurun motivasyonu. Bugün bile çekilen askerler ülkeleri için savaştıklarını düşünerek kendilerini kandırabilirler. 
halkı sadece kendisi için kullanan ekonomi için aşkına ve dolayısıyla akılda bazı küçük, daha yüksek istekler var, ancak özel ordular yalnızca maaş çekleriyle ilgileniyorlar ve bağlılıkları onlara ödeme yapan (veya onlara ödeme yapan) ekonomiyle bağlantılı. 
onlara ödeme yaptırmakla ilgileniyorlar, yani bu olasılık var PMC'nin kendi gizli operasyonlarını yürütmesi birine ödeme yapması için bir neden verin). 

Dolayısıyla bizim Kutsal Savaşımızın geleceği zaman bu adil olmayacak hem dışsal (kurucu) hem de yüce manevi hedefleri hakkında dünya görüşümüzün geçici yönetimi) ve içsel biçimler (Aşkınlık, yeni dünyevi Elitlerin oluşması ve Dünya İmparatorunun çağırılması) ama aynı zamanda bir Savaş Savaşı olacak, bizim savaşımız olacak. 
Savaşın Değerini yeniden tesis etmek ve sürdürmek için savaş Aşkınlık ve Küçük Savaşlara karşı dünya görüşümüzün bir parçası kendi önemsiz sebeplerini savunmak için savaşacak olan düşmanlarımızın bunların ne olduğu ve bunları nasıl yürüttükleri önemli. 

Tıpkı içsel mücadelemizin Gerçek Benliğin ona karşı savaşı olması gibi. 
onun yozlaşmış bedensel yansıması, bizim Savaşımız da mücadele halinde olacak kendi bozuk yansımalarına karşı. 


Savaş vatandır. 


-Pierre Drieu la Rochelle 
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Son zamanlarda tüm bu makaleleri yazmamın nedenlerinden biri de şu: Bir süredir normal okuma rutinime dönemedim, bu yüzden 

Böylece araştırmadaki gecikmeyi bir nevi telafi etmiş oluyorum. hala sıkışıp kaldım Ancak Evola'nın Budi APKİEİMe kitabını okuyyramş 

bu, uzun süre sonra biraz okumanın bile işe yaramayacağı anlamına gelmez büyük ölçüde katkıda bulunun, hemen örnek verin: bunu okuyun 

Budist Aşk anlayışı hakkında kitap, orijinal anlamı 

Budizm'i çiçek çocuk için bu kadar çekici kılan toprak ana hippi anlayışını değil, bu sözcüğün arkasına koymak 

embesil sürüsü. Aynı durum Budist Sevinç/mutluluk anlayışı için de geçerlidir ancak zamansal mücadelemiz için yorumun sonuçları çok fazla olduğu için Sevgiden bahsedeceğiz. 

daha anlayışlı ve ilginç. 


İşte ayrım şu doğal ve doğaüstü arasında aşk, duyulara dayalı aşk ile duyulara dayalı aşk arasında 


irade ve özgürlük. Birincisi aslında duyguyla koşullanmıştır ve özgür değildir, çünkü onunlakarşılaşıncaya kadar kıpırdamaz. 
eğilime karşılık gelen bir nesnBi'bu yüzden, 
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Nesnenin görünüşü zihin dış görünüşünü değiştirdiğindga da değiştiğinde sevgi azalır o veyaBu sevgi ile başka bir duygu. 
biçiminde birey aslında yalnızca kendisinğever. 

veya, daha doğrusu seven, içindeki samsarik varlıktır; 


Ve bu sadece şehvetli aşkta değil, aynı zamanda aşkın ve şefkatin yüceltilmişformlarında da. Bunların hepsimen 


dukkha dünyası. Bu bir değişikliktir, A bağlamak, A rahatsızlık verici 


ruh. Aryan uyanış yolu tanımıyor bU anlamda sevgidir ve onu tüm biçimleriylbir limita 


bir eksiklik ve KAşgr draeflektüelleri koruyor olsa da 

dayalı bir duygusal durumuğzellikleri İradeye özgürlük 

Duyarlılıkla değil ama Sİbi konusunda nevi şahsına münhasır olduğunu söylemiştik. 
Hıristiyan teolojisinde bu, burada'her şeyi Tanrı'dY8£0hkİRr 

her bireyin aşkın kaynağını hatırladığımız, onda kişisel olmayan, metafizik anlamda olanı beğendiğimiz ve herhangi bir şeyi kararlı bir şekilde dışladığımız anlamına gelir. 

beğen veya kendi doğamızdan yola çıkarak ilerlemekten hoşlanmam, Bunda Bu durumda ruhun özgürlüğü, duyuların koşullanmış karakterine ter galip gelir ve aşk daha saf hale gelir ve aşkın işareti olur. 


özgürlük ne kadar yüksekse belirli tatminlere ve tekil varlıkların bağlılığına o kadar az bağlitır. 


Ancaksevgiyi düşünürsek bu terimleri anlayabiliriz değeri basitçe araçsal ve rahatlatıcıdır: 
Budist farkındalık merdiveni, daha önceki jhana'nın eşdeğerini, Gibi yani bireyin sınırlamalarını ortadan kaldıran veHğleş bağı"etkisiz getiren geçici basitleştirmelerin yerini alır. 

ile 


Bu farkı gündeme getirmemin nedeni ile aynı değil 
Evola, konunun tüm samsarik çapaların reddedilmesi olduğu Budist aşkınlık 


öğretisini açıklarken bu konuyu gündeme getiriyor. 
maddi dünya. 


Bu ayrıma dayanarak aklıma gelenler 


yalanlar dünyasına karşı verdiğimiz geçici mücadeleyle ilgilidir. BEN 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Hayattaki her şeyde Gerçeğe nasıl hizmet etmeye çalıştığımızdan daha önce bahsetmiştik, dolayısıyla Kişisel bir gerçek, Ulusal bir gerçek, Irksal bir gerçek vb. vardır. Bu gerçekler, her şeyin Kozmik Düzeni olan Nihai Gerçeğin oluşmasına yardımcı olur. 'Saygısız' aşk ile 'manevi' aşk arasındaki bu ayrımı dikkate aldığınızda, bize Milliyetçilik, Irkçılık ve hatta SJW aptallığıyla mücadele konusunda tamamen yeni bir bakış açısı sunuluyor. 

Son zamanlarda Zeiger ile bireyselleşme ve Benlik konusunu tartışıyoruz. Bireyleşme, ruhsal enerjinin 'bağlanma' ve bireyleşme sürecinden geçen ruhsal enerjilerin maddi sembolü olan çok özel bir bedene çekildiği, fiziksel dünyadaki herhangi bir insanın doğasını belirleyen şeydir. Bu enerjiler, 'spiritüel' aşktan söz ettiğimizde söz konusu olan bireyin aşkın kaynağına aittir. 


Daha sonra dikkate almamız gereken son unsur, bu öğretilerde 


hiç kimsenin tesadüfen doğmadığıdır. Söylendiği gibi, yukarıdaki enerjiler belirli bir bireyde kendileri için mükemmel fiziksel sembolü ararlar. Hiç kimse tesadüfen belli bir cinsiyetten, ırktan, etnik kökenden ya da kasttan doğmaz; her şey belirlidir. Geleneksel bir kast toplumunda, kastınızın görevi olmayan bir şeyi yapmak için yolunuzdan çıkmak, sizi anında bir parya, kast sisteminin sürgünü olarak damgaladı. Kural, hem daha fazla bir şey olmaya çalışan serfler hem de daha az bir şey yapmaya çalışan soylular üzerinde işe yaradı ve bir tür yalan işledikleri için, eşitleri, üstleri ve hatta astları olmasına bakılmaksızın kast sistemindeki herkes tarafından alay konusu olabiliyorlardı. bu aşkın kaynağa karşı. 
Kendi doğalarına, kendi hakikatlerine ve dolayısıyla Nihai Hakikat'e ihanet Ancak bu sadece kastlar için değil, ırk, etnik köken ve cinsiyet de dahil olmak üzere diğer her şey için geçerlidir. Bu da Faşistler olarak bazı şeylere karşı dünyevi tavrımıza yeni bir boyut sunuyor. 
Irk haini olmak, manevi ırka ve dolayısıyla o manevi ırkı belirleyen aşkın kaynağa ihanettir. Irk hiyerarşisindeki yerinizi kabul etmemek, kast hiyerarşisindeki yerinizi kabul etmemekle aynı şeydir. Ulusal gerçeğinize hain olmak bu nedenle aşkın kaynağa ihanettir. deniyorum 
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Farklı bir cinsiyet veya cinsiyet ya da başka bir şeymişsiniz gibi davranmak aynı ihanetin biçimi. 

Bunların hepsi yalan, iftira ve ihanettir. 
onların zamansal biçimlerine karşı ama tüm bunların ardındaki aşkın enerjilere karşı. Biz sadece hainlerden nefret etmiyoruz onların eylemleri zamansal formda anlamına gelir, biz de onlardan nefret ediyoruz çünkü aşkın kaynaklarına ihanet ederler. O kadar çok teslim oluyorlar ki maddi bağlarına karşı kolaylıkla zayıflatıcı eylemlerde bulunarak kendi doğalarına karşı, aşkınsallığın yer aldığı manevi sevgi anlamında sevdiğimiz enerjiler. taahhüt ediyorlar ihanete uğrayıp manevi cinsiyetlerini, etnik kökenlerini ve ırklarını sakatlamaya maruz bırakıyorlar. 

Bu ihanet eylemleri sırtımıza saplanan bıçaklardır. 
çok daha derin anlamda ulusluğu veya ırkı adlandırıyoruz ve bu yüzden Bu aşkın güçleri kendi içlerinde hapseden samsarik, maddi, fiziksel varlıklara karşı aşırı nefret uyandırıldı ve sonra onları aktif olarak sakat bırakıyoruz. Bu anlamda 'ulusun kanserini ortadan kaldırmak' konusunda yeni bir yorumla karşılaşıyoruz. Böyle öldürerek Varlıkların aşkın güçlerini onların bağlarından kurtarırız. 
milletimiz/ırkımız ve onlara bireyselleşmeleri için yeni bir şans tanıyın daha fazlasını hak eden birinde. 

Breivik'i itibarsızlaştırmaya çalışan ılımlılar ve şiller eylemleri, kendi ulusunuzdan insanları öldürmenin milliyetçilik olmadığını söylüyor; ancak bu daha derin, manevi bağlamda bunu yapmak, milliyetçilik değildir. 
ulusunuz için nihai sevgi eylemleri; bu sadece engellemek değil yozlaşmışların ve liberallerin iktidara gelip bir şeyler yapmasını yasaklıyor Maddi dünyanın dünyevi meselelerinde daha da kötüsü, aynı zamanda bizim 'manevi' sevdiğimiz şeyi onların kavrayışından kurtarmakla da ilgilidir. 
biyolojik materyal manevi enerjilerden sonra ikinci sırada gelir ve böylece millete ve ırka hainler dediğimize yeni bir anlam kazandırır. 
artık onun bir parçası değil. 

Onlardan nefret ediyoruz çünkü sevdiğimiz şeylere zarar veriyorlar. 
Biz onlarla paylaşıyoruz ama onlar kirletmeye cüret ediyorlar ve hatta onu dosyadan çıkararak Nihai Hakikat'e karşı da yalan söylüyorlar. 
doğalarını ne kadar yozlaştırırlarsa o kadar az insan ve daha hayvani olurlar 


öyle. 
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Milletini sevmek sadece onun fiziksel bedenini sevmek değildir. 
ulus değil, aynı zamanda onun arkasındaki aşkın güç ve Ulusal aynı zamanda kendi içinde de bulunan gerçek. 


Tedüşmamdarsdşdydhaia kauşumdarhem ben hem de hain 


- Corneliu Zelea Codreanu 


Böylece her birimiz ırk hainleriyle, ihanet edenlerle konuşuyoruz. 
Ulusal Gerçek ve Nihai Gerçek: Senden nefret ediyorum çünkü bende ve sende yaşayanları, sevdiğim şeyleri kirlettim senin ve benim içimde değer verdiğim ve özgürleştirmeye çalıştığım şey Onu yozlaştırmaya çalışan yalanlar, sizin aktif olarak bu güçlere teslim ettiğiniz şeyler. Seni öldürmek, Benliğini kurtarmak anlamına gelir ve yaratılışına katılan ve paylaştığımız her şey. Sen bir parya, bu yüzden seni ulusun fiziksel bedeninden kovdum ve ırk, sen bir yalancısın, bu yüzden içinizdeki Gerçeğin unsurlarını serbest bırakıyorum. 


Seni öldürmek, bir düşmanı öldürmekten daha büyük bir adalet eylemidir. 
kendi doğasını takip eder. 
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Benim yüzümden artık IronMarch'ta bu kadar ezoterik şeylerin var olduğuna dair birkaç endişe dile getirildi. Bunlardan biri, bunun yeni gelenlere nasıl görünebileceğidir. Diğeri ise bunun Faşizmle ne kadar uyumlu olduğudur. 
Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki bu, kendi 'indieoloji'lerini yaratmaya çalışan tüm bu fikir yapıcılardan aşina olduğumuz kelime çorbası durumunun bir örneği değildir. 

Bu, iki şeyi birbirine yapıştırıp sonuçlarına lanet etmeye çalışmak değil çünkü bu, bir kritere dayalı bir fikir yaratmaya çalışmaktan geliyor; günümüzde bu kriter çoğunlukla şu veya bu türdeki otizmdir, 'yaratmaya çalışmak gibi' en mantıklı sistem' veya 'çünkü X ve Y'nin unsurlarını seviyorum bu yüzden XYer olmak istiyorum". Ezoterik alana özellikle Faşizmi inceleyerek girdim. Bu, Faşizme yabancı bir katman yerleştirme girişimi değil, daha ziyade Faşizmin özünü görmek için yüzey katmanlarını soyarak keşfettiğim şeydir. 


Ezoterik şeyler, bu tür bilgiye sahip olmayan ortalama bir Faşist'in zaten 


düşündüklerine ve yaptıklarına mükemmel bir şekilde uyuyor ve bunun arkasında daha derin bir anlam olduğunu ifade etmek her zaman hedefim oldu. 
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zaten yaptığımız şey. Bu, zaten geçici anlamda hedefimiz olan şeyin yeni bir boyutudur. Bu ne bir eklenti ne de yeni veya Faşizmin dışında olan bir şeyi tanıtma girişimidir - daha derin kökleri olan Faşizmdir. 


Özellikle hareketin dışındaki insanlardan bahsederken bu bilginin herkes için geçerli olmadığını, ancak hareketin içinde de aynı şeyin söylenebileceğini ancak burada onun daha derin doğasını anlayabilenleri bulmamız gerektiğini belirttim. Bu konuların hareketin her bir piyadesi için zorunlu bilgi olması amaçlanmamıştır, ancak hareketin her üyesinin bunlara erişmesi ve denemesi gerekir. Bunu anlamasalar bile, anlayanlarla aynı mücadeleyi veriyorlar ve bu hiçbir şekilde katkılarının daha az olduğu anlamına gelmiyor, bu sadece insanların ne kadar farklı olduğunu bir kez daha kabul etmektir ki bu da sürekli savunduğumuz bir gerçektir. Her şey sona erdiğinde, bu bilgiyle güçlenen manevi fanatikler ve anlamadıkları bir şey yüzünden şüpheye kapılmayan piyadelerimiz olacak. Eğer bu konuların mücadelemize dair daha geniş bir anlayışa gözlerinizi açacağını düşünmüyorsanız, o zaman onları görmezden gelmeniz ya da sadece en temel hususları aklınızda tutmanız ve maddi ve manevi yönlerden daha fazla emin olmanız daha iyi olacaktır. Mücadelenin manevi anlayışı, onu anlayabilecek birine güç vereceği kadar, bu da sizin gücünüz olacaktır. 


Burada yine Sessizlik Yasasının öncüllerinden biri geçerlidir: Hiçbir şey bilmediğinizi kabul etmek inanmaktan daha iyidir. Eğer anlamıyorsanız, o zaman körü körüne inanmayın ve kendinizi şüpheye ve tefekküre açmayın. Anlıyorsanız takip edin. Sürekli söylediğim gibi, her gün bir dazlağı bir evolafag'a tercih ederim. Ancak 'ezoterik askerlere' sahip olmak, eğer bu terimi dikkate alırsanız, politik askerlere sahip olmak kadar hareketimizin doğasında olan bir şeydir. 
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Biz Faşistler olarak, modern dünyanın temsil ettiği hemen hemen her şeye açıkça karşıyız. Bunu hepimiz hissediyoruz, hepimiz biliyoruz, kimse inkar etmiyor modern dünyanın kanser olduğunu ve kemoterapinin biziz. Ve Bu belirtileri kolaylıkla sıralayabiliriz: beyazların suçluluğu, ırk karıştırma, ibne hakları, erkeklerde kadınlık, öfkeli feminist kadınlar, insanların geçmişi ya da geleceği umursamıyor, insanların gururu yok veya onur vb. 

Ayrıca çeşitli ve çelişkili bir nedenler listemiz var. 
bu boktan yozlaşma fırtınası: Yahudiler, aydınlanma, Hıristiyanlık, Hıristiyanlığın yokluğu, Hıristiyanlığın yanlış yorumlanması, tüketimcilik, batıl inanç, ateizm, uygarlığın konforları, beyaz patolojik empati vb. 

Durumunuz ne olursa olsun, oldukça etkili bir aktivist olabilirsiniz. 
bunun neden olduğunu anlamak. Ama sonuçta en yüksek 
Hangi devrim olursa olsun kadrolar ne olacağını bilmeli Dejenerasyonun gerçek ve nihai nedenleri şunlardır. Çünkü eğer temel alırlarsa politikalarının yanlış ya da yüzeysel bir anlayışa dayanması, politikalar eninde sonunda onlara geri tepecektir (ya da en azından etkisiz kalacaktır). 
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Örneğin, Yahudilerin yaşamımızın nihai nedeni olduğunu düşünüyorsam 

Reddedersem politikam tüm Yahudileri sınır dışı etmek olacaktır. 

Yahudi nüfuz ve otorite konumundadır. Bu açıkça 

Olumlu bir etkisi olur ama sorunu çözmez. Sonuçta biz 

Yahudiler tarafından kontrol edilmemize izin vermek, örneğin eski Almanlar veya Spartalılar için düşünülemezdi. 

kendilerine bu şekilde hakim olunabilir. Yani şu anda Yahudilerin istismar ettiği ve daha da kötüleştirdiği bir zayıflığımız var ama kurtuluyoruz Yahudilerin zayıflığı tek başına giderilemez. 

Eğer yoldan saptığımız için yozlaştığımıza inanırsam tek bir gerçek inançtan (gerçek inanç Katoliklik, ateizm veya Odinizm olsun), ozaman o dini yeniden canlandırmayı önceliğim yapacağım. 

Bazı durumlarda bu yardımcı olabilir, ancak tarihte paganların, Hıristiyanların ve ateistlerin yozlaşmış (ya da tam tersi, sert ve temelli DB'ler) olduklarına dair o kadar çok örnek var ki, belirli bir 

Yozlaşmayı önleyecek (veya buna neden olacak) bir dizi dini inanç ve uygulama, tarihe büyük bir doğrulama yanlılığıyla bakmaktır. 

Tüm bu modern teknoloji ve konfor yüzünden yozlaştığımızı düşünürsem, toplumu eski bir düzene dönmeye zorlamaya karar verebilirim. 
tarımsal yaşam standardı Ama mesele şu ki, sırf bunu yapmadığın için telefonların ve çamaşır makinelerinin olması kimseyi ateşli bir ibne olmaktan alıkoyamaz. Basit bir gerçekle kesinlikle azaltacaktır hayat artık daha zor ve dolayısıyla daha az hareket alanı var dejenere gerizekalı, ancak temel nedene değinmiyor. 

TÜM bu sorunları ele alıp doğru şekilde yapsanız bile, sadece yaraya yara bandı sürüyorsun. Gerçekten olabilir iyi bir yara bandı ama sonunda dağılmaya başlayacak. Bu nedenle yozlaşmanın temel nedenini bulmak ve çözüm bulmak çok önemlidir doğrudan. Faşizm 'ırkçılık'la ilgili değildir; liberaller bile ırkçıydı 1930'lar. Faşizm Yahudilerden nefret etmekle ilgili değildir; hatta özgürlükçülerden ve muhafazakarlar günümüzde genellikle Yahudilerden nefret ediyor. Faşizmin restorasyonla alakası yok 'muh hristiyanlık' ya da 'muh pagan gelenekleri' - biz ne yapıyoruz İncil'e saldıranlarla ve wiccan ibneleriyle ortak noktanız var mı? 

Bilinen tarihin başlangıcından bu yana tartışıyoruz ve 
İki zıt dünya görüşü arasında gidip geliyoruz. İlk görünüm 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genellikle 'idealizm', ikinci görüşe ise genellikle 'materyalizm' adı verilir. İdealizm, düşüncelerin, fikirlerin ve kavramların bir arada olduğu görüşüdür. 

gerçek ve kalıcıdır, temel gerçekliği oluştururken madde 

bir yanılsama ya da düşüncelerin ikincil bir yan ürünüdür. Materyalizm 

Bunun tam tersi olan fikir ise fiziksel maddenin temel gerçeklik olduğu yönündedir. 
oysa düşünceler ve kavramlar bir yanılsamadır ya da maddenin ikincil bir yan ürünüdür. 

'Ama Zeiger, şunu anlıyorum, bunu üniversitede felsefe 101 dersinde duymuştum. 
Bunun faşizmle ne alakası var? Aslında ne işe yarar bunun herhangi bir şeyle alakası var mı? Sonuçta, bu felsefi konumlar temelde birbirinin yerine geçebilir ve her iki durumda da gerçekten kanıtlanamaz.' 

Ah, şöyle bir şey var. Bir veya diğer bakış açısını kesin olarak kanıtlamak veya çürütmek neredeyse imkansız olsa da (çünkü sonuç Herhangi bir deney, zıt bakış açılarına sahip iki kişi tarafından zıt şekillerde yorumlanacaktır), bu konumlar birbirinin yerine geçemez. Her biri bir dizi gizli varsayımla birlikte gelir ve yandaşlarını zıt bir ideolojik yola sürükleyen kaygan bir zemin yol. 

Eğer bir 'idealist' iseniz, ozaman genellikle inanma eğiliminde olursunuz. 
zihninizin ölümden sonra maddi bedende hayatta kalacağını. Böylece aynı zamanda bir şekilde veya biçimde, zihinlerin tüm atalarınız hâlâ buralarda. Bu dünyevi varoluşu göreceksiniz 'fikirler' veya 'ruh' dünyasındaki kalıcı varoluşla karşılaştırıldığında geçici ve geçici bir şey olarak. Bu nedenle ilkelere saygı duymak için yeryüzündeki acıları ve fedakarlıkları kabul etmek pek çok şey ifade eder. 

Çünkü ilkeler sonsuz ve gerçektir, oysa insanın çektiği acılar sonsuzdur. 
sadece geçici bir yanılsama. Bütün bu fikirler, 'idealizm' çerçevesinde düşünen insanların zihinlerinde er ya da geç filizlenecektir. Onlar 

fikirler erdeme yol açar. 

Eğer bir 'materyalist' iseniz, o zaman genellikle bedeniniz bir kez ortaya çıktığında zihninizin tamamen yok olacağına inanma eğiliminde olursunuz. 
('beyin') parçalanır. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir yaşam veya gerçeklik anlayışı Ölüm, maddi yaşamla karşılaştırıldığında en iyi ihtimalle şüpheli veya ilgisizdir bu dünyada birincil öneme sahip olan şey. Madde sürekli bir akış halinde olduğundan, hayatta değer verdiğimiz her şey eninde sonunda yok olacaktır. 
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armut, yaptıklarımız unutulacak, yaptıklarımız çürüyecek, eskiyecek. Böylece geçmiş ve gelecek 

şimdiki anla karşılaştırıldığında ikincil öneme sahiptir. 

İlkeler adına fedakarlık yapmanın bir anlamı yok 

erdem, çünkü bunlar sadece keyfi ve yanıltıcı fikirlerdir, oysa 

insanın çektiği acılar gerçektir ve bir trajedidir. Böylece fikirlerin tek değeri ve ilkeler, onların sağlayabileceği anlık zevk ve tatmindir. 

bize getirin - hayatın gerçek anlamı mümkün olduğu kadar çok keyif almaktır tehlike ve rahatsızlıktan kaçınarak mümkün olduğunca bunun dışına çıkın. Tüm bu fikirler er ya da geç insanların zihinlerinde filizlenecektir. 

'materyalizm' çerçevesinde düşünenler. Bu fikirler yozlaşmaya yol açar. 

Dünyadaki herkes yüzde 100 'idealist' mi, yoksa 'materyalist' mi? 

Hayır, her iki bakış açısının TÜM doğal sonuçlarını hepimizin kabul etmesi anlamında değil. Ama biz olayları bir şekilde görüyoruz ya da diğer. Temel olarak, bugün Batılı insanların 9699'undan fazlası 'materyalist' iken, örneğin MÖ 300'de 9699'u 'idealist'ti. Ama hala var birçok insanın tutunduğu geçmiş çağlardan kalma idealist kalıntılar, eski dinler, eski gelenekler, eski kanunlar gibi. Ama o eski dindarlar fikirler, gelenekler ve yasalar idealizm çağının ürünüydü, ve bugün artık üretilemiyor. Böylece bu türleri görüyoruz 'eski moda' şeyler yavaş yavaş yok oluyor ve yerini bu yeni çağın ürünleri olan materyalist fikirlere bırakıyor. 

Demek istediğim şu ki, bir insan o kadar uzun süre düşünür ki materyalizm yavaş yavaş yozlaşmaya doğru ilerleyecektir. Yüzlerce, hatta binlerce yıl sürebilir ama son varış noktamız kesinlikle bugünkü gibi bir cehennem çukuru olmalı, öyle olmasa bile. 

Yahudiler, hepimiz 'Odinist' olsak bile, basit yaşam tarzları yaşıyor olsak bile. 
Tersine, eğer bir toplum 'idealizm' çerçevesinde düşünürse, yavaşça farklı bir duruma doğru sürünerek ilerleyin. 

Faşizmin özü de budur. Faşizm bunun tam tersidir 

modern dünya, 'materyalist' dünya görüşünün ürünüdür. 


'İdealist' dünya görüşünün genellikle geçmişe ait olduğu düşünüldüğü için buna geleneksel dünya görüşü diyoruz. Çünkü 'Materyalizm' modern dünyanın kökeniyle özdeşleştirilir, biz buna modern dünya görüşü diyoruz. 
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'Tamam Zeiger, peki, yozlaşma idealizmden uzaklaşıp materyalizmi benimsemenin bir sonucudur. Bu hala neden güneş eğilimleri ve simya konusunda 'dışarı çıkmamız' gerektiğini açıklamıyor." 

Hayır, aslında simya ya da herhangi bir tuhaf sembolizm hakkında konuşmamıza gerek yok. Ancak birey ve ulus olarak materyalizmden idealizme veya modern dünya görüşünden geleneksel dünya görüşüne nasıl geçebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Eğer Demir Yürüyüşü'ndeyseniz, muhtemelen bir çeşit elitsiniz, yani hiç arkadaşı olmayan bir zavallı olsanız bile, 10'su 120'nin üzerinde olan, pek çok şey bilen ve bir zavallı olmanız gerekir. Kendini ve milletini geliştirmek isteyen. Bu, parçası olduğunuz (veya yarattığınız) hangi hareket olursa olsun, doğruyu yanlıştan ayırmak ve insanları erdeme yönlendirmek için ekstra sorumluluğunuz olduğu anlamına gelir. 
Alex'in durumunda bu, Evola gibi araştırmacılar aracılığıyla geçmişteki insanların nasıl düşündüğünü incelemek anlamına geliyor. Benim durumumda bu, ortaçağ kitaplarını okumak anlamına geliyor. Sizin durumunuzda bu Platon okumak ya da sadece başkalarıyla tartışmak olabilir. 


Ama sonuçta, burada söylemek istediğim şu ki, bir piyadenin Faşizm anlayışının 'yerdeki 1488 çizme, şimdi kikes yarışına gaz verin' ile sınırlı olması sorun değil. Ancak eğer liderler kişisel olarak geleneksel dünya görüşüne geçiş yapmazlarsa, o zaman temel olarak tüm önemli konularda doğru kararlar verme yetenekleri tehlikeye girecek. Atalarımızın idealizmini benimsemediğiniz sürece (bu terimi hiç duymamış olsalar bile) gerçek bir Faşist olamazsınız. 

Kendinizi Faşist olarak adlandırıyorsanız, yalnızca kendi içinizde de olsa, yozlaşmanın kaynağını ortadan kaldırmayı hedefiniz haline getirmelisiniz. 
Bunu yapmak için, geleneksel dünya görüşüne ilişkin bu konuşmayı elinizin tersiyle bir kenara atamazsınız; bununla boğuşmak zorundasınız. Kimse Evola ya da Platon okumanız gerektiğini ya da simya ya da astroloji ya da buna benzer herhangi bir şey okumanız gerektiğini söylemiyor. Bu, Tanrı'ya inanmanız veya Tanrı'ya inanmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. 
Ama belki 'idealist' dünya görüşüne karşı 'materyalist' dünya görüşüne ilişkin kısa açıklamalarımı yeniden okuyabilir ve sonra onlarla birlikte gelen tüm bagajları düşünebilirsiniz. Sonra bana geri dönün ve materyalizmin her zaman yozlaşmaya, idealizmin ise her zaman erdeme yol açacağını söylerken yanılıp yar 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Bu uzun zamandır üzerinde düşündüğüm zor bir konu 

zaman. Şahsen ben hiç yetiştirilmemiş bir durumdayım 

din ve her ölçüde ve her açıdan dinin geçerli olduğu bir toplumda büyümüş olmak amaçları tamamen din dışıdır (liberal Ouebec). Açık olduğundan 

bana göre bir toplum bir tür maneviyat olmadan sağlıklı olamaz 

Ahlaki rehberlik sağlama geleneğinin nasıl olduğunu düşünüyordum. 
gelecekte bunu yeniden kazanmayı başaracağız. Katolikliği (ya da Hıristiyanlığın başka bir biçimini) yeniden canlandırabilir miyiz, yoksa tamamen yeni bir din mi geliştirmemiz gerekiyor? Bunun olmasına izin verebilir miyiz? 
kendisi mi yoksa devletin mi müdahale etmesi gerekecek? Paganizmin bir özelliği var mı? 


Modem uluslar için manevi canlanmada oynayacak rol nedir? Bu kesinlikle Faşist ve milliyetçi topluluklardaki en bölücü konulardan biri. 


Geleneksel dünya görüşünü incelerken bir noktada, temelde milyonda birden az insanın olduğu aklıma geldi günümüz dünyası aslında eski dinleri aynı şekilde alıyor daha önce anlaşılmıştı. Bu farkındalıktan sonra şunu anladım Kendilerine Hıristiyan diyen insanlar bile (aynı zamanda yeni çağın weeaboo'ları ve neo-paganların çoğu da dahil) temelde manevi bir dünya görüşüne sahip değiller. Bunun bir örneği nasıl 
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Birçok Hıristiyan, İncil'in her ayrıntısının harfiyen yazıldığı gibi olup olmadığı konusunda oldukça endişeli görünüyor. Maddi gerçeklere bu kadar önem vermek, onların zihinlerinin derinliklerinde 'inançlarının' yalnızca ampirik kanıtlara dayanan bir hipotez olduğu anlamına gelir ve bu da yalnızca maddi nesneler ve olaylar olarak kabul edilebilir. Manevi bir bakış açısına sahip birisi, İsa'nın tarihi bir kişi olup olmadığını bile umursamazdı; manevi bir gerçeği maddi bir gerçeğe bağlamak küfür olurdu. Tabii ki, bu soruyu tartışmayı bile zevksizlik olarak değerlendirecekler çünkü bu, asıl noktayı kaçırıyor. Aynı şey pagan tanrılar ve kahramanlar için de geçerli. Yeniçağ insanının materyalist olduğu çok açık çünkü 'barışçıl", 'iyi' olmaya, 'birbirini anlamaya' çok önem veriyorlar. Bu da onların maddi rahatlık ve güvenliği manevi hakikatten önde tuttuklarını, iki kişi arasında prensiplerde anlaşmazlık olması durumunda 'kimsenin canının yanmaması' için 'uzlaşmaları' gerektiğini göstermektedir. Bu, maddi refahı üstün gören, fikir ve ilkeleri önemsiz gören ya da sadece 'eğlence' kaynağı olarak gören materyalist bakış açısına göre yalnızca bir erdemdir. 


Nihayetinde halkım için istediğim ve kendimizi modern dünyanın yozlaşmışlığından kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz şey, sadece ruhumuzdaki 'manevi boşluğu' dolduracak simgesel bir doktrine sahip olmak değil, aynı zamanda materyalizmden uzaklaşmaktır. kitle. Bu yapılabilir mi? Kiliseye geri dönüp televizyonda İsa hakkında daha fazla konuşmak bunu yapar mı? Ortalama bir insan, İncil'i (ya da Edda'ları ya da Orpheus İlahilerini ya da her neyse) okumaya yeni başlasaydı, geleneksel (spiritüel) dünya görüşüne ulaşır mıydı? Maalesef öyle düşünmüyorum. 

Bunun nedeni, materyalizmden gelenekçiliğe geçişin aşamalı olarak, adım adım yapıldığına inanmaya başlamamdır. Basit bir ifadeyle, insan kitlelerini düşündüğümüzde uygun olacak şekilde, bu iki dünya görüşü arasındaki fark şudur: 

Gelenekçilik: Ruhun (fikirler, akıl, ilkeler vb.) materyalin (biçim, algılar) üzerindeki üstünlüğünü ileri sürer. Şimdinin geçmiş yanılsamalarını görmek için ebedi olanla (geçmiş ve gelecek) ilgilenir. Döngüsel zaman kavramını korur. 
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Materyalizm: Beş duyumuzla algıladığımız maddenin üstünlüğünü savunurken, aklın bir yanılsama olduğunu savunur. Geçmişi küçümseyerek bugüne odaklanır ve geleceği, bugünün fantezilerinin gerçekleşmesi olarak görür. Doğrusal zaman kavramını ('ilerleme') korur. 


Peki birinden diğerine olası ilerleme nedir? Gelenekçilikten materyalizme nasıl ilerlediğimizi zaten gördük; bu yüzlerce yıldır oluyor. İşler değişebilir mi? 


Benim adımlarla ilgili fikrim şu ki, eğer dinin ilerleyişini izlersek, vahşi insanın ruhsal insana doğru ilerleyişini de izleyebiliriz. 


1. Vahşi adam: Anı yalnızca hayatta kalmak için yaşar. Esas olarak acıdan kaçınmak, zevk aramak (seks, yemek, rahatlık ve güvenlik) ve gelecekte daha iyi koşullar sağlamaya çalışmakla ilgilenir. 


2. Vizyon sahibi vahşi: Vahşi, soyuna büyük fayda sağlayacak, ancak bunun meyvesini vermesi birkaç nesil alacak büyük bir projeyi hayal ettiğinde, materyalizmden uzaklaşan ilk adımı atar ve ebedi olanla bir bağ kurar. kendisi ve soyundan gelenler arasında bir güven sözleşmesi. Buna karşılık, onun çocukları da onun anısını onurlandıracak ve bu projeyi sürdürecek. Çok kuşaklı ilk projelerin bir örneği, ineğin veya buğday bitkisinin evcilleştirilmesi olabilir. 


3. Ata kültü: Kabile, dünyaya dair anlayışlarını geliştirmek için geçmiş üyelerinin anılarını biriktirmeye başladığında, o atalarla bağlarını güçlendirir. Büyük kahramanların anıları ve onların eylemleri 'ulusal' bir mitoloji oluşturmaya başlarken, bilgelerin bilgeliğine ve geçmişten alınan derslere ilişkin anılar bir geleneğin başlangıcına dönüşüyor. Kabilenin hayatta kalması ve refahı, acil maddiyattan ziyade bu kadim birikmiş bilgeliğe daha fazla bağlı olmaya başladıkça 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endişeler, erkekler gücü anlamaya başlayacak 
Düşünceler dünyalarını şekillendirmede rol oynar. 


4. Animist adam: Atalarının hatıraları 


hayatta kalmaları açısından o kadar güçlü ve önemli ki, Geçmişteki bu adamların bir kısmı ölümden sonra hâlâ varlığını sürdürüyor. 
Böylece ruh/beden ikiliği netleşir. Aynı zamanda olur 
Eğer insanların ruhları varsa hayvanların ve bitkilerin de ruhları olması gerektiği açıktır. 
onlar da var. Animist adam artık uğraşmaya başlıyor yerlerin, hayvanların veya etkileyici hava olaylarının ruhlarını yatıştırarak 'ruh dünyası'. Bu sonuçta erken paganizme dönüşür. Animist insan ruhun önemini açıkça anlamaktadır, çünkü onun bilincindedir. 
bilgi, kararlılık ve düşünceler onu dünyayla iletişim kurmaya yöneltti. Bu kavramlara dönüşür 
'mana', 'anima', 'prana', 'Ka' vb. gibi. 

5. Güneş adamı: İnsan tamamen maneviyata daldığı zaman dünya görüşü, gerçekten ebedi ve iyi bir şeyle temas kurmaya çalışacaktır. Güneş iyi olan her şeyin kaynağı olduğuna göre dünyada (yaşam, Isı, ışık) normalde nihai, aşkın gerçekliğin sembolü olarak alınır. Bu ortaya çıkıyor 
'dinler' olarak kabul edeceğimiz şeye daha yakın bir şey olarak. 
Örnekler arasında Hıristiyanlığın bazı yönleri, Akhenaten'in güneşe 


tapınması, Roma'nın Sol Invictus'u ve daha birçok şey yer alır. 
ers. 


Modern dünyanın geri adım atmayı reddetmesi üzücü bir gerçek Bütün bu 'demokrasi' olayından beri 1. Başka proje yok 
20 yıldan daha uzun bir süreye yayılan projeleri boş verin 
birçok nesil. Yani 2. adım hemen çıktı. 3. adım daha da uzakta, beyaz insanlar sadece atalarını unutmakla kalmıyor, aynı zamanda onlardan olumlu bir şekilde nefret ediyor ve onları hor görüyor. 

Benim düşüncem şu ki, gelenekseli geri getirmek için 
Dünya görüşüne göre, Güneş dinini katı bir şekilde benimseyen insanlara dayatmaya çalışmak yerine, 2. ve 3. adımları gerçekleştirmeye odaklanmalıyız. 
1. adımda düşünürken takılıp kaldım. Başka bir deyişle, Tanrı hakkında konuşmak yerine (ya da İsa ya da Thor ya da her neyse), bizim hakkımızda konuşmak daha önemlidir. 
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kahramanlar, atalarımızı yüceltmek, insanlara geçmişin büyük işlerini hatırlatırken gelecek nesiller için nasıl bir şeyler yapmamız gerektiğini hatırlatmaktır. 

Gerçekten de, manevi dünya görüşüne doğru yükselişimizi başlatmanın belki de ilk belirleyici adımı, insanları uzun vadeli bir projenin arkasında toplamak olabilir; bu, muhtemelen hayatlarının sonundan önce gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, ancak gelecek nesillere fayda sağlayacak bir şeydir. Bu, insanı geçmişle ve gelecekle, yani ebedi olanla temasa geçirmeye başlayacaktır. 


ORGANİK DİN 


Faşist siyasi projenin amacının, toplumun her üyesinin sosyal hiyerarşide (ve dolayısıyla Kozmik Düzende) rolünü yerine getirdiği 'organik devlet'e nasıl ulaşmak olduğunu daha önce tartışmıştık. 
Ayrıca bu organik devlete varabilecek iki yolu, totalitarizm ve anarşizmi de tartıştık. Toplumun manevi boyutuyla, yani 'organik din'e ulaşmayla olan paralellikleri tartışmak istiyorum. 


Totalitarizm yolunda devlet, Ebedi Hakikat'e uygun olduğu düşünülen eksiksiz bir güneş dinini benimseyecek (veya tasarlayacaktır). O zaman bu din, tıpkı totaliter toplumun diğer tüm yönlerinin yukarıdan kontrol edildiği gibi, insanlara mutlak olarak empoze edilecektir. Manevi bakış açısı sosyal düzenin her yönüne ve devlet doktrininin her detayına aşılanacağından, vatandaşlar birkaç nesil içinde organik devlete hazır hale getirilecektir. 


Tersine, anarşi ve fütürizmin yolu, eski dini inanç ve geleneklerin tamamen silinmesi ve bu makalede daha önce belirttiğim basamaklarda daha yavaş bir yükseliş anlamına gelecektir. Bu karanlık şiddet ve zorluk çağından, yarı tanrılar olarak tapınılacak kahramanlar ve bilgeler ortaya çıkacaktı. Toplum ve medeniyet yeniden inşa edildikçe, büyük işler yapıldıkça, büyük bilgelik yeniden keşfedildikçe, yeni bir 'nDagan' ahlakı oluşacaktı. Ve bundan, Güneş insanı yeniden doğacak, yeni Altın çağı ve Faşist organik devleti sağlam bir şekilde kuracaktı. 
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Öyle ya da böyle, halk kitleleri, Demir Çağı'nın bu alacakaranlık yıllarında hâlâ varlığını sürdüren eski dinlerin çürümüş kalıntıları üzerinden manevi dünyayla bağlarını kendiliğinden yenilemeyeceklerdir. Bireyler eski gelenekler yoluyla yollarını bulabilirken, Kilise yalnızca taraftarlarını çürümeye sürükleyecektir. 

Ve pagan dirilişçileri de çoğunlukla yozlaşmışlardır; içlerinden çok azı gerçekten antik çağın ruhundan ya da uygulamalarından ilham almıştır. 


Tersine, 'yeni bir din başlatmaya' çalışmak da aynı derecede anlamsızdır. 
Sorun doğru kitabın ya da doğru doktrinin eksikliği değil, çağın ruhudur. 
Kitlelerin manevi bakış açısı, yalnızca toplumun totaliter kontrolü yoluyla ya da sanayi dünyasının çöküşünün getirdiği 'tüketici deneyiminin' çöküşü yoluyla elde edilebilecek olan, gerçekliklerine ilişkin radikal biçimde yeni bir deneyimin buz kovası ile değiştirilebilir. medeniyet. 
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Okült 


ZELGER'DEN 


'Okült', 'gizli' anlamına gelen Latince bir kelimedir. Bir bölümde açıklandığı gibi Önceki makale, birkaç kişinin takip ettiği manevi öğretilerin dalı, 

ezoterik dal, ruhsal gerçekliklerin doğrudan deneyimini içerir 

yetkililer tarafından dayatılan doktrinlere olan inancın aksine. Bu var Ezoterizmi, sosyal statüleri üzerindeki hakimiyetlerini kaybetmekten korkan dini otoritelerin düşmanı haline getirdi. Ezoterizmin 'gizli' olmasının bir nedeni de budur. 

İkinci neden ise zulüm olmasa bile ezoterik öğretiler herkese göre değildir ve yaygın olarak buna inanılıyordu: onları değersizlere yaymak kirletmekle eşdeğerdi onlara. Bu kavramlar, bu antolojinin ilerleyen kısımlarında yer alan 'Sessizlik Yasası' makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Geçmiş çağlarda okültizm hakkında bilgi edinmek isteyenler genellikle değerli görülmeleri halinde onları kabul edecek bir öğretmen bulmak. Bu öğretmenler antik Yunan'daki 'filozoflardı' (Platon gibi) 
ve Pisagor) veya ortaçağ Avrupa'sında 'sihirbazlar' ve 'simyacılar' 

(Agrippa veya Paracelsus gibi). Kitaplardan öğrenmek olurdu 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kitaplar inanılmaz derecede nadir ve pahalı olduğundan, çoğu insan için yasa dışı ve aşılmaz olduğundan neredeyse imkansızdı. 

Bugün okültizm hakkında bilgi edinmek isteyen herkes kendini tam tersi bir ikilem; kitapların ve öğretmenlerin nadirliğinden ziyade Sorun şu ki, şaşırtıcı derecede bol miktarda kitap buluyor, öğretmenler, organizasyonlar ve materyaller. Hayatı boyunca okuyabildi ve Bir tarikattan diğerine yönelin ve hiçbir zaman tutarlı bir fikirle karşılaşmayın ya da etkili bir şey öğrenmeyin. 

Kendi öğrenme deneyimim büyük hayal kırıklıklarıyla doluydu. 

Çok miktarda materyali hafızaya kaydetmek zorunda kaldım, ancak 

daha sonra hepsinin ya kusurlu ya da işe yaramaz olduğunu anlayın. Çoğu insan, özellikle de popüler olmayan bir fikir olsaydı, önyargılarına bağlı kalır ve yeni çelişkili bilgileri reddederdi. Ama ben öyleydim 

her zaman meselenin gerçeğini öğrenmeye kararlıydı ve bu yüzden asla baltayı anladığım herhangi bir malzemeye götürme konusunda tereddüt ettim kusurlu. 

Çalışmam tamamlanmadan önce hâlâ gidecek uzun bir yolum var, eğer böyle bir şey mümkün bile olabilir, ama biraz öğrenmeye geldim değerli taşları ayıklarken paha biçilmez olan temel ilkeler 'Okültizm' konusunda bulabileceğiniz çöp yığınları 
Bugün kitapçılarda ve internette. 

İlk olarak, ne kadar eski olursa o kadar iyi. Eski kaynakların hepsi iyi ya da değerli değildir, hatta 16'sından sonra yazılanların 9699,9'u Konuyla ilgili bazı iyi kitaplar olmasına rağmen, yüzyıl tamamen çöp Astrolojinin bilimi 17. yüzyılda hâlâ üretilmekteydi (daha fazlası bu daha sonra). Kendinize çok zaman kazandırın ve eğer orijinal yayın tarihi Fransız devriminden sonradır. Bu kuralın istisnaları o kadar az ki içiniz rahat olsun. Tabiki konuşurum 
Burada bilimsel analizler, çeviriler vb. değil, birincil kaynaklar yer almaktadır. 
ileri. 

İkincisi, bunun nedeni okültizmle ilgili kitapların tarihinin bir nevi kum saati şeklinde olmasıdır. Antik çağda, çoğunlukla bilgelerin öğrencileri tarafından yazılmış çok sayıda kitap vardı. 
ve 'ders notlarını' yayınlayacak olan filozoflar. Mesai, 

Filozoflara zulmedildiği ve yasaklandığı için ve 
Kilise büyüdükçe bu yayınlar yavaşladı. Orta olarak 


147 


Machine Translated by Google 


SONRAKİ ATLAMA 


Çağlar ilerledikçe bu konuda yayınlanan kitapların çoğu antik yazarların çevirileri ve yorumlarının yanı sıra önceki yazarların antolojileri ve alıntılarından oluşan kitaplar. Uyarınca Akademisyenlerin skolastik üslubuna göre, orijinal yazarlar bile eskilere sık sık atıfta bulunmuş ve fikirlerini meşrulaştırmışlardır. 
Antik yazarların otoritesi. 

Bu, 16. yüzyılda Henry Cornelius Agrip-pa'nın büyük bir antoloji yazmasıyla doruğâamdlalşa.philosophia kitaplıkları üç ve ezoterik öğretilerin her yönünü kapsayan 200'den fazla antik yazar hakkında yorumlar. Bu bir yeraltı 'hiti'ydi. Pratik olarak takip eden her kitap veya büyü kitabı, 
Agrippa'nın antolojisinde yer aldı ve zaman geçtikçe bu etki giderek çarpıtıldı ve bozuldu. 19. yüzyılda Francis Bar-ret, bozuk ve eksik bir intihal yayınladı. Büyücü , 
Agrippa'nın, torunları yaşamaya devam etse de çoktan unutulmuş olan kitabı. 19. ve 20. yüzyıldâkşiüyiğli toplulukların oluşumunda büyük bir etki yarattı. 
tamamlanmamış doğu ve batı fikirlerinin karmakarışıklığına hiyeroglif yazıların çevirileri ve yeni çağ teosofik kavramları. Bu datüm yeni çağ saçmalıklarının tohumuydu günümüz dünyasında kendisi 'ezoterizm'dir. 

Böylece tüm eski öğretiler Agrippa'nın kitabında özetlendi: ve ardından gelenlerin çoğu, çalışmalarının giderek çarpıtılmış ve tamamlanmamış bir çocuğuydu. Bu nedenle Agrippa başlamak için tek yerdir Batı ezoterik geleneği hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışırken. 
Modern açıklamalı versiyonlar (özellikle yeni Latin kritik baskısı) tüm referanslara sahiptir ve orijinaline gitmeyi mümkün kılar. 
Antik kaynaklar istenilen her konuda genişletilebilir. 

Üçüncüsü, bu çalışma hakkında akılda tutulması gereken kritik bir nokta, tüm eski metinler bilgili bir okuyucuyu varsayar; o zamanlar bu, astrolojinin makul bir şekilde anlaşılması. Astrolojinin kavramları Bu metinlere nüfuz ederseniz, modern bir okuyucu bu bilgi olmadan sayısız referansı kaçıracaktır. Bu nedenle, geleneksel astrolojinin incelenmesi bir önkoşuldur; bundan önce felsefi, tıbbi, okült ve hatta dini metinler tam olarak anlaşılamıyor. 
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Şans eseri ve şaşırtıcı bir şekilde, iyi bir modern kitap var. 
modern bir öğrenciyi aşağıdaki öğrenime hazırlamada çok etkilidir: geleneksel astroloji: John Frawley'inki. Bı&kitaşk asinolajyazarın da belirttiği gibi modern dünya görüşünün bir yapısökümüdür. 
astrolojiyi bir araç olarak kullanarak onu geleneksel dünya kavramıyla karşılaştırır. 
illüstrasyon. Bununla birlikte, temelleri modern okuyucular için anlaşılması kolay bir şekilde tanıtıyor ve kitabın sonunda daha fazla araştırma için kapsamlı bir kaynakça sunuyor. 

Bütün bunlar elbette, hakkında bilgi edinmek istediğinizi varsayar. 
Batı ezoterik geleneği, bunu tavsiye ederim 
Batılılar. Çince veya Sanskritçe öğrenmediğiniz ve meşru bir usta bulmadığınız sürece, doğu ezoterizmini bilimsel bir uğraştan öte bir şey olarak takip etmenizi tavsiye edemem. 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Bu konunun kırmızı hapı almak gibi olacağı konusunda sizi uyarıyorum. 

Tekrar ediyorum, bazı şeyler zaten düşündüğünüz ve inandığınız şeylere uyacaktır. 
bazılarını kabul etmek daha zor olabilir; bu yalnızca Geleneksel dünyanın Modern dünyadan ne kadar temelde farklı olduğunu gösterir ve 

çürümenin başlangıcı ne kadar geriye tarihleniyor ki sadece biz değil, aynı zamanda babalarımız ve babalarımızın babaları ve atalarımız daha da ileri 

sırtımız maruz kaldı - hepimiz öyle ya da böyle onun pençesindeyiz. Burada Faşist dostlarımı, 

ideallerimiz. 

Başlangıç noktası - artık tarihi, orijinal İlahi Kraliyet aşamasının Dünya'ya kadar uzandığı döngüsel bir süreç olarak hayal ediyoruz. 

Döngümüzün efsanevi geçmişi, bazıları bunun amacının ne olduğunu sorabilir. 
İlahi Krallığımızın kökeni ve nasıl oluyor da çeşitli kültürler 

aynı öğretiler. Bunlar meşru sorulardır, ancak 

cevaplarla alakalı temalar şu şekilde dönüştürülmüştür: 

'Evolafag'lar ve benzerlerinin uydurduğu utanç verici kavramları bir kenara atmazsak onları ciddiye almanın zor olması alay konusu. 

Hyperborea. Evet söyledim. Çoktan beri gülünç bir propaganda aracı (Dugin bir noktada Rusya'nın aslında Hyperbo-rea olduğunu iddia etmişti) ve sözde bilimsel mistik tartışmaların konusu (eski bir osuruk) 

İngiliz Yeni Sağ bar toplantısında Hyperborea'ya ulaşmamız gerektiğini söyledi 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boyutlar arası süpersonik bir jet inşa etmemiz gerekiyor) ki bu da onun kendi saflarımızda geçerli bir tartışma noktası olmaktan ziyade şaka ve alay konusu ("muh hiperborean Aryan-izm") olmasına yol açar. 

Evola'nın önerdiği şey, bir zamanlar gerçek bir ülkede, Güneş Geleneğinin dünyamızdaki merkezi ve onun başlangıç noktası olan Hyperborea'da yaşayan bir ırkın var olduğudur. Ancak çeşitli kültürlerde sembolik olarak da anlatılan doğal bir felaket nedeniyle bu ırk, felaketten sonra artık yok olan anavatanlarından göç etmek zorunda kaldı: 


Astrofiziksel bir nedenden dolayı yani dünya ekseninin eğilmesi nedeniyle her çağda iklimlerde bir değişiklik yaşandığını biliyoruz. 
Geleneğe göre bu eğilim, sanki doğal dünyada manevi nitelikte bir olayı yansıtan bir düzensizlik durumunu temsil ediyormuş gibi, fiziksel ve metafizik bir olayın eş anlamlısının meydana geldiği belirli bir anda meydana geldi. Lieh-tzu 'cennetin sütununu' parçalayan dev Kung-Kung mitini anlatırken muhtemelen böyle bir olaydan bahsediyordu. 


- Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Çeşitli kültürler aynı ismi kullanmasalar da Hyperborea'ya atıfta bulunurlar, mesele şu ki, Geleneğin merkezi olan bu yer hem fiziksel bir yer hem de bir semboldü ve doğal olarak sembolik özellikler daha sonra diğer temalara da yansıtıldı. bu aynı anlama gelebilir, yani bir ada, sembolik anlamda bir dağla yorumlanabilecek aynı maddi yönlere sahiptir; her ikisinin de merkezi temaları vardır ve ulaşılması zor yerlerdir, dolayısıyla bu anlamda Olimpiyat teması paraleldir. Hyperborean temasına. Dahası, bunun mutlaka gerçek adalar veya dağlar anlamına gelmediği, bunlar aynı anlamı veren sembollerdir. 


Geleneğin merkezi olan Hyperborea bir sembol ve yerdi, yer olmaktan çıktığında sadece Geleneğin en yüksek formunun sembolüne sahip olduk, çıkılması zor bir varoluş hali, dolayısıyla 'yolculuk' oldu. Hyperborea'ya", Geleneğin merkezinin fiziksel konumuna yapılan fiziksel bir yolculuktan ziyade ruhsal bir yolculuk haline geliyor. 
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ruhsal aydınlanmaya yolculuk, Geleneğe Giriş, 

Hyperborea'nın "yürüyerek veya yürüyerek ulaşılamayacak" bir "yer" olmasının nedeni budur. 
yelken açarak (ya da uçarak, bu yüzden süpersonik boyutlararasılığınızı bir kenara bırakın) jet tasarımları). 


I'Direk') - dağı temsil eder) ve Gibi bir ada veya terra firma, (A manevi istikrarı sembolize eder (aşkın varlıkların, kahramanlafiı#gında ölümsüzlerin oturduğu yer) ile 
'suların' beklenmedik durumu; © veya olarakveğlağ 'yüksek 

yer' genellikle Olimpik anlamlarla ilişkilendirilir. Eski geleneklerde bu temsillerin per ikisi de sıklıkla 

uygulanan 'kutup' sembolizmiyle ilişkili 

dünyanın yüce merkezive dolayısıyla her türlü arketip 

regere kelimenin en yüce anlamı. 


- Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Bu Arktik koltuğunanısı, hem gerçek coğrafi biçimlerd&âem de birçok insanın geleneklerinin mirasıdır. 

fonksiyon ve orijinâlaratdtileeriMe sSamsemhe!ler genellikle yükseltilmiş torik düzlemdeydi, birincisi olarak kabul bir süperhisedilebilecek başka bir deyişle başka bir şekilde uygulalİ&ılar merkezlerdi. Bu nedenle çoğu zaman anılar, isimler, Oo Sisi kopyalar mitler ve mekânlar vardır ama karışıklık 


A eğitimli göz 


tek tek bileşenleri kolayca algılayacaktır. - Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Bu Hyperborean ırkının göçünün meydana geldiği söyleniyor Dünyanın her yerinde Kuzeyden Güneye ve Batıdan Doğuya bir düzende. 
İrlanda dilinde bu yarışın geleceğinden söz ediliyor ("göksel" ve Hyperborean bölgesinden gelen 'antik' Neimheidh ırkı), Aztek (yeterince komik olan bu hikayeler, insanlığın dünya dışı kökenini savunanlar tarafından, onların varlıklarının kanıtı olarak sıklıkla kullanılır. 
kavram çünkü onları tamamen materyalist olarak yorumluyorlar, dolayısıyla 'Göksel' ya da 'gökten gelenler' daha ziyade kelimenin tam anlamıyla alınır. 
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sembolik olarak, yani Kuzey'i işaret etmek) ve Hint kültürlerini ( 'Beyaz deniz' veya 'sütlü deniz'den gelen Uttara-Kuru, yani, oldukça ikna edici kanıtların bir örneği olan Arktik Denizi) Birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan kültürlerin çok özel özellikleri var. 
birbirini neredeyse tam olarak yansıtan temalar (Evola, kültürlerin incelenmesi ve Gelenek olarak doğrudan paralel temaların Kitabındaki geleneksel Yöntem Kase'nin Gizemleri bulunması). Dahası var Çin, Tibet ve İran kültürlerinde bulunabilir, ancak ben yukarıda belirtilen üçünü ana örneklerim olarak seçtim, çünkü birbirlerinden büyük yer değiştirmeleri. 

Evola, Hyperbo-rean ırkının göçü ve onun bölgede yaşayan ırklarla karşılaşması/fethedilmesi hakkında çok detaylı bilgiler veriyor. 
"Kuzey Atlantik Döngüsü' bölümünde, o zamanki dünyayla ilgili maddi antropolojik bilgimize bir şekilde karşılık geliyor. 
«“ Modern Dünyaya Karşı İsyan il 

Ancak bu pozisyonun çözülmesi zor bir yönü var. 
yutmak: (en azından kısmen) evrimin reddi. Sadece o değil ama Hiperborealıların "insandan daha fazlası" olduğu, bu yüzden çeşitli kültürlerde tanrı ya da yarı tanrı olarak tanımlanırlar, ancak aşağı ırklarla karıştıkları için yok olup gittiler fethedildi. Gerçekten kafayı sarmak sorunlu bir kavram insanlığın ve insanlığın sorusuna cevap vermediği için etrafta Hyperborean ırkının kökenleri, yani dünyaya nasıl geldikleri ve Evrim teorisine karşı ileri sürülen bazı argümanlar 
Başka hiçbir şey şüphelidir, ancak kendine ait değildir araştırılması gereken bir değer. 

Çatışmanın gerçekliği, yanlış atıflardan kaynaklanmaktadır. 
niteliksel bir karakterin evrimi ve göreceli ilişkiden 
Maddi ve manevi dünyalar arasında. 

Evrimin aşağı düzeyden üstün duruma geçiş olduğunu düşünüyorsanız o zaman bu yanlış bir yorum, ilerici bir yorum. Ne zaman bunu sadece uyarlanabilir bir değişim olarak düşünürseniz niteliksel özelliğini kaybeder yanılgısını yaratan nokta. 

Diğer yön ise, söz konusu doktrinler açısından, 'oluş' açısından maddi dünyadaki herhangi bir değişikliğin konuyla alakasız olmasıdır, çünkü 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gerçekte hâlâ maddi dünyayla ilgilidirler ve bu nedenle gerçek bir şey yoktur. 
niteliksel değişim meydana gelir. 

Böylece evrim bu öğretilerle ilgisiz hale gelir. 
prensipte karşı çıkılan bir şey. Dolayısıyla evrimi ancak çatışmanın kaynağı olan ilerici niteliksel değişim iddia etmediği sürece kabul edebiliriz. 
Değişim olduğu sürece bu sadece şu anlama gelir: uyarlanabilir, seçici ilkelere dayalı olarak bir durumdan diğerine geçiş. Tamamen maddi olan uyum sağlayıcı karakterdeki değişim, manevi öğretiler tarafından kabul edilen tek önemli değişimle alakası yoktur: maddi olandan maddi olmayan ve niteliksel yozlaşmaya doğru değişim. 


Ve samsarada 'evrim' yok, var başlangıç yok ve sonu yok. 'Gitmekle' insan 'son'a ulaşmaz dünyanın'. Uyanışı ve özgürleşmeyâulabileceğimiz yön, inisiyasyonun yönü dikeydir ve 

tarihin akışıyla hiçbir ilgisi yoktur. 


Kesinlikle, modern insanın durumu çok farklı eski insanınkinden geliyor - ve bu çalışiikdtt&iz 


bu gerçeği defalarca vurguladık. Bir 'düşüyâiniş' 
da daha önce var olandandahayüksek bir bir evo-in a'da oluyor şeye hiçbir şekilde tasarlanmış bir ürün 'mutlu son", 


olmayan bir şey gerçekleşti. Herhangi bir önemi Eğer bu sonbahar yoktur ki, hatta tasaelayabilan&orkunç gücünü gösteriyor getirebilen şey ruhun özgürlüğüdür. 

kendi olumsuzlaması. 


: Doktrini Uyanış 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Hatırlayacağınız gibi bu antolojinin amacı, 
Faşizmin salt siyasi bir ideoloji/doktrin olmaktan ziyade bir dünya görüşü olarak daha geniş bağlamı, böylece bir kez daha manevi köklerimize bağlanabiliriz ve böylece sonunda neyle mücadele ettiğimizin tam resmine sahip olabiliriz. karşıyız ve neye karşıyız? 
temsil etmek ve uğruna mücadele etmek. Şu ana kadar daha basit noktalara baktık Algı ve davranışlarımızdaki hataları açıklayan bu konuda, ve Faşist dünya görüşünün özelliklerini geniş vuruşlarla resmetmek. 
Şimdi birkaç önemli noktada manevi köklerimizin kısa bir resmini çizmeye çalışacağım, unutmayın ki bu konu hakkında aynı konu hakkında olacak ama daha sonra bu konuyu ele alacak bir kitap da yazıyorum. 
daha detaylı, oysa burada bilgiyi detaylandırmadan hafızadan yazacağım, dolayısıyla bu noktada esasen kesin olarak cevaplanamayan bazı soruları soracağım. 

Güneş ve Ay - Faşizmin temsil ettiğini defalarca belirttim Gelenek, yani Güneş Geleneği ve daha önce söylenenlerden Güneş Geleneğinin nereden geldiğini kendi başınıza anlayabilirsiniz. 


Hyperborea, yani Hyperborean ırkının doğrudan ırk olduğu anlamına gelir Güneş Geleneğinin çeşitli kültürel tezahürlerinin kaynağı 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dünyadaki diğer ırklarda (fetihleri ve çeşitli kültürlerde seçkinler haline gelmeleri yoluyla yerel hikayeleri etkilediler, dolayısıyla onların birleşik temaları). 

Bu öğretilere göre diğer manevi yön 
Ay (anti) Geleneği bize karşı duruyor. Ay geleneği en başta Güney kökeniyle ilişkilendirilir (belki de 
Güneş Geleneğinin Kuzey'den yayıldığı ve etkilenmeyen tüm Güney bölgelerinin orijinal Ay durumunda kaldığı, bir Sami durumu olduğu veya belki de sadece aşağı ırkların inançları olduğu hissi. 
göç eden Hyperborealı ırkı tarafından fethedilmedi. Yani göre Geleneksel öğretilerde Solar'ın manevi bir ikilemi vardır. 
ve Ay, ve yakında Faşistler olarak her şeyin olduğunu keşfedeceksiniz. 
zaten muhalif duruyor, aslında özellikle Ay'a ait maneviyat. Ayrıca, İnvolüsyonun tüm süreci 
Güneş maneviyatının dağılması ve Ay'ın artması olarak karakterize edilir. 


Peki Güneş ve Ay maneviyatları nelerdir? Her biri için özel bir model ortaya koyan bu ikisini karakterize etmenin çok sayıda sembolik yolu vardır, üstelik bu semboller birbiriyle bağlantılıdır. 


Güneş Geleneği doğal olarak Güneş ile ilişkilidir. 
Tipik Eril (doğaüstü prensip) olan Gökyüzü, Patriar-chal sembolleri (güneşin erkek bir tanrıyla ilişkilendirilmesi) 
aksine Güneş Geleneğinin de tanımlayıcı özellikleridir. 
Ay'a, Toprak'a ve Su'ya, tipik Dişil (doğa ilkesi), Anaerkil semboller (ayın dişi bir tanrıyla ilişkilendirilmesi, Ay ve Su arasındaki ilişki, yani gelgitler, 


özelliklerini tanımlayan 'Toprak Ana' kavramı) 
Ay Geleneği. 

Güneş Geleneği Hiyerarşi ve İmparatorluk geleneğidir, Ay-nar geleneği ise herkesin eşitliğini ima eder (herkes Anne'nin çocuklarıdır) Dünya ve dolayısıyla eşittirler, dolayısıyla eşitlik, demokrasi ve komünizm kavramlarının tümü Ay (anti)Geleneğinin ürünleridir, hippi komünlerinin ve bazı feminist teorilerin Toprak Ana ya da nihai bir şey gibi şeylerden doğrudan bahsettiklerinden bahsetmiyorum bile. 
Anne figürü). 
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Güneş Geleneksel ruhu aşkın bir gerçekliktir duygu (kalbin saflığı, adalet, bilgelik, kutsal kurumlara bağlılık, yükseliş döneminde her kastı karakterize eden niteliklerdir) 

Altın Çağ Geleneği"), altın (ilişkisi nedeniyle 

Güneş ile birlikte) bozulmaz olanı, güneşi, aydınlık ve 

parlaktır, ihtişam ve ihtişamla ilişkilendirilir (Platon, altını yönetici ırkının ayırt edici unsuru olarak nitelendirmiştir), gümüş ise bu bağlamda Ay maneviyatının simgesidir. 

ayın parıltısıyla (Hesiodos, Gümüş Çağı'nın 

anne vesayeti altında çok uzun bir 'bebeklik' dönemi ile karakterize edilir). 

Güneş maneviyatı, Ay'ın Aziz kavramına karşı Kahramanı, Şehit yerine Fatih'i destekler. 

Sadaka yerine en yüksek erdemler olarak Sadakat ve Onur 

ve alçakgönüllülüğün, korkaklığın ve onursuzluğun olabilecek en kötü kötülük olduğu Günahın aksine kötülüğün ve adaletsizliğin metodik olarak cezalandırılması diğer yanağını dönmeye, düşmanla sonuna kadar savaşmaya karşı ve kişinin düşmanını sevmesinin aksine, ancak söz konusu düşmanı yendikten sonra cömert olması. 

Güneş maneviyatı böylece Savaşçı benzeri bir kültürü, bir kültürü teşvik eder. 
zenginliğe değil rütbeye dayalı sınıfsız bir hiyerarşinin (ordudaki gibi) - onurlu insanlar olarak tüm askerler eşittir, ancak daha yüksek/daha düşük olanlar da vardır rütbeler; her katmanın az ya da çok sorumlulukları, ayrıcalıkları ve kendi kültürü vardır; subaylar ve askerler erkeklerle eşittir onur ama her grubun kendi kültürü ve etkileşim şekli vardır Ay maneviyatının doğasında bulunan Demetrian, barışçıl, cemaatçi ve rahip tipi kültürün aksine. 


Doğal olarak bunlarla bağlantılı ritüellerde farklılıklar vardır. 
tüm bu sembolizm: Güneş, Kuzey ve Eril Geleneğinde ölüler göklere çıksınlar diye yakılırlar. 
Ay, Güney ve Dişil (anti) Gelenekte ölüler 
'Anne'ye dönebilmeleri için gömüldüler. 
Böylece Evrim süreci açıkça görülebilir 
Güneş (Eril - erkeksi istikrar, merkezilik, kendi içinde yer alan ilke - Mutlak Gerçek 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diğer her şeye düzen verir, etrafındaki her şeyin 

varlığı nedeniyle hareket eder) Ay'a (Dişil - sürekli hareketle karakterize edilir, hiçbir ilke, hiçbir katı gerçek, hiçbir ilke yoktur) 

sembolik olarak bugün doğru olan yarın yalan olur. 


çalkantılı sularla ilişkilendirilen), maneviyatın kadınlaştırılması olarak ve eril olanın somutlaştırılması: 


Doğal olarak kendi kendine yeten prensipolan şey 
(eril) olmayanın yasasına yenikldüşer olarak kendi ilkesine sahiptir. Kendisi (dişil) teslim 


'arzu' güçlerine, o zaman birinden bahsetmek yerinde olur düşmek; 


© Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Bildiğimiz hayata uyguladığınızda çok tanıdık geliyor 
Şimdi. Dolayısıyla Eril Güneş Geleneğini, kendi doğasını belirleyen ve dolayısıyla onu dikte eden bir içsel çekirdeğe sahip olmakla ilişkilendirebiliriz. 
kendi etrafındaki düzen, bu çekirdek Hakikattir, Dişil Ay ise Gelenek söz konusu özden yoksundur ve bu nedenle dış etkilere, yani arzulara maruz kalır; bu da benmerkezcilik, hazcılık, yetki duygusu, hatta özgürlük kavramı gibi şeylerin yeşermesine neden olur. 
'Haklar'. Ve gerçek erkekliğin maddeleşmesi hakkında konuştuğumuzda fiziksel güç, sertlik, şiddet gibi şeylerden bahsediyoruz olumlama (oysa maddi anlamda kadınlık kendini duyarlılık, fedakarlık, sevgi) bu yönleri itibarsızlaştırmayan, yalnızca erkekliğin tamamen hapsedilmesi anlamına gelir onlara ve daha fazlasına değil, böylece dişi dokuzun yükselişine yol açıyor. 


Geleneksel Dünyada Eril Güneş prensibi, hakikat, yüce hüküm sürer ve böylece zaten kendi dışında bir şey arayan Dişil prensibin çekim noktası haline gelir, 


ancak Eril prensibi daha sonra ona şekil vermeye devam eder. 


Gücü merkezkaç olan dişil prensip, dönmüyor geçici nesneler (arzular değil, daha ziyade bir 'huzursuzluğunu' sınırladığını bulduğu 'erkeksi' istikrar. İstikrar daha sonra 


dişil prensibi iletir ile 
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Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Kısacası: Geleneksel Dünyada Eril prensip, Dişil prensibin etrafında döndüğü merkezi sağlar, ancak İçe Dönme başladığında, Eril ilke dağılır ve dişil ilkenin, Eril ilkenin tipik özelliği olan Hakimiyet'in gücünü gasp etme girişiminde bulunarak bir noktaya kadar başıboş ilerlemesine izin verir (feministlerin favori idolleri, Amazonlar, bir bu gaspın sembolü). 


Kadınsı temsilin temeli nedir? 

bu güçdlerlideimienliimdayaloji ilişkileri çi olduğundan, kadın ve erkek arağişldtesağlıklı (pozisyonla başlayın kurulmasını gerektirir. Kadın erkeğe hükmettiğinde bu ilişkiler normal olabileceği gibi kötü de olabiliranormal. Onlar iğrenç... 
Çünkü bu ikinci vakayla bağlantılı kadının sembolizmi 


Burada tartıştığım konuylajigilenmemek için üzerindelurmayacağım. 
kalıfAfıla#f8f&rakların jinekokratik durumlar olduğunu söyleyeceğim. 
görülmesi gereken (anaerkil) görüşler gibi 

İnsanın bağımlılığı ve pasifliği temasının bir yansımasını bulduğumuz 'Ay' uygarlığının döngüsü 

mikrofon Anne veya Anne'nin altında A kadınsı kılık (Cos-Life, tasarlanan ruha dçğğter, Annesi bir vb.); bu magna 

bu döngünün karakteristilaması, 


Kase'nin Gizemleri 


Maneviyatın ve maddileşmenin kadınlaştırılması süreci 
Eril olan Prometheus temasında iyi tasvir edilmiştir ve Herakles: Prometheus bir Titan'dır ve Titanizm'i (vahşi maddi güçleri) temsil eder ve Tanrıların Alevini (eril maneviyat) insanlık seviyesine indirmeye çalıştı, ancak Herakles, bir kahraman (geleneği yeniden canlandırmaya çalışan, geleneğin temsilcisi 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Olympian (Hyperborean öğesini okuyun) Prometheus'u serbest bırakır ve Alev'i tanrılara geri verir. Burada Prometheus ham malzemedir 

erkeklik ve onun eylemleri maneviyatın kadınsılaşmasını sağlar, 

Herakles ise Geleneksel düzeni yeniden kurar (Hesiodos'un Kahramanlar 

Çağı olarak tanımladığı bir tema, Altın Çağ'ı yeniden kurma girişimi). 

Ay maneviyatının ve maddileşmiş erkekliğin üstesinden gelerek). 

Ancak Titan ve Kahramanın her ikisi de 'aynı kumaştan kesilmiştir". 

bunlar tamamen maddi ve manevi formlarında Eril prensibin temsilleridir, 


restorasyon fikri bunların içinde yatmaktadır. 
mutabakat. 


- bU ilkönce gerekli hem 'Ay' ruhunun üstesinden gelin gerçeklik ve maddileşmiş erkeklik, yani hem rahip 

ve sadece savaşçı Titan. BWârketipler 

da neredeyse her geleneğin 'kahraman' figürlerinde bulunur. ie Örneğin Helenik-Achaean geleneğinde Herakles şöyle tanımlanır: 


tam da bu anlamda kahramancgrototip; onun 


daimi düşmanı nar- Lun'un yüce tanrıçası Hera, panteist külttür. Herakles Olimpik ölümsüzlüğü kazandı 'devlere' karşı ittifak Olimposlularınilkesi olan Zeus, 


kurduktan sonra; döngByeyöilgililaitierden 
'Titanik' unsuru Herakles aracılığıyla 

(Prometheus'u semöâfofize ederbest bırakılır ve barıştırılır. 
Olimpiyat unsuru. 


“ Kase'nin Gizemleri 


Bu anlamda Faşizm, Titanizm'i Kahramanlıkla uzlaştırarak Alev'i tanrılara geri döndürmeye çalışan çağdaş 'kahramanlar nesli' olarak ortaya çıkıyor; ancak bizim bu konudaki ihmalimiz nedeniyle. 
ruhsal köklerimiz (evrimleşmenin bir sonucu olarak) Kahramanlara her zaman sunulan bir tehlike olan ve sadece aynı Yunan mitlerinde değil, aynı zamanda da anlatılan Prometheus'un Titanik düşüşünü tekrarlamaya yaklaştık. 
başlı başına bunun bir sembolü olan Kâse hikayelerinde de Güneş Geleneğine aynı dönüş. 

Bu düşüşün tehlikesi, insanın dikkatinin insandan öte olandan uzaklaşmasıyla, insanlığın benmerkezci büyüsünde yatmaktadır. 
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aşkın, metafiziksel, doğalcı, biyolojik, kişisel çıkarcı insan kültüne (bunun ortaya çıkışı olarak Rönesans) 

kült). Kâse hikayelerinde bu tema sıkı bir şekilde ilişkilidir. 

Kadının sembolü (yine bizi kadınsı olana işaret ediyor) 

düşmenin doğası) kişinin yapması gereken kuwveti/gücü temsil eder 

itaatkar kılmak veya özgürleştirmek (kendi içinde erkekler ve kadınlar arasındaki geleneksel ilişkilere sembolik bir paralellik) veya itaatkar hale gelmek 

yani kişinin onun etkisine karşı pasif hale gelmesi, çünkü onların belirgin özelliği 


olan gururlu kişisel çıkarlarıdır. 
modern dünya. 


Veeğer butür edebiyatta aynı zamanda kadınları da buluyoruz baştan çıkarıcı ve potansiyel tehlikeyi tefhsil eden 


kahraman, bu yalnızca doğrudan bir şekilde, yani salt (| ilkel ve bedensel baştan çıkarma olarakldalhüiyaealıdır. 
bu bir şekilde anlaşılmalıdır. daha yüksek ( Olarak ref- 


Erence'ye Oo Bu durumda kadınınA Seviyedeki kahramanca macera, 


Titanik düŞÜŞÜ. sw» aşkın gücün ve bilginin baştan çıkarıcılığını temsil etmesi tehlikesi 

ele geçirme, Prometheus'un gaspı ve günahı anlamına gelir. 
gururdan kaçan. Diğer bir zıt yön ise birisinin 'ölüm' dediği şeyle ilgili olabilir. 

birinden geliyor | kadın', daha derindekilerin kaybına gönderme yapıyor erkeklik ilkesine. 


Kase'nin Gizemleri 


Bu bilgiyi tarihsel Faşizme uyguladığımızda, 
Alman Nasyonal-Sosyalizmini, insan kültüne bağlılığı nedeniyle Titanik'in düşüşünü yaşamakla suçluyor. 
tamamen biyolojik, natüralist yönler, sonuçta onu 
Übermensch kavramı (Nietzsche'nin Overman uyarlaması, 
Bu da motiflerin arka planına yönelik bir eleştiri noktasıdır. 
Güneş Geleneğiyle bağdaşabilir ve oldukça yakındır). Bunda Übermensch/Overman fikrinin amacı haline geldiğini hissetmek insanın insan olduğunu kabul ederek mükemmel bir insan hayvanı yaratmak-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İnsanlık yalnızca bir hayvandır ve daha da önemlisi hayvanların kralıdır (mükemmel/nihai hayvan), başka bir deyişle Ubermensch idealleştirilmiş Titan haline gelir. Üstinsan, İdeal bir ilkel kavramıdır. 
ona ilkel bir idealmiş gibi ihanet ediyor. 

Bu ve arzu tehdidi aynı zamanda Güneş iklimine de yansıyor. 


Büyük Kutsal Savaş ve Aryan Savaşçısı bilgeliği kavramı: 


'Büyük Kutsal Savaş'bir mies insanın içinde taşıdığı ene'ye karşı mücadelesi. Daha doğrusu mücadeledir insanın kendisinde sadece insan olan her şeye, aşağıdoğasına ve Adam kaotikliğe karşı olan yüksek ilkesi dürtüler ve tüm mdıldtiaklemdikşa özçdersmişiiçi iğeliğinin metinde bir O nedenle mantığırötesinde olan; ve onun huzurunu versin 


sana barış. ( Savaşçı ol ve güçlüdüşmanı arzuyu öldür ruhun bir parçası". 


” Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Ancak bu eleştiri ancak bu kavramların 
Kendi başlarına hedeflerdir ve yükseliş için bir ön koşul değildir. 
insandan öte bir durum. 
Bu Kahraman/Titan konsepti en iyi şekilde dualistik olarak temsil edilir. 
Güneş Geleneğinin sembolü olan Kurt sembolizmi 
(aslında kurt, Hyperborean tanrısı Apollon'un sembolüdür) ve hayvansal, ilkel yönlerin (Titanizm). 
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ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Daha önce Güneş ve Ay'ın bazı özelliklerini listelemiştim. 
ve bazıları Ay'ın kaç yönünün olduğunu zaten fark etmiş olabilir. 
tek bir listede sunulanlar Hıristiyanlığa benziyor: 


Güneş maneviyatı Kahramanı teşvik eder sibi karşı çıktı ile 

Ay kavramı bir Aziz, Fatih sibi karşı çıktı ile the 
Şehit, Sadakat ve Onur, en yüksek erdephlere karşı yardımseverli&öi ve alçakgönüllülüğe, korkaklık ve şerefsizliğe - kötülüğün ve 

bizim gibi adaletsizliğin mümkün  sibi günaha kallŞı, metodik 


olan en kötü cezasına karşı diğer yanak karşı çevirmek olarak, düşmanla ittifakla savaşır. son ve dergiye karşı ancakdüşmanını seven söz konusu gibi çıkmak ile 


düşmanı yendikten sonra. 


Ve gerçek şu ki, Hıristiyanlık gerçekten de Ay'a (dişil) aittir. 
Maneviyat ve onun çökmekte olan Roma İmparatorluğu'nun ardından yükselişi (o zamanlar Güneş Geleneği kendi yozlaşmasını ve zayıflamasını deneyimlemişti, ancak aynı zamanda temel bir gelenek de vardı) Roma'nın din politikaları ile öğretileri arasındaki çatışma Hıristiyanlığın bütünleşmesini imkansız hale getiren Hıristiyanlık Roma'nın çeşitli tanrılara izin veren dini yapısına) itibaren ilk sonbaharın başlangıcıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilir. 
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Altından Gümüş Çağına. Hıristiyan Kilisesi oluşmaya başladı Manevi konularda mutlak otoriteye sahip olma iddiası vardı ve daha sonra bunu büyük bir dünyevi yetkiye sahip olmak için bir öncül olarak kullanmaya çalıştı. 
İki Kılıç kavramına yol açan güç, 
Bu iki gücün bölünmesi ve onların birbirleriyle anlaşmazlığa düşmesine izin verilmesi tek bir varlıkta temsil edilmek yerine birbirleriyle. 
Ancak Hıristiyanlık buna karşı verilen mücadeleden çıkmadı. 
Güneş geleneği zarar görmemişti, hatta yanlışlıkla benimsemişti Birçok Güneş teması, mit ve sembol, bir tür kap haline geliyor Güneş Geleneği için (ilginç bir not şu olabilir: 
Roma'da manevi hakimiyet konusunda Hıristiyanlığın rakibi İmparatorluk, geleneksel bir güneş tanrısı olan Mithras Kültüydü. 
O zamanlar Roma ordusunda ibadet ediliyordu). Evola, Hıristiyanlıkta iyi olan her şeyin aslında Güneş Tanrısının kalıntıları olduğunu savunuyor. 
Gelenek, içindeki her şey tamamen Hıristiyan olmasına rağmen kötüdür. İtibaren isyan Modern Dünyaya Karşı: 


Roma dünyasını şekillendiren gelenek, kendini gösterdi. 
Hıristiyanlığa karşı güç şu ki, her ne kadar yeni inanç, Batı'yı fetheden kadim uygarlığı devirmede başarılı yine de dünyayı olduğu gibi yönetemedi. oldu. 

saf Hıristiyanlık; her yerde biraz başardı gelenekten ödünçyalımana-öristkan Roma ve klasik öncesi 


unsurların büyüklüğü sayesinde yaptı, ve orijinalindeki Hıristiyan unsuru nedeniyle değil 


biçim. 

1.7 

:- Avrupa'nın büyük bir kısmı pagan olarak kaldı. |... | Hıristiyan fikri, 

Romalı adam fili paratorluk fikrini yeniden yücelten biçimler Her ne kadar bu fikrin geleneği bulunmuş olsa da yeni zirveler 


'ebedi' şehrin oluşturduğu merkezde, o zaman&adarvardı 


çürümüş. 
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Bunun için Orta Çağ'a, Haçlı Seferlerine bakmak yeterli. 
Hristiyanlığı yani Katolik Kilisesini düşündüğümüzde 
Avrupa, kendi anlayışından ziyade geleneksel öğretilere göre hareket etmiştir. 
evrensel sevgi ve kabulün kendi dogması. Bu küçük bir mucize modern Hıristiyan milliyetçiler ve Faşistler Şövalyelere saygı duyuyor Tarikata en çok bağlı olan tek tarikat olan Templar geleneksel öğretiler, aslında onlar bu fikri açıkça reddettiler. 
Mesih'in kurtuluşa götüren öğretisi. 

Hıristiyanlıkta saklı olan bu Gelenek tohumu Avrupa'yı engelledi Ay maneviyatına geçişten kaçının, ancak bu daha da fazla tohumlar çağlar boyunca aşınıp, daha saf Hıristiyanlık haline gelmişti. 
İroniktir ki, erken Hıristiyanlık Gelenek dünyasına daha yakındı. 
modem Hıristiyanlık kendi dogmasına daha sadık hale geldi. Modern Hıristiyanlık, öğretilerinin gerçek ve saf vizyonudur; 
artık evrensel sevgi, hoşgörü ve pasifizm temalarını desteklemesi veya yeni Papa'nın gelişiyle birlikte Katolik Kilisesi'nin eşcinsellere olumlu bakması şaşırtıcı değil. 


Katoliklik Roma dünyasından ve genel olarak klasik uygarlıklar. 


il 


Katoliklik zamanlarında bu şekilde 'geleneksel' özellikler sergiliyordu, yine de bu bizi yanıltmamalı: 

Katoliklik bir gerçek anlamda geleneksel karakter tipik olarak Hıristiyan değildir ve Katoliklikte özellikle Hıristiyan pek geleneksel kabul edilemez. 


© Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Hatırlayacağınız gibi Altından Gümüşe İlk Düşüşle 
Çağ, manevi ve dünyevi güçler ayrılmıştı ve bundan sonraki ana etkinin maneviyatın kadınsılaşması olduğu ortaya çıktı - Hıristiyanlık, maneviyat kavramında tam olarak bunu temsil ediyor. 
İki Kılıç, Kilise kutsal/manevi bir aktör olarak iktidar, kraliyet iktidarına boyun eğdirmeye çalıştı (şimdiki tamamen geçici 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Geleneğin restorasyonu, ikisinin tek bir güçte yeniden bütünleşmesini gerektirirken, bu çok önemli bir husustur. 
Güneş ve Ay maneviyatları arasındaki fark. 

Elbette baktığımızda durum biraz farklı 
Hıristiyan Ortodoksluğu ve onun Senfoni kavramı, yani iki gücün bir arada var olması ve her birinin yalnızca kendi alanını düzenlemesi alanlar, ancak bir bölümün varlığı hala bunun bir olduğunu gösteriyor Ay maneviyatı. Bizans İmparatorluğu'na bakarsak, teorik olarak aynı zamanda yüksek derecede gelenekselliğe de sahip olduğunu görüyoruz. 
ruh: 


* Kutsal hükümdar fikri (onun otoritesi yukarıda onun kanunu evrensel değere sahip ilahi kanundur) 


* Din adamları hükümdara tabiydi, o her ikisinden de sorumluydu. 
dünyevi ve manevi işler 


* 'Romalılar' fikri - yükseltilmiş olanların birliği 
Roma'ya katılımın doğasında var olan çekicilik sayesinde Hıristiyan ekümeni diğer insanlardan daha yüksek bir saygınlığa sahiptir 


şimdiye kadar elde edilen 


. İmparatorluk bir kez daha sacrum (kutsal) oldu ve onun pax'ı doğaüstü bir anlam 


Ancak yukarıdakilerin tümü, bilinçli bir tezahür olmaktan çok, karanlık güçlerin taşıdığı bir sembolden başka bir şey değildi. 
Geleneğin ve sonuçta söz konusu güçlerin bölünmesi ve Senfonisi ile yeniden yozlaşmıştır. Yüzyılın ilk dönemlerinde Hıristiyanlaştırılmış imparatorluk ve Bizans döneminde Kilise hala imparatorluk otoritesine bağlı görünüyordu. 

İlginçtir ki, Ortodoksluk Rusya'ya gittiğinde o da ağır değişikliklere uğradı. Aslında şunu iddia edebiliriz ki 
Güneş Geleneğinin yerel Slav enkarnasyonu, bu geleneği daha da sulandırmıştı. 
Ortodoksluğun Aysal doğası, Rusya'da olduğu gibi Kilise, Rus İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar Çarların ve İmparatorların hizmetinde kaldı, böylece bu ilkenin Avrupa'daki tezahüründen daha uzun süre yaşamasını sağlac Bu, kavramını yazan Philotheus tarafından sağlamlaştırıldı. 
Moskova Üçüncü Roma: 'İki Roma düştü. Üçüncü 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duruyor. Ve dördüncü olmayacak. Hiç kimse sizin Hıristiyan Çarlığınızın yerini alamayacak!' Bunun arkasındaki fikir Moskova Rus'un haline gelmesiydi. 
merkezi olması nedeniyle dünyanın önde gelen ülkesi Hıristiyan Mutlak Gerçek. Ancak, söz konusu Mutlak'ın koruyucusu Hakikat Philotheus, Çar olduğunu ilan etti, böylece ona dini meşruiyet kazandırdı, Çarları yalnızca laik, dünyevi meseleler ama aynı zamanda ruhani hükümdarlar - Çar, fiilen hem Devletin hem de Kilisenin hükümdarı. Uygulamaya bu yansıdı Ortodoks Çar Kapıları konseptinde Çar Kapıları'nın arkasına yalnızca rahiplerin girmesine izin veriliyordu, ancak bütün erkekler onların arkasındaydı. 
en az bir kez vaftiz edilmek. Üçüncü Roma konseptinin gelişiyle birlikte Çarların bu kapılardan girmelerine izin verildi, böylece onların güçleri de arttı. 
Kilise tarafından tanındı ve son yıllara kadar da bu böyle kaldı. 
Rusya İmparatoru İkinci Nicholas. Başka Ortodoks Kilisesi yok bunu yaptı, bu yalnızca Rusya'ya özgü bir olgudur. 

Katolikliğin piç çocuklarına bakacak olursak 


hepsinin geleneksel yönlerinden nasıl arındığını ve doğası gereği daha Ay'a dönüştüklerini görün. Reformasyon ciddi bir darbe oldu 


Hıristiyanlığın geleneksel unsuru. 


Luther, papalık Roma'sına karşı duyduğu yoğun hoşnutsuzluktan dolayı ayaklandı. 
Katolik olumlu yönü, yani geleneksehiyerarşiyi 
Kilisesi'nde var olan chal ve ritüel bileşeni neydi? 

anlaşmak. 


il 


.. Alman prensleri reformu tamamen siyasi (| ile onların iletmek amaçlarla kullandılar (isyanlarını meşrulaştırdı emperyal otorite ilkesine aykırı) 


İ 


Luther, devletin dine tabi kılınmasına yardım etti demokratik temal 


” Modern Dünyaya Karşı İsyan 
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Esasen Luthercilik, Kilise hiyerarşisine karşı çıkarak manevi eşitliği (maneviyatın kadınlaştırılması) sağladı. Sahip olmak 
İncil'i Almanca'ya tercüme etti ve herkesin kullanımına hazır hale getirdi sıradan halk, papalara gerek olmadığını ilan etti, piskoposlar, kardinaller vb. Elinde İncil olan herkes okuyabilirdi o ve kendi kendisinin rahibi ol. Bunun pratik siyaset açısından anlamı nedir? 
O zamanlar gücü tüm insanlara dağıtmıştı, her insan, Avrupa'daki demokratik ideallerin çeşitli temellerinden biri olarak hizmet edecek olan (o zamanlar ağırlıklı olarak din tarafından tanımlanan) siyasi kültürün bir öznesi haline geldi. Eskiden okuma yazma bilmeyen biriydi Alman köylüsü bir rahibe gider ve onun hakkında konuşmasını dinlerdi. 
Latince bir şeyler vardı ve artık her Almanın doğrudan 'Tanrı'nın sözüne' erişim ve dolayısıyla doğrudan Tanrı'ya hitap edebilme. 
Rahipler ve Laikler arasındaki sınırlar aşındı, Protestanlar Rahipler yeryüzüne indirildi, onlar da 'sivil' oldu geri kalanı gibi. Ofislerde oturan modern Protestan rahiplere bakın. 
ve insanlar sanki bir doktora gider gibi gelip onları görmeye geliyorlar. 


Protestanlık (özellikle Anglo-Sakson Kalvinizminde ve Püritenlik) 
1.1 


... dini fikir giderek her türlü aşkın çıkardan ayrıştı ve bu nedenle her türlü dünyevi başarıyı yemek ve hatta kâr alışmak olarak kutsallaştırmaya yatkın hale geldi. o genel nokta- 

A bir tür sosyal hizmetçalışma ve 'ilerleme' mistisizmi 


iğ 


.. bu tür bir toplumda kâr A hakim kriter ekonomik kriter haline geldiğinde, ilahi seçimin işareti şuna karşılık gelir: (... 1 zenginlik ve refah. 


.. bu teori, tüccar sınıfının ve tüccar sınıfının yükselişine etik ve dini bir gerekçe sağladı, gemek 
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Modern demokrasilerin döngüsü sırasındaÜçüncü Sınıf ve 


kapitalizm. 


© Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Amerika'daki üniversite eğitimi hakkında bilgim yok ama burada Protestanlığın kapitalizmin evrimine katkısı 
Gelenekçilik hakkında hiçbir şey bilmeyen dünyevi bilimin basit bir gerçeği, dolayısıyla bu nokta, ek bir kanıt olmadan iyi bir şekilde kaydedilmiştir. 
Ancak Evola'ya Geleneksel (Faşist) dünya görüşü bağlamında yeni bir ışık veriliyor. 


Ancak Güneş ve Ay maneviyatları arasındaki farklar dünyevi ve ruhsal güçler arasındaki ilişkinin ötesine geçmek, genel olarak manevi dünyanın anlaşılmasına iyi bir katkı sağlar. 
Basitçe söylemek gerekirse, geleneksel dünya görüşü bizim dediğimiz şeyi algıladı. 
tanrılar antropomorfik tanrılar veya hatta herhangi bir tür varlık olarak değil bilince sahip olmak. Bu ancak daha sonra kültürlerin yozlaşın ve maneviyatın sembolik temsillerini alın bir tür öz-farkındalığa sahip varlıklar için kuwvetler (Yunanca ve Roma mitolojisi ve panteonları). 


"Din"in özgün biçimlerirâramak poşuna olacaktır. 

Gelenek dünyası. Bunu asla başaramayan medeniyetler var. 

Antik Pelasayalılar veya onları tasvir etrfeye çalıştım - en azından hakkındasöylenenlebunlardır. Romalılar neredeyse iki yüzyıl boyunca, 


onların tanrıları; en çoğunu, onları bolical nesneyle temsil A sembolediyorlardı. İlk çağları karakterize eden şey 'animizm' değil (bir 'anima'nın İS yaşamın temeli olduğu fikri) 


ilahi olanın ve çeşitli şeylerin genel temsili işe yaradığı evren) değil, daha ziyade fikir kuvvetlerinin veya 


edilen saf göçterimaper-memefi hâklkımdakkgörâşünşttayeterikhaeldeaksi! 


kapasitesilaşıtdığipgklat)kd zuşülahalişenyeldretme değil veya A kişi, ancak A 

etkiler, (o Oyunculuk ve kendini gösterme. duygusu 

bu tür güçlerin gerçek varlığı, numina, bir şeyfYya gibi 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aynı anda aşkın ve içkin, muhteşem yine de korkutucu olan bu duygu, 'kutsal'a dair orijinaldeneyimin özünü oluşturuyordu. 


” Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Aksine, Roma bu güçleri neredeyse bilimsel bir tavırla, üzerinde çalışılması ve kullanılması gereken bir şey olarak algılamıştı (Romalılar başlangıçta, tıpkı bir denizci gibi, manevi güçlerin zaferlerini destekleyeceğine inanmadıkları sürece asla savaşa girmezlerdi). yapmazdım rüzgar onun amaçladığı yönde değilse yelken açın). 


Ayin konusunda '€fni' hiçbir şey yoktu çok az veya dindar pathos yok bunu gerçekleştirenler. 
Ritüel daha ziyade Bugün fiziksel güçler ve dürumlar yoluyla elde edilene benzer şekilde, görünmez güçler ve içsel durumlar üzerindeeylemi ile belirleyen 'ilahi teknik' 
maddenin. Rahip sadece şundan dolayıydı: A olan kişi, onun niteliği ve törenin özündeki erdem, bu teknikle sonuç üretebilecek kapasitedeydi. 


L.J 
Bunun yerine, önemli olarartiğydişikiteretöyle bir bağlanırız ki, 


'güçler' ve görünmez güçler ve varlık halleri A nedeni belirlendi düzlemindeğ oduğu vie şökitidi deirçekkeşniriteyaayıkarABöylece eylem kanunu 


yüce hüküm sürdü. 


” Modern Dünyaya Karşı İsyan 
Bir başka ilgi çekici örnek ise Mısır'dan geliyor: 


Eski Mısır'da 'büyük tanrılar" bile tehdit altında olabilirdi 

özel kutsal büyüler bilen rahiplerin yok etmesiyle. 'Kemotef' (annesinin boğası") başlığıydı A 

Mısır kralı, insanın, ilkel öze sahip olduğunu velfgiklayarak; ilahi olanı daha çok etkiliyor 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ondan etkilenmekten çok. Okunan formülasyonlardan biri ayinlerin gerçekleştirilmesinden önce Mısır kralları tarafından şuydu: EY tanrılar, eğer ben güvendeysesiz de güvendesiniz; çiftleriniz güvende eğer çift yaşayan öğim çiftlerin başıjse; herkes 


yaşıyorsam hayatımdır'. 


© Modern Dünyaya Karşı İsyan 


Yukarıda belirtilenler, neyin ne olduğunu anlamanın bir yolu olarak hizmet eder. 
doğa güçlerine çok benzer şekilde metafiziksel güçleri, yani güçleri oluşturur bilime saygısızlık ettiği bilinen, etkileri olan ve etkilenebilen şeyler. Hemen olması gereken en yakın somut örnek 
Anlaşılması basit bir şey olarak düşünebildiğim şey politik güçtür - olamaz radyasyon gibi herhangi bir bilimsel cihazla ölçülebilir bir Geiger sayacıyla, ancak biliyoruz ki politik güç bir inkar edilemez kendi yasalarıyla kuvvet, örneğin ilk siyasi iktidar yasası, dünyevi maddi bilimlerde eşdeğeri olan bir yasadır: bir iktidar boşluğu her zaman doldurulacaktır. 

Fiziksel ve metafizik arasındaki bu ilişki, nasıl Romalıların bir zamanlar uyguladıkları gibi birbirlerini etkiliyorlar Geleneksel anlamda bilgeliği oluşturan şey budur. 
tamamen maddi olan dünyevi bilimin aksine, yalnızca fiziksel olana odaklandı ve metafiziği reddetti. Bunun sonucunda elimizde kör inançtan başka bir şey kalmıyor. 

Devrim sürecinin temsilcisi. 


Gerçek, olumlu, ile materyalist bilim bu biliminiçinde yatıyor - 


maddi bilgi anlamındaki öncü, yalnızca fiziksel konularda yetkindir. 
Bilim olamaz 


Tamamen fiziksel olmayan bir şey olduğunda, bilimsel yöntemlerin kesinlikle hiçbir faydası yoktur ve bilim, 


kendi beceriksizliğinden dolayı bu küre bunlardan geçiyor zaaf ve duygüsahç, Ooo Phi'nin ölü ve keyfi soyutlamaları 'ahlakçı' konuşma için önemlidir. 


© Pagan Emperyalizmi 
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Geleneksel Dünyada insanlık ve insan arasındaki ilişki manevi dünya iki özel şekilde mevcuttu: İnisiyasyon ve İnanç. Bunu açıklamanın basit yolu İnisiyasyonu ilişkilendirmek olacaktır. 
Bilmekle ve İnanmakla İnanmak. İnsan inandığında bilmiyor ve hiçbir zaman bilemeyeceğine inanıyor. Böylece Bilgelik metafiziğin bilgisi haline gelirken, Din kör inançtan başka hiçbir şeye dayanmıyor. 


.. Sadık kalıyoruz, ile neyin olasılığı ve gerçek gerçekliği Bilgelik diyoruz. Bu, sadık kaldığımız anlamına gelir 'Metafizik' alanda da bir şeyin olabileceği fikrine 

Olumlu, doğrudan, metodik, deneysel bilgi, adil 

sibi bilimin deneysel bilgisi Fiziksel küre. Bu metafizik bilgi imanın üstündedir, 

her türlü ahlakın ve her türlü insanın üstünde 

Felsefe. 


” Pagan Emperyalizmi 


Ancak Geleneksel toplum da inancı biliyordu ve anlaşma buydu Bilgelik inisiyelerin ayrıcalığı iken kitlelerin üst kastlar - seçkinler metafiziği bizim bilimi bildiğimiz gibi biliyordu Bugün kitleler inanca güvenmekten başka hiçbir şey yapamazken Seçkinler için bilgiyi oluşturan şey doğrudur. Yine de Modern Dünya böyle bir elit tanımıyor ve hepimiz kitleler denizinde sıkışıp kaldık 


İçe Dönmenin bir sonucu olarak kör inançtan başka hiçbir şeye sahip olmayanlar. 


Kutsalı bilmenin yerine ona iman gelir; yerine 

deneyim - dogma; yükseliş tekniği yerine 

ve gerçek katılım - dua, tani korkusu, tevazu; içinde 

kendine yeterlilik ve bireyüstülük duygusunun, yetersizliğin ve Yüce Allah'a bağımlılığın yeri. 


Bütün bunlar bir teşkil ediyor kendi 'dini' sistemi vardı. 


geleneksel dünyada var olmanın haklı olduğu ve kitlelereönderlik etti ve bir şey gibi sunuldu vekil 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yolun ve inisiyatik farkındalığın ile aristokrat, din üstü mevcut olmadığı kişiler. 


” Pagan Emperyalizmi 


Burada vurgulanması gereken son nokta, baktığımızda çeşitli kültürlerin Pagan mitolojisine doğru incelemeliyiz birleşik kaynaklarını akılda tutarak (konu söz konusu olduğunda) 

Güneş Geleneğinden etkilenen kültürler) ve bu çeşitli tanrıların 

duyarlı varlıklar değil, doğal, metafizik güçlerdir. Bahsettiğim Geleneksel Yöntemi kullanarak tüm bu mitolojilerin aynı şeylerden söz Noktası Menşei, ettiğini açıkça görebiliriz. 

ama onlara farklı isimler verin; bu, tanrılar, olaylar, yerler anlamına gelir; hepsi bu şeylerin sembolik bir şekilde metafiziksel temsili temsil etmesi amaçlanıyor metafizik dünyada kuwetler ve hangi olayların meydana geldiği. 

Bütün bunlar Faşizm açısından ne anlama geliyor? Her şeyden önce şunu istiyorum modern Hıristiyanlığın her zamankinden daha Hıristiyan olduğunu bir kez daha belirtmek daha önce ve yine de Hıristiyan milliyetçiler ve Faşistler Şövalyelere saygı duyuyor Tapınakçılar ve onların ilham kaynağı olarak Haçlı Seferleri dönemi - bu, Faşistlerin bir kez daha doğal olarak kendi çıkarlarına doğru çekildikleri anlamına gelir. 
manevi kökler, ancak sağlanan bağlam olmadan büyümek nedeniyle burada modern Hıristiyanlığı orijinal çehresinin yozlaşması olarak düşünme olasılıkları daha yüksek - uzlaşmaları gerekecek gerçeğin tam tersi olduğu gerçeğiyle. 

Hıristiyan Faşistlerin Hıristiyanlıktan güç aldıkları şey Geleneksel Dünya, ancak doğrudan iptal etmek zorunda değiller Hıristiyan başlangıçları. Faşistleri Hıristiyanlığı sevmeye iten şey nedir? 
kaçınılmaz olarak onları Hıristiyan dogmasının ötesine, Güneş Maneviyatının Geleneksel öğretilerine geri götürür. Katolikliğin piç çocukları, Geleneksel bakış açısından misillemenin ötesindedir; ancak Hıristiyanlığın iki orijinal kolu olan Katoliklik ve Ortodoksluk, her biri kendi nedenleriyle teknik olarak bağışlanabilir. A 
Hıristiyanlığın bu iki çeşidine geri dönüş şu ölçüde haklıdır: bunlar orijinal Geleneksel düzene dönüş için bir araçtır ve eğer rollerini bu sırayla kabul ederler. 
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Modern Katolik Kilisesi'nin bu yola girme ihtimali daha az görünüyor kendi ülkelerindeki Ortodoks Kiliselerinden daha doğası gereği her zaman ulusal çıkarlara yakın olmaları, 

Hıristiyan milliyetçileri ve Faşist aktivizmi ile kiliseleriyle işbirliği yaparak restorasyonun yolunu kolaylaştırdılar. Öte yandan Katolik milliyetçiler ve Faşistler, Katolik Kilisesi'nin desteğine güvenemezler. 

restorasyon, yani onların yolu da bireysel olabilir, 

yani Katolikliği kendi içlerinde aşmaları gerekiyor 

Gelenekçiliğe dönmek ya da onu baştan aşağı, içeriden değiştirmek için Katolik Kilisesi'ne karışmak zorundalar. 

bu yine pek olası olmayan bir eylem planı gibi görünüyor. Alternatif olarak, organize Katolikliğe dahil olmaktan tamamen vazgeçebilirler ve ortak dünyamızdaki herhangi bir Faşist hareket gibi ilerleyebilirler. 

Zaferimiz kazanılana ve Kilise kendisini bir çıkmazda bulana kadar mücadele edin. 
ya yeni düzene ayak uydurabileceği ya da yok olabileceği bir dünya. 

Sonuçta, Hıristiyan İnancının Faşistleri nasıl bir yol izleyeceklerini yeniden düşünmelidirler. 
Onlar gerçekten Hıristiyan mı ve eğer bunun Hristiyanlıkla bir ilgisi varsa aktivizmlerini adadıkları amaçlanan hedefleri belirlerlerse, ozaman ya doğrudan Hıristiyanlığın üstesinden gelin ya da birini takip edin Yukarıda özetlenen yollardan. 
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TEORİSİ 
TARİHSEL DÖNGÜLER 


ÇEŞİTLİ YAZARLAR TARAFINDAN 


BÖLÜM 1 (KULTURKAMPF TARAFINDAN) 


Tarihin döngüsel olduğu düşüncesi son derece eskidir. Temel fikri döngülerin kendisi de bir nevi... 


Büyük uluslar yükselir ve düşer. İnsanlar esaretten 

manevi gerçeğe, büyük cesarete, cesaretten özgürlüğe, özgürlük, bencillikten bolluktan bolluğa bencillik, özgürlüğe gidin. kayıtsızlıktan, kayıtsızlıktan, ilgisizlikteAPbağımlılıktan, bağımlılıktan geri 

tekrar (o esaret. 


-Alexander Fraser Tytler 


Bu çok detaylı bir şekilde ele alınabilir ve tarihçiler arasında döngüleri, olayları nasıl analiz ettikleri konusunda bazı önemli farklılıklar vardır. 
belki de en kapsamlı ve derinlemesine bakış açısı Toynbee'dir. Ancak Onu uzun zamandır okumadım ve en büyük fark şu ki Toynbee diğer filozoflara göre daha spesifik ve ayrıntılı olması ve Bu konuya değinen tarihçiler arasında gerçek bir anlaşmazlık olduğu 


söylenemez. 
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Platon bunu kapsamlı bir şekilde ele aldCıKtrtfüçiylet ün tamamı tema toplumun çok yozlaştığı ve onun sadece çabaladığıdır eski bilgelerin öğretilerini yeniden canlandırmak için. Hatta Platon gibi o da bazılarının dejenerasyona yol müzilna dikkat çekti. Şaşırtıcı paralellikler. 


Eski Ahit'in büyük bir kısmının şöyle söylendiğini bile duydum: İncil de bu doğrultudadır... İsrail Tanrı'ya gidiyor ve gelişiyor, sonra güç kazanıyor ve çöküşe ve çürümeye düşüyor. 

Romalılar Platon'un felsefesinden o kadar güçlü bir şekilde etkilenmişlerdi ki Pön'e girmemeyi öneren insanlar vardı 
Kartaca'ya karşı yapılan savaşlar kaybetme korkusundan değil, korkusu zafer o, bunun imparatorluklarının çok büyümesine neden olacağını ve onlar ölüme mahkum, yozlaşmış, ticari bir toplum haline gelecekti ve çürümek. 

Toplumların metanetli, çalışkan, onurlu toplumlardan gittiği fikri ve aç toplulukları aşırı zengin, bireyci, yozlaşmış toplumlara yüceltmek ve çöküş neredeyse evrensel olarak en yaygın olanıydı. 
şimdiye kadar kabul edilmiş tarih görüşü ve buna karşı ilk gerçek meydan okuma Marx'tı. Hegel, işler iyiye giderken bile şuna inanıyordu: Toplumların içinde sosyal bir dinamik vardır ve bunun için Sağlıklı olmak için bir tür iç ve dış mücadelenin olması gerekir. 


Ateist tarihçi Will Durant, Roma İmparatorluğu hakkındaki ünlü kitabında bu önermeyi kabul etti. Hıristiyanlığa oldukça düşman olan Gibbons, bunu kendi yazısında kabul etti. Roma'nın Gerileyişi ve Çöküşü İmparatorluk 

Hıristiyan tarihçiler Spengler ve Toynbee bunu kabul ettiler. 

Yahudi ve ateist Leo Strauss Hıristiyan muhafazakarlığını destekledi çünkü yukarıdaki önermeyi çok güçlü bir şekilde kabul etti. 

Temelde Faşizm bu önermeyi kabul eder ve bu, güncel olaylara ilişkin analizimiz ve dünyayı anlayışımız. 

Ama bu aynı zamanda çoğunluğun kabul ettiği bir şey. 

herhangi bir yerdeki muhafazakar halklar. Bu, temel bir özelliğidir 

genel olarak muhafazakarlık, Faşizmin bir özelliği olmaktan çok daha fazlasıdır, ancak birçok ana akım muhafazakar bunu yapamayacak kadar aptaldır. 

Bu argümanları aktif olarak kullanın ve bu, Faşizmin çekiciliklerinden biridir. 
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İşte konuyla ilgili genel noktayı gösteren bazı eğlenceli alıntılar: 


Ahlaki çürüme çözülmeye katkıda bulundu. Zorlu basitliklerin ve 

destekleyici inancın oluşturduğu erkeksikarakter, zenginliğin ve refahınA 

güneşini rahatlattı. 

inançsızlık özgürlüğünde; erkekler artık vardı orta ve üst 

sınıflar, araçlar onları İl€ ayartma ve yalnızca hızlandırma dizginle. Kentsel tıkanıklık katlandı 


Taktikleri ve hüsrana uğrayan gözetimi taklit etmek için göç, bir araya gelen ( A farklılıkları onları rahatsız eden yüzlerce kültür 


benlikleri kayıtsızlığa sürükledi. Ahlaki ve estetik standartlar kütlenin manyetizmasttarafından alçaltıldı;yve seks koştu Siyasiözgürlük çürürken özgürlük isyanı. 

-Will Durant (o, sonsöz İle 


'Sezar ve İsa', 'Roma Neden Düştü' 


Tarih, ekonomikygşaitelnğebin ulusların tek örneği 

konuyu kayıt Ahlaki çürüme siyasi ve siyasi boyutlara geçmedi 

altına almıyor. ya bir tane var manevi uyanış-ilerici- ile ahlaki çöküşün üstesinden gelmek, v“abir yıkıcı-nihai ulusal felaket. 

rasyon liderliği | İle 


- Orgeneral Douglas MacArthur 


Evet, dedi, zararı da yok; öyle değil miydi 

BU serbestlik ruhu, yavaş yavaş görgü ve geleneklere A ev, imparator-isgözle görülür biçimde nüfuz eder; dolayısıyla daha büyük bir güçle 

dava açarak insanlar arasındaksözleşmeleri ihlal eder. 


ve adam, ve sözleşmeler devam ediyor, kanunlar ve anayasa tamamen pervasızca, en sonda bitiyor, Sokrates,tüm BİR hakları devirerek,özel gibi Ayrıca o halk. 


Ben nBu doğru? söz konusu. 


BU inançt#tndiye yanıtladı. 
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Daha Gençlerimizin eğitimden geçmesi gerektiğini söylüyordum. 
sonra, ddha katı bir sistem olarak, çünkü eğer eğlenceler kanunlaşırsa- 


önce daha azıyla, gençler de kanunsuz hale gelirler, asla büyüme iyi idareli ve erdemli vatandaşlar haline getirir. 


Çok doğru, dedi. 


ve müziğin yardımıyla iyi düzen AA iyi bir başlangıç oyna ve tarafından alışkanlığınkazandıklarında, o zaman 

Bu düzen alışkanlığı kanufistfz oyunlardan ne kadar da farklı 

diğerlerinden! tüm eylemlerinde onlara eşlik edecek ve 

olmak onları büyütmeprensibi ve eğer düşmüşse 

yerlere A Prensip olaragizeletkaimları tekrar gündeme yukarı 


ğ Cumhuriyet, Kitap 


BÖLÜM 2 (ZEIGER TARAFINDAN) 


Faşizmi bu durumdan kurtarmanın aslında zor olduğunu söyleyebilirim. 
'döngüsel' tarih kavramı, çünkü döngüsel tarih kavramı tarih tamamen geleneksel düşünceye gömülüdür ve faşisttir. 
modern (materyalist) düşünceden ayrılmaya çabalamalı 
Neyse. 
Doğaya yakın yaşayan biri her zaman bilinçli olacaktır 

hayatın (ve dolayısıyla insani gerçekliğimizin) döngülerden oluştuğunu Mevsimler en belirgin olanıdır, aynı zamanda hayvanların kızgınlık döngüsü, ayın evreleri ve bunların mahsuller üzerindeki etkileri, yaşlanma döngüsü de vardır. 
insanlarda ürün rotasyonu ve toprağın tükenmesi vb. A Yaşamın doğrusal deneyimi ancak doğadan koptuğunda mümkündür (sentetik bir ortamda - şehir). Materyalist olan biri 
Dünya görüşü bu döngülerin sadece tesadüfi tesadüfler olduğunu ve başka hiçbir şeyle ilgisi olmadığını düşünebilir, ancak geleneksel dünya görüşünde bu çeşitli doğal döngülerin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanılırdı. 
daha derin ruhsal döngüler nedeniyle var olmuştur, yani belirli fikirlere ve varoluş tarzlarına yönelik eğilimler. 

Astrolojinin insanların hayatında bu kadar önemli bir rol oynamasının nedeni budur. 
kabaca 18. yüzyıla kadar yaşamıştır; yıldızların döngüleri yaşamın diğer döngüleri için bir referans noktası olarak kullanılır. 
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fırtınalar gibi olgulardan savaş ve açgözlülük gibi insan eğilimlerine kadar. Bu tamamen doğal kabul edildi, çünkü mevsimlerin geçişini tahmin etmek için zaten güneşi ve ayı kullanıyorlardı. Böylece yıldızların hareketi bir insanın yaşamını (doğum astrolojisi), klanların ve hanedanların, hatta ülkelerin ve imparatorlukların gelişimini (dünyevi astroloji) planlamak için kullanılabilir. 


Geleneksel düşüncede her şey döngüseldir ve her şey birbirine bağlıdır. 
Bir insanın dört yaşı vardır (bebeklik, gençlik, olgunluk ve yaşlılık) ve aynı şey uluslar ve imparatorluklar için de geçerlidir çünkü sonuçta bir ulus daha yüksek ölçekte bir 'insan'dır. Benzer şekilde, dünyanın da bir insanın ya da bir milletin yaşlarına benzer yaşlara sahip olduğunu düşünmek mantıklıdır. 

Ancak döngüsel zaman kavramının geleneksel olduğu için Faşist olduğunu söylemenin ötesinde, insanlığın evrimi ve ilerleyişi bağlamında mantıksal olarak gereklidir. Bunun nedeni insan kalitesi ile insani gelişme (yani medeniyet) arasındaki ilişkidir. Temel olarak medeniyet eksikliği, güçlüyü, adaletliyi, yaratıcıyı, kurnazı ve cesuru ön plana çıkaran sert ve zorlu bir ortam yaratır. Zorlu bir ortamda birbirlerine sadık olanlar (güçlü bağlara sahip olanlar), yalnızca kendilerini düşünenleri alt ederler. Bu ortamda esnek zihinlere sahip, her fırsatı değerlendiren ve daha iyi araçlar yaratanlar avantajlı durumda. 


Bir çağın bu kıyma makinesinden en erdemli insanlar çıkar. Bu, altın çağdır; insan kalitesinin en yüksek olduğu, en iyinin en iyisinin zirvede olduğu çağdır. O çağ ilerledikçe, bu erdemli insanlar giderek medeniyet inşa ederler; bu onlar için iyidir çünkü bu, dünyalarını daha düzenli ve güzel, daha kutsal ve saf kılar - ancak bu yapay düzen ve saflık, daha düşük kalitede insanların daha üstün olabileceği anlamına gelir. istasyonları (veya en azından daha kolay hayatta kalırlar). 


İnsan kalitesinin medeniyetteki gelişmelere yol açtığı ve insan kalitesini düşürdüğü bu süreç, insanlık durumunun döngüsel kavramının özüdür. Bu yeni bir kavram değil; rahatlığın ve güvenliğin insanları zayıf ve yozlaştırdığı uzak antik çağlarda iyi biliniyordu. 
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Bu nedenle manevi kavramları unutmak, gerçek anlamda kurtuluşun tek yoludur. 
zamanın döngüsel doğasını bir kenara bırakmak, zamanın nasıl arttığını göstermektir. 
uygarlığın getirdiği rahatlık ve güvenlik, erkekleri yaratmaz daha yumuşak ve daha zayıf (yani daha yozlaşmış). Elbette bunu söyleyerek tam olarak dört yaş var, gerekli değil. Güneş ya doğuyor Göklerin ortasında, batmakta ya da yerin altında ama herkes güneşin sürekli bir döngü içinde olduğunu anlıyor. Aynısı geçerli zamanla. İnsanın dört çağı, döngülerin ilerleyişini analiz etmek için sadece kullanışlı araçlardır. Belirli bir tarih yok 
Demir Çağı'ndan altın çağa geçeceğiz. 


BÖLÜM 3 (ALEXANDER SLAVROS TARAFINDAN) 


'Sezon her şey için: yaş&yaağlzaman zaman inşa etmek ve zaman A zaman zaman zaman tahrip etmek!" 


Anacyclosis kavramı ve Spengler'in tür/uygarlık ( Batı'nın gerilemesi culayrımı aynı temayı takip etmektedir. Toynbee'nin sorunu, bir medeniyetin yükselişinden sonra hemen konuşmaya başlamasıdır. 
gerileme hakkında, dolayısıyla bir refah dönemini hiç içermiyor, yani altın Çağ. 

Bu aslında dünya görüşümüzün önemli bir yönüdür. 
Ancak şunu söylemek gerekir ki, olayların ölçeğini dikkate almamız gerekiyor. 
Hakkında konuşuyoruz. İşlerin nasıl aynı şekilde ilerlediğini anlatmaya devam ediyorum her zaman büyüleyici bulduğum şey, çeşitli ölçeklerdeki desenler Güneş/tekerlek/merkez sembolleri ve fiziksel gerçekliğin yasaları, nasıl Aşkınlığa giden yol paralelini zamansal bir pratikte bulur ve yakında. Dolayısıyla döngüler çoğu şeyde benzer şekilde temsil edilir. 
Yukarıdaki katkılarda insan ömründen ve dünyadaki değişimden bahsedilmektedir. 
Verilen örnekler öncelikle mevsimlere atıfta bulunurken, bir medeniyet, ama bunların hepsi yine de daha büyük bir döngünün parçası - medeniyetler, konuştuğumuzda dakikalar bir saat içinde geçiyormuş gibi yükselir ve düşer. 
modern insan aslında iyi giden bir zaman diliminden bahsediyoruz birkaç yüzyıl geçmişe doğru ve Altın'dan bahsettiğimizde Yaş: Kökenleri pekala tarih öncesine kadar uzanabilir ve bununla ilgili elimizdeki tek kayıt bugün kimsenin anlayamadığı mitlerdir 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tüm boyutlarıyla ve böylece onlara bazı küçük görevlerin rolü devredildi. 
ahlaki bir mesaj içeren hikaye. 


Güneş ya göklerin ortasından doğuyor ya da yerin altından batıyor ama h&rkes şunu anlıyor: 
güneşbir o süreklidöngü. 


Sembolizmin maddi dünya olgusunda kökleri olan ama metafizik yasaları tasvir eden bir noktayı göstermek için harika bir an. Dünyamız evrensel materyalizmin sembolüdür. 
dünya görüşünün yanı sıra Ay'la da ilişkilendirilen ay/dişil prensip/güçlerin sembolü olarak Su ile birlikte, söz etmeye bile gerek yok tüm Ay ve gelgit bağlantısı; Güneş'in sembolizmi zaten iyi bilinmektedir (güneş, eril vb.), Ateş ile olan ilişkisi ilave olarak; Son olarak, Gökler o yüce hal ile ilişkilidir ve aşkınlıktaki özgürlük (dikkate alınması gereken ilginç bir şey Hıristiyanlıkta nasıl 3 element var - cennet, dünya ve cehennem, henüz Çoğunlukla Cennet ve Dünya'yı tek figüratif kavramlar olarak bulabilirsiniz geleneksel dünya görüşünde görüldüğü gibi). 


- Modern Dünyaya Karşı İsyan Evola aslında konuşuyor 'Erkekliğin somutlaşması' ve 'dişilleşme' olarak Devrim hakkında maneviyat". 


Artık Zeiger'in bu bölümde söylediklerini tekrar ve kelimenin tam anlamıyla okuyabilirsiniz. 
bunu döngüsel vizyonun büyük döngüsünün açıklaması olarak görün tarih. Güneşin batması veya toprağın altında - erkekliğin gerçekleşmesi, Ay'ın onun yerine Göklere yükselmesi - maneviyatın kadınlaşması. 
Düşüşün/İnvolusyonun açıklaması. Ayın batması ve Güneşin doğuşu Altın Çağın restorasyonudur. Ve bunu yapmak çok kolay olurdu tek bir çizimde sembolize edin. 
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SSCB'ye karşı belirli bir tutumu olan bir Rus Faşisti olarak şunu anlıyorum: ya antifaşist taraftan 'Ruslar nasıl faşist olabilir" 


ve Faşist taraftan 'bir Faşist SSCB'yi nasıl sevebilir". 


Demek istediğim, insanların birbirinden ayırmakta ne kadar zorlandığı. 
tarih, dünyevi siyaset ve dünya görüşü ve dolayısıyla zor bir bunların nasıl etkileşime girdiğini anlamak için zaman ayırın. Faşist Dünya Görüşü ötesinde zamansal/fiziksel niteliklerin sınırlamaları vardır, dolayısıyla ebedidir. bizim dünya görüşü tarihi döngüseldir ve belirli döngü yasalarına tabidir, ki bu büyük ve küçük olabilir, dakikaların saatlere dönüşmesi gibi, ancak esasen kabaca gerileme ve yenilenme olarak tanımlanan aynı kalıpları takip ediyorlar. Geçici siyasetin ürünüdür belirli bir zaman ve mekana ait olduklarından, dünya görüşünden farklı olarak ebedi değil, geçici ve görecelidirler. 

Daha önce de belirtildiği gibi Zamanın içinde insanlar/güçler vardır ve Zamana Karşı (ayrıca Zamanın Üstünde ama bu kategori son derece nadirdir, daha bireysel ve dolayısıyla burada değindiğim noktayla daha az alakalı). 
Zamandaki Kuwvetler tarih tarafından tanımlanır ve dolayısıyla zamansal politikaları çağlarını yansıtır. Ancak zamana KARŞI kuwvetler özünde tekil bir güç vardır, onlar ebedi güçleriyle tanımlanırlar. 
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dünya görüşü ve dolayısıyla zamana karşı var olan tüm güçler 


tek bir çabayla (bunu daha önceki yazılarımda Görünmez Ordu kavramı olarak belirtmiştim), ancak kendi tarihsel dönemlerinde hareket etmeleri gerektiğinden, sahip olduklarıyla çalışmak zorundalar ve dolayısıyla zamansal olarak hareket etmek zorundalar. zamanın siyaseti (eğer o zaman için geçerli olmayan siyaseti kullanmaya çalışırsanız, ozaman kesinlikle başarısız olursunuz, Savitri Devi, sanki dünya çoktan yenilenmiş ve başarısız olmuş gibi yönetmeye çalışan Zamanın Üstündeki Adam olarak Mısırlı bir liderden örnek veriyor) inşa ettiğini savunmak için). 

Bunları birbirinden ayırmakta neden zorluk çektiğimizin nedeni açık ve yakın zamanda yaptığım bir sohbette de bunu açıklamıştım: Biz zaten modern dünyada doğduk ve bu nedenle tüm yaşamlarımız, her şeyin varsayılan olarak bu şekilde işlediği varsayımı altında geçti. öyle ki bu yanılgıdan kurtulmak hiç de kolay değil. Sonuç olarak, insanlar Hitler'in Nazi Almanyası'nın veya herhangi bir Faşist rejimin gerçekte ne olduğu konusunda yanılıyor ve onu Nazizmin/Faşizmin ne olduğunun kesin örneği olarak sunuyorlar. Dünya görüşünü salt idealist zaman politikasıyla sınırlandırıyorlar ve onu belirli zamansal koşullardaki daha büyük bir şeyin tezahürü yerine statik bir şey olarak yansıtıyorlar. 


Bizim açımızdan bu durum bazen Almancılığın ve benzerinin çeşitli 


biçimlerinde kendini gösteriyor. Pek çok tezahürden belirli bir tezahürü tekil bir amaç olarak algılıyoruz, hepsi de görüşlerimiz için kesin bir durum ve onu tüm zamansal politikalarıyla paketliyoruz. 

20. yüzyılın başlarında dünya hâlâ tarihin belirlediği belirli dinamikler altında işliyordu; hâlâ bazı imparatorluklar, bazı sömürgeci güçler vardı; değişim rüzgârları daha yeni esmeye başlıyor ve daha önce var olan statik güçlerin bazı tepkilerini tetikliyordu. İnsanlar, hatta övdüğümüz kişiler bile hâlâ o döneme uygun düşünceyle hareket ediyorlardı. Hitler bu kavramlar altında hareket ediyordu ve dolayısıyla o bizim dünya görüşümüzün bir tezahürü iken aynı zamanda hala kendi zamanının bir ürünüydü (okumalardan da anlaşılacağı gibi) Mein Kampf ), dolayısıyla Alman restorasyonunun önceliği ve yayılmacı fikirleri kısmen onun çağına (ve daha geniş anlamda tüm döneme) ilişkin düşüncenin bir sonucu, kısmen de değişikliklere bir tepkiydi. 
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(bir yanda sözde komünizm tehdidi, diğer yanda Amerikalıların dış pazarlara açılmaya müdahalesi). Kil kapma, kendi başına yapacak daha az şeye sahip olan zamanın doğal bir tutkusuydu. 

dünya görüşümüzle alakalı. 


Doğrudan yapmaya çalıştığım noktaya ulaşmaya yardımcı olmak için yapmak: 


* Bir Rus olarak Hitler'in SSCB'yi ve Rusya'yı ortadan kaldırma hırslarını beğenmek veya onaylamak zorunda değilim, ama onun nerede olduğunu anlıyorum tamamen zamansal, politik bir bakış açısıyla baktığım zaman geliyor. 
Açıkçası bunu çok basit terimlerle anlatıyor 
Kavgam : Rus İmparatorluğu'ndan ve onun 1. Dünya Savaşı öncesindeki Pan-in Slav söyleminden hoşlanmadı ve Rus İmparatorluğu'na içerledi. 
Söz konusu savaşta Almanya'ya karşı savaştığı için intikam almak için hâlâ ortalıkta olsaydı onunla savaşmaya giderdim Fransa'ya yaptığı gibi; Rus devletinin olduğunu düşünüyordu tarihsel olarak tamamlanmış, son noktasında ve devralınmak üzere Yahudiler tarafından devralmamak için bir neden yoktu ama o Rus devletinin yeniden kurulmasına yardımcı olmazdı ve sadece Rusya'yı Reich'ın bir eyaleti olarak bırakmak. Haklı olarak yalnızca tek bir kıta imparatorluğunun/süpergücün olabileceğine inanıyordu, yani eğer bu Almanya ya da Rus devleti olsaydı hangi biçimde olursa olsun, çıkarılması gerekecekti. 
Bütün bu noktaları anlıyorum ama Rus milliyetçiliği açısından 


her durumda hala Üçüncü Reich'a karşı savaşıyor olurdum bunun için daha. 


* Bir Faşist olarak Hitler'in SSCB ve Rusya'yı ortadan kaldırma hırslarını beğenmek veya onaylamak zorunda değilim çünkü bunlar doğası gereği Dünya Görüşümüzün hedefleri değil, bu yüzden orada çok az Faşist var. 
belki ihtiyaç duymanın ötesinde onlar hakkında korkusuyla SSCB'ye önleyici bir saldırı yapmak 
Almanya'yı işgal etmeye çalışın ve böylece tek umudumuzu yok edin. 
O zamanlar edinebildiğim dünya görüşü, çünkü aslında SSCB'nin Almanya'ya karşı tutumu da aynıydı. 
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Ancak olay şu: Bu, şu ya da bu şekilde kaçınılmaz bir çatışmaydı. 
diğeri, Rusya'nın hala bir İmparatorluk, bir Cumhuriyet, SSCB veya bu konuda başka bir şey olmasına bakılmaksızın, mevcut belirli zamansal koşullar nedeniyle. 
Dünya görüşümüzü savunan rejim o zamanlar bu gerçekle uğraşmak zorundaydı. Bazı açılardan ele alındı Çok boktan bir el, çünkü Hitler Rusya'yla ittifak kurmayı düşünüyordu Almanya'yı ancak Versailles Antlaşması'ndan sonra düştüğü aynı deliğe geri döndürebilirdi. Ne yazık ki tarih bunu gösterdi hangi seçenek olursa olsun kendini o delikte bulması kaderinde vardı seçti. 

Dolayısıyla, yaptıklarından dolayı Nazi rejimine kesinlikle hayran olabilirim Kendi dünya görüşümüzün savunucusu olarak evdeyiz ama aynı zamanda onu dünyevi politika anlamında bir düşman olarak da görüyoruz. 
mükemmel bir şekilde anladığım ve anlayacağım aynı zamansal politika anlayışı ben onun yerindeyken tam olarak aynısını davranıyordum. 

Aynısını Sırplar gibi diğer uluslara da uygulayabilirsiniz; Torren'la Sırbistan konusunda yaptığımız çağrıyı herkes hatırlıyor mu? Bu aslında bu tür bir kafa karışıklığının anlatımızı nasıl karıştırdığına dair iyi bir örnek, ama hey, Torren alınma, o adam. 

Bazı açılardan bu, Faşizmin nasıl olduğu konusunda bir genişlemedir. 
sadece bir kişi tarafından yaratılmış bir ideoloji değil, dolayısıyla hiç kimse veya rejim kendisinin tek savunucusu olma konumunu koruyabilir, dolayısıyla herhangi bir rejim tarafından tanımlanamaz, özellikle de eğer onu zamansal politikasıyla tanımlamaya çalışın. 

Çağdaş Faşizm söz konusu olduğunda ise, biz 
Kil kapma fikrinin büyük ölçüde azaldığı, daha küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Çoğunlukla modern sınırlara katılıyoruz. 

Ama en önemlisi, ülke temelli zamansal politikaların ötesine geçmiştik; tam da neden Avrupa gibi kavramlar bir 

Ulus, saflarımızda 'Büyük X' fikirlerinden daha fazla ağırlık taşıyor. 

Kesinlikle ayrı ayrı ele alınması gereken daha spesifik vakalar var, ancak bu belirli vakaların kendi aralarında veya Avrupa ile bir Ulus arasında herhangi bir sürtüşme yok. Şimdi verme eğilimindeyiz 

Nazi ırkçılığını daha da genişlettikçe ve ulusların daha dürüst bir kardeşliği hakkında konuşmaya başladıkça, ulusluğun önceliği azaldı 

ırksal ilişkilere dayanmaktadır. Bir sonraki adım daha da genişletmek olacak 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diğer ırkların da aynı Dünya Görüşünde bize katılma olasılığını göreceğimiz ırksal hiyerarşi kavramıyla, kendi yerlerini kabul etmeleri koşuluyla, bu, bir insan olarak doğamız sayesinde aslında buraya IM'de taşındığımız bir 


şey. küresel Faşist topluluğu ve burada nasıl sevgili yoldaşlar olarak davrandığımız beyaz olmayan parlak üyelerimizin olduğunu. 


Modern Faşistler bir bakıma, ulusal kil gaspıyla tanımlanan kendi zamanlarının zamansal koşullarına daha da fazla kök salmış olan önceki nesil Faşistlerin çok özel bağlarından kaçmanın tadını çıkarıyorlar. Daha fazla İçe kapanma ve küreselleşme nedeniyle bize bu zihniyeti kırma ve aslında dünya görüşümüzün tam bağlamına yaklaşma fırsatı verilmişti; bu, Yunan mitolojisinde mesajı nasıl aldığımızı görerek, döngünün işlemesi gereken yol gibi görünüyor. Zeus'un bir Döngünün bitiminden hemen önce bir Kahramanlar Çağı'nı başlatacağı ve İskandinav mitolojisinde Odin'in, 'elemental varlıklara' karşı son savaşta savaşmak için önderlik ettiği mistik ordu Wildes Heer'i topladığı. İşler kötüleştikçe, dünya görüşümüzün tüm doğasıyla daha uyumlu hale gelmemiz ve böylece modern dünyaya döngünün yenilenmesine işaret edecek son darbeyi vurmak için daha donanımlı hale gelmemiz anlamında daha iyi hale 


geliyorlar. 


Son olarak, Sammy ile son sohbetimizde Rusya ve Finlandiya'nın kaderinde defalarca birbirlerine karşı savaş açmak olduğuna inandığını ifade etti. Buna karşılık benim iddiam ise tam tersiydi; bunun yalnızca daha büyük bir döngü olmasaydı ve tarihin doğrusal algısında bile yalnızca küçük döngüler var olsaydı doğru olurdu, başka bir deyişle bu ancak şu ana kadar doğru bir tahmindir. Daha önce bilinen tüm tarihin, tarihin sürekli olarak nasıl işlediğini tanımladığını düşündüğünüz gibi, ancak bunu döngünün gerilemesi olarak görürsek, o zaman yenilenme sonrasında tamamen farklı bir model görürüz ve buna daha az sahip olduğumuz için zaten yavaş yavaş donatılmaya başlarız. kil kapma kavramları ve yaşamın her düzeyinde kendini gösteren daha fazla organik hiyerarşi kavramı. Hiçbir Rus milliyetçisinin Finlandiya'ya karşı kil kapma hırsı yoktur ve bu fikir gülünç olacaktır. Fakat eğer tarihi modern insanın ellerine bıraksaydık (yani eğer 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döngü yok ya da kırılmışsa), o zaman belki de tekrarlanan savaşa 

ilişkin bu tahmin tamamen doğru olacaktır. Aynı şekilde, pek çok Alman milliyetçisinin hâlâ Fransa veya Polonya'ya dair hırsları olduğunu veya Danimarka'nın İsveç ve Norveç'e (tabii ki Natt hariç) vs. dair hırsları olduğunu düşünmüyorum. 

O halde tarihi ve zamansal politikayı dünya görüşümüzle karıştırmayın; bunlar iç içe geçmiş durumda ancak ilişki doğrudan olmaktan ziyade görecelidir ve tarihte bu aşamayı geçtiğimiz için artık eylemlerimizi ilişkide yapılanlara dayandırmamıza gerek yok. önceki bir zaman dilimine. Tarihten her zaman olması gerektiği gibi ondan öğrenebiliriz, ancak hem tarihi hem de dünyevi politikaları aşan ebedi bir dünya görüşünün savunucuları olma çerçevesinde kalmalıyız, sadece bu şeylerde yön bulmamız gerekiyor, kendimizin tanımlanmasına izin vermemeliyiz onlar tarafından (bu, kültürümüz ve ulusumuz tarafından tanımlanmamamız gerektiği anlamına gelmez, ancak bunlar aynı zamanda iç içe geçmiş bir ilişki içinde tarihin ve dünyevi politikaların da ötesine geçer). 

Dünya görüşümüzün en son şampiyonları olduğumuzu, Görünmez Ordu'nun en yeni askerleri olduğumuzu ve döngünün sonuna daha önce gelen herkesten daha yakın olduğumuzu söylemeye gerek yok. 
Sonuncu muyuz, yoksa bizden sonra birkaç nesil daha mı gelecek, Kahramanlar Çağı'nda mı yaşıyoruz, yoksa bu bizden sonra gelenlerin ayrıcalığı mı, bunu söylemek zor, ama öyle ya da böyle şu anda öyle. 
Sıra bizde, içinde bulunduğumuz çatışmayı daha net görelim ve geçmiş koşullar yüzünden kafamız karışmasın. 
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İçedönüş - başlamak istediğim nokta şu algıdır: 
zaman. Düşmanlarımız tarihi doğrusal bir süreç olarak görüyorlar. 
'ilerleme' hakkında konuşacaklardır: insanlık tarihi A noktasında başlar ve B noktasına ulaşana kadar ileri ve yukarı ilerlemeye devam eder. B noktasını nasıl tasavvur ettikleri her zaman onların ideal toplum modelidir. 
Ulaşılan ilerlemenin sonu olması gerekiyor ve bu yüzden insanlar sonra 'sonsuza kadar mutlu' yaşamamız bekleniyor, yani bundan sonra hiçbir ilerleme olmuyor, insanlığın sonuna kadar öylece kalıyoruz. Bazı Bu ideal topluma ulaştığımızda, daha önce mevcut olmayan yeni bir algıya, bir tür 'Maslow'un hiyerarşisine' sahip olacağımızı savunuyoruz. 
ihtiyacın ilham verici fikrine sahibiz, bu ideal topluma ulaşana kadar X yapamayız ortaya çıkacak ve ilerleme noktası haline gelecek ihtiyaçları bile anlıyor bundan sonra. 

İşin komik yanı, bu tür şeyler için zaten liberalleri suçluyoruz Eşcinsel haklarının pedofili hakları için bir mücadeleye yol açacağını iddia ettiğimizde, onlar bunu 'kaygan zemin yanılgısı' olarak görmezden geliyorlar ve bunu, kendi görüşlerinin kendi kendini oynadığı bir algoritma olarak görmeyi reddedin: eğer A seçeneğine katılıyorsanız, ozaman tüm seçeneklere katılmalısınız. 
A1, A2 ve A3 gibi sonuçsal etkilerinin içinde olamazsınız 
A seçeneğini destekleyin ve ardından A2'yi sevmediğinizi söyleyin - sizin seçim doğrudan o noktanın farkına varılmasına yol açar; 
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seç ve seç, bu bir paket anlaşmadır. İdeal çok ırklı özgür LGBT aşk ütopyasına ulaştığınızda ufuktaki yeni nokta şu olacak: özgür ensest ve pedofili, daha ilerilerde ise zoofili çizginin aşağısında. 

Bu düşünce tarzının örneklerini her yerde görebilirsiniz. 
Örneğin, Marksizm ebedi komünizmi bekler ve Francis Fuku-yama nihai sonuç hakkında düşünmeye başladığında pantolonunu parçaladı. 
tarihin sonu olarak liberalizmin zaferi ve belki de düşünce ilerlemeyi yavaşlatmalıyız. Çok sayıda filozof var ve eserlerinde bu tarih algısının oluştuğu düşünürler var ama daha geriye giderseniz çok farklı bir tablo görürsünüz. 
Faşist dünya görüşünün bağlı olduğu kavram: 
tarihin döngüsel olduğunu. Evet, hala A ve B noktaları var. 
insanlık tarihinin başlangıcı ve sonu ancak bu noktalar şu şekilde tanımlanmamıştır: ilerleme, ancak insanlığın varlığıyla, A noktası insanlığın başladığı an ve B noktası insanlığın sona erdiği an. 
B noktasında bizi bekleyen mükemmel bir toplum yok, sonrasında ilerleme açısından yapılacak hiçbir şey yok, artık yok insanlık tarih yazacak olayları gerçekleştirmek üzere ayrıldı. Diğer yani tarih yok olmamızla biter. Tabii ki şu durumda sonrasında yeni ufukların olacağını teorileştiren doğrusal tarih görüşü C, D vb. noktaları gibi B noktasına da ulaşırız, dolayısıyla insanlık tarihi de ancak yok olmamızla sona erme şansı, ancak yine de aynı ileriye ve yukarıya doğru doğrusal ilerleme vizyonunu ima ediyor. Döngüsel tarihte sürekli bir ilerleme vizyonu yoktur, bunun yerine yüksek ve düşük noktaların olduğunu anlamak. 

Eminim bu vizyonun daha dünyevi örneklerinden bazılarına aşinasınızdır, örneğin döngüsellikle ilgili çeşitli kavramlar. 
Kyklos gibi yönetimin doğası. Bu kavram elbette faaliyet gösterdiği düzeyde (bir hükümetin 'ömrü' düzeyi, deyim yerindeyse,) kendi başına doğrudur, ancak şunu belirtebiliriz: 
bu daha küçük bir döngüdür ve çok daha büyük süreçleri yansıtır (bu benzer türdeki bozulmanın çok daha büyük bir ölçekte meydana geldiği fikri aşağıda göreceğiniz gibi ölçeklendirin). Dakikalar ve saatler olarak düşünün 


(bu kavramlar bizim kendi keyfi yaratımlarımız olsa bile kolaylık). 
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Geleneksel dünyanın bulunabilecek temel inancı 


farklı kültürlerde anlatılmıştır (bazılarının kültürle hiçbir teması yoktur) insanlık tarihinde büyük bir ruhsal döngüsel sürecin var olduğu ve bu sürecin de büyük bir şeyle başladığı anlamına gelir. 
gelirler öyle bir noktaya kadar yozlaşır ki, başlangıç kaçınılmazdır. 'Her şeyin bir mevsimi vardır; yaşamanın bir zamanı ve ölmenin bir zamanı, yaratmanın bir zamanı ve yok etmenin bir zamanı.'Ne bu Ancak inanç bu sürecin çeşitli aşamalarına paraleldir, doğaları gereği 4 geleneksel toplumsal kasta göre: İlahi Kraliyet, Savaşçılar, Tüccarlar ve Köleler. Julius Evola bu süreci şöyle adlandırmıştı: İçedönüş ve onun esas olarak ilan ettiği şey, sadece insanın değil tarih döngüseldir, ancak doğası gereği evrimsel/ilerici değildir, tam tersidir: gerçekten harika bir şey olarak başlarız ve daha sonra yozlaşmaya ve çürümeye devam edin. 

Dolayısıyla bu öğreti, insanlık tarihinin 
'Altın Çağ", İlahi Krallığın yaşadığı bir Gelenek dünyası hem dünyevi (yani tamamen maddi/politik) hem de manevi gücün hükümdarlarıydı, yani aralarında hiçbir ayrım yoktu. 
Aslında 'kilise' ve 'devlet' gibi kurumlar yoktu. 
Bu güçler İlahi Kraliyet'e, yani yarı tanrılara verilmişti. 
irade, ama mistik anlamda değil, sahip oldukları güç açısından tutulmuş. Onların hükümdarlık dönemi çok uzak bir geçmişe uzanıyor. 
kayıtlı tarih (tarih öncesi), elimizdeki tek 'kayıtlar' dönem, farklı kültürlerin peri olmayan çeşitli mitleridir. 
Materyalist yorumlarının da önerdiği gibi, doğal fenomenleri açıklamaya yönelik masallar veya batıl inançlar, daha ziyade gerçek veya metafizik olayların sembolik temsili (mitler - meta tarih). Geleneğin bu en yüksek biçiminin son yankıları, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Ghibelline vizyonuyla susturuldu. 

İlahi Krallığın düşüşüyle birlikte tarihin Devrim süreci başlar. Güç bir sonraki kast olan Warriors'a düşüyor. 
Krallar askeri, dünyevi hükümdarlardan başka bir şey değildir; manevi hükümdarlar ise güç esas olarak şaman olan kişiler tarafından gasp edilmiştir ve dolayısıyla dünyevi ve manevi güçler ya bir arada mevcuttur (Hıristiyanlıkta bu, Bizans İmparatorluğunun Ortodoks Senfoni kavramıdır ve bir dereceye kadar 
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Rus İmparatorluğu'nda (her ne kadar burada Kilise Çarlara ve İmparatorlara daha itaatkâr davranmış olsa da) bu nedenle buradaki durumun geleneğe daha yakın olduğunu, ancak uygun sistem bu güçlerin hiçbir şekilde bölünmesine izin vermeyecektir) veya birbirleriyle çatıştığını iddia etmek için yer vardır. (Hıristiyanlıkta bu, Katolik Avrupa'nın ve İki Kılıç kavramının durumudur; Kilise ve Krallar kontrol konusunda her zaman birbirleriyle anlaşmazlığa düşerler). Kral'ın 'İlahi Hakkı' kavramı artık geçerli değildir, içi boş bir formülden başka bir şey değildir. Bu, büyük Avrupa monarşilerinin, Kralların, şövalyelerinin ve aristokrasinin egemenliğinin dönemi olan 'Gümüş Çağı'dır. 

Yeni bir düşüş yaşanır ve bu sefer güç Tüccarlar sınıfının eline geçer ve "Bronz Çağı' yaşanır. Fransız Devrimi bu anı ifade eder ve resmi olarak 'İmparator' olarak anılan Napolyon, bu çürümeyi yayacak bir savaş başlatır; fethedilen ülkelerin tüccarları Napolyon'u kurtarıcı olarak selamlarken, buna yanıt olarak uygun bir şekilde adlandırılan Kutsal İttifak ortaya çıkar. Fransız Devrimi'nin idealleri. Ancak sonuçta Krallar, yani Savaşçı kastı, güçlerini, kaçınılmaz olarak kapitalist oligarşilerin yönetimine yol açan, yükselen anayasal monarşi kavramı (“kral yönetir ama yönetmez") karşısında kaybeder. 


Güç daha sonra İşçi/Köle kastının eline geçer ve 'Demir Çağı' başlar. 
Artık herhangi bir lider yok, sadece kendi hallerine bırakılan kitleler var ve Evola, komünizmin dünyanın önündeki insanlığın çürümesinin bu son aşamasının vizyonu olduğunu görerek, Rus Devrimi'nin bu döngünün başlangıcı olduğuna inanıyordu. bildiğimiz gibi çöker ve döngü yeniden başlayabilir. Bu Karanlık Çağdır. 


Sonunda, bildiğimiz şekliyle uygarlık sona eriyor; yeni bir döngü başlamadan önce bildiğimiz tarihin sonuna işaret eden nihai bir çöküş ve kendi tarihimiz, bir sonraki döngünün insanları için hikayeler ve mitler haline geliyor. temiz bir sayfa açarak yeni bir İlahi Kraliyet kastının ortaya çıkmasını mümkün kılıyor. 

Bu, Geleneğin öğrettiği büyük, döngüsel tarih vizyonudur. Julius Evola bunu uydurmadı ama bu öğretiyi farklı kültürlerde bulup bilinen tarihimize uygulayarak sürecin tam olarak öğretinin anlattığı gibi ortaya çıktığını gösterdi. Vizyon bu 
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Geleneğin gücü olarak Faşizme özgü olan tarihin. Çürümeyi, yozlaşmayı, çürümeyi görüyoruz, karşı çıkıyoruz, mücadele etmek istiyoruz. Bu, atalarımızın ihtişamını geri getirmek istediğimiz temel anlatılarımızdan biridir. 


Doğal olarak bazıları, Involution'la savaşmanın mümkün olup olmadığını sorgulayabilir ve eğer bunun döngüsel bir süreç olduğuna inanıyorsak, o zaman neden uğraşalım ve kendi kendine bitmesine izin vermeyelim. Bu ilk noktayı okuduktan sonra zaten sahip olabileceğiniz bu ve diğer bazı soruların yanıtları (bölümde verilen Evrim grafiğindeki diğer bazı ayrıntıların O Kastlar ve Meslekler 


düşünceler noktaları da dahil olmak üzere), gelecekte sağlanacaktır. 
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Yakın zamanda Osmanlı üzerine hafif bir okuma yaptım 

Empire ve ben birkaç ebedi kavramdan büyülendim. 

onun hızlı yükselişini, göz kamaştırıcı ihtişamını ve sonunda yavaş yavaş düşüşünü çevreledi; Alex'in birçok yazısına paralel görünen kavramlar 

Bir dünya görüşü olarak faşizm. 

Her büyük İmparatorluk gibi, Osman hanedanı da tozlu bir dönemden doğdu. 
durgun su ve kendini bir ideale adamış bir insan kabilesi. Roma'nın yükselişini yakından taklit ediyordu ve bunun yeni güç olması çok yerinde. 
bu da çoktan ölmüş imparatorluğun acınası kalıntılarını yok etti. Mistik inisiyatik tarikatlar ve cesur bir savaşçı maiyetiyle çevrili Dindarlığı ancak savaştaki gaddarlığıyla karşılaştırılabilecek olan Osman batıya doğru yürüdü, küçük savaş ağalarını kolaylıkla boyunduruk altına aldı ve Bizans'tan geriye kalanları böldü. Bu arada düzen ve disiplin imparatorluğun iç işleri geleneksel bölünmeyi beraberinde getirdi Dünyayı 'Dar el-İslam'a ve 'Dar el-Harb'e' yaşayan bir gerçekliğe dönüştürüyoruz. 

İmparatorluk yüksek ve manevi bir ırksal hiyerarşi uyguluyordu. 

Türkler merkezi, üstün ve babacan bir konuma sahipti. Yunanlılar, Balkan Slavları ve Ermeniler gibi insanlar arasında anlaşıldığı üzere diğer kültürlere hoşgörüyle bakılıyor ve genellikle din değiştirilmeden bırakılıyor. 

kültürel pratiklerini bu kadar uzun süre engellenmeden devam ettirebildiklerini hiyerarşi içindeki daha küçük yerlerini kabul ettikleri için. Yapabilirlerdi 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hatta kâfir olarak kalırken İslam'ın dışsal süslerini benimsemelerine (böylece bürokratik rütbeye hak kazanmalarına) olanak tanıyan mezheplere bile katılabilirler. Benzer şekilde kitleler, gerçek inananların yakın çevresi olan Faşistlerin aksine, acil ve maddi nedenlerden dolayı bu düzen altında Faşizmin tuzaklarını benimseyeceklerdir. 
Gidilen okul. Ayrıca Osmanlı ırk hiyerarşisindeki paralelliklere de dikkat edin Alex'in beyaz olmayan yoldaşlarımıza özetledikleriyle. 

Bu anlayış, yükselişine kadar azalmadan devam etti. 
1683 sonrası Avrupa ve 19. yüzyılda imparatorluğun Hıristiyan tebaası 
arasında (liberal) milliyetçiliğin ortaya çıkışı. Yine de, döneminde hem maddi açıdan etkili hem de manevi açıdan aydınlanmış oldu. 
imparatorluğun uzun altın çağı. Bunu mevcut yorumla karşılaştırın. 
İslam Devleti yönetimindeki Dar al-Harb; farklı halkların yer aldığı ve kararlı bir şekilde yönetilecek bir yer değil, ilahi ilhamla yönetilen bir güç tarafından hoşgörüyle yönetilecek bir bölge. 
Solar Imperial figürü, daha doğrusu aynısına dönüştürülecek bir figür katı yorum veya zorla uzaklaştırılma (komünizm gibi), ve doğrudan Tanrı'nın eliyle yönetiliyordu. IS özellikle şunları dikkate alıyor: Osmanlı İmparatorluğu sahte bir Halifeliktir ve ikisi arasındaki farklar çok belirgindir; Osmanlılar ayrıntılı manevi hiyerarşiler inşa ederken IŞİD, böyle bir yapıyı İslam'a hakaret olarak reddeder. 
Allah'ın tanrılığı. 

Dar al-Harb, savaş ülkesi, Osmanlı'nın doğuştan hakkı Providence - Dünyanın İmparatoru. Aynı üstün dürtü 
Roma lejyonlarını varsayımsal ve esrarengiz bir 'Kuzey'e doğru sürdü, Evola'nın Zirveler Üzerine Meditasyonlar'da özetlediği ve sıradanlığı yönlendirdiği gibi erkeklerin hem fiziksel hem de mecazi olarak dağları fethetmeleri. Sürdü İskender dünyanın öbür ucuna, Cengiz bozkırdan, 
Cortes yeni kıtaya. Bu dürtü şu şekilde de görülebilir: Almanların Lebensraum arzusu, Japon Hakko ichiu kavramı ("tüm dünya tek bir çatı altında"), hatta Manifest Destiny'i ve son derece yozlaşmış anlamda komünist dünya devrimini bile içeriyor. İçinde dünyevi bilimlerdeki yeniliği daha az teşvik ediyor. Olmalı böyle bir dürtünün doğası gereği olduğunu belirtmiş ve vurgulamıştık. 
Eril erdemin daha yüksek biçimleri. 

Bu Sınırdır ve günümüzün batılı insanının tam olarak olduğu şey budur. 
eksik. 
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Solcu bir Mayıs '68 sloganını benimsemek gerekirse, 'Toplum tüm maceraları ortadan kaldırdığında, son macera o toplumu ortadan kaldırmaktır". 
Böyle bir kavram özellikle Amerikalı Fütüristlerle ilgilidir, çünkü bu 'ulusun' korunamayacak kadar az kurtarıcı niteliğe sahip olduğu sonucuna vardık; onun çözülmesi bizim Sınırımızdır. Bu kavramın Avrupalı yoldaşlarımıza nasıl uygulanacağından emin değilim ama belki daha zeki bir üye beni aydınlatabilir. 

Sonuç olarak muhafazakarların 'İslamofaşizm' terimini tahmin edebileceğinden daha doğru söylüyorlar. Ayrıca kurt postunu giymenin, barbar olmanın ve Yeni Sınırda Yeni İmparatorluğu kurmanın zamanı geldi. 
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Faşizm ne demokratik ne de antidemokratiktir. Herhangi bir durumda demokratik süreçlerin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek geleneksel dünya görüşünün değişmez ilkelerinin kriterlerine göre değerlendirilen koşullara göre. 

Antik çağda demokrasinin hem uygulaması hem de amacı sistem benimsendiği için dünya bugünkünden farklıydı farklı bir bakış açısıyla akılda kalıyor. Bugün demokrasinin anlamı şudur: hiçbir şeyin olmadığından emin olarak, niceliğin niteliğin önüne geçmesini sağlayın. 
kişi herhangi bir karardan bireysel olarak sorumludur. Demokrasi antik dünyanın amacı, tüm yurttaşları katılıma ve kişisel kabullenmeye zorlayarak niteliğin nicelikten önceliğini güvence altına almaktı. 
milletin geleceğinden sorumludur. 

Günümüzün yozlaşmış dünyasında demokrasi, yapacağımız son şeydir. 
gerek ama. Birkaç yüz yıllık Faşizmden sonra bu durum değişebilir; şimdilik Faşistler demokrasiyi sadece bir şey olarak görmeli. 
daha aydınlanmış bir çağın kalıntısı, günümüz şartlarına uygun değil duruşlar. 

Açıklığa kavuşturmak gerekirse, günümüz ile antik Atina arasındaki fark, halkın kalitesi ve devletin ölçeğidir. O zamanlar 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günümüzün yumuşak ve işe yaramaz erkekleriyle karşılaştırıldığında (ortalama olarak) erkekler sert ve dörtnallıydı. Ayrıca polis küçük olduğundan herkes birbirimizi tanıyorduk. Modern şehirlerde (bırakın ulusları) demokrasi hiç tanımadığınız insanlara oy vermek anlamına gelir; sonunda en zeki yalancıların rekabetine dönüşür. 

Demokrasinin bu bağlamda hiçbir zaman işe yarayacağını düşünmesem de büyük bir ulus, uzak gelecekte sahip olmak uygun olabilir topluluklarda temsilcilerin seçilmesi için yerel düzeyde seçimler Herkesin birbirini tanıyabileceği kadar küçük. Bu aynı zamanda söz konusu toplumun daha sert bir insan ırkına ev sahipliği yaptığını da varsayar. 
Ve sadece erkeklerin oy kullanabileceğini. 
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Başlangıçta sadece giymenin sembolizmi hakkında konuşmak istedim. 
siyah ama hemen hemen tek satırda özetlenebilir, bu yüzden karar verdim Konuyu maskelerin sembolizmiyle de genişletmek gerekirse, başlık. Sonunda konu benden uzaklaştı ve biraz daha fazlasını düşünmeye başlamak zorunda kaldığım için pazarlık ettiğimden daha fazlası ve düşündüğüm şeyin daha fazla sonucu. Rebis, Birinci Madde vb. ile ilgili son birkaç paragraf muhtemelen okunmalıdır. 
bazı çekincelerle kendim ilgilendiğim bazı yönlerle ilgilendim bunları daha iyi anlamak için henüz sistematik bir şekilde düzenlemedim ve aslında bunu fark etmiş veya tam tersi kafam karışmış olabilir. 
kendim, bu yüzden girdi memnuniyetle karşılanır. 

Dünya görüşümüzde belirli bir hiyerarşi yaratan üç simgesel rengi ayırt edebiliriz: siyah, beyaz ve kırmızı. 
düzen (biri Alman İmparatorluğunun bayrağını düşünebilir) 
bu renkler belirli bir sırayla vardır). Aynı renklere sahipsiniz Kraliyet Sanatının (Simya) aşamalarını aynı sırayla belirler: Kara İş (filozofun ruhunun serbest bırakıldığı inisiyasyon ölümü) bedenden), Beyaz Çalışma (ruhun bulunduğu inisiyatik yeniden doğuş) bozulmaz hale getirilmiş), Kırmızı İş (ruhun bedene dönüşü) böylece Felsefe Taşı, yani filozofun bedeni üretilir). Son olarak ve bu makalede tartışılacak olanla en alakalı olan, 
Şövalyeliğe bazı ritüelleştirilmiş inisiyasyonlarda aynı renkler görülür: 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Bir şövalye banyo yaptıktan sonra önce aşağı doğasının ölümünü simgeleyen siyah ceketi giyer, sonra yeni saflığı ssmgeleyen beyaz ceketi giyer ve ardından kahramanlık günlerinde bulunan üstün erkek gücünü simgeleyen kırmızı giyinir. ruh adına kanlı fedakarlık. 


İkincisi, bu tür şövalye tarikatlarının büyük olasılıkla bizim dünya görüşümüzün öğretileriyle bir ilişkisi olması anlamında çok önemlidir (Tapınak Şövalyeleri gibi, ancak aynı ritüeli uygulayıp uygulamadıklarından emin değilim), yani onlar da onların da olduğu anlamına gelir. büyük olasılıkla Faşistlerle aynı Görünmez Ordu'ya mensuplar. 

Her ne kadar Mussolini'nin Kara Gömlekliler'i kurarken kasıtlı olarak aynı tür sembolizmi aklında bulundurduğunu iddia etmesem de, kazara ya da Mussolini'nin sahip olduğu ancak dile getiremediği doğuştan gelen bir önseziyle de olsa, bu yine de bizim Dünya Görüşümüze uygun olarak işliyor. öğretilerimizde ifade edildiği şekliyle gerçek anlam. Zamansal hareket sembolizmi anlamında Siyah, Modern Dünyayı reddetmenin sembolü haline gelir, kişinin kendi aşağı doğasını ve samsarik etkilerini reddetmekle eşdeğerdir ve onu hem Küçük Savaş hem de Kutsal Savaş anlamında bir Savaş ilanı haline getirir. yani maddi dünyadaki yalanların saltanatına karşı geçici bir savaş ve Benliğin özgürleşmesi için kişinin kendi içinde yürüttüğü manevi bir savaş. Siyah, tüm biçimleriyle Mücadelemizin rengidir, Kırmızı ise hem dışsal maddi hem de içsel Zafer açısından nihai hedeflerimizin sembolik sütunu olarak adlandırılabilir. 


Dünya görüşümüzden bahsederken, onun sahip olduğu sonsuz karakterden defalarca bahsetmiştim, bu yüzden Görünmez Ordu kavramı ilk etapta mümkün olabilir, bu dünya görüşü için savaşan insanlar, onu dönüştüren aynı davaya aittirler. Dünya görüşümüzün zamansal tezahürü, herkesin gerçekte kim olduğunu keşfetmesinin mümkün olduğu tek koşulları yaratacak ve onları yalnızca bireyler değil gerçek kişiler haline getirecek olsa da, zaman ve mekânı aşar, dolayısıyla bireyler olarak bizi aşar. Aşkınlık hedefi, Benliğin gerçek doğası konusunda kafasını karıştıran tüm bağlardan tam bir özgürlük anlamına gelir ve dolayısıyla 
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Kızıl Çalışmanın tamamlanmasından sonra gelen, hem maddi hem de manevi anlamda her şeyden gerçekten özgürleşmesine izin verin. 


Bizim için Siyah giymek, aşağı doğamızın, Benliğimizin samsarik bağlarının reddedilmesini, ona karşı mücadele edilmesini ve ölümünü simgelemektedir. Eğer Narcissus Efsanesi'nin gerçek anlamını düşünürsek, Narcissus'un kendi Benliğinin materyalist yansımasına aşık olması ve sonra boğulması, Siyahı giymek, Narcissus'un kendi maddi yansımasının etkisine karşı mücadele etmesiyle eşdeğer hale gelir. Aynı şekilde Budizm'de Kara İş bir bakıma 'Ben bu değilim, bu benim değil, bu benim ben değilim' mantrasıyla açıklanır. 


Bütün bunlar, günümüzün zamansal hareketlerinde maske takmada yeni bir yansıma bulabilir; bu, modern Faşist hareketlerde de oldukça yaygın olan bir şeydir. Düşmanlarımızın da maske taktığı söylenebilir ama uygulanan prensipler tamamen farklıdır. Onlara göre maske takmak tamamen anonimlik ve geçici kimliklerinin korunmasıyla ilgilidir, motivasyonları da korudukları şey gibi samsariktir: Maddi cezalara maruz kalmamak için maddi varlıklar olarak kendilerini korumak için maskeyi takarlar. Suların yansıttığı Narcissus'u korumak için anonimlik istiyorlar. 


Biz faşistler için maske takmak, mücadelemizi sürdürürken Sistem'e karşı ihtiyatlı bir kendini koruma eylemi olmaktan çok başka bir şey veya daha fazlası olarak anlaşılmalıdır/anlaşılmalıdır. 

Her şeyden önce ideallerimizin ebedi doğasını sembolize etmenin bir aracı haline gelir - bunlar herhangi bir kişi tarafından ifade edilemez ve bu nedenle onları tek bir yüz tanımlayamaz, zamansal mücadelede bize önderlik edenleri Kahramanlar olarak onurlandırırız, ancak yine de onlar Dünya İmparatoru'ndan bahsetmediğimiz sürece dünya görüşümüzün tamamını temsil edemez, ancak onun bile maddi bir varlık olarak geçmesi gerekir ve bu nedenle zamanla yenisi ortaya çıkar, yani yüzler hala solmaya devam eder. Dolayısıyla maske, dünya görüşümüzün ebedi karakterini temsil eder ve bizi, Görünmez Bayrağı taşıyan Görünmez Ordunun üyeleri olarak tanımlar; dolayısıyla maske, bu iki kavramla aynı sembolik prensibi taşır. 
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Daha sonra, maddi dünyayı ve onun üzerimizdeki etkisini reddettiğimizi ilan eder. Aynaya bakıp 'Ben bu değilim, bu benim değil, bu benim değil deriz ve böylece Narcissus'un ölümüne yol açan yanılsamayı - onun karşı mücadelesinde - reddetmek için yansımayı maskeyle kapatırız. maddi yansıması Narcissus maskeyi takıyor. Düşmanlarımız maskeyi taktıklarında bunu yansımalarını korumak için yaparlar, oysa biz bunu gerçek Benliğimizi özgürleştirmek adına onu reddetmek için yaparız. 


Kendi yüzümüzün sembolize ettiği şey, elbette ki mesleğimiz, cinsiyetimiz, etnik kökenimiz, ırkımız vb. yoluyla kim olduğumuzu tanımlayan ve hepsi maddi formda bir araya gelen çeşitli hakikatlerden oluşan Kişisel hakikatimizden söz eder. bizi doğamızın ardındaki daha derin anlamdan saptırır. Kişinin Kişisel hakikatine göre gerçekten yaşamak için ya aşkınlığa uğramaları ya da geçici bir Organik Durumda yaşamaları gerekir; bunların her ikiside Modern Dünyaya karşı aktif mücadelede yapılabilir. Böylece aşağı doğanın reddedilmesi, daha derin, üstün doğamızın anlaşılması ve özgürleştirilmesiyle el ele gider ve böylece maske, bireysel düzeyde kişinin kişiliğini yansıtan içsel gerçeğini keşfetme uğruna aşağı bireyselliği reddetmenin sembolü haline gelir. . 


Son olarak, maskeye, aşkın kaynağı, bireyselleşme yoluyla ilk etapta Öz'ü oluşturan daha derin ruhsal enerjileri ssmgelemenin bir aracı olarak bakmanın başka bir yolu vardır; bu, maskenin, simyasal İlk Madde sembolizminin bir varyasyonu haline geldiği anlamına gelir. her şey ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Hermetik androjen Rebis (Zeus'un nasıl doğup kendi annesiyle evlendiği konusunda Yunan mitlerinde başka bir sembolik yorum bulan) tarafından da sembolize edilir ve Antimon, diğer adıyla Magne-sia, kurşuni Markazit, beyaz toprak ile yakından ilişkilendirilir. gözler - bedensel bağların reddedilmesiyle ilgili olan ve aşkın olan tüm semboller- 


dolayısıyla. 


Bir bakıma bunların hepsi insanlık durumunun, 'bedenden ve beyaz ya da kırmızı ruhtan oluşan' Hermetik Rebis'te gizlenen ve sembolize edilen o çifte doğanın simgeleridir; İlk Madde, Erkek ve Dişi Prensiplere bölünmeden önce ve sonrasında doğru olan. Emir, Erkek Prensibinin gelip Kadın Prensibine hükmetmesidir 
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Zeus'un, doğumundan önce İlk Madde olan kendi Annesiyle, doğumundan sonra Dişil Prensibiyle evlenmesi (ayrılıkları) ile sembolize edilir. 


Burada sembolizm konusunda biraz fazla derine inmiş olabilirim ama tüm bu sembollerin ne kadar bağlantılı olduğunu (tamamen aynı şeyden bahsedecek kadar) anlatmak ve böylece Kara Maske'nin benzer bir sembol haline gelmesi yönündeki teklifimi haklı çıkarmak istedim. önceki geleneksel sembollerle aynı özellikleri içerir ve hem pratik hem de sembolik giysi olarak mücadelemizde nasıl uygulanabilir olduğunu ve bir dereceye kadar olası yeni bir ritüel araç olarak (ona yeni, maddi olmayan bir pratik nitelik kazandırır) Aynı şekilde siyah cübbeyi giymek şövalyeliğe giriş içindi. 


Bu yüzden size, zamansal gerçeklikte uğrunda savaştığımız Dünya Görüşünün sembolü, Görünmez Ordu ile olan ilişkimizin sembolü, gerçek Benliğimizi özgürleştirmek ve anlamak için içsel mücadelemizin sembolü, gerçek Benliğimizin sembolü olan Kara Maskeyi öneriyorum. hepimizin geldiği yer, ebediyete açılan pencere ve aynı zamanda yürüttüğümüz daha az savaşın sembolü. 

Ama biliyorsunuz, bu konuda tam bir maskecilik yapmadan ve dönmeden kelimenin mistik anlamında sadece bir fetiş haline geldi. 
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Burada biraz kısıtlamalardan, disiplinden ve fedakarlıktan bahsetmek isterim ama alışılmış çizgide değil. Evet, sağlıklı beslenmek ve sigarayı bırakmak iyi 

bir fikir, yapmalısınız ama konu bu değil. Plebler bile iyi alışkanlıklardan ve toksik bağımlılıkları bırakmaktan faydalanabilir, doğal olarak Faşistler de bunu yapacaktır. Ancak geleneksel dünya görüşünde dizginlemenin ve fedakarlığın, içerdiği faydalar dışında başka bir anlamı daha vardır. 


ÖZGÜRLÜK VS. GÜÇ 


Hayatta yapmak istediğimiz her şeyi yapmanın sonsuz sayıda farklı yolu ve yürüyeceğimiz sonsuz sayıda yol vardır. Ancak bu yollardan yalnızca biri 'ideal' olacaktır, yani en iyi sonucu veren en kısa, en kolay yol olacaktır. Diğer tüm yollar şu ya da bu şekilde daha aşağıdır. Güçlenmek, yalnızca ideal yol kalana kadar ortalamanın altındaki formları ortadan kaldırma sürecidir. Örneğin, boksta bir yumruk atıyorsanız, o yumruğu atmanın ideal bir yolu vardır; burada en fazla menzili, en yüksek hızı, en güçlü etkiyi elde ederken kendinizi iyi savunur ve kontrol altında tutarsınız. 
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denge durumu. Bu mükemmel formdan en ufak bir sapma bile şu veya bu alanda etkinliğinizi kaybedeceğiniz anlamına gelir. Elbette, farklı hedeflere ve farklı vücut tiplerine sahip farklı yumruk türleri vardır, ancak belirli bir durum ve belirli bir amaç için, onu yerine getirecek mutlak en iyi tek bir biçim vardır. Güçlü bir boksör sürekli olarak bu ideal yolu, bu ideal formu takip eden kişidir. 
en azından rakibinden daha fazla. 

Yani bu anlamda özgürlük iktidara taban tabana zıttır. 
Ne kadar çok seçeneğiniz varsa, hedefinize ulaşmak için önünüzde o kadar çok yol açılır, o hedefe ulaşmada o kadar az etkili olursunuz. 
Başarılı olma ihtimali en yüksek olan kişi, en iyisi dışında her yolu reddeden kişidir. Daha sonra hiç tereddüt etmeden ilerleyebilir, tüm yeteneklerini bitiş noktasına ulaşmaya yoğunlaştırabilir. 
Tüm seçenekleri açık olan adam, başarısızlığa uğrayacak, sürekli fikrini değiştirecek ve genel olarak çok daha yavaş ilerleme kaydedecektir. 

Yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız konusunda ne kadar çok kısıtlama getirilirse, o kadar odaklanırsınız. Bir su kulesi hayal edin. Suyu dağınık bir şekilde, milyonlarca delik açarak dökerseniz, hafif bir duş elde edersiniz. Ancak biri hariç tüm delikleri tıkarsanız, su güçlü bir jetle dışarı akacaktır. İradeniz, enerjiniz, gücünüz aynı; ne kadar çok özgürlüğe sahip olursanız, yetenekleriniz o kadar dağılır ve sonuç olarak da o kadar zayıf olursunuz. 

Bu, kısıtlamanın iktidara yol açtığı ilk yoldur. 


Kurban Simyası 


Evrendeki her şey bir şeyin başka bir şeyle değişimi, bir işlem, bir dönüşüm olarak düşünülebilir. Yeterli bilgiyle sahip olduğumuz bir şeyi ihtiyaç duyduğumuz bir şeye dönüştürebiliriz. Örneğin toprağımız varsa ama bir eve ihtiyacımız varsa koçan tekniği ile kiri duvarlara dönüştürebiliriz. 
Vaktimiz var ama paraya ihtiyacımız varsa parası olan başkasının yanında çalışabiliriz. Müzik becerileriniz varsa ancak politik nüfuza ihtiyacınız varsa, popüler konserlerinizi bir hareket oluşturmak için kullanabilirsiniz. 


İnsan deneyiminin bir dizi 'dönüşüm' olarak algılanmasının çeşitli sonuçları vardır. Bunlardan ilki şu fikirdir: 
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"Hayatta hiçbir şey bedava değildir, her şeyin bir bedeli vardır". Aslında ne zaman bir şey elde etsek, karşılığında mutlaka başka bir şey vermek zorunda kalırız; bu yalnızca zaman, enerji ya da borçluluk duygusu da olsa. İkinci ve daha incelikli ima, 'verilen her şeyin geri ödeneceği'dir. Sahip olduğunuz bir şeyi başkalarına verirseniz ve karşılığında hiçbir şey alamazsanız, bu, evrendeki düzeni korumak için eninde sonunda geri ödenecek bir 'kozmik borç' yaratır. Bütün pagan toplumlarda var olan 'kurban' kültürünün arkasında yatan mantık budur. 

Kurban, kadim insanların evreni (tanrıları, ruhları vb.) kendilerine borçlu kılmak ve onlara gelecekte şans ve onur vermesini ummak için kabul ettikleri gönüllü bir servet kaybıdır. Bu, modern insanlara son derece aptalca geliyor. Ama öyle hafife alınmamalı. 


Denge ve 'adalet' kavramı zihinlerimizin derinliklerine yerleşmiştir ve hesap tutan tanrılar olmasa bile bilinçaltımız kesinlikle öyledir. Hepimizin topluma ne kadar verdiğimiz, ne kadar acı çektiğimiz, ne kadar çaba harcadığımız, toplumdan ne kadar aldığımız ve koşulların bizi nasıl kutsadığı konusunda denge kurduğumuza dair belirsiz bir fikri vardır. . Dengenin lehimize fazla olduğunu hissedersek kendimizi suçlu hissederiz, aldığımızdan fazlasını verdiğimizi hissedersek ise daha özgüvenli ve iddialı oluruz. Bunun hem zihinsel hem de fiziksel gücü etkileyeceğine inanıyorum; Sürekli olarak aldıklarından fazlasını yaratan ve veren beyazları, her zaman hak ettiklerinden fazlasını alan Yahudilerle karşılaştırın. Haksızca kazandıkları servet, onları güçlü kılmak yerine, vücutlarını zayıf ve hastalıklı goblin benzeri biçimlere dönüştürdü. 


Kurban etmenin en yüksek biçimi, zenginlik (para, sığır, sanat vb.) 
sunusu olmaktan ziyade, adak biçimini alır. Yemin (veya yemin), bir şeyden vazgeçmek veya bazı kısıtlamalara uymak için verilen resmi bir karardır. 
Yeminler, geleneksel olarak, dinde (keşişler için sessizlik veya yoksulluk yemini), savaşta (şövalye yemini) veya siyasi güçte (görev yemini) olsun, yaşamda daha yüksek bir konuma ulaşmak için yapılan bir törenin parçası olarak alınır. Yemin aslında hayatınızın bütün bir yönünün, bazen kalıcı olarak, bazen de belirli bir süre için feda edilmesidir. Yaşamınızın bu yönüne riske atılan kişisel güç veya zihinsel kaynak ne olursa olsun, yeminden sonra kullanılmak üzere serbest bırakılacaktır. 
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diğer şeyler için. Dolayısıyla paradoksal olarak, kısıtlayıcı yeminler etmek genellikle boğucu olmaktan ziyade özgürleştirici ve canlandırıcı bir duygudur. Gizli bir güç dalgası elde edersiniz. 

Bu, kısıtlamanın iktidara yol açtığı ikinci yoldur. 


SOSYAL VE RUHSAL DİNAMİKLER 


Toplum ve medeniyet anlayışımızın temelinde adalet kavramı vardır. Daha önce topluma karşı borçluluk duygusundan bahsederken buna değinmiştim. Hepimiz birbirimizi yeteneklerimize ve gruba katkılarımıza göre yargılarız. Çok katkıda bulunup az alan kişilere hayranlık duyarız ve beleşçileri küçümseriz. Bu, modern toplumda iki nedenden dolayı tamamen bozulmuştur: birincisi, insan grupları çok büyüktür ve insanlar birbirlerini bu yargıları doğru bir şekilde verecek kadar iyi tanımıyorlar ve ikincisi, hepimiz atalarımızdan o kadar çok şey aldık ki, Biz pazarlamada çalışırken ya da üniversitede sanat tarihi okurken, hepimiz aslında başarılarının tadını çıkaran beleşçileriz. Tamamen değersiz insanoğlunun politik gücün ve sosyal etkinin doruklarına ulaşmasının nedeni bu bozulmadır. 


Ancak bu, içsel adalet duygumuzun bugün önemsiz olduğu anlamına gelmez. 
Çok fazla fedakarlık yapanlar (gaziler gibi) çoğu insan tarafından hala içgüdüsel olarak takdir ediliyor ve onurlandırılıyor. Tersine, hepimiz oburlara ve tembel hayvanlara karşı içgüdüsel bir küçümsemeye sahibiz. 
Bu, herhangi bir doğal toplumsal organizasyonda, ölçülü ve erdemli olanların nüfuz ve otorite (sadece ahlaki otorite de olsa) kazanma eğiliminde olduğu anlamına gelir. Müsrif hayatlar yaşamaktan gurur duyan ve bunun sonucunda hiçbir ahlaki otoriteye sahip olmayan modern liderlerin aksine, hem Stalin'in hem de Hitler'in oldukça münzevi bir yaşam tarzına sahip olmaları dikkat çekicidir. 

Uzun zaman önce Mahabharata'nın Fransızca versiyonunu okumuştum ve bazı yorumlar beni çok etkilemişti. Bazı karakterlerin insanüstü güçleri ya da büyülü silahları ve makineleri vardır ve yazar bu şeylerin onların 'kemer sıkmalarının' bir sonucu olarak elde edildiğini açıklamaya özellikle dikkat eder - bu, tanrıların ölçülü yaşam tarzlarından etkilendikleri ve lütufta bulundukları anlamına gelir. sonuç olarak onlara güç ve ayrıcalıklar tanınır. Bu aslında daha önce bahsettiğimiz sosyal dinamiklerin manevi alana doğru bir uzantısıdır. Ruhlar, tanrılar veya manevi güçler 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duyuları ve arzuları tarafından kontrol edilmek yerine hayvani doğalarını kontrol edenlere saygı duyacaktır. Eğer varoluşun maddenin ötesinde daha yüksek bir boyutuna inanıyorsanız, o zaman o alemdeki gücünüzün ve duruşunuzun, bedeniniz ve hayatınızın geri kalanı üzerinde kontrol uygulama yeteneğinizle birlikte artması mantıklıdır. 


Ve bunlar, kısıtlamanın iktidara götürdüğü son yollar. 
SONUÇ OLARAK 


Yaşam tarzımıza kısıtlamalar getirmenin kişisel gücümüzü ve saygınlığımızı artırmanın önemli bir yöntemi olduğunu ve bunların doğrudan başkalarını etkileyebilmemize yol açtığını düşünüyorum. Faşizmi çevrenizde kurmanın ilk adımı onu önce yakın hayatınızda, sonra da sosyal çevrenizde kurmaktır. 


Tartışmalar başkalarını ikna etmede etkili değildir. 
bizim tarafa gelin. İhtiyaç duyulan şey güçtür; ruhsal güç. 
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BİRİNCİ BÖLÜM (ZELGER TARAFINDAN) 


Modern düşünceyi gelenekten ayıran şeylerden biri, antik düşüncede zengin bir sembolizm sisteminin yaygın olarak kullanılmasıdır. 
yazıları ve sanatları. Bugünlerde iki tane varmış gibi görünüyor üretilen iş türleri: teknik çalışmalarla dolu 
Anlamı kuru ve açık bir şekilde ifade edilen (gerçek anlamda düzyazı, kesin gerçekçi şemalar) ve anlamlı değerden yoksun ancak biçimle çılgına dönen 'sanatsal' çalışma (soyut tablolar, modem şiir, deneysel romanlar vb.). 

Faşistlerin eğilimi eski yöntemlere geri dönmektir. 
Biçim ve işlevi birleştirmek için anlamı semboller aracılığıyla ifade edin uyumlu bir bütün halinde. Medeniyetlerimizin görkemli geçmişinden gelen kadim sembolleri benimsiyor, modern ihtiyaçlarımıza ve güncel bakış açımıza göre kendi sembollerimizi geliştiriyoruz. Dünya görüşümüzü masallar, resimler ve hikayeler aracılığıyla ifade ederiz. 
Marksistler gibi yalnızca teknik jargonla değil. 


Burada biraz sembolizmin kökenleri ve amacı hakkında konuşacağım. 
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İHTİYACA GÖRE SEMBOLİZM 


Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, birçok antik dil Avrupa'da Rönesans'tan bu yana geliştirdiğimiz soyut kelime zenginliğine sahip değildi. 'Nedensel determinizmin zararlı memi, aşkın ruhlarda psikolojik travma yaratır' gibi cümleler yazabilir ve insanların neden bahsettiğimizi anlamalarını bekleyebiliriz. Ama bunu Akkadça ya da Eski İskandinav diline tercüme etmeye çalışırsanız sorunu göreceksiniz. 


Eski insanlar için soyut fikirleri iletmenin, hatta günlük yaşamdan daha gelişmiş somut gerçeklikler hakkında konuşmanın tek yolu, bu soyut kavramları temsil etmek için ortak nesneleri kullanarak metaforlar ve analojiler kullanmaktı. 
Dolayısıyla bilim, din, felsefe vb. konularda bilginin aktarımını kolaylaştırmak için belirli bir sembolik 'söz dağarcığının' gelişmesi kaçınılmazdı. Ama yine de bu semboller nereden geliyor? 


ZİHİNSEL BİRLİK 


İnsan zihni, mantıksal yargılarda bulunma konusunda doğuştan gelen bir kapasiteye sahip değildir. Bu öğrendiğimiz bir beceridir. Zihnimizin temel çalışma şekli, fikirleri bir araya getirmek, anılardan 'ağlar' oluşturmaktır. Yani, örneğin 'aslan' kelimesini duyduğumuzda, onu hemen kategoriye göre sınıflandırmaya başlamayız (dört pençesi vardır, etoburdur, memelidir, insanlar için tehlikelidir vb.) ama bunun yerine tüm ilişkili anılar bilincimize süzülüyor, en güçlü çağrışımlar ise en net olanıdır. Böylece ilk önce onların altın renkli kürklerini ve büyük dişlerini düşüneceğiz, kükreyen sesi duyacağız, geçen hafta gördüğümüz aslanlı bir karikatürü hatırlatacağız vb. Ayrıca aslanlarla ilgili duyguları da hissedeceğiz, belki daha önce gerçek hayatta aslanlarla karşılaşmışsak korkacağız. 


Sembolizmin kökeni budur. Bir insan, ortak bir insani deneyim özüne sahip olduğunda, belirli bir ortak nesneden bahsettiğimizde diğer insanların zihninde ne tür duyguların, ne tür anıların ve izlenimlerin ortaya çıkacağını bilmek mümkündür. 
Örneğin, bir grup çobandan biri, bir kişiyi 'kurt' olmakla suçlarsa, bunun hırsız olmak anlamına geldiğini herkes anlayacaktır. 
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bir suçlu, tehlikeli bir sapkın ve bir düşman, çünkü hepsinin 

koyunlarının kurtlar tarafından çalınması deneyimi. Bir şehre 

Kurtlarla ilgili tek deneyimi TV belgesellerinden gelen bu sakine, kurtlar ona yalnızca asil bir avcıyı hatırlatıyor. 

bir köpek. 

Dolayısıyla sembolizm bir halkı birleştirir, benzer yaşam deneyimlerine sahip insanlardan oluşan bir iç grubu tanımlar. Sembolizm her zaman yabancıları ve diğer yabancı unsurları dışlayıcıdır. Bu elbette ayrıca sembolizmin neden günümüzde artık pek kullanılmadığı; insanlar doğadan ve hayatta kalma ihtiyaçlarından kopuktur ve dolayısıyla artık eğlence medyası dışında ortak bir deneyim özüne sahip değiller. 
Kullanılan tek sembolizm TV şovlarına, filmlere ve video oyunlarına gönderme yapan memlerdir. Eski semboller artık yok aynı duygusal etkiye ve anlama sahip çünkü artık aynı deneyimlere sahip. 


GİZEMLERİ KORUMAK 


Gizlilik ve sessizliğin rolüne geçmişte İskender'in yanı sıra ben de değinmiştim. 
Ancak burada sembolizm kullanmanın aynı zamanda bilgiyi sade bir şekilde saklamanın geleneksel bir yolu olduğunu da belirteceğim. 
görüş, böylece 'inisiye' bir şeyin daha derin anlamlarını anlayacaktır bir hikaye ya da konuşma, sıradan insanlar ise yalnızca gerçek anlamı. 
Bilginin gözlerden saklandığına gerçekten inananlara değersizlerin, önemli şeyleri sade bir dille yazmaları kabul edilemez bir risk teşkil ediyordu. Her zaman olasılık vardır bir kitabın yanlış ellere geçeceğini. Böylece gizli emirler ve Gizem okulları karmaşık sembolik diller geliştirdi. 
yalnızca kendi inisiye arkadaşları tarafından eğitilmiş olanlar tarafından anlaşılabilir. 
Aynı şey Faşist kültürde de giderek artıyor 
Dünyanın her yerinde, '#ropeculture' denilebilecek bir yerde, biz de herkes bilerek kıkırdar ve bir partinin kendisine 'altın' diyebileceği yerde 'şafak' ve hepimiz bunun demir çağının sonunu ifade ettiğini biliyoruz. Bu Kodlanmış dil daha karmaşık ve aşılmaz hale gelecektir. 
zaman geçtikçe faşist olmayanların tamamen 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iletişimlerimizi anlayamıyoruz. Bu açıkça bir olacak büyük avantaj. 


BELİRSİZLİĞİ AYDINLATMAK 


Önceki noktanın tersi, sembolizmi kullanarak 

Sıradan bir adamla konuşursanız, çok uzaklardan puan almak mümkündür Marksistlerin yapabileceğinden daha etkili bir şekilde. Bunun en sevdiğim örneği masallarda doğal hukuku gösteren Ezop masalları 

arketipik hayvanlar. Bütün Faşistler güç ve güç üzerine meditasyon yapmalıdır. 
bu masalların sahip olduğu netlik. Tartışmaya çalışan bir solcu düşünün 

ne kadar aptal olduklarına(daindevsedekişge , 

ses çıkarırdı. 

Kitabımda hayvan metaforlarını sıklıkla kullanmamın nedeni de budur. 
'Vatanseverin çekici', çünkü bu semboller soyut saçmalıkları ortadan kaldırıyor, insanların kafasında karmaşık Marksist söylemin silemeyeceği canlı bir resim çiziyor: 


Tavşanlar topluluğa nutuk çekti ve herkesin eşit olması gerektiğini savundu.Aslanlar şu cevabı verdiler: 'Sözleriniz ey Tavşanlar! iyiler; ama bizimki gibi pençeleri ve dişleri yok.' gibi 


Bu eski masal, Marksistleri açıkça tavşanlar, zayıf hayvanlar olarak tasvir ederken, bizim konumumuzu güçlü ve asil bir aslan gibi gösteriyor. 
hayvan. Artık insanlar Marksistlerin eşitlikten bahsettiğini duyduklarında, Tavşanların aptallar gibi şikayet ettiğini hayal edin ve bunu anlamak zor olacaktır. 
onları ciddiye alın. 

İyi seçilmiş sembolizm, sadece sade bir dil kullanarak, konuyu daha somut hale getirerek, halkın ortak deneyimiyle ilişkilendirerek. 
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İKİNCİ BÖLÜM (ALEXANDER SLAVROS TARAFINDAN) 


Bu konuyu, bizim dünya görüşümüze sahip insanların kullandığı çeşitli 

benzetme ve mecazları ve bunun nasıl göründüğünü düşünerek gündeme getirdim. 
antik dünyanın orijinal sembolik diliyle çok ilgilidir. 

Jünger ve Evola sembolizmin doğasına özel vurgu yapıyor 

bu, konunun tamamını oldukça iyi ifade ediyor. 


Hayata gerçekten değer veren herkes onun kan olduğunu - yaygın hisseder. Ayrıca doğanın bu akışkangücünün huzursuzlukla çalkalandığı 


anlarda o anlardan bahsetmenin daha zor olduğunu da biliyor. Kan sadece kelimelerle ifade edilemez. Derinlerden kaldırılarak avdan birsanki aslan payını kaybeden dil balık ağı. Lan-sadece boşluklar ölçüsü kersihiçinıgeka evini#k&varları gibi bir anlam içeriyor ve pelerini sadece pencerelerden geçiyor. Bir kez tek bir kelimeyle ifade edilen gizemli, söylenmemiş sıcaklık, mat, solgun ve renksiz hale €5- 


gelir. En zengin dili bile ancak iç bakışla görülebilen gizemli resimler için sanatsal bir çerçevedir. 


ile 
-Ernst Jünger, (Kan 
1.1 olumsal dünya ile ebedi dünya arasındaki karşıtlık Budizm'den 


dizm'e kadar en UÇ sınırına itildiğirde, iki terim arasında herhangi mantıksal ilişki hayal etmek artık mümkün değildir. yapmak 


Söyleyebileceğimiz 


olarak kullanmak sembol, “ibi imalı bir işaret, OO A tekşey.. 
LI 


Hakkında söyleyebileceğimiz ya da Higbim ya da 'Değildir'yok, tartışmak mümkün. 


Next Leap başlığında da bu konuya kısaca değinmiştim. 
Dünya görüşümüzün nasıl zamansız bir şey olduğundan bahsettiğimde 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dolayısıyla isimsiz, dünya görüşümüzü koruma ve yeniden saklama mücadelesine verilen bu isimler zamanla gelip geçer. 

Temel mesaj, insan dilinin tanım gereği çoğu zaman 'bu dünyaya ait olmayan', maddi değil manevi şeylerin anlamını aktarmada yetersiz olduğudur. Bu nedenle, çoğu zaman yapabileceğimiz şey, bu tür şeylerin doğasını açıklamak için sembolizme, metaforlara ve benzetmelere güvenmektir ve Zeiger'in daha önce de işaret ettiği gibi bu, atalarımız için varsayılan dildi. Aslında Altın Çağ'ın tüm estetiği, kutsal sanatın sembolizmiyle karakterize edilir. Böylece, İskandinav Pagan hikayeleri ve Yunan Mitolojisi sadece öğrenilmesi gereken ahlaki hikayeler değil, aynı zamanda yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık bir hikaye anlatan karmaşık bir dil haline gelir. 

Yukarıdaki alıntıda Jünger, dilin nesnelerin anlamını iletme konusunda ne kadar eksik olduğunu tam olarak açıklamak için bir metafor kullandı, bu hoş küçük bir numara. Ve bizim geliştirdiğimiz ve Zeiger'in bahsettiği soyut dile erişim olanağından halihazırda yararlanmış biriyle karşı karşıyayız. Yine de yeterli değil çünkü tamamen dünyaya dair maddi görüşümüze bağlı ve bu nedenle Evola'nın alıntısında gösterildiği gibi yetersiz kalıyor: varlık ve yokluk üzerine tüm soyut felsefemiz, eski sembolik metinlerle uğraşırken başarısız oluyor, bu durumda, sembolik amaçlar için çift olumsuzları kullanmaya kadar giden Budist öğretileri. 


Ancak Involution ve tamamen materyalist bir dünya görüşü ile Zeiger'in bahsettiği iki dil formatını kullanmaya karar verdik. 

Bu dil de karşı çıktığımız tamamen maddi, gerçek dünya görüşünün daha da geliştirilmesine hizmet ediyor. Modern insan için kan nedir? Sadece biyokimyanın hiçbir değeri yoktur çünkü tamamen maddi terimlerle anlatılmıştır. Aynı şekilde, hala bilimsel bir gerçek olarak kabul edilse bile, büyük ölçüde alakasız bir şey olarak kabul edilen Irk. 

Burada Jünger'in bahsettiği başka bir şey daha geliyor aklıma, yani Gestalt kavramı, yani parçalarının toplamından daha büyük bir şey. 
Tamamen maddi açıdan bakıldığında ölü ve yaşayan bir adam arasındaki fark nedir? Yapısal olarak hepsi aynı, aynı organlar ve hepsi. Ancak bundan daha fazlası olduğunu, bir insanın organlarının toplamından daha fazlası olduğunu açıkça biliyoruz. Bu sembolik dilin işlevidir. 
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- Nesnelerin salt maddiyattan daha büyük olan Gestalt anlamını iletmek, bildiğimiz ve kullandığımız günlük dilin (bunun en karmaşık ve iyi okunmuş örnekleri bile) bunun için yeterli donanıma sahip olmaması, çünkü 

maddi algının bir ürünü ve kolaylaştırıcısıdır. 

dünya. Bu tür öğretilerin ardındaki anlam üzerine yazarken Evola 

bu tür açıklamaların doğası gereği 'şematik' olduğu ve her zaman 

kişinin yalnızca maddi olmayan şeylerin tam bilgisine gerçekten sahip olabileceğine dikkat çekiyor doğrudan deneyimle söz konusu olan fenomenler ve tüm eski 

kutsal bilginin anlaşılması, kişinin onu ilk elden deneyimlemesi, onun tüm doğasını ve kavrayışını ampirik olarak kavraması gerektiğini ima ediyordu. 


Faşistlerin her zaman sembolik ifadeler kullanmalarının nedeni de budur. 
kuru akademik formüllerin aksine dil, teslimatımız neden nitelikseldir, düşman ise sınıflandırma gerektirir. Biz Üstün ve Aşağı'dan bahsediyoruz, onlar bir dosyanın hangi kutuya konulacağından bahsediyorlar, teknik olarak Sol kanat mı, yoksa bazı kontrol listelerine göre Sağ kanat mı? 
oluşturdukları kutular. Faşist olup da konuşmak imkansızdır. 
bu şekilde çünkü o zaman sadece parçalardan ve ne olduğundan bahsediyorsunuz Ge-stalt anlamını oluşturan daha büyük unsurdan ziyade bunların toplam toplamı. Kan, Irk vb.nin içsel niteliksel doğası modern dilde kaybolur ve bu nedenle kavramın ilerletilmesine yardımcı olur bunların önemsiz biyolojik/kimyasal gerçekler veya daha da kötüsü 'kazalar' olduğu. Arkasındaki gerçek gücü yalnızca sembolik dil sunabilir. 


bu güçler ve dolayısıyla Faşistlerin sembolik bir dille konuştuğunu duyuyorsunuz bu, onlar için eski atalarımızınkinden farklı değildir. 


iletişimin standart doğası. 


216 


Machine Translated by Google 


SESSİZLİK YASASI 


ALEXANDER SLAVROS'UN YAZISI 


Sİ 


Turba philosophorum: 'Kulağı olan açsın ve dinlesin, ağzı olan kapalı tutsun". 


Aşkınlığa ulaşma sürecinde kişi, bedensel duyular yoluyla deneyimlediği maddi dünyaya bedensel olarak bağlanması yoluyla Benliğe saldıran tüm samsarik etkilere karşı 


sıkı bir koruma tutmalıdır. 


Bilmeyen veya bilmeyen adam formların, seslerin, kokuların, tatların, temasların ve düşüncelerin hakim olduğu bu uygulamayı, onların efendisi olmak yerine unutan. 


se Başka bir şekilde, bu disiplini Silentium sözcüğüyle de özetleyebiliriz: 'Kendini sessizlikle kuşatmak, Eleusis'teki anlamda teknik ve inisiyasyon anlamında sessizlik. İzlenimler duyularınsınırında, çevrede tutuklanır. Onlarla 


OLUM), 'Ben' arasında artık bir mesafe vardıpç ieseteszizliğ biçitafflmletmemeyi da duymamayı, görmemeyi, hayal etmemeyi ima eder. Bu tema aynı zamanda 


popüler bir bir bölge 'sessizlik'ten. Böylece donanımlı hale geliyoruz biçimde de ifade edilmiştir. 
ya dış kelime ya da 


A Aslında 


bu, iyi bilinenlerin daha derin, gizli anlamıdır. 
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kulakları o Benares'in üç kutsal maymunundbirinin heykelcikleri kapalı, birinin ağzı kapalı ve diğerinin gözleri kapalı: konuşma, duyma, görme. Ve burada şu tuhaf hermetik formülü de anımsayabiliriz: "Onları (her izlenim anlamındaJ açmasına kim izin verdi, sözü edilen kulaklar, sessizlik, gerçeklik hissine kim sahip oldu'J'. yakın izle ağzını kapalı tutsun (sakin, soyut 
'neu-' içinde 


Sessizlik Yasası, 'domuzların önüne inci atmayın' ifadesiyle başka türlü açıklanabilir ve esas olarak, Ezoterizm'in aksine ezoterizmin özü olan İnisiyatik bilgi ve Bilgeliğin kitlelerden saklanması gerektiği anlamına gelir. Bunun temel nedeni, bu tür bilgilerin değersizlere açıklanmasının kaçınılmaz bir çürümeye yol açmasıdır; birincisi, değersiz kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu tür bilgilerin gerçek anlamını anlayamaması ve ikinci olarak yanlış yorum yapmasıdır. bu bilginin anlamını eşyaya dair daha düşük algılarına dayanarak tahmin ederler. Sonuç olarak, bilgi aktarılmadı, bunun yerine yanlış izlenimlerle bozuldu. 


Dolayısıyla daha yüksek bilgiyi açığa çıkarmak sapkınlıkla eşdeğerdir BT. 

Spoiler'da kendisine sunulan görüntü ve açıklama, aşkınlığa ulaşmanın teknik bir parçası olarak Sessizlik ile ilgilidir, ancak yukarıda açıklandığı gibi Sessizlik Yasası'ndaki ihtiyacı daha da fazla açıklamaktadır: yalnızca daha yüksek düzeydeki insanlar bunu yapabilir. Samsarik etkilerden uzak durun, oysa kitleler onlar tarafından tüketilir ve bu nedenle her şeyi her zaman samsarik etkiyle kirlenmiş bir şekilde algılarlar, bu da inisiyatik bilginin yanlış yorumlanmasına yol açar. 


Bunun ezoterik öğretilerin çeşitli kollarını nasıl etkilediğine dair bir iddiayı zaten ortaya koymuştum, bunun özellikle Simyayı nasıl etkilediğini anlatan Evola ve Guğ&non'dan alıntılar yaptım ve Zeiger aynı konunun arkasındaki nedenlere değinen bir makale yazdı (ed. not: Makale J'dir. Burada Obsesif 


din ile birleşme - bir işaret kafir akıl mı? yapacağım şey gitmek 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Konuyu bir kez daha kısa ayrıntılarıyla ele aldık ve daha önce ele alınmayan hususlara özellikle dikkat ettik. 

Sessizlik Yasasını anlama konusunda bir soru ortaya çıkıyor; o zaman Evola ve Gu&non neden ileri gidip yüksek bilginin öğretilerindeki sembollerin ardındaki anlamı açığa çıkaran ve doğalarını ayrıntılı olarak açıklayan kitaplar yazsınlar? Buradaki meselenin özü aslında herhangi bir büyük döngünün sonundaki (Karanlık Çağ ve Kahramanlar Çağı'nın yükselişi sırasında) restorasyon süreciyle ilgili en büyük bilmecelerden birinde yatıyor. Devrimin etkisiyle tüm İnisiyatik Merkezler, yani bu tür öğretileri uygulayan ve dolayısıyla bilgilerini yalnızca değerli olanlara nesilden nesile aktaran okullar ya bozuldu (Budizm'de olduğu gibi) ya da yok oldu (bu durumda olduğu gibi) Simya ile) böylece böyle bir bilginin kendisine geleneksel yollarla aktarılması için başvurabileceği hiçbir yer bırakılmaz. Peki, etrafta onlara rehberlik edecek gerçek öğretmenler olmadığında, tam olarak aydınlanmış inisiyeler (aşkınlar) nasıl ortaya çıkıyor? 


Bu, Evola'nın Gu&non'la aynı fikirde olmadığpınırları Başlatıcı Düzenlilik noktaları da okuyabileceğiniz bir yerde tartıştığı bir konu. 
Bunun temel özü, Gu&non'un öncelikle bu tür İnisiyatik Merkezler aracılığıyla İnisiyasyon olasılığını kabul etmesi, Evola'nın ise bu tür merkezlerden yoksun bir dünyada (yani modern dünyada) 'kendiliğinden' inisiyasyonun olasılığı konusunda daha güçlü argümanlar sunmasıdır. 
Evola'nın kendisi, kendi çalışması ile Gu&non'unki arasında sırasıyla pratik ve teorik olarak bir ayrım koyar; bu, Evola'nın çalışmasının, kendini başlatma süreci için en temel ön rehberliği verebilecek daha az bilgi sağlamaya yönelik olduğu, oysa Gu&non'un yalnızca öz-başlatma süreci hakkında teorik bilgi sağladığı anlamına gelir. genel olarak İnisiyasyonun doğası ve özel olarak İnisiyatik Merkezler aracılığıyla. 

Önceki paragrafı akılda tutarak yukarıda sorulan soruyu bir kez daha ele alırsak, Gu&non'un 
Evola bunu yaparken Sessizlik Yasasını ihlal edecek herhangi bir bilgiyi ifşa etmiyor ancak bunun neden böyle olduğuna dair açıklamamız da var. 
Gu€&non yalnızca inisiyasyon merkezleri aracılığıyla inisiyasyona inanıyordu, bu yüzden Sufizm yoluyla 'dönüştü' veya daha doğrusu Sufizm yoluyla inisiyasyon sürecine girdi. Öte yandan Evola şu noktaya değindi: 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Batı'daki İntiyatik Merkezlerin bozulması ve hâlâ saf doğasını koruyan ya da taşımayan 


yabancı Merkezlere 'dönüşümün' ne kadar basit bir çözüm olmadığı: 


Doğal olarak Batılı insanı düşünüyoruz. Doğu'da - Arabistan'dan Çin - Gu&non'un işaret ettiği özellikleri yeterince koruyan bazı merkezler hâlâ kesinlikle mevcut. Ancak oraya seyahatin geniş 


bir alana yayılmasına karar verilirse, bunlara gerçekten güvenilemez, hatta sıradan ve özgün bir inisiyasyona kadar. reg- 


Bunu yapmakone'un yapması gerekirdi 
İÇİN, tabiri caizse tamanmanrğeldedksizlrolrs aydin dör yetftığa ce aşansikoğksj çünkü takdirde, yargı yetkisi (Gu&non gibi) bağlam içinde kabul edilen inisiyasyonlarla karşı karşıya kalacaksınız. bizim olmayan, verilen pozitif dinin. Ve hangisinin olacakdörriştidailesgözülektledeiHöremdi atasal faktörlerin, belirli kült ve 


A tanrısallık biçimlerinin kompleksi ve hatta zihniyet ve dilin temsil ettiği faktör olmamak devreye giriyor. A 


Bu, kişinin kendisini pparkleye farklı bir psişik ve ruhsal çevreye A olacaktır. Bu kesinlikle çoğu insan için mümkün olmayan bir şeydir ve sadece seyahatlede elde edilemez. 


Evola'nın çalışması, kendi kendine inisiyasyona yönelik rehberliğin daha az bilgili bir biçimi olarak görünüyor. Daha az bilgi diyorum çünkü bunlar sadece kitaplar ve kelimeler, bu onların değerlerinin olmadığı anlamına gelmiyor ama Evola'nın kendisi, kendi kendine inisiyasyonun metafiziksel olanla kişisel bir bağlantı kurmakla nasıl başa çıktığına dikkat çekiyor: 


Gu€&non itiraf ediyor bir dereceye kadar böyle yollar vardır. Manevi 


merkezlerin, sadece tanım gereği olsa bile, düzenli aktarım biçimlerinin ötesinde müdahale edebileceğini söylüyor; araçların özellikle de 'nitelikli' kişilerin 

karartılmasının ulaştığı ortamlarda kendilerini izole edilmiş bulması son derece zordur. 
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böyle bir Neredeyse geleneksel hiçbir şeyin hayatta kalmadığına ve inisiyasyonurlde edilemez hale geldiğine veya daha da önemlisi restorasyon Ulusal olarak, Merkezlerin © kazara kırılan bir başlangıç ( dibi dışında inisiyatifleriniğinciri! gibi daha genel bir amaç. /'Des bir payını takip ederek' beşinci paragrafıl. Bu nedenle, doğrudan 'temas'ın bazı anormal olasılıkları vardır. Ancak Gu&non şunları ekliyor: 'Yine de üzerinde ısrar etmemiz gereken şey, görünüşe göre izole edilmiş bir bireyin ar- 
Gerçek inisiyasyon, onun bu inisiyasyonyalnızca kendiliğinden gibi görünür ve gerçekte zorunlu olarak bir başkasınaolan bağlılığından kaynaklanır. bazı araçlar veya yeniden merkez müttefik tarafından ve etkili bir şekilde var olur. (aynı “"<bu kesin tespit ter yerde). Artık tamiağıdiifiinleyecek onunla aynı fikirdeyiz ve hangi taraftan gelebileceği merak konusu. 'İletişim kuruyoruz' çünkü asıl mesele bir şey değil 
'yatay olarak' katılmayı söylemek, yani demek ki katılma Tarihsel olarak varlığını sürdürenverilibir organizasyon, daha ziyade 'dikey' bir birleşme, yani herhangi bir özel diyelim ki iç kısmı organizasyonun yalnızca insanların tezahürü olduğu ve dolayısıyla yalnızca bir şekilde ilkelere ve bireyler üstü duruğılara bağlılığı, A somut 4) ) dışsallaştırma. A şarta bağlı olarak 
Dolayısıyla söz konusu durumlarda yapabilir 
Her zaman merak edilir: gerçekte merkezin müdahalesi tam tersi İnisiyasyonu belirleyen şey mi, yoksa bireyin O midir? 
teşvik edilmesine rağmen aktif inisiyatifi mi? ile 
A belli bir ölçüde bu müdahaleyse sebep oldu? 

Bu bağlamda şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. tarafından belirtilenlere hedzanliisiyragı dönetikmesevlan yeterlilik Gu&non, amâ — kendi seçimini ve inisiyasyonunu empoze A etmeyen, A ama yapan özel bireysel hazırlık, yalnızca "seçilebilen" özneöjA, pline'ın yarattığı aktif bir bazılarında vakalar, nitelik. 


Evola ve Gu&non'un çalışmalarının, daha az bilgi (günlük yaşamlarımızda anladığımız şekliyle bilgi) biçimindeki küçük teşvik biçimi olarak tanımlanabileceğini 


iddia ediyorum. 
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Belirli bir yatkınlığa sahip insanları kendi kendini başlatma yönünde aktif adımlar atmaya yönlendirin. Ancak bu teşviki sağlamak için; 

Evola'nın Sessizlik Yasasını çiğnemesi gerekecekti. İçe Dönme sürecinde 

tüm eski intiyatik bilgiler çoktan kamuya açık hale getirildi (ve bilgi çağımızda bu sorun yalnızca daha da kötüleşti), başka bir deyişle İçe Dönme ve Sessizlik Yasasının aşınması el ele gider. Evola eserlerini yazmadan önce de bu bilginin birçok yaygın yolsuzluk biçimi mevcuttu ve o zamandan bu yana bunların sayısı Evola'nın çalışmalarından etkilenmeden oldukça artmıştı 

(yani Yeni Çağ saçmalıkları, şeytani 'oc-cautism', yozlaşmış Budist etkileri ve yakında). Bu, doğrudan onun yazıları (Yeni Sağ, radtradlar) aracılığıyla oluşturulan yeni yozlaşmış unsurlarla karşılaşmadığımız anlamına gelmiyor, ancak bu sonuç modern dünyada neredeyse kesindi. Ancak Evola, çalışmalarının herkese göre olmadığını defalarca vurguladı; herkes okuyabilir çünkü daha az bilgi aktarır, dolayısıyla herkes onu bozabilir. Bununla 

birlikte, tam bir yozlaşma çağında, orijinal manevi öğretilerin anlaşılmasında tek gerçek araştırma kaynağını sağlar ve böylece belirli yatkınlığa sahip az sayıda insana, gerçek kendini inisiyasyona yönelik gerekli teşviki sağlar. 


İlginç bir ironi olarak, İçedönüşün kaynaklarından biri olan Sessizlik Yasasının bozulması, Hakikat'in zamansal düzeninin restorasyonunda anahtar faktörlerden biri olabilir. 

Bu özellikle Faşizm açısından ne anlama geliyor? Kişisel olarak, Evola'nın davamıza yaptığı katkının gerçek değeri hakkında fikir vermek için çok çaba harcadım, çünkü araştırmasının radtradlar tarafından yozlaştırılması, asıl amaçlanan insanları yabancılaştırdı. Şimdi bunun diğer tarafına değinmenin zamanı geldi, ki bu daha önce geçerken bahsettiğim bir şeydi ama şimdi konuyla alakalı olarak özel bir noktaya değineceğim: bu öğretiler artık kitlelerin kullanımına hazır olsa da, hatta Evola'nın kitapları da aynı şekilde kolayca bulunabilmesine rağmen - bu bilgiyi propaganda veya üye toplamak için kullanmıyorsunuz ve onu mücadelemizde merkezi retoriğiniz haline getirmiyorsunuz, bu hâlâ mücadelemizin kalbidir ama retorik değildir. 
Mücadelenin kalbi sonsuzdur ve insanları zaman ve mekân sınırlarının ötesinde bir araya getirir. 
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Faşistlerin de ait olduğu Görünmez Ordu, oysa retorik belirli bir bireysel veya geçici hareketin zamanına ve mekanına özel olarak bağlı olduğundan, daha önce defalarca söyleneni bir kez daha tekrarlıyorum - yerde çizmeler kıçlardan daha önemlidir koltuklar, her zaman bir dazlağa koltuktaki bir entelektüelden daha çok değer vermeliyiz ve bu aynı şekilde üyelere destekten daha çok değer vermek için de geçerlidir. 

ers. 

Mücadelemizin özü hakkında öğrenebileceğimiz her şey, pankartlara asılacak bir şey değil, kendimize sakladığımız şeylerdir. Sessizlik Yasasını, yozlaşmanın olduğu bir dünyada, onu retoriğimizin dışında tutarak sürdürüyoruz. Bu bilgiye layık olmayanlar hala onu anlamayacaklar ve ya onu reddedecekler ya da yeni türden yolsuzluklar yaratacaklar, ancak bizim mücadelemizden, zaferimizden, yalanların yok edilmesinden ve Organik Devletin restorasyonundan sonra yeni İnisiyatik Merkezler inşa edilebilir. 
yüksek öğretilerin bir kez daha yalnızca layık olanlar için saklandığı yer. 


Sonuç olarak, Faşist dostlarımız arasında 'evrimleşme' iyidir ancak propaganda malzemesi değildir, 14/88'de tutun ve 'Hitler haklıydı". 
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Düşünebilen insanlardan bıktım; Hissedebilen insanlar istiyorum! 


-Oswald Mosley 


Faşistler ile sıradan insanlar arasındaki temel fark, kişinin Benliğindeki ruhun gücünden kaynaklanır. Karanlık Çağ'ın sonunda ortaya çıkan ve yeni Altın Çağ'ı başlatan Kahramanlar Çağı kavramını fazlasıyla açıklayan niteliksel bir farklılık var. Bu manevi güç, içimizde çevremizdeki her şeyde bir şeylerin yanlış olduğu hissini yaratır; ancak başlangıçta çoğu zaman ne hissettiğimizi ifade etmekte ve hatta tam olarak belirlemekte başarısız oluruz. Bu, maddi, samsarik bağları tarafından tamamen bozulmamış olan Öz'den gelen bir sezgi biçimidir. 


Nihayetinde bu aynı zamanda hem biyolojik hem de manevi ırkla da ilgilidir, çünkü ikisi çok yakından bağlantılıdır - Aryan kökenli olanlar, Dünya Görüşümüzle en uyumlu manevi ırkın en yüksek formunu kendi içlerinde serbest bırakma potansiyeline sahiptirler. ve Hakikat, oysa diğer ırklar ya daha az potansiyele sahip 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hatta bu manevi doğayla ikincil bir ilişkiye sahip olmak ya da ondan tamamen men edilmiş olmak ve yalnızca manevi ırkın daha düşük formları için potansiyele sahip olmak; bunlardan bazıları, doğası gereği, her şeyin sonu olarak maddi dünyadan zevk almaya yönlendiriliyor. 

Böylece Faşizmin neden yalnızca Aryan kökenli biyolojik ırklardan ortaya çıkabileceğine dair yeni bir nokta buluyoruz; bu da dünyada ırksal bir hiyerarşi olduğu fikrini güçlendiriyor. 

Ancak Devrim, yozlaşma ve ırkların karışması yoluyla daha az ve Aryan soyundan gelenler arasında bile daha yüksek bir manevi çağrıyla bu bağlantıyı daha az insan deneyimleyebilir, böylece geriye yalnızca en güçlü ruha sahip olanlar kalır; bunlar, şeylerin gerçek doğasının farkına vardıklarında Modern Dünya'ya ve tüm dünyaya karşı böylesine şiddetli bir tavır alır. fanatik, dogmatik ama niceliksel olarak küçük bir güç olarak kendini gösteren hastalıkları. Yalnızca Hisseden kişiler gerçek anlamda fanatik olabilir, yalnızca Sevgiyi bilenler gerçek Nefreti ortaya çıkarabilir; oysa yalnızca Düşünenler, kendilerini korumak için uygun koşulları hesaplamakla fazlasıyla meşguldür. 

Bu gücü ve ardından gelen sezgiyi kullanarak, maddi dünyada hangi bilgilerin mevcut olduğu konusunda kendi kendimize geziniriz, ancak bu bilginin doğası, Düşünme tarafından yönlendirilen, sınırlı, maddi bir dünya algısıyla çalışan insanlar tarafından üretilir. Burada tefekkürün yozlaşmış muadili olarak Düşünme'den, sırasıyla soyut veya amaçsız zihinsel egzersizlerin entelektüel, felsefi süreci olarak Düşünme'den bahsediyorum. Örnek olarak sık sık Zeno'nun Paradokslarını, yani Aşil'in kaplumbağayı asla yakalayamadığı paradoksları gündeme getiriyorum, burada soyut boşlukta mantıksal düşünce var - o alanda mükemmel bir anlam taşıyor ama gerçekliğe uygulanamaz. Bunda eksik olan faktör hızdır. Aynı şekilde Aşil'in yetişmesine izin vermeyen mantık gibi kendi soyut anlatısında var olduğu için gerçeklikle tutarsızlığını gösterecek bir unsuru gözden kaçıran Marksist Tarihsel Materyalizm kavramını da gündeme getirebiliriz. tosbağa. Bu, Tarihsel Materyalizm'i tamamen göz ardı etmek anlamına gelmez, çünkü geçerliliği vardır, ancak yalnızca yozlaşmış bir dünyada, yani Moderniteye uygulanabileceği, ancak ondan önce var olan Yaşamın daha yüksek düzenine uygulanamayacağı anlamına gelir. . 
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Bunun komünizmden gelen faşistlerin sayısını nasıl açıkladığı konusundaki düşüncemi bir kez daha gündeme getireceğim - Marksistlerle modernite kapsamında bazı eleştiri noktalarını paylaşıyoruz, ancak sınırlı algıları nedeniyle yanlış mantıksal sonuca varıyorlar. Duruma nasıl tepki vermeleri ve böylece aşağı doğru bir gidişat izlemeleri gerektiği konusunda Faşistler yukarı doğru bir gidişat için sezgilerini kullandılar ve bu da Faşistlerin komünizmden çıkış noktasıdır. Onlar sınırlı, soyut Düşüncelerini kullanırlar ve İçe Dönmeyi daha da harekete geçiren bir cevap alırlar, biz ise üstün bir düzenin yeniden kurulması için mücadele etmek için bize rehberlik eden Duygularımızı kullanırız. 


Modern dünya her şeyden önce düşünebilen insanlar tarafından yönlendiriliyor ve sorun da tam olarak buydu. Faşizm, Hakikati Hissedenlerin hareketidir ve sahip olduğumuz her nesille 
Bütünüyle ne için savaştığımızı tam olarak anlamaya daha da yaklaştık. 


Bu aynı zamanda Faşizmin 'mantıklı' olduğu yönündeki bazı spermg/otist görüşlerden dolayı Faşizme gelen insanları neden bu kadar küçümsediğimizi de gösteriyor. 
Bu anlamda, yalnızca duygulardan yoksun mantıksal düşünceyle yönlendirilen, 

Doğru olan bir şeyi savunmak yerine optimizasyon ve pratikliğin anahtar olduğu ve Faşizmi sosyo-ekonomik alandaki siyasi programlarla sınırlayanlar tipik olarak bu insanlardır. ve bunun sonucunda ortaya çıkan sivri manifestolarını yazmakta ısrar ediyorlar. 


onların Düşünceleri. 


Ülke program eksikliğinden değil, insan eksikliğinden ölüyor. 


- Corneliu Zelea Codreanu 


Ve dikkat edin, kendi başına soyut bir konu olarak mantıktan bahsediyorum, kelimenin tam anlamıyla üniversitelerde mantıkla ilgili, boşlukta var olan mantık formülleri uydurmaktan oluşan dersler var. Günlük bir konuşmada ortalama olarak bir şeyin 'mantıklı' olduğunu söylediğimizde, çoğunlukla bunun anlamlı olduğunu, konuyla doğrudan ilgili olmayan şeyleri açıklamaya yardımcı olduğunu ve uyduğunu ima ederiz, bu nedenle onların sadece kendi konularının ötesine geçtiğini ima ederiz. 
soyut düşünme ve ilgi alanı 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genel olarak hayatla iç içedirler. Yine de düşmanlarımızın çoğu, bu liberalüniversite eğitimli Düşünürler, sanki kesin argümanlarmış gibi bize sıklıkla mantıksal yanılgılar fırlatacaklardır. 'Kaygan eğim' en çok kullanmayı sevdikleri şeydir, ancak bunu Algoritmaları geçersiz kılmak için kullanmazlar. 

"Gerçek İskoçyalı Yok' sözünü onlara, beyaz yozlaşmışları gerçekten beyaz olarak değerlendirmediğimizi, çünkü yanılgılarının niteliksel bir unsuru tamamen gözden kaçırdığını nasıl açıkladığımızı açıklasaydık, bize karşı kullanacaklarını hayal ediyorum, ama onlar bunu yapacaklar Müslümanları savunurken yanılgıya düşüyorlar: 'Gerçek Müslümanlar barışçıldır ve asla terörizm yapmazlar". 


Temel sorun budur, modern insanlar sınırlı bir gerçeklik algısına tabidir ve yalnızca dünyevi bilim alanlarındaki bu sınırlı bilgiyle çalışabilirler ki bu da iyi ve güzel, ancak bunun nasıl gerçekleştiğinin resmini tamamlayan tamamen başka bir boyutu dışarıda bırakıyor. hayat işliyor ve bu olmadan doğru sonuçlara varmak imkansız; bu da ne kadar düşünürseniz düşünün asla başaramayacağınız anlamına geliyor. 


Düşünebilen pek çok insan var ama onlar bir tekdüzeliğe saplanmış 


durumdalar. Doğru olanı hissedebilen ve Gerçek için savaşma ihtiyacını hissedebilen adamlara ihtiyacımız var. 
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Dolayısıyla, dünya görüşümüzün anahtar yönlerinden biri, artık iyice belirlediğimiz gibi, gerçekliğin hem maddi hem de maddi olmayan, fiziksel ve metafizik, bedensel/zamansal ve manevi yanlara sahip olduğu vizyonudur; oysa modern dünya görüşü tamamen sınırlıdır ve her durumda ilkine odaklanmıştır. Bu nedenle Evola, katı materyalist sınırları nedeniyle tüm 


modern bilimi 'saygısız bilim' olarak adlandırıyor. 


Artık dünyevi bilim kötü değil, yalnızca sınırlıdır ve bu kadar sınırlı olması tamamen kendi hatası değildir, çünkü tanımı gereği maddi araştırma yöntemleriyle sınırlıdır, dolayısıyla bilimin nasıl kanıtlayamayacağına dair tüm bu lanet tartışmalar neden? Tanrı var ama yok çünkü kesin olarak konuşursak manevi konular, tanımı gereği maddi oldukları için dünyevi bilimlerin yetki alanı dışındadır. 

Benzer şekilde, bir matematikçiden duyum veya duygunun varlığını kanıtlayacak bir matematiksel formül bulmasını isteyemezsiniz. 


Ancak bu sınırlama, maddi olan ile maddi olmayan arasındaki bağlantı 


noktasını kaçırdığımız için resmin yalnızca yarısını elde edebildiğimiz, hatta tam yarısını bile alamadığımız anlamına gelir; dolayısıyla tüm geçme noktaları 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Kısmen materyalin bilgisine dayanmış olsa bile, dünyevi bilimin kavrama alanı dışındadır. İnsanlığın İçedönüş'ü, maneviyat anlayışımızı kaybettiğimiz bir noktaya ulaştığında, haklı olarak Tanrı'nın Ölümü olarak adlandırılabilecek bir noktadır. 

Ragnarök (evet, Ragnarök zaten oldu diyorum), dünyanın işleyişine dair sınırlı bir perspektife sıkışıp kalıyoruz ve bu nedenle yalnızca mevcut bilgilerden sonuç çıkarabiliyoruz. Bu konuyu daha önce başka bir yerde, öncelikle X formülünün çözülmesini gerektiren bir matematik denklemiyle paralellik kullanarak dile getirmiştim. Formülü doğru yaptıysanız denklemin tamamını doğru çözebilirsiniz, eğer yanlış anladıysanız, o yanlış sonucu denkleme koyduğunuzda, yanlış girdiyle doğru çözüp çözmemenizin bir önemi yok çünkü nihai sonuç yine de yanılıyor olabilirsin. Bu, gerçekliğin ruhsal yönünden kopma noktasına ulaştığımız andan itibaren, bilinen tarihin çoğu için hemen hemen geçerlidir. 


Bu bağlantıyı yeniden kurmanın sonuçları, dünyevi bilimler için çok büyük olacaktır; çünkü dünyanın gerçekte nasıl işlediğine dair tabloyu tamamlamak için daha önce erişilemeyen bilgilerle güncelleştirilmeleri gerekecektir. Bilimi genel olarak yeniden tanımlayın. 


Psikoloji, ele almak ve karşılaşacağı sorunların bir özetini vermek istediğim bilimlerden biri olabilir; hem kendi başına ilginç bir konu olur hem de size küfürlü davranışların sonuçlarına dair bir örnek verir. zaferimiz üzerine bilimler. 

Psikolojinin asıl sorunu, ne kadar geç ön plana çıktığı ve bugün tanındığı konuma ulaştığıdır. Modern dünya sahnesine tüm hızıyla çıktı ve bu nedenle modern düşünceden başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Freud bizim tarafımızdan sık sık, ne kadar kötü sebeplerden dolayı saçmalıklar ortaya atan bir Yahudi olduğu için eleştiriliyor, ama aslında öyle olmasına gerek yok. Freud bir Yahudi olmayan biri olabilir ve yine de aynı sonuçlara varabilirdi çünkü bildiğimiz psikolojinin tümü, Freud da dahil, modern düşünceyle çalışır ve sonra bunu standart düşünme biçimi olarak tarih boyunca tüm insanlığa yansıtmaya devam eder. yalnızca diğer dünyevi bilimlerin sağladığı bilgilerle sınırlıdır. Böylece atalarımızın nasıl daha az şey bildiğine ve daha az bilgi sahibi olduklarına dair olağan liberal düşünceyi elde ediyoruz. 
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aptal ya da sınırlı görüşe sahipti (ah ironi). Ancak psikolojinin bugünkü durumuna baktığınızda ve onu, işini yeterince iyi yapan modern insana uyguladığınızda, bunun kanıtı pudingtedir. Örneğin, Freud'un yeğeninin, amcasının bulgularını tüketimcilik ve diğer nispeten yeni olgulara öncülük etmek için nasıl kullandığı. Bu konuları inceleyen muazzam bir belgeseli yeniden gündeme getireceğim. Yüzyıl il gi 
Kendi 

Dolayısıyla psikoloji için ilk gerçek sonuç, İçedönüş'ü ve bunun düşünmeyi nasıl etkilediğini, kapsamın nasıl daraldığını ve düşünmenin gerçekliğin yalnızca maddi yönüne dayalı hale geldiğini, başka bir deyişle düşünmenin daha geniş bir bağlamdan gerilediğini fark etmek olacaktır. 
Sembolik anlamın dar bir gerçek anlam bağlamına dönüştürülmesi, böylece daha ilkel düşünceye ve sınırlı vizyona sahip olanın biz olduğumuzu gösteriyor. Bu aslında günümüzde psikoloji tarafından bilinen her şeyi, Devrimci alt eğimdeki olası düşünme kategorilerinden birine yerleştirecektir. 


Bir sonraki sonuca başka bir makalede kısaca değinmiştim. 
Gerçekliğin, fiziksel ve metafiziksel yanlara sahip tam vizyonuyla nasıl işlediğine dair geleneksel öğretiler yeniden canlandırıldığında, bu bilimin adının anlamını yeniden kazanmasına kısmen yardımcı olacak tamamen yeni bir psikoloji sorunuyla karşı karşıya kalacağız. . Geleneksel öğretilerde, suyun bir kaba dökülmesi gibi, bir bireyleşme sürecinden geçen manevi madde vardır, böylece madde maddi bir kaba, insan bedenine dökülür. 
Benliğin yaratılmasından sorumlu olan bireyleşmenin sonucu, bedenin bu maddeye kendi niteliklerini yüklemeye başlaması, yani bu sürecin sonucunda Benliğin çarpık hale gelmesidir. Bunun doğası gereği kötü olduğunu söylemiyorum, sadece fizik yasalarında olduğu gibi, aslında ölümsüzlüğe yalnızca ilk etapta bireyselleşme yoluyla yaratılabilen Benlik tarafından ulaşılabilir, dolayısıyla beden olmadan Benlik var olamaz. İlk etapta amaç, beden yok olduğunda Benliğin geldiği ruhsal maddeye geri akması yerine orada kalmasını ve böylece bireyselliğini kaybetmesini sağlamak için bedenin üstesinden gelmek olur (bunu bir şey olarak düşünün). geri dönüşüm). 
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Artık hepimizin kendimiz hakkında düşünme şekli gerçek Benlik değil, beden tarafından etkilenen ve kısıtlanan Benliktir. Böylece psikoloji aniden düşüncelerimizin ne kadarının beden tarafından koşullandırıldığı ve ne kadarının (eğer varsa) Benliğe atfedilebileceği gibi ilginç bir konu ile karşı karşıya kaldı. Benlik ve bireysel düşünme arasındaki ilişki, günümüzde tüm psikolojiyi zihinle ilişkilendirdiğimiz için psikolojinin ismine anlam kazandıran yeni merkezi konusu olacaktır, ancak psikoloji terimi aslında 'ruhun incelenmesi' anlamına gelir. Sadece zihnin düşüncesi olarak değil, aynı zamanda insan ruhu olarak adlandırılabilecek manevi maddenin bireyleşmesi yoluyla yaratılan Benliğin düşüncesi olarak düşünmeye de odaklanmak gerekirse, bir kez daha bu bilimin konusu olacaktır. 

Bu kavşakta psikolojinin resmin tamamını resmedebilmek için geleneksel öğretilerle çalışması ve onlardan öğrenmesi gerekecektir. 

Geçmişte de belirttiğim gibi bedenin Öz'e ait olmayan kendi arzuları vardır, ancak Benlik bedenden etkilendiği için kendi arzularımızı bedenin arzularıyla karıştırıyoruz. Böylece insan bedeninin hayvanı ile içinde 'hapsedilen' Benlik arasındaki bir mücadeleyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu mücadelenin araştırılması bize daha önce psikolojinin sınırlı algısıyla araştırdığı konu ve temalar hakkında fikir verecektir. bu, zihnin tüm kontrole ve çatışan arzulara kendi içinde sahip olmasına bağlıydı. 
Geleneksel öğretilerden öğrenmeye gelince, çileciliği gerçek haliyle algılayabileceğiz. 


Benliğin bedene karşı bilinçli mücadelesi ve bedenden tamamen kurtulmanın ön koşullarından biri olarak (Budizm'de 'bu beden ben değilim, bu beden benim değil' gibi kelimeler buluruz) 

Simya'da beden ve onun arzuları, sağlam (maddi) temelini kaybetmekten korkan ve böylece Benliğin sembolik bir Boşluğa sıçramaya çalışmasını engellemeye çalışan bir Kızıl Aslan olarak sembolize edilirken bu mesajı ileten kişi). Vücudu bir hayvan olarak ele almak, onun arzularını ve dürtülerini içgüdüye benzer olarak daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır; tam olarak öyle olmasa da, Sağ El'den gelen aşkınlık hakkındaki tüm öğretiler gibi, insan duyguları araştırmasını tamamen yeniden tanımlayacağından bahsetmiyorum bile. Yol (Simyada Kuru Yol), duyguların tamamen üstesinden gelmekle doğrudan ilgilidir (Sol 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ElAslak Yol öğretileri ise tam tersine duyguların aşkınlık amacıyla kullanılmasına dayanır ancak bunun önemli riskleri vardır), yani duyguların Benlikten çok bedenle ilgisi olabileceği anlamına gelir. 


Aynı şey duyumlar için de geçerli ve kişinin yalnızca mesajı almak için gerçekten uygulamasfsık Ağrı incelemesi ve ardından bunu Jünger'in diğer tüm duyumlarına gerekiyor. Siz, gerçek siz, Benlik hiçbir şey hissetmez, kafası karışır çünkü beden hisseder ve sonra Benliğe kendisinin de hissettiği yanılsamasını verir. Bedende, Jünger'in ifadesiyle 'uzaktaki ileri karakol'da meydana gelen duygu ve duyumların algısına küçük bir bakış atmaya yardımcı olmak için bulduğum egzersizlerden biri, bunları deneyimlediğinizde görmeye odaklanmak ve ardından görmeyi hayal etmek. 
Kendiniz olmak, başka bir deyişle tüm varlığınızın görüş noktanızda yoğunlaştığını algılayın ve ardından meydana gelen hissi algılayın. Bunu her gün egzersizlerim sırasında yorulduğumda deniyorum; herhangi bir hareketten dikkatinizin dağılmaması ve odaklanabilmeniz için dambılları kaldırmak gibi statik bir egzersiz yaparken bunu yapmak en kolay yoldur. Eğer kendinizi görmenizle özdeşleştirirseniz, ozaman acıyı uzaktaki bir şey olarak ve Öz'ünüzün başına gelmeyen bir şey olarak algılayabilirsiniz, ancak bu, gerçekleştiğini algılayabileceğiniz bir şeydir. Bu, gerçek kavrayış için fakir bir adamın vekili ama neden bahsettiğim konusunda size küçük bir fikir veriyor. 


Modern düşüncenin tamamı, Narcissus Efsanesi'nin gerçek yorumuyla özetlenebilir ve bu aynı zamanda modern düşüncenin neden bu kadar büyük bir kısmının hazcılık ve narsisizm üzerine kurulu olduğunun anlaşılmasına da yardımcı olur. Materyalizm ve maddi dünya için ortalama bir sembol olan sular, Narcissus'a kendisinin bir yansımasını, sudaki bir yansımayı gösterir; yani onun gerçek benliği değil, suların (çarpık yansıma) ve düşmenin tanımladığı benliğidir. ona aşık olarak (çarpık yansımaya dönüşerek) o sularda 'ölür' (analojik simge onun 'uykuya dalması' olabilir, yani gerçekliğin katı bir biçimde maddi algısına boyun eğmiş olmasıdır). 


Ayrıca her manevi başarı için, bizim 'bedensel' ve 'hayvani egomuzun' çok algı farklı olduğunu Wffutmayın. 
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gerçek anlamından Benlik ölümcüldür: başka bir deyişle her şeyi 


için O Bİrnos non pobis olarakdoğasını tatmin etmekele geçirmek kendisiçin bir şey hissetmeyi &işirglayöyik benliği (böylece Sınırlı Kendimirçigöz lâybilr şekildked eği iy) tutumu varsayarız. Dönenler geri dönecektir 
Lüt'un taşlanması gibi, elde ettiklerinin tadını çıkaracaklar, İncil'de felç olur ve eş olur; Kendi imajına olan aşkı yüzünden ölen Narcissus gibi, bu onların çöküşü olur. 
ile 
” Giriş BÜYÜ; Uyku eşiğinin ötesinde (Leo, diğer adıyla Giovanni Colazza) 


ölümü", aynı sUlaaknısabizı Yaykissos tarafından cezbedilen "Suların 


kendi imajınatutkuyla bağlı olmaktır ve onun'ölümü", bedenler dünyasına arzuyla bağlanan ve hayata çağrılan insanların özüdür. . 


” Hermetik Gelenek; Mezar ve Susuzluk (Julius Evola) 


Dolayısıyla çarpık yansımanızın gerçek Benliğiniz olduğuna inanacak şekilde algınızı değiştiren bir hayvanın bedeniyle çatışması, psikolojinin çoğunu özünde bir bilim olarak yeniden tanımlayacak yeni merkezi temalardan biri olacaktır. 

Başka olası sonuçlar da var, örneğin geleneksel öğretiler, düşüncelerin bize ait olmayıp, etrafımızda dolaştığını ve var olduğunu vurguluyor ve ben de başka bir yerde konuyla ilgili bir şeyden bahsettim (o konunun bazı temalarını, o konunun algısı üzerinden yeniden ele alarak). Bedenin Benlikten ayrı bir varlık olması da büyük ilgi çekici olacaktır) ancak bu belirli alanda, bırakın psikolojiyi, kendi başına bir şey söyleyecek kadar bilgili değilim, ama eminim ki böyle bir bilginin bu bilim üzerinde de derin bir etkisi olacaktır. 


İşte, zaferimizden sonra psikolojinin olası sonuçları ve gerçekliğin hem 


fiziksel hem de metafizik taraflarını içeren bir algının yeniden kurulmasıyla karşı karşıyasınız. Yine bu bir 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başlı başına ilginç bir konu ve dünyevi bilimler tarafından hissedilebilecek sonuçlara iyi bir örnek; bu aynı zamanda, özünde her şeyi özüne kadar yeniden tanımlayan ve sadece bir şey değil, farklı bir Dünya Görüşüne nasıl sahip olduğumuza dair bir kez daha 


iyi bir izlenim vermeli. yalnızca politika, sosyoloji veya ekonomiyle sınırlı yeni bir ideoloji. 
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